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Gerçek Görsellerdir. 


Göl Vadisi, Büyükçekmece / İSTANBUL da - 9 

Tel: 0850 477 81 13- 0212 886 138! maile Pİ KAMEROĞLU 
satis&ihlamurevleri.com.tr v Bi $ iyik INŞAAT 
www.ihlamurevleri.com.tr 


Aklın başyapıtı. 
Mercedes-Benz E-Serisi 


Kendi kendine gidebilen, yayaları tanıyabilen, yolda sizin yerinize de 
düşünebilen bir başyapıt ile tanışmak isterseniz Gülsoy Florya'ya bekleriz. 


f ld /gulsoyotomotiv 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 


Gülsoy Otomotiv San ve Tic A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 
Florya: İstanbul-Edirne Asfaltı Şenlikköy Mahallesi, Akasya Sokak No: 22 Florya, İstanbul, Telefon 0212 601 11 11 Faks 0212 601 2222 
www.gulsoy.mercedes-benz.com.tr 


MOLU 


www.molu.com.tr 


LÜKSÜN YENİ DİZAYNI 


Bir araç ne kadar özel olabilir kendi gözlerinizle görün. Koltuk döşemelerinden perdelerine kadar iç tasarımında kullanılan 
her bir malzemeyi kendiniz seçin. Zevkinizi yansıtacak, tarzınıza kusursuz uyum sağlayacak, kelimenin tam anlamıyla 
sizi anlatacak bir araç. Artık var... 


VanPartner by Mercedes-Benz 


Firuzköy Bulvarı No: 75 1-490 212 428 4545 infoadizaynvip.com I 
Avcılar İstanbul E 490 212 428 47 06 www.dizaynvip.com İLI| 
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KARACA HOME 


PAYLAŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR 


karaco-homecom 


Hases Çekmeköy 


Tel: 0216 4211010 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 


Ülzunyurl HMöyü. kabak Mah. No:16 Telhiye Hi Muğla 


4 #90 252 6421105 $ 490 252 642 1106 e 490252 6421107 -/ k90 252 642 1108 


Deniz ve gökyüzünün eşsiz buluşmasında 
Kd 
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Bir yolculuktasınız ve yolun başlangıcı da sonu da Gissiya' da SİZİ ağırlıyor. Hayatın kargaşası içerisinden 
SİZİ alp, bambaşka bir dünyaya göfüren bu ülkenin kapıları ei kadar açık. Bissiya" Dın üzerinde 

dans eden milyonlarca yıldız ve 4 füm ışıllısıyla size fısıldıyor; lömollari keşfetmeye hoş geldin." 

Günü aydınlatan güneş, Bissiya' Dın füm güzellikleriyle deniz mavi üzerinde SIZI selamlıyor ve gözünüzü 
AÇIYOYSUNUZ, eşsiz doğa ile gökyüzü, denizle birlikle ufka UZanıyor. end derinliklerinizi keşfedeceğiniz bu 
yolculuk, önceden düşünülmüş her ayrınlısı ile Işıklar Ülkesi Bissiya' da sizleri beki ZYOZ... 


www.lissiya.com X info (Dfissiyahotel, com 
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NET 
HOLDİNG A.Ş. 


Kuruluşudu! 


T:490 (850) 390 30 30 Girne / KKTC 


MARTE:DINC. & ISTAN'ULYAPI 


DEFENCE INDUSTRIES TECH. 


CE:D GE'D ICEDEFNCE 


TECHNOLOGY 2 LO ICE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 


enzahome 


nd EnzaHome 


(ÜR enzahome.com.itr 


Feminen çizgiler ile mekana dinginlik katan renkleri 
bir araya getiren Özel Seri Ottavia Koltuk Takımı, 
el isciliği kapitone uygulaması ve ahsap ayaklarıyla, 
d güçlü bir duruş ortaya koyuyor. 


CMZU HOME 


en güzel anlara 


Ge 
Bu yaz 
yeni yerler keştet- 


mek için gereken her şey 
ANKAmall'da 
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MAS) www.masko.com.ir 
MOBİLYA KENTİ 


778 Mağazadan oluşan bir 
Mobilya Kenti ile 


Aradığınız 
-er Şey 


MASKO'da 


390.000 metrekare toplam arazisi ve 610 ortağı bulunan Masko sadece 
yerli tüketiciye değil, bugünkü ihracat kapasitesini de hızla arttırarak, 
tüm dünyada tanınan, güven duyulan bir Mobilya Merkezidir. 


Oturma Odası 
Yatak Odası 
Yemek Odası 

Tv Ünitesi 
Bebek & Çocuk & Genç Odası 
Ofis Mobilyası 
Bahçe Mobilyası 
Mutfak & Banyo 
Halı 

Perde 

Duvar Kağıdı 
Aydınlatma 
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C4441675 | &(490)2126750017 | b infoğmasko.com.tr 
O Atatürk Olimpiyat Parkı Yolu, E6 Gişeler Yanı, MASKO Mobilya Kenti 
Ikitelli / Başakşehir / Istanbul / Türkiye 
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İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekânındaki ilk süreli sergisinde, dünyaca ünlü heykel sanatçısı Anthony Cragg'i ağırlıyor. 


Siren Ertan ve Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaya- 


Li > m ğ ii, , md lar ile Bodrum'da gerçekleşen muhteşem bir törenle evlendiler. 


Global Wellness Day Kurucusu Belgin Aksoy, dünya iyi yaşam hareketinin geldiği son noktayı ve bu yılki etkinlik programını anlattı. 


Alişan ile Buse Varol nişanlılık döneminin ardından Swiss Otel'de 
gerçekleşen muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdi. 


ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine 
bağışlayacağı Alışveriş Şenliği, yoğun bir katılımla gerçekleşti. 


Wesley Sneijder hem futbol kariyerini hem de iş adamı olarak 
attığı adımları ve hedeflerini yalnızca Klass'a anlattı. 


Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu Four Seasons Istanbul at the 
Bosphorus'ta gerçekleşen görkemli bir defile ile sergiledi. 


Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, çocukları 
Eray, Melisa ve Melek ile yaşadıkları mutlu aile hayatlarını anlattı. 


Burcu Cesur, babası Hayrettin Çaycı, eşi Cihan Cesur ve çocukları 
Defne ve Berk ile birlikte mutlu aile tablolarının sırrını anlattı. 


202 Kültür turizminin gözde merkezlerinden Kapadokya'nın son gözdesi Seraphim Cave Hotel renkli bir davet serisiyle kapılarını açtı. 


Mik khk ABİ - 
MAMA. AMALA RA m 


Sevenlerinin unutamayacağı bir çalışmaya imza atan güçlü yorumcu Kubat, “Türküyüz” albümünün ortaya çıkış hikayesini anlattı. 


Bu yıl “Zer” isim sponsorluğunda düzenlenen 5. Altın Palmiye 
Ödül Töreni, renkli bir organizasyonla gerçekleşti. 


99 MARİNA PARK RECİDENCE 
AE MİMARLIK 

AKDAĞLAR 

ALISSE NUERA 

ALPET 

ANKAMALL AVM 

ART DESIGN 

BABA FM 

BEST FM 

BIRKENSTOCK 

BİSSE 

BVS GROUP 

CAPİTOL AVM 

CEYLAN İNŞAAT 

CORNELJA DIAMOND GOLF&SPA 
DİZAYN VIP 


DOUBLETREE BY HILTON TOPKAP 


ECON İNŞAAT 

EKBA HOLDİNG 

ENZA HOME 

ESİN ARICAN 

GARAGE HAİR 

GOLDEN ROSE 

GRAND MAKEL HOTEL 
GÜLSOY OTOMOTİV-MERCEDES 
HAİR ESTETİK 

HASES OTOMOTİV-MERCEDES 
HELİOCARE 

HIGHLIGHT AVİZE 

HOLIDAY CLUB HOTEL 

IST MARİNA AVM 

İMREN LOKUM KONAKLARI 
İNKA MOBİLYA 

JİVAL 


JOLLY TUR 
KARACA HOME 

KİGILI 

LİSSİYA HOTEL 

MARİNERA ÇEŞME 

MASKO 

MERİT CRYSTAL COVE HOTEL 

MERİT INTERNATIONAL 

MERİT ROYAL HOTEL 

MODOKO 

MOLU 

NORTHSTAR 

NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA 
NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA 
NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL&SPA 
OLIVIUM AVM 

OYA ULUCAN EVENT 

ÖZARTAŞ AVİZE 

PALLADIUM AVM 

PALM CİTY MERSİN AVM 

PELICAN HILL-IHLAMUR EVLERİ 
PENTİ 

SOFALINE 

SUSESİ LUXURY RESORT HOTEL 
ŞİRANE MEYHANE 

ŞÜKRÜ DUDU 

TEKİN SEYREKOĞLU 

TITANIC HOTEL 

TRAVEL DREAMS 

VOONKA 

WELLA 

YALITEPE EVLERİ-YALIKAVAK 

ZIPPO 


69-129-131 
12-13 

73 

16-17 

35 

26-27 

11 

169 

18-19 
60-61 
08-09 

105 

ÖN KAPAK İÇİ-01 
ARKA KAPAK 
31 

171 

75 

153 

115 

173 

02-03 

41 

155 

06-07 

135 

91 
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Muammer Kapucuoğlu 


muammer(0klassmagazin.com 


BABA GİBİ BABA OLMAK 


“Baba”, ne de güzel bir kelime değil mi? Babalığı baba 
gibi anlatan, ifadesiyle, vurgusuyla çok güçlü bir kelime. 
Böyle güçlü bir kelimenin hakkını vermekte açıkçası her 
insanın harcı değil. Bir insanı sadece çocuk sahibi olması 
baba yapmaz. O insanın babalık içinde olmalıdır. İşte o 
zaman adam olur, çocuğu olduğunda da baba gibi baba 
olur. Baba demek kimi zaman bir kartalın kanatları gibi 
kollarını açıp evladına kol kanat germek demektir. Baba 
demek kökleri yüzlerce yıldır toprakla bütünleşmiş ağacın 
gövdesi olup evladının rahatlıkla sırtını o ağaca yaslaması 
demektir. Ama en önemlisi de baba demek evladının ne 
korunmaya ne de sırtını yaslamasına gerek duymadan 
onun dimdik ayakta korkusuzca durabilmesini sağlamak 
demektir. Tüm bu gücü ona öğretirken de sevgisini hissettirmek demektir. İşte sevgini veremiyorsan baba olmak 
dünyanın en zor işidir. 


Her baba başta çocuğunun idolüdür. Her çocuğun başlangıçta babası “en iyidir, en güçlüdür, en yakışıklıdır...” 
Çünkü çocuklar dünyaya geldiklerinde ebeveynlerine 
kayşı ellerinde güzel bir krediyle doğarlar. Ebeveynleri bu 
kredi puanını arttırır ya da tüketir. Eğer ki bir çocuk büyüdükçe “aslında babam o kadar da güçlü değil, o kadar 
her şeyi bilmiyor, o kadar da iyi değil...” demeye başlıyor 
ise işte onun babası bu babalık sınavını pek de iyi geçmemiştir. Bakmayın siz ebeveynlik sınavı basit bir sınavdır. 
Temelinde sevgi yattığı için basit bir sınavdır aslında. Misal 
verecek olursak bir çocuğa istediği oyuncağı alabilirsin 
ama sevgini hissettirmezsen bu sınavı geçemezsin. O 
oyuncağı alma ama sevgini hissettir. İşte o zaman o sınavı 
yüksek puanla geçersin. İşte kapitalist düzene papuç bırakmayan tek şey anne-baba-evlat arasındaki sevgidir. 


Tüm babaların, kendini baba gibi hisseden 
herkesin Babalar Günü kutlu olsun. 


#k# 


Bu ay içerisinde Ramazan Bayramını da kutlayacağız. 
Çok şükür benim güzel bir ailem var. Bayramda ailemin 
tüm üyeleriyle birlikte olabilmek için elimden geleni yaparım. Tatile gitme derdine düşmem. Memleketime gidip 
canım anneciğimi ziyaret ederim. Akrabalarıma giderim. 
Küçükken nasıl gördümse aynı hislerle bayramımı yaşamaya çalışırım. Şimdi iki evladım var. Onlara da bu güzel 
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tatlı bayram heyecanını yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü 
bayramlar güzeldir. Bayramlarda kurulan sofralar, sohbetler ise müthiş keyiflidir. En güzeli de küslerin barışması 
için en güzel zamanlardır. Güzel bir bayram olsun, birlik 
beraberlik ruhuyla birlikte tüm yurdumuza güzel bir enerji 
dağılsın. Bayramınız kutlu olsun. 


Mayıs ayı boyunca birçok ödül töreni gerçekleşti ve biz 
Klass olarak yine bu ay birçok kurum tarafından Yılın En 
İyi Cemiyet dergisi ödüllerine layık görüldük. Zer 5. Altın 
Palmiye Ödülleri, Evos Angels Dijital Dünyanın Enleri, 
Engelsiz Yaşam Vakfı Ödül Töreni'nde ve Empati Ödül 
Töreni'nde “Yılın En İyi Cemiyet Dergisi” başlığı altında 
ödüller alarak ödül hanemize yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşadık. Bizim bu ödülleri almamızı sağlayan siz 
değerli okuyucularımıza buradan sonsuz teşekkürler. Sizler 
bizi onurlandırdıkça biz sizlere kalitemizden ödün vermeden her ay yepyeni bir Klass sunmaya devam edeceğiz. 


Bu ay Babalar Günü'ne yönelik çok keyifli röportajlar 
yaptık. Öyle güzel babaları ve evlatlarını tanıdık ki onların 
mutluluk hikayelerini keyifle sunduk. Tüm bunların dışında sevgili dostum Belgin Aksoy dergimize konuk oldu. 
Belgin gerçekten çok büyük başarılara imza atan güçlü 

bir kadın. Başlattığı Global Wellness Day dünya geneline 
yayıldı ve bence kısa bir süre sonra tüm dünyada herkes 
tarafından kutlanan bir gün olacak. Gerçekten büyük bir iş 
yapıyor ve sağlıklı yaşam bilincini tüm insanlara yaymak 
adına büyük özverilerde bulunuyor. Klass'ın bu ayki konuklarından bir diğeri de Wesley Sneijder oldu. Futbolcu 
kimliğiyle tüm dünyanın tanıdığı Sneijder, iş adamı kimliğiyle sayfalarımıza konuk oldu. Tabi Galatasaray sevgisin- 
de de bahsetmeyi ihmal etmedik. Tüm bunların dışında 
yine iş dünyasından birçok kişinin başarı hikayesini ve 
yeniliklerini, davetlerden en güzel kareleri, en keyifli anları 
siz değerli okuyucularımıza Klass farkıyla sunmaya çalıştık. 
Keyifle okumanız dileğiyle... 


Klass alın, Klass okuyun, Klass olun, Klass kalın... 


İMTİYAZ SAHİBİ 
KLASS Yapım Yayın Tanıtım 


Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 


Muammer KAPUCUOĞLU 


Genel Yayın Yönetmeni 
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Muammer KAPUCUOĞLU 


Genel Yayın Koordinatörü 
Özgün KÜÇÜKKAHRAMAN 


Görsel Yönetmen 
Alp SERİN 


Editör 
Neslihan AKBAYDAR 


Haber Merkezi 
Uğur ATUN 
Yavuz KAYNAR 
Ahmet ÇEVİK 
Mert Can ALŞAHİN 


Reklam Grup Başkanı 
Pınar KANBAK 


Reklam Koordinatörü 
Esra ZENGİN 


Halkla İlişkiler 
Sevda KAMA 


Hukuk Danışmanı 
Av. Ayşegül MERMER 


Katkıda Bulunanlar 
Serkan BAYAR 
Oğuz OBUT 
Aysın BİTER ÖZTÜRK 
Oya GERMEN 
Mine İSLAM 


Adres: Ortaklar Caddesi Bahçeler Sok. 
Somay İş Merkezi A Blok Kat: 4 Daire: 10 


Mecidiyeköy / İstanbul 
Tel.: (0212) 273 2920 -274 2123 
Faks: (0212) 273 2921 


www.klassmagazin.com 
Aylık Yerel Süreli Yayın 


Baskı: 
GD Ofset Matbaacılık A.Ş. 
www.gdofset.com 
Tel: (0212) 671 91 00 


Dağıtım: Yaysat A.Ş. (0212) 622 2222 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı 
“KLASS Magazin” Dergisine aittir. 


BASILAN İLANLARIN 


SORUMLULUĞU İLAN SAHİPLERİNE, 


YAZILARIN SORUMLULUĞU 
YAZARLARINA AİTTİR. 


NUHUN “GEMİSİ 
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TATİL PLANLARI HAZIR 


Destan ve Melisa karakterine hayat veren Zehra Yılmaz, Zorlu Alışveriş 

Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Dizinin bu sezon final yapmasının 
hemen ardından tatile çıkacağını söyleyen Destan, “Ben İzmir'ciyim başka bir 
yere gitmem bu yazı da orada geçireceğim. Zehra'da sevgilisi Cem Belevi ile 
Uzak Doğu'ya tatile gidecekmiş” dedi. 


(Gin Gözyaşları” dizisinde Özlem karakterine hayat veren Ebru 
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içeği burnunda yeni evli çift Oyuncu Buse Varol ile Şarkıcı Alişan, 

Vadistanbul Kaşıbeyaz'da Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi 

Merve Tektaş'a sürpriz bir doğum günü düzenledi. Partiye Buse Varol 
ve Alişan'ın yanı sıra Selçuk Tektaş'ın yakın arkadaşları Yusuf Tekin, Servet 
Bekman, Buse Terim, Volkan Bahçekakapılı, Boğaç Kaan Murathan, Erkan-Aslı 
Özkaya gibi çok yakın dostları katıldı. 


Yn ü iş vala Aytek Şavkan 
Kanyon” da objektifimize 
yansıdı. Aytek Bey bir 

arkada yla birlikte C Gina' da öğle 
yemeği yedi. “Çok yo yoğun olan 
p ek Şavkan işleri edeniyle kısa 
iren Ele eni 2 sonra 
hızlı adımlarla Kanyon'dan ayrildi: 


SAÇ KAHRAMANINIZLA TANIŞIN 


YENİ SALONUMUZ ÇOK YAKINDA AÇILIYOR! 


THEMOST ETİLER O| THEMOST NİŞANTAŞI TH E MOST © www.themost.com.tr © 0 6 /themostkuafor 
THEMOST CADDE | THEMOST İZMİR Mİ EE Nİ & style.themost.com.tr © shop.themost.com.tr 


NA 
The Most'un marka tercihi ZA 


PROFESSİONALS 


EBRU AKEL & EREN & ÖZER SANCAK 


Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Alışveriş yapan mutlu 

aile, yaklaşık iki saat kadar AVM'de dolaşıp vakit geçirdi. Yaz tatili 
için Çeşme Alaçatı'yı tercih edeceklerini söyleyen Akel, “Eşimin işleri yaz 
aylarında Çeşme'de oluyor. Biz de onunla beraber orada olacağız. Hem iş 
hem tatili bir arada götürüyoruz anlayacağınız” dedi. 


Bö sunucu Ebru Akel, eşi Özer Sancak ve oğlu Eren ile birlikte 
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TEMPOSUNDA 
HAETASONLARIIDAYÇALIŞIYOR 


ebi Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Çebi Zorlu AVM'de Klass 

objektiflerine yansıdı. Yoğun iş temposundan ötürü kimi zaman hafta 

sonları da çalıştığını belirten ünlü işadamı işini keyfe dönüştürerek toplarttffarını ofis dışında yaptığını belirtti. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını dile 
getiren genç işadamı, uzun süren toplantının ardından AVM'den ayrıldı. 
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GÜL GÖLGE 


& 
. 


İ i 
ÇOCUKLARINI a 
EGLENCEİDOLUTGÜNU NM 


larıyla birlikte geldiği AVM'de Pioppo Gelato'dan dondurma alıp, 

daha sonra meydan katında bulunan açık alandaki oyun parkına 
geçip çocuklarıyla yakından ilgilenen Gül Gölge, tüm gününü çocuklarına 
ayırarak örnek anne profili sergiledi. 


G ül Gölge, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Çocuk- 
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Eoaklar& 


BİRLİKTE ALIŞVERİŞ 


nlü oyuncular Ozan 
. Güven ve Cem Yılmaz sık sık geldikleri 


Kanyon'da objektifimize takıldılar. AVM'de vakit geçirir- , 
ken mağazaları dolaşan sıkı Sr . 
dostlar Harvey Nichols'tan 

alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar. 


ALIŞVERİŞTE ELİ KOLU DOLDU 


«. 


A e G üzel oyuncu Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ile birlikte Zorlu 


saatlerinde geldiği AVM'de akşam saatlerine kadar alışveriş yapan 
Chloe, birçok mağazadan alışveriş yaptı. Şık kombini ve neşeli tavırlarıyla 
dikkat çeken Chloe Loughan Ortaç akşam olduğunda eli kolu dolmuş bir 
halde AVM'den ayrıldı. 


P: müziğin usta isimlerinden Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe 


Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Gün içinde Beymen 
Morini'de yakın arkadaşı Merve Boluğur'un lansmanına katılan 


Şendil, akşamüzeri de eşi Burak Sağyaşar ile birlikte akşam alışverişine 
çıktı. Oğulları Can Sağyaşar için bebek mağazalarını gezip alışveriş yapan 
36 ikili, daha sonra vale noktasından araçlarını alarak AVM'den ayrıldılar. 
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Genç ve başarılı iş kadını Demay Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ebru Çakmaz, Zorlu 
Center'da objektiflerimize yansıyan ünlü isimler arasındaydı. 
Alışveriş merkezinde bulunan bir restorana önemli bir 
toplantı için geldiğini belirten 
Çakmaz, toplantı sonrasında 
mağaza vitrinlerine göz atıp 
alışveriş yaptı. 
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ayrimenkul ve yapı sektörünün önemli 
G firmalarını çatısı altında bulunduran Demay 

Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Çakmaz, Zorlu Center'da objektiflerimize yansıyan 
ünlü isimler arasındaydı. Önemli bir toplantı için 
AVM'ye gelen ve bir restoranda keyifli bir yemek 
eşliğinde toplantı yapan genç iş kadını daha sonra 
restorandan ayrıldı. Hızlı adımlarla AVM'de bulunan 
lüks markaların mağaza vitrinlerine göz atan Çakmaz, 
2018 yaz gardırobu için beğendiği parçaları satın 
almak üzere birkaç mağazayı ziyaret etti. Her zaman 
şıklığına önem gösteren ve giydiği kıyafetleri kusursuz bir şekilde taşıyan genç işkadını o gün için beyaz 
bir takım tercih etmişti. Şıklığı ile bakışları üzerine 
toplayan Ebru Çakmaz alışveriş turu esnasında 
sürekli çalan telefonuna cevap vererek iş takibini de 
yapmaya devam etti. Çakmaz, hızlı geçen alışveriş 


turunun ardından kendisini bekleyen aracına binerek 
AVM'den ayrıldı. 


Yalıtepe Evleri'nde sizi bekliyor 


Bodrum Yalıkavak'ta 13 adet villadan 
oluşan Yalıtepe Evleri, Yalıkavak Marina'ya 
yalnızca 10 dakika yürüyüş mesafesinde. 


360 ile 420 metrekare arasında değişen 
büyüklüklerdeki villaların her birinin, 
kendi özel havuzu ve 2 araçlık kapalı 
otoparkı bulunuyor. 


Evlerde bulunan yerden ısıtma sistemi 
ve klima altyapısı ile size dört mevsim 
yaşam imkanını sunuyoruz. 


Detaylı Bilgi 
www.yalitepeevleri.com 


E-posta 
salesOyalitepeevleri.com 


Telefon 
*90532 380 10 48 


Adres 

Yalıkavak Mah. Sülüklü Mevkii 
Atatürk Cad. No:34 

Bodrum / Muğla 
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Marina AVM'de görüntülendi. Geçtiğimiz ay Türkiye güzeli sevgilisi Ruveyda 
Öksüz'den ayrılan Keser, piyasaya çıkarttığı “Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti” adı 
single ile büyük beğeni topladı. AVM çıkışında ise yeni oyuncağı Mercedes 5500 spor 
aracı ile objektiflere yakalanan Gökhan Keser, yeni çıkarttığı single için ise “Kimi sevsek 
açıldı kısmeti, tepkiler çok güzel. Kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Youtube ve 
sosyal medyada büyük ilgi gördü. İnşallah böyle devam eder” dedi. 


Bi şarkıcı Gökhan Keser, yakın arkadaşı Mesut Aydınoğlu ile birlikte İst- 


“12.KLİBİ BİR 
GÜNDE ÇEKTİK” 


arkıcı Burcu Güneş, erkek arkadaşı Hakan 


YAKIN DOSTLAR, 

Va e ei 
YEME KTE BU LUŞTU Kutal ile birlikte Agua Florya AVM'de görüntülendi. Klibinin yayınlanmasının ardından 


G ülman Group Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman Kanyon AVM'de yakın dostu Ferko Yönetim s Balık'ta arkadaşları ile buluşarak kutlama 


Kurulu Başkanı Gökçe Meriçten ile görüntülendi. Polat Gülman ile Gökçe Meriçten öğlen yemeği yemeği yiyen Burcu Güneş, “20. sanat yılımı geride 
için geldikleri alışveriş merkezinde Escale Restoran'da yemeklerini yedikten sonra sohbetlerine bir bıraktım. 12 türküden oluşan 'Anadolu'nun Güneşi” 
süre daha devam ederek AVM'den ayrıldılar. albümümü çıkardım. Türkiye'de bir ilk yaptım bir 
günde 12 klip birden çektik çok iyi hazırlandık umarım halkımız beğenir” dedi. 
KLASS 
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ği 
YAKIN! DOSTLAR R AKŞAM * 
YEMEĞİNDE BULUŞTU 


mn 8 Vİ kan, 
(Ossi Benim dizisinde bir dönem beraber rol alan Didem İnselel 


ve Sinan Albayrak Akmerkez AVM'deki Martinez İstanbul'da akşam 
yemeği yediler. Yakın dostlar yemeğin ardından kahve eşliğinde bol 
bol sohbet ederek keyifli saatler geçirdiler. 


WESLEY SNELJDER & YUNUS EMRE BORHAN 


üzel oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile . 
G birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere v 
yansıdı. El ele meydan katındaki mağazaları 
turlayıp reyonlardaki ürünleri inceleyen çift, “Önümüz- — « 
deki günlerde yeni bir sinema projesinin çekimlerine 
başlayacağız. Şimdi film hakkında konuşmak için çok 
erken, çekimler bittikten sonra tekrar konuşuruz” dedi. 


Mega - Yat Marina'sı ile Bütünleşen 
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ıra dışı projeleriyle inşaat ve yapı dünya- 
Gini fark yaratan çalışmaların altına imza 

atan Dap Holding'in Yönetim Kurulu Eş 
Başkanı Rafet Yılmaz zarif ve güzel eşi Nurgül Yılmaz ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize 
yansıdı. Kısa süre önce Kartal'da İstMarina AVM'yi 
hizmete sokan ve çok yoğun bir iş temposu içinde 
olan ünlü iş adamı işten bulduğu ilk fırsatı eşi 
Nurgül Yılmaz'a ve dostlarına ayırdığını belirtti ve 
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—— 
— 


> MUTLULUKLARI 


v 


GÖZLER 


birlikte güzel bir akşam yemeği yemek için Zorlu 
AVM'ye geldiklerini dile getirdi. Eşi Nurgül Hanım 
ile birlikte AVM'ye erken gelen ve elele alışveriş 
merkezinde bulunan mağazaların vitrinlerine göz 
atarak mini bir alışveriş turu yapan Yılmaz çifti, 
akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte dostlarıyla 
buluşacakları restorana giriş yaptılar. Burada hoş 
sohbet eşliğinde keyifli bir akşam yemeği yiyen çift 
daha sonra araçlarına binerek AVM'den ayrıldılar. 


RAFET & NURGÜL YILMAZ 
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Yapı ve gayrimenkul sektörünün önde gelen gruplarından 
Dap Holding Yönetim Kurulu 
Eş Başkanı Rafet Yılmaz zarif 
eşi Nurgül Yılmaz ile birlikte 
Zorlu Alışveriş Merkezi'nde 
objektiflerimize yansıdı. Bir 
arkadaş grubuyla buluşmak 
için geldikleri AVM'de elele 
dolaşırken görüntülediğimiz 
Yılmaz çifti, mağaza vitrinlerine bakarak yeni sezon koleksiyonlarını incelemeyi de ihmal 
etmediler. Yılmaz çifti daha 
sonra bir restorana geçerek 
dostlarıyla birlikte keyifli bir 
akşam yemeği yediler. 
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üzel oyuncu Deniz 
Çakır, Zorlu Alışveriş 
Merkezi'nde objek- 


tiflere yansıdı. Tek başına 
geldiği AVM'de mağazaları Çe 
dolaşıp hızlı bir şekilde alışve- VİNE Yy Di T 
riş yapan güzel oyuncu Deniz Ni | 
Çakır'a bu hızının nedeninin | J 
sorulması üzerine, “Setten i 
araç geldi ona yetişmem lazım. Sete gideceğiz. Sahnem 

var” açıklamasında bulundu. 
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DE Ertuğrul dizisinde İ çi . 
: , Z “Kalender Günalp” 
HATICE ŞENDİL & BURAK SAĞYAŞAR || karakterine hayat veren 
yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, 
Zorlu Alışveriş Merkezi'nde 
objektiflere yansıdı. Yalnız 
. ö başına geldiği AVM'de meydan 
Al LECEK ALIŞVE RIŞ katında bulunan bir restoranda erkek arkadaşıyla buluşan 
Öztürk, kahve içip yaklaşık iki 
saat kadar sohbet etti. Kendine 
kranların güzel ve başarılı oyuncusu Hatice Şendil, oyuncu ve ya- yöneltilen sorulara cevap veren 
pımcı eşi Burak Sağyaşar ve çocukları Can ile birlikte Zorlu Alışveriş yakışıklı oyuncu, “Yaz ayların- 
Merkezi'ndeydi. Alışveriş merkezinde yeni açılan Zara mağazasına da herhangi bir plan yok dizi 
girerek tatil öncesi alışveriş yapan çift, alışveriş sonrasında ise soluğu açık sezon finali yapmadan bir şeye 
alanda bulunan Zorlu Park'da aldı. Oğulları Can ile birlikte burada vakit İ karar vermek istemedim” dedi. 
geçiren mutlu çift, daha sonra kendi araçları ile AVM'den ayrıldı. Genç oyuncu şık tarzı ve müte- 


vazi tavırlarıyla dikkat çekti. 
46 KLASS 


4 74 


Shin « Jeyrekoğlu 


ima 


W Ğ | tekinseyrekoglujewelry (”02125200268 | wwwseyrekoglu.com 


&i “6 am & 


v “” A 
NUR FETTAHOĞLU 


Çim 
e 


“KIZIMLA 5 


mi 


| UZUN! BIR TATİL 
YAPMAYIN 


PLANLIYORUM” 
«MM 


o 
nlü oyuncu Nur 
Fettahoğlu, sportif 
haliyle Akmerkez 


AVM'de görüntülendi. 
Ailesiyle beraber Martinez 
İstanbul'da kahve içen Nur 
Fettahoğlu gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Güzel 
oyuncu tatil sorusuna, 
“Çekimlerde son haftamıza 
giriyoruz, ardından klasik 
Fethiye'ye tatile gideceğim. 
Kızımla birlikte uzun bir tatil yapmayı düşünüyorum” 
diyerek yanıt verdi. 


ergis Kumbasar ve Mehmet Ali 
Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Zorlu 
Alışveriş Merkezi'nde objektiflere 


yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla buluşan Erbil, 
Cantinery'de akşam yemeği yiyip, kız 


TEK BAŞINA SAKİN BİR GÜN 


.. grubuyla koyu bir sohbete daldı. Kendine 
nlü iş adamı Tuncay Özilhan sakin ve keyifli bir gün geçirmek yöneltilen sorulara cevap veren Yasmin 
| | için tek başına Kanyon AVM'ye geldi. Bir süre alışveriş merkezini Erbil, “Okul bitmeden tatil planı yapmadım. 
gezen Özilhan ünlü markaların mağazalarını dolaşarak alışveriş İlerleyen günlerde karar vereceğiz nereye 
yaptı. Tuncay Özilhan alışveriş turunun ardından AVM'den ayrıldı. gideceğimize” dedi. Daha sonra yaklaşık üç 


saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı. 
48 KLASS 
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Güç akılla buluştu, madenler çıktı 
Dayanım kazandı betona dönüştü 
Estetikle yoğruldu şehirler oluştu 
Zekayla planlandı yollar kavuştu 
Güç Akdağlar'da Tecrübeyle Buluştu... 
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İstanbul Modern Yöinetim Kurulu Başkanı 
(Oya Eczacıbaşı'nı geçici 
mekanlarının ve Anthony 
Cragg'in “İnsan Doğası” adlı sergisinin açılış 
davetinde eşi Eczacıbaşı 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Eczacıbaşı 
alnız bırakmadı. Ünlü iş 
adamı gece boyunca eşinin 
“heyecanına ortak oldu. 


İstanbul Modem, geçici mekânının açılışını, sanatçı Ant- Direktörü Levent Çalıkoğlu açılış davetinin ev sahipliğini 
hony Cragg'ın “İnsan Doğası” sergisi ile yaptı. İstanbul yaptı. İstanbul Modem'in geçici mekânındaki açılış sergi- 
Modem, Beyoğlu'daki geçici mekânındaki ilk süreli sine Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
sergisinde, Ferko'nun sponsorluğunda heykel sanatçısı Eczacıbaşı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Anthony Cragg'i ağırladı. Küratörlüğünü İstanbul Modem ( Demircan, Emre Eczacıbaşı, Nezih-Berrak Barut, Zafer 
Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği “İnsan Yıldırım gibi iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri 
Doğası”nda, Cragg'in 1980'li yıllardan bu yana heykel katıldı. Davetliler hem İstanbul Modem'in yeni mekânını 
sanatına dair sürdürdüğü denemeler, kapsamlı ve kro- gezdiler hem de açılış sergisindeki eserleri yakından gör- 


nolojik bir bütünlükle bir araya getirildi. İstanbul Modern O me şansını yakaladılar. Sanatçının her dönemine ilişkin 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Ferko Yönetim O bir seçkiye yer veren “Insan Doğası” adlı sergi, 11 Kasım 
Kurulu Başkanı Ferit Meriçten ve Istanbul Modem Genel Oo 2018 tarihine kadar sanatseverlerce görülebilecek. 


BİSSE 


2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu 


shop.bisse.com © 0 /bisseonline © /bissegroup 


Murat Aksi | 


i 1 Gökçe Meriçten 


Ferko sponsorluğunda 11 Kasım'a 
kadar devam edecek olan serginin 
açılış davetine ev sahipliği yapan Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gökçe Meriçten davette iş dünyasından sanat sever dostlarına verdikleri 
destek hakkında bilgiler verdi. 


sl Emre Kurttepeli * 
4 ö7 — 


Dilek - Serra Türker Emre Eczacıbaşı | Aslı Pamir - Murat Pilevneli | 
Y v4 m “ gi 


Golden Rose 
HD ürün 
serisiyle 

DÜTÜZSÜZ 
güzellik 
seninle! 
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İş ve sosyal yaşam dünyasındaki 
kimliklerinin yanı sıra sanat kolek- 


yl Esra Eczacıbaşı | 4 ON siyoneri yönüyle de tanıdığımız Aylin 
- Tahincioğlu davete katılan isimler 

arasındaydı. Tahincioğlu davette kırmızı takımıyla çok şık görünüyordu. 
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600 kişilik Topkapı Balo Salonumuz, 350 kişilik terasımız, sizi ağırlayacağımız Kral Dairemiz 
ve özgün paketlerimiz için DoubleTree By Hilton Istanbul Topkapı'ya davetlisiniz... 


Ayrıntılı bilgi ve rezervasyonlarınız için: 
(0212) 942 2700 / sales©dtbhtopkapi.com 
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DOUBLETREE 


Orta Mah. Anıt Sok. No:1 Topkapı - İstanbul T: 490212 9422700 F:490212 9422727 
www.DoubleTree.com 
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İbrahim - Maya Bitargil 


Nezih - Berrak Barut 


Sahip olduğu devasa sanat koleksiyonunun yanı sıra modern sanatın sıkı 
bir takipçisi olan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve 
zarif eşi Berrak Barut davete katılan 
ünlü isimler arasındaydı. 
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İSTMARİNA AVM ; 
KARTAL'DA GÖRÜNDÜ! 


NE DE OLSA 
BURASI 
DENİZLUSTU! 


Bi VW (©) /istmarinaavm istmarinaavm.com Adres: Kartal Sahil Yolu 
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SÖYLEYECEKLERİMİZİ 
LÜTFEN KİŞİSEL ALGILAYIN. 


Modoko Mobilyacıları olarak bizce her evin kendine özgü bir karakteri olmalı. 
İçinde yaşayanların karakteri. Evinizi sizin ince zevklerinizi yansıtan koltuklar 
kaplamalı. Masanız sizin istediğiniz modelde olmalı, sehpanız sizin 
istediğiniz detayları taşımalı. Her şey size özel olmalı ve bir ustanın elinden 
çıkmalı. Tıpkı yarım asırdır Modoko Mobilyacılarında tasarladığımız on 
binlerce kişiye özel mobilya gibi. 
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Borusan Otomotiv ve 

Türkiye distribütörü 

olduğu BMW düzenlediği 

“BMW ile Ayrıcalıkların 

Gecesi”nde yeni BMW i8 

Roadster modelini Bo- 

Tusan Otomotiv Yönetim 

Kurulu Eş Başkanı Ali 

Vahabzadeh, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ; 

Hakan Tiftik, BMW / MINI 

m “ BMW İ8 ROADSTER 

Müdürü Uğur Sakarya'nın Ea e — 

ev sahipliğinde ilk kez : — “ 

a | GÖRÜCÜYE ÇIKTI | > 
ir ie b a a ON | Hakan Tiftik - Ali Vahabzadeh » Uğur Sakarya 


Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin Les Ottomans Hotel'de gerçekleştirilen “BMW ile Ayrıcalıkların Gecesi”nde yeni BMW 18 Roadster modelini ilk kez görücüye çıkardı. Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu 
Eş Başkanı Ali Vahabzadeh, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW / MINI / BMW Motorrad 
Genel Müdürü Uğur Sakarya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, otomotivin geleceğinin şekillenmesinde köklü bir geçmişe sahip olan BMW'nin 
premium üst segment modelleri davetlilerle buluştu. 


Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü 

olduğu BMW'nin ev sahipliğinde düzenlenen 

“BMW ile Ayrıcalıkların Gecesi”nde yeni 

BMW i8 Roadster modeli ilk kez görücüye 

çıktı. Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş 

Başkanı Ali Vahabzadeh, Borusan Otomotiv 

İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW / 

MINI / BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur 

Sakarya'nın ev sahipliğinde Les Ottomans Y 
Hotel'de gerçekleşen, Defne Samyeli'nin can- İ 
lı performansı ile renk kattığı davete iş, sanat 
ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü 
isim katıldı. Davette otomotivin geleceğinin 
şekillenmesinde köklü bir geçmişe sahip olan 
BMW'nin premium üst segment modelleri 
konuklarla buluştu. Oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri, standartları belirleyen konforu ve göz alıcı tasarımı ile modem lüksün 
temellerini atan BMW 7 Serisi davetlileri bu 
ayrıcalıklı gecede karşılarken, gecenin sürprizi 
ise Türkiye'de ilk defa otomobil severlerin 
karşısına çıkan yeni BMW 18 Roadster oldu. 
Üstün sportif çevikliği ve üstü açık sürüş 
keyfini elektrikli sürüşle birleştiren yeni BMW 
i8 Roadster, gelecek için tasarlanmış, iki kişilik 
spor bir otomobil olarak araba tutkunlarını 
adeta büyüledi. 


Tuncay Aşçı 


Defne Samyeli 
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38 yılı aşkın tecrübe, her gün ilk günkü heyecan ve hevesle... 


Ceylan İnşaat olarak, geçmişten gelen değerlerimizi, modern yaşamın teknolojisiyle harmanlayarak 
siz ve aileniz için güvenilir yapılar inşa ediyoruz. 


İstanbul'un altın değerindeki lokasyonlarındaki birbirinden cazip orojelerimiz için 
sizleri ZER satiş ofislerimize bekliyoruz. 


Türkiye'de bir ilke imza | 
atan Ayşegül Dinçkök ve | 
Şahika Ercümen ortak projeleri “Derin Tutku Misunderstood/Yanılgı” sergisini 


İstanbul Deniz Müzesi'nde | N 
seçkin konukların katılı- | | 
mıyla açtı. Ayşegül Dinçkök 

e Şahika Ercümen'in | | 
kusursuz ev sahipliğiyle | 


açılan sergi bir sosyal | 
sorumluluk projesine de 
dönüşerek “Çaba Kadın | 
Fonu” adı altında kurulan | 


fona destek verdi. 


Şahika Ercümen - Ayşegül Dinçkök | 


AYŞEGÜL DİNÇKÖK VE 
ŞAHİKA ERCÜMEN'İN DERİN TUTKU 
SERGİSİ YOĞUN KATILIMLA AÇILDI 


Ayşegül Dinçkök ve Şahika Ercümen'in daha önce benzeri yapılmamış ortak projesi “Derin Tutku Misunderstood/Yanılgı” sergisi İstanbul Deniz 
Müzesi'nde iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla açıldı. Ayşegül Dinçkök her sergisinde olduğu gibi “Derin Tutku Misunderstood/Yanılgı” sergisi ile de bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak 
“Çaba Kadın Fonu” adı altında kurulan fona destek verdi. 


Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök ve Dünya Serbest 
Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen'in Türkiye'de 

bir ilk olma özelliği taşıyan ve ortak projesi olarak 
hayata geçen “Derin Tutku Misunderstood/Yanılgı” 
sergisi İstanbul Deniz Müzesi'nde iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla açıldı. 
Ayşegül Dinçkök ve Şahika Ercümen daha önce bir 
benzeri yapılmamış olan bu sergide birbirlerine kayıtsız güvenen iki kadının zor koşullarda, suyun 30 metre 
altındaki dayanışmasına ve köpek balıkları ile uyum 
içinde varoluşuna dikkat çekiyor. Sergi, kadınların dayanışma ile güçlerini birleştirdiklerinde aşamayacakları 
engelleri olmadığını ortaya koyuyor. Ayşegül Dinçkök 


her sergisinde olduğu gibi “Derin Tutku Misunderstood/Yanılgı” sergisi ile de bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. “Çaba Kadın Fonu” adı altında kurulan 
fona destek verdi. “Gücü bulamadığında cesarete 
başvur” adı altında kurulan fon ihtiyaç sahibi kadınları güçlendirmek ve hayata kazandırmak amacını 
hedefliyor. Fon kadınların projelerini desteklemek ve 
yaşadıkları zorluklarla mücadele etmelerine destek 
olmayı amaçlıyor. Çaba Derneği'nin web sitesinde 
Çaba Kadın Fonu başlığı altında ayrı bir sekme ile 
başvuru kabul eden fon, Çaba Yönetim Kurulu ve Ayşegül Dinçkök'ün değerlendirmesiyle uygun görülecek 
kişi ve projelere aktarılacak. 


| Deniz - Sevgi Atalay - Sevgi Aksoy - Reyhan Nakipoğlu 


Demet Sabancı : Pırıl Çetindoğan 
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AHMET COBAIN 


Saçınızın en sağlıklı haliyle tanışmaya hazır mısınız? 
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Türkiye'nin İlk Kuaför Çıkışlı Organik Saç Bakım Markası İstanbul İzmir 


Levent | Nişantaşı | Caddebostan Alsancak 


Garage Organics 


Online alışveriş için ve satış noktaları için PE) Www.garayeorganics.com © ahmetcobain 


İnci Aksoy 


Mustafa Sarıgül 


Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ali Koç, aile dostları Ayşegül 
Dinçkök'ü mutlu gününde yalnız 
bırakmayarak sergisinin açılışına 
katıldı. Ali Koç sergiyi gezerek beğenisini dile getirdi. 
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Eda Kosif 


J Türkan Sabancı 
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Haldun Dormen 


Zeynep Yılmaz 


Aylin Tahincioğlu 


Mücevher markası Mer's ile kısa sürede 
güzel bir başarı elde eden Aylin Tahincioğlu serginin açılışına katılan seçkin 

konuklardandı. Aylin Hanım siyah beyaz 

şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti. 


Yosun Güreli 


Berna Sağlam Naipoğlu Osman Çarmıklı Sadettin Saran 
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Genç ve başarılı girişimci iş kadını Burcu 
Benk'in kaliteli materyaller, tamamı el yapımı 
özgün tasarımlar ve doğal ürünlerden yapılan 
Filipinler'den getirdiği eşi benzeri bulunmayan 
Larone marka çantalar, büyük ilgi görüyor. Beng 
Artisans Şirketi'nin Kurucusu ve Larone By Beng 
Artisans Türkiye Distribütörü Kimyager Burcu 
Benk, ürünlerinin tamamen doğal maddelerin 
kullanımıyla üretildiğini ve sağlık açısından da 
son derece güvenilir olduğunun altını çiziyor. Larone By Beng Artisans Türkiye Distribütörü Burcu Benk ile Türkiye'de muadili olmayan çantalarının özelliklerini Klass okurları için konuştuk. 


N 


LARONE BY BENG ARTİSANS TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ 
BURCU BENK, MARKALARININ ÖZELLİKLERİNİ 


Ni 


Burcu Hanım, öncelikle şirketiniz 

Beng Artisans'ı nasıl kurduğunuzu ve 
Türkiye'ye getirdiğiniz büyük ilgi öğren 
Larone marka çantalardan bahseder 
misiniz? 

Modaya olan ilgim, üniversiteden mezun 
olduktan sonra dört sene kadar her türlü 
tekstil ürününün test edildiği SGS Intemational Company'de çalıştıktan sonra başladı. 
Her zaman doğal ürünlere karşı özel bir ilgim 
olmuştur. Sonrasında ise kendi şirketimi Beng 
Artisans'ı kurduk ve ilk olarak Türkiye'ye 
Larone çanta markasını getirdik. Tamamen el 
yapımı olan bu çantalar Filipinler'den geliyor. 
Filipinler'de Buri ağaçlarının saplarından özenle ayıklanarak elde edilen doğal elyaflardan 
yapılan ve elde dokunan çantaların boyaları 
da organik. Yani çantaların tamamı doğal 
maddelerden yapılıyor. 


Çantaların Filipinler'den gelmesinin ne 
gibi artıları var? 

Filipinler'de malzeme çok kaliteli. Ve butik 
bir firma. Ürünler sınırlı sayıda üretiliyor. Her 
ürün hemen hemen 1 adet ile 5 adet arasında geliyor. Taşlar tamamen doğal ve saplar 
tamamen pirinç. Bütün materyalleri hakiki 
pirinçlerden oluşuyor. Ürünlerin içi tamamen 
koton, kanvas astarlardan oluşuyor. 


Peki, yüzlerce marka arasıdan Türk 


kadınları Larone marka çantaları neden 
tercih etmeliler? 

Türkiye'de bu çantaların muadilleri yok. Bu 
çantalar tamamen doğal maddelerden, el yapımı özel tasarım ve özel ürün materyalleriyle 
yapılıyor. Online sayfayı çok kısa bir süre 
önce açtım ve geri dönüşler çok iyi oldu. Bizde her bir ürün 1-3 ya da 5 adet olduğu için 


| bu çantalardan sadece alan kişilerde olacak. 
i Ve artık herkes her konuda doğala yöneliyor. 


Ben kimyagerim bu arada ve 4 sene çalıştığım SGS International Company'ye bütün iyi 
markaların ürünlerini teste getiriyorlardı. Bu 
ürünler azo testinden de geçti. Azo testinde 
boya maddelerine bakıyorlar. Mesela renkli 
çantalarda kanserojen madde var mı, vücuda 
temas eden plastiklerde ya da pirinç kısımlarında nikel var mı diye bunların testleri yapılıyor. Ürünlerimiz gümrükte bu testleri geçti. 
Bizim ürünlerimizin hepsi doğal. Vücuda 
temas etse de hiçbir zararlı madde yok. 


Beng Artisans olarak başka markalar 
getirmeyi düşünüyor musunuz? Arzu 
edenler ürünlerinize nasıl ulaşacak? 
Larone by Bengartisans, Beng Artisans 
olarak getirdiğimiz ilk marka. Zamanla başka 
markalar da getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü 
kısa sürede gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Tamamen organik olan çantalarımıza 
arzu edenler Lidyana.com'dan Larone by 
Beng Artisans olarak ulaşabilirler. Ayrıca tüm 
çantalarımız Ataşehir'deki showroom'umuz- 
da yer alıyor. 


Larone Beng Artisans 

İnstagram: bengartisans 
www.bengartisans.com 

Showroom Adres: Barbaros Mah. Ahlat Sok. 
Varyap Meridian D Blok D.71 Ataşehir / İstanbul 
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22. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ 


SAHİPLERİNİ BULDU 


Türkiye'nin en prestijli ve uzun soluklu ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin, 2017-2018 sezonu sahipleri Haliç Kongre Merkezi'nde iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli 
törenle açıklandı. Her yıl sanat ile iş dünyasını bir araya getiren ve bu yıl 22. kez dağıtılan ödüller Yapı Kredi Afife 
Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Türk Tiyatrosunu 


performansları ve emekleriyle zenginleştiren isimlere toplam 15 dalda verildi. 


Murat Akkoyunlu 


Bu yıl 22'si düzenlenen Türkiye'nin en prestijli 

ve en uzun soluklu tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife 
Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. İş, 
sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin 
bir araya geldiği ödül töreninde 2017-2018 tiyatro 
sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna 
verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen gecede 
15 dalda ödül verildi. Bundan sonra her sene bir 


Cem Yiğit Üzümoğlu - Özge Borak 


Akın Yılmaz 


kadın ve bir erkek tiyatro sanatçısının sunacağı 
ödül töreni, bu yıl tiyatronun yetenekli isimlerinden Ece Dizdar ve Engin Hepileri'nin etkileyici 
sunumlarına sahne oldu. 22. Yapı Kredi Afife 
Tiyatro Ödülleri'nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve 
dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen 
Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nün bu seneki 
sahibi “Yuva” isimli oyunuyla, Sami Berat Marçalı 
oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara 
verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü ise bu 

yıl Bir Baba Hamlet isimli oyun aldı. Tiyatronun 


gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından 
önemli kişilere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü'ne 
usta oyuncu Tijen Par layık görüldü. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul 
Özel Ödülü'nün ise bu seneki sahibi Yücel Erten 
oldu. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 22 yıldır kesintisiz 
devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile 
“Türk tiyatrosunun fedaisi”, ülkemizin ilk kadın 
tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin ismini yaşatmaktan 
büyük gurur duyduklarını ifade etti. 
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Merih Tangün 


Türk Tiyatrosunu performansları ve 


emekleriyle zenginleştiren isimlere 15 
dalda ödüllerin verildiği Yapı Kredi Afife 
Tiyatro Ödülleri'nin ev sahipliğini Yapı 
Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı 
Prof. Dr. Merih Tangün üstlendi. 


Şahika Tekand - Mustafa Alabora 


Melis Birkan : Alican Yücesoy 


Şevket Çoruh - Özge Turan 


Hayallerinizdeki düğünü gerçekleştirme zamanı geldi... Sizce hangisi daha keyifli ? Bu tatl ıt el aşı 
C Cc 
Prenseslere layık bir saray düğünü mü? Yoksa cıvıl cıvıl bir kır düğünü mü? 


size keyifle yaşatacak 


Ya da son yılların trendleri olan vintage provance veya country konseptleri mi? 


Belki de deniz kenarında yakamozlar eşliğinde bir kumsal düğünü... prof C syon el ekibimiz hazır vi 
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Fatih Koyunoğlu 


Şevket Çoruh - Haldun Dormen 


Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü 
bu yıl Bir Baba Hamlet isimli oyun aldı. 
Gecede 'Bir Baba Hamlet' oyununun 
başrol oyuncularından Şevket Çoruh ile 
bir araya gelen Haldun Dormen, Çoruh'u 
ve tüm ekibini tebrik etti. 


Hande Doğandemir 
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İpek Tanrıyar 


Özge Özder 


SHOW TV ekranlarının gündüz kuşağında canlı olarak yayınlanan Zahide 
Yetiş'le adlı programın özel konuğu olan Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, bilgi 
birikimini televizyon başında milyonlara ve Zahide Yetiş'e aktardı. Altın Palmiye Ödül Töreni'nde “Yılın Estetik Cerrahı” ödülüyle onurlandırılan Yrd. Doç. 
Dr. Ömer Faik Sağun, teknolojinin kendisine sunduğu nimetlerden fazlasıyla 
yararlanan bir hekim. Birçok konuda Türkiye'de ilklere de imza atan Dr. Sağun, hastalarına özellikle burun ameliyatları öncesinde üç ve dört boyutlu uygulamalar sayesinde elde edecekleri burunu önceden görme konforu sağlıyor. 
Canlı yayında izleyenler tarafından sıkça sorulan soruları tek tek cevaplayan 
ödüllü doktor, sorular için teşekkür ederken “İnsanları bilinçlendirmek öncelikli hedefimiz” dedi. Programa geldiğinde yanında Zahide Yetiş'in dört boyutlu 
maskesini de getiren Dr. Sağun, kendisine hem şimdiki halini hem de estetik 
operasyondan sonra elde edebileceği yeni burnuyla olan yüzünün maskesini 
hediye etti. Burun estetiği yaptıracak olan kişilerin sahip olacağı burunun hem 
şeklini hem de yüzüyle olan uyumunu ameliyat öncesinde rahatlıkla gösterebildiklerini tüm detaylarıyla anlatan Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, önce 
hastalarının 360 derece fotoğraflarını çektiğini ardından üç boyutlu programlar sayesinde hastasıyla birlikte yeni bumuna karar verdiklerini ve son olarak 
da dört boyutlu bir maske şeklinde kişinin yeni burnuna dokunabildiğini 
belirtti. Tamamen kişiye özel olarak işlem yaptıklarını ifade eden Dr. Sağun, 
program boyunca seyircilerin kendilerine sorduğu soruları da yanıtladı. Burun 
ameliyatları için artık mevsim şartının olmadığı ifade eden ünlü hekim yaz ve 
yaz öncesi de kişilerin rahatlıkla burun operasyonundan yararlanabileceğini 
söyledi. Estetiğin bir yaş sınırı var mı sorusuna ise kişilerin istediklerinde 16-17 
yaşlarında da burun estetiği yaptırabileceğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Faik Sağun estetik ihtiyacının tamamen psikolojik olduğunun da altını çizdi. 
Sohbetin sonunda ultrasonik yöntemle operasyonlarını gerçekleştirdiğini ifade 
eden ünlü hekim, operasyon esnasında burnun doğal yapısına dokunmadan 
alttan eksiltme yaparak şekillendirdiklerini belirtti. Bu yöntem sayesinde de 
kişilerin yeni burunlarına çok çabuk adapte olduklarını ifade etti. 
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25 yıllık tecrübesinde binlerce burun operasyonu gerçekleştirerek hastalarını doğal ve güzel sonuçlarla buluşturan, Altın Palmiye Ödül Töreni'nde “Yılın Estetik Cerrahı” 
ödülünü alan Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, SHOW TV 
ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan 'Zahide Yetiş'le" programının konuğu oldu. Programa konuk 
olduğu süre zarfında estetik dünyanın geldiği son noktayı 
ve özellikle burun ameliyatlarında uyguladığı yöntemleri 
milyonlarla paylaşan ödüllü doktor, ünlü programcı Zahi- 


de Yetiş'in sorularını büyük bir içtenlikle yanıtladı. in 
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“KAOSU BÜYÜTÜP! İNSANLARIN 
MAHKEMEYE YÖNLENDİRMEKTENSE 


 TARAFLARINIANLAŞMASINI | 
“SAĞLAMAKTANIYANAYIM” 


Ünlü Avukat Adalet Deniz Kılıç, uzmanlaştığı gayrimenkul alanında çalıştığı firmalara tam 
teşekküllü bir danışmanlık hizmeti veriyor. İzmir'in en merkezi bölgesi Alsancak'ta Kılıç 
Hukuk Bürosu olarak 12 yıllık tecrübesiyle birçok kurumun ve kişinin hukuki işlemlerini 
üstlenen Adalet Deniz Kılıç, müvekkillerinin ihtiyacı olduğu her an yanında olduğunu aynı 
zamanda duygusal problemler yaşayanlara ise hukuki desteğin yanında psikolojik destek de 
verdiğinin altını çiziyor. Çalıştığı şirketlerin yaşamış olduğu tüm hukuki sorunlarla ilgili pratik ve çözüm odaklı yöntemleriyle en hızlı şekilde destek verdiklerini belirten Avukat Adalet 
Deniz Kılıç, hizmet verdiği alanları ve mesleki yaşamındaki kurallarını Klass'a anlattı. 
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Deniz Hanım, İzmir'de ve İstanbul'da birçok kurumun 
ve kişinin hukuki işlemlerini üstleniyorsunuz. Öncelikle Adalet Deniz Kılıç kimdir, hukukun hangi alanında 
hizmetler veriyor? 

14 Şubat 1982 İzmir doğumluyum. 2004 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Mesleğimdeki 
12'inci yılım. İzmir Alsancak'ta bulunan ofisimde kendi ekibimle birlikte çalışıyoruz. Çok çeşitli dava türü olmakla beraber 
çoğunlukla müteahhitler ve gayrimenkul üzerine yatırımlar yapan firmalarla işbirliği içindeyiz. Ve davalardan ziyade hizmet 
verdiğimiz kurumlara yatırımlarını yönlendirmelerinde yardımcı 
oluyoruz. Otel, rezidans, villa inşaatlarında süreci firmayla 
birlikte takip ederek onların sorunsuz bir şekilde inşaat sürecini 
bitirmesi, satış sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, satış 
vaadi sözleşmesi, kiralama sözleşmeleri, otelse onun işletmeyle 
ilgili sözleşmelerini yapıyoruz. Arkasında da herhangi bir sorun 
çıkarsa yapılan işlerle ilgili davalarını takip ediyoruz. Dolayısı 
ile gayrimenkul firmalarına tam teşekküllü bir danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. Ülkemizde insanlar başı sıkışmadan avukata 
gitmiyorlar. İşin en başında bir ortaklık kurulurken avukata gitmektense ortaklık bozulma aşamasına gelince avukata gitmeyi 
tercih ediyorlar. Ama biz tam tersi şekilde hizmet veriyoruz. İşin 
başında avukattan alınan danışmanlık hizmeti sayesinde işin 
sonucuna varıldığında avukata ihtiyaç olmadan sonlanmasını 
sağlıyoruz. Aslında biz insanların mahkemelik duruma gelmemelerini sağlıyoruz. Yapılan sözleşmelerde, işlemlerde bir hata 
olmaması için çalışıyoruz. Şu an gündemde meşhur imar affı 
var. Gayrimenkul ve hukuk alanı için önemli bir af ve şu aralar 
bu konuda hizmetler veriyoruz. 


id 


İmar affı nedir? Siz bu noktada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? 

Şu an pek çok yapı ülkemizde kaçak durumda. Metrekare 
fazlalıkları, belediyenin kendi uygulamaları, imar kanununa 
aykırı uygulamalar olabiliyor. Şimdi imar affı sebebiyle çok 
yoğun ve hummalı bir çalışmaya gireceğiz. Sorunlu olan 
müvekkillerimizin yerlerini düzeltmek için yeni bir uygulama 
geldi. İmar affı konusunda daha yazılı bir metin çıkmadı ama en kısa sürede çıkacağını umuyoruz. Aralık 2017 
yılından önce ruhsatı alınmış ve belediyeyle sorun yaşamış 
bir encümen kararı alınmış veya yapı tatil zaptı düzenlenmiş yani inşaatın durmasını sağlayan eylemler varsa bir 
taşınmazda tüm bunların ruhsata bağlanması için bir af 

çıktı. Kişiler kendi imara aykırı yapılarıyla ilgili başvuruda 
bulunacaklar. Bu başvuru sonucunda rayiç bir bedel belirlenecek ve bunun yüzde 3'ü kadar bir ceza ödeyerek tüm 
imara aykırı yapıların imara uygun hale getirilmesi sağlanacak. Yani bu bir imar barışı. Yıkım kararı olan, ruhsatı 
iptal edilmiş, mühürlenmiş yapıların tamamı bu sorundan 
kurtulmuş olacak. Hepsi yasaya uygun hale gelmiş gibi işlem 
görecek. Mesela müşterimiz pergole yapmış, 100 metrekare 
inşaatı 200 metrekare çıkartmış. Burası şu an belediye tarafından yıkım tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun için Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü'ne başvuru yapalım. Bu 100 metrekare 
fazlalığınızı yasaya uygun hale getirelim. Bir süre firmalara 
bunları anlatıp bunların ruhsatsız yapılarını, yıkım kararı 
olan yapılarını yasaya uygun hale getiren çalışmalar yapacağız. Özellikle bu kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra 
bizi yoğun günler bekliyor. 


Peki, gayrimenkul alanını seçmenizin sebebi nedir? 

Aslında bizim işimizde Türkiye'de çok 
fazla ihtisaslaşma yok. Avukat her işi 
bilir, her davayı yapar. Ama bu biraz 
daha gelen işlerle alakalı oluyor. Biz 
müvekkili değil de müvekkiller bizi 
seçiyor. Gayrimenkul alanında birkaç 
tane firmayla çalışmaya başladıktan 
sonra yapılan işlemlerde yolunda 
düzgün ilerlediği için aynı sektörde 
olan, aynı işi yapan firmalar da bizi 
tercih etmeye başladı ve gayrimenkul 
alanına fazla yoğunlaştık. Aslında bu 
alanda yoğunlaşmak benim tercihim 
olmadı. Yaptığım işler genelde bu 
yönde olduğu için daha çok görmüş, 
öğrenmiş ve tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Bir şeyi bir defa yapmakla 
10 defa yapmak arasında çok fark 
var. Bence avukatların ihtisaslaşması çok ama çok önemli. Çünkü 
çok sık yasalar ve kanun maddeleri 
değişebiliyor. O yüzden de daha iyi 
bildiğimiz daha çok çalıştığımız alanlara yönelmek daha doğru olur diye 
düşünüyorum. 


Şirketlerin avukatlarla çalışmak 
zorunluluğu yok mu? 

Ülkemizde ana sermayesi 250 bin 
liranın üzerinde olan tüm anonim şirketlerin avukat tutma zorunluluğu var. 
Eğer tutulmazsa savcılık işlem yapıyor. 
Muhakkak her şirketin bir hukuki danışmana ihtiyacı var ama bu çok fazla 
uygulanmıyor. Ama kesinlikle büyük 
firmaların avukatı olması gerekiyor. 
Sadece büyükler de değil. Nasıl ki 
doktora ihtiyacımız var, iş yapıyorsak 
mali müşavirimiz nasıl olmak gerekiyorsa avukat da zorunlu bence. 


“MAHKEMEDEN DEĞİL 
UZLAŞMADAN YANAYIM” 


Peki, danışmanlık olarak başka 
ne gibi hizmetler veriyorsunuz? 
Gayrimenkulle ilgili işlemlerin dışında 
hukuki anlamda sorun çıktığında davaların takibini yapıyoruz. 
Alacaklarını alamadıkları zaman 
onları alabilmeleri için icra takiplerini 
yapıyoruz, idari bir eyleme karşı kalınırsa onlarla ilgili işlemler yapıyoruz. 
Aslında çalıştığımız şirketlerin yaşamış 
olduğu tüm hukuki sorunlarla ilgili 
destek veriyoruz. Sözleşme yaparken o sözleşmeleri biz düzenliyoruz. 
Onlardan teknik konuları öğrenip en 
başından eksiksiz olması için, yapılan 
sözleşmenin sonunda bir sorun 
çıkarsa bununla ilgili tespitleri yaptırıyoruz. Dava açılması gerekiyorsa 
davasını açıyoruz, ihtarname gitmesi 
gerekiyorsa bu işlemleri yapıyoruz. 
Şirketlerle sıfırdan bir işe başladığımız zaman en sonunda mahkemeye gitmemek adına ne yapabiliriz 


“ÇALIŞTIĞIMIZ ŞİRKETLERİN 
YAŞAMIŞ OLDUĞU TÜM 
HUKUKİ SORUNLARLA İLGİLİ 
DESTEK VERİYORUZ” 


konusunda yardımcı oluyoruz. Eğer 
ki mahkemeye giderse o konuda da 
davaların takibini yürütüyoruz. 


Türkiye'de çok fazla sayıda avukat var. Kişi ya da kurumlar sizi 
neden tercih ediyorlar? 

Çok pratik olduğumu düşünüyorum. 
Yani işleri çok uzatmadan en kısa ve 
hızlı yoldan çözümlemeye çalışıyorum. Uzlaşmaysa uzlaşmaya gidiyorum. Yani kaosu büyütüp insanları 
mahkemeye yönlendirmektense 
anlaşma imkanı olan ortamlarda 
tarafların anlaşmasını sağlamaktan 
yanayım. Bu da tercih sebebi oluyor. 
Çünkü ülkemizde davalar çok uzun 
sürebiliyor. Bugün hukuki yoldan bir 
kişinin alacağı bir bedel vardır ama 
bu bedelin alınması ülkemizde 3-5 
sene sürebiliyor. İki tarafı da biraz 
ikna ederek bazı isteklerinden feragat 
ettirerek, anlaşarak bu işi çözmeleri 
konusunda yönlendirebiliyorum. 
Yani mahkemeden değil uzlaşmadan 
yanayım. Uzlaşma imkanı olan tüm 
işlerde de bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Bu da açıkçası gördüğüm 
kadarıyla kendi adıma fark yaratabiliyor. Çoğu meslektaşım da bunu yapmaya çalışıyor ama bizim ülkemizde 
yanlış bir yaklaşma oluyor; işin içine 
avukat girerse bu iş çözülmez gibi 
düşünülüyor. Aslında bu doğru değil. 
Benim çok yakınımda görüştüğüm 
arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla 
çözüm bulmak her zaman daha iyidir. 
Bu şekilde iki taraf da çok çabuk 
çözüme varmış oluyor. Uzun süren 
yargılamayla uğraşmamış oluyorlar. 
Mahkeme masrafları da yüksek. O 
yüzden en güzel çözüm mahkemeye 
gitmeden uzlaşmayı sağlayabilmek. 


Arabuluculuk ve uzlaştırıcı diye 
bir alan çıktı. Sizin de bu belgeleriniz var mı? 

İkisinin de eğitimini aldım ama henüz 
yapmaya başlamadım. Arabuluculuk 
hukuk davaları için, uzlaştırıcılık ceza 
davaları için. Mahkemeye gitmeden 
arabulucu veya uzlaştırıcı atanarak 
tarafların bir araya gelip anlaşmasını 
sağlamak hedefleniyor. Ülkemizde 
şu an sadece iş mahkemelerinde 
zorunlu. Önce arabuluculara başvuruyoruz. Arabuluculuktan olumlu 
sonuç alınırsa mahkeme kararı 

olup o uygulanıyor. Eğer olumlu 
sonuç alınmazsa ondan sonra dava 
açma yoluna gidiliyor. Uzlaştırıcı da 
ceza davalarında bulunuyor. Ceza 
kanunundaki belli başlı pek çok suç 
uzlaştırma kapsamına girdi. Savcılık 
aşamasında uzlaştırma bürosuna 
gönderiliyor, oradan uzlaştırıcı atanıyor. Önce müştekiyi arar uzlaşmak 
istiyor musunuz diye sorar. Uzlaşmak 
isterse şüpheliyi arar. Uzlaştırma bir 
bedel karşılığı olabilir, kamu hizmeti 
karşılığı olabilir, bedelsiz olabilir. En 
sonunda da ya taraflar uzlaşıyor ya 
da uzlaşmadan sonuçlanıyor. 


“MÜVEKKİLLERİMİN HER İH- 
TİYACI OLDUĞU ANDA YANLA- 
RINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUM” 


“Bence avukatların ihtisaslaşması çok ama çok önemli. Çünkü çok 
sık yasalar ve kanun maddeleri değişebiliyor. Onları yakalayabilmek için 
ihtisaslaşmak gerekiyor. O yüzden de 
daha iyi bildiğimiz daha çok çalıştığımız 


alanlara yönelmek doğru oluyor.” 


y 


12 yıllık bir zaman diliminde 
önemli kişilerin ve kurumların 
avukatlığını yapıyorsunuz. Başarınızın sırları nelerdir? 
Birincisi pratik ve çözüme yönelik 
olduğumdan kaynaklandığını düşünüyorum. İkincisi olumlu olumsuz 
her sonucu müvekkillerime dürüstçe 
anlattığıma inanıyorum. İşin sonucunda olmayacak bir işi olacakmış 
gibi anlatmak ya da olacak bir işi 
çok zor bir işmiş gibi göstermeyip 
en doğru ve en kısa bir şekilde 
anlattığım için tercih edildiğimi düşünüyorum. Çünkü yanıltmaktan ve 
insanlara olayları daha farklı göstermeden doğrusu ne ise mutlaka söylerim. Kazanılmayacak bir davanın 
baştan kazanılmayacağını söylerim 
ya da kazanılabilecek bir davanın 
takip edilmesi sonucunda kazanılabileceğini anlatırım. Bunun dışında 
müvekkillerimin her ihtiyacı olduğu 
anda yanlarında olmaya çalışıyorum. Müvekkillerim gerekirse özel 
bir toplantıyla, yüz yüze görüşmeyle, 
telefonla görüşerek her şekilde bana 
çok rahatlıkla ulaşabilirler. Çünkü 
bazen bu tür sorunlar da yaşanabiliyor. Bizim ofisimizde bir sistem var. 
Duruşma olmadan bir hafta önce 
müvekkillere bilgi veririz. Duruşma 
olduğu gün duruşma zaptını hemen 
mail atarız, yapılması gereken işleri 
önceden söyleriz. Yani her aşamasını önceden müvekkillerimize 
bildiririz. Son dakika sürprizlerinin 
kesinlikle ve kesinlikle yaşanmasına 
müsaade etmem. En titiz olduğum 
konulardan bir tanesi de budur. Açık 
ve net bir şekilde müvekkillerim davalarının her aşamasını bilir. Ne gün 
duruşması var, duruşması ne olmuş, 
tanık mı dinlenecek, davayı kazandık mı, kayıp mı ettik, işi yapıldı 

mı, yapılmadı mı diye bunları günü 
gününe bildiriyoruz. Bu da önemli 
bir detay. Çünkü insanlar merak 
ediyor. Müvekkil bizi aramadan biz 
müvekkile bilgi vermeyi tercih ediyoruz. Davam ne oldu diyene kadar 
biz müvekkili arayıp bilgi veriyoruz. 
Bunların da fark yarattığını düşünüyorum. 


Peki, bir dava önünüze geldiği 
zaman kazanıp kazanamayacağınızı anlayabiliyor musunuz? 
Bu noktada müvekkilin bize doğru 
bilgi, belge ve delilleri göstermesi 
çok önemli. Eğer karşımıza bir 
sürpriz çıkarsa bunun geri dönüşü 
çok zordur. O yüzden en başta 
müvekkilden yaşanılan olayları tam 
ve eksiksiz anlatmasını ve elindeki 
tüm belge, bilgilerini, tanıkları ne 
ise bunları istiyoruz ki değerlendirme yapabilelim. Bu yüzden de her 
davaya baktığımız anda kazanıp 
kazanamayacağımı söylemek de 
çok doğru değil. Ama en azından 


“Güzel işler yapmayı ve insanlara yardımcı olmayı çok 
seviyorum. Zaten İzmir'de yaşadığım için orada çok geniş 
bir çevrem var. Başı sıkışan birçok insan ilk önce bana gelir. Olay sadece para kazanmak değil, insanlara destek olmak da çok önemli. Yardıma muhtaç birisine yardım etmek 


ve bunun çözüldüğünü görmek de beni çok mutlu eder.” 


.. yıllar içinde de gelişen ve zamanla gördüklerim kadarıyla olumlu-olumsuz 
sonuç alabileceğimi anladığımı düşünebiliyorum. Ama bu demek değildir ki 4 
yüzde yüz garanti davayı kesin kazanırız. Ama yaklaşık olarak görüşlerimde . 
çok yanıldığımı söyleyemem. 
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“AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİNE HUKUKİ DESTEĞİNİN a 
YANINDA PSİKOLOJİK AÇIDAN DA DESTEK OLMALILAR” —. 


— Size göre başarılı ve iyi bir avukat nasıl olmalıdır? > 
Bir kere çok disiplinli olmak zorunda. Kendi özel aile hayatınız dahil her b 
konuda disiplinli olmak zorundasınız. Çünkü her şey zamanlı, işlemler süreli, ——. 
tebligat tarihleri çok çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Tüm hayatınızı er ii 
işinize göre yaşıyorsunuz. Duruşmalarınız şehir içinde de şehir dışında da ola- ij " 


bilir. Tüm programınızı onlara göre ayarlamak zorundasınız. Bu yüzden de 
disiplinli olmak, işi çok iyi takip etmek, insanlarla diyalog kurabilmek çok çok 
önemli. Onun dışında dürüstlük, doğru zamanda, doğru yerde, doğru olayları anlatabilmek de çok önemli. Meslek olarak zor olmasının bir diğer yanı 
ise mesela özellikle boşanma ve ceza davaları gibi müvekkili duygusal olarak 
etkileyen davalarda bir nevi psikolojik destek vermek durumundayız. Çünkü 
müvekkilin sürekli kafasında oluşan soru işaretleriyle beraber kaybetmekten 
korktuğu konular onları psikolojik olarak çok fazla yıpratıyor. Bu noktada 

da avukatlar müvekkillerine hukuki desteğinin yanında psikolojik açıdan da i 
destek olmalılar. İnsanları dinlemeyi çok iyi bilmelisiniz. Sabır çok önemli. 
Hem duruşma saatleri yönünden çok uzun saatler bekliyorsunuz hem de 
karşınızdaki insanın anlattıklarını dinleyip onu gerçekten ikna ediyor olmanız 
lazım. O kişiye önemli olduğunu hissettirmeniz lazım. Müvekkiliniz sizinle 
konuştuğu zaman beni gerçekten dinliyor ve de ilgileniyor demesi lazım. Bir 
nevi aslında kendimizi o kişinin yerine koyuyoruz. Çünkü vekaleten bir insanın yerine işlem yapıyorsunuz. O yüzden de dinlemek ve değer vermek bunu 
da müvekkile hissettirmek çok önemli. Bir avukat kişinin hayatının pozitif ve 
negatif anlamda değiştirebiliyor. 


e) 
“GÜZEL İŞLER YAPMAYI VE İNSANLARA 
YARDIMCI OLMAYI ÇOK SEVİYORUM” 


Avukat olmak sizin hayaliniz miydi? 

Ben uzun yıllardır ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğum. Ailemizde 
memuriyetle uğraşan kimse yok. Ama küçükken 4-5 yaşındayken bile 
büyünce ne olacaksın dediklerinde avukat olacağımı dediğimi ailem 
söylüyor. Orta okul ve lisede çok başarılı bir öğrenciydim. Üniversite 
sınavında çok yüksek bir puan almama rağmen tek tercih hukuk fakültesi 
yazdım. Hiç hakim veya savcı olmayı düşünmedim. Zaten mezun olup 
stajımı bitirdikten çok kısa bir süre sonra ofisimi açtım. O tarihten itibaren kendi ofisimdeyim. Gün geçtikçe büyüyoruz. İşim çok zor ama çok 
seviyorum. İlk ismim de Adalet... Mesleğimle de çok uyumlu bir isim. 


Bir avukat olarak hayatta sizi ne mutlu eder? 

Dava kazanmak çok hoşuma gidiyor. İki tane kızım var. Onların mutlu olması bana mutluluk veriyor. Güzel işler yapmayı ve insanlara yardımcı olmayı 
çok seviyorum. Zaten İzmir'de yaşadığım için orada çok geniş bir çevrem 
var. Başı sıkışan birçok insan ilk önce bana gelir. Olay sadece para kazanmak değil, insanlara destek olmak da çok önemli. Yardıma muhtaç birisine 
yardım etmek ve bunun çözüldüğünü görmek de beni çok mutlu eder. 


Mesleğinizi İzmir'de devam ettirmenizin sebebi nedir? 

Öncelikle memleketim olduğu için İzmir'de olmayı tercih ettim. İstanbul'a 
taşınmak zaman zaman aklımdan geçti. Ama İzmir güzel ve rahat bir 
şehir. Ailem burada, ben burada doğup büyüdüm. İstanbul'dan da 
müvekkillerim var ve sık sık gidip geldiğim bir şehir. İstanbul çok daha 
profesyonel bir şehir. Bir avukat olarak da benim için çok daha güzel 

bir yer olabilirdi ama ben biraz aileme, arkadaşlarıma da düşkünüm. O 
yüzden hiç İzmir'den ayrılmayı düşünmüyorum. 


“BÖLGESEL YAĞLANMADAN 
KURTULMANIN 


Yazgeldi, tril tril kıyafetler ve yeni bikiniler raflarda ve 
gardıroplarımızda yerini almaya başladı. Bu yeni sezon 
için kıştan kalma vücudumuzun bölgesel fazlalıklarından 
kurtulmak ve daha fit bir görünüme kavuşmak için birçok 
yol deniyoruz. Peki, bölgesel yağlanma nedir? Bölgesel 
zayıflamak mümkün müdür ve bu fazla yağlanan bölgelerden nasıl kurtuluruz gibi birçok sorunun cevabı için Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operator Dr. 
Onur Çukurluoğlu ile Klass okurları için konuştuk. 


Onur Bey, öncelikle bize bölgesel yağlanmanın ne olduğunu ve kimlerde görüldüğünü anlatır mısınız? 

Yağ dokusu vücudumuzun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yağların 
vücudun belli bölgelerinde olması gerktiğinden fazla birikmesini bölgesel yağlanma olarak isimlendiriyoruz. Bu durum tamamen genetiktir. Genetik olarak 
ergenliğe kadar vücudun hangi bölgesinde ne kadar yağ hücresi toplanacağı 
belirlenmektedir. Ergenlik sonrası vücut yağ hücre sayısı sayısal olarak artmaz 
ve kilo aldıkça sadece hücre hacimsel artış gösterir. Yani siz kilo aldığınızda 
bölgesel olarak fazla yağ hücresi olan bölgeleriniz daha fazla büyüme göstermektedir. Genetik kadar cinsiyet de önem taşımaktadır; erkeklerde daha çok 
karın ve bel bölgesinde, kadınlarda ise popo ve basen başta olmak üzere yine 
karın ve bel bölgesinde bölgesel yağlanma artışı görülebilmektedir. 


“YAĞ YAKICI DİYET UYGULAMALARINDA BİR BÖLGEDE 
FAZLA YAĞ BİRİKİMİ VAR İSE O BÖLGE YİNE VÜCUDUN DİĞER YER- 
LERİNE GÖRE DAHA AZ KÜÇÜLME GÖSTERMEKTEDİR” 


Peki, bölgesel olarak kilo vermek mümkün müdür? 

Vücudun belirli bölgelerindeki fazla yağlanmadan şikayetçi olan kişilerin 
birçoğu gerek dergilerden gerek internet ortamından bölgesel kilo vermek 
için birçok şey okumuşlardır. “On günde basen küçülten diyet” ya da “karın yağlarınızdan kurtulmak için özel tarifler” gibi diyet sloganlarını duymak 
mümkün. Ancak kilo alıp vermek total vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu ile ilgilidir. Tabi ki kas koruyucu ve yağ yakıcı diyet metotları güncel 
olarak sağlıklı bir şekilde kullanılabilmektedir. Yağ yakıcı diyet uygulamalarında tüm vücut yağ dağılımında azalma olmaktadır. Genetik olarak bir 
bölgede fazla yağ birikimi var ise o bölge yine vücudun diğer yerlerine göre 
daha az küçülme göstermektedir. 


Bölgesel yağlanmalardan kurtulmak için en çok tercih edilen yöntem nedir? 

Bölgesel yağlanma probleminin çözümü için dünyada hala en çok tercih edilen 
yöntem liposuction işlemidir. Gelişen teknoloji ile birlikte liposuction için birçok 
cihaz tanımlanmış ve güvenle kullanılmaktadır. Ben kendi liposuction operasyonlarımda ses dalgalarının yağ kırıcı özelliğinden faydalanan Vaser liposuction 
tekniğini kullanmaktayım. Vaser liposuction bir kilo verdirme yöntemi değildir 
tamamen bir vücut şekillendirme işlemidir. Egzersiz ve diyet ile ideal kiloya 
kavuşmuş ancak istediği vücut şeklini elde edememiş kişilerde bölgesel yağ 
fazlalıklarını uzaklaştırarak daha fit ve daha şekilli bir vücuda kavuşmak için 
oldukça etkili bir yöntemdir. 


“BÖLGESEL YAĞLANMADAN 
KURTULMANIN 


Yazgeldi, tril tril kıyafetler ve yeni bikiniler raflarda ve 
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için kıştan kalma vücudumuzun bölgesel fazlalıklarından 
kurtulmak ve daha fit bir görünüme kavuşmak için birçok 
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zayıflamak mümkün müdür ve bu fazla yağlanan bölgelerden nasıl kurtuluruz gibi birçok sorunun cevabı için Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operator Dr. 
Onur Çukurluoğlu ile Klass okurları için konuştuk. 


Onur Bey, öncelikle bize bölgesel yağlanmanın ne olduğunu ve kimlerde görüldüğünü anlatır mısınız? 

Yağ dokusu vücudumuzun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yağların 
vücudun belli bölgelerinde olması gerktiğinden fazla birikmesini bölgesel yağlanma olarak isimlendiriyoruz. Bu durum tamamen genetiktir. Genetik olarak 
ergenliğe kadar vücudun hangi bölgesinde ne kadar yağ hücresi toplanacağı 
belirlenmektedir. Ergenlik sonrası vücut yağ hücre sayısı sayısal olarak artmaz 
ve kilo aldıkça sadece hücre hacimsel artış gösterir. Yani siz kilo aldığınızda 
bölgesel olarak fazla yağ hücresi olan bölgeleriniz daha fazla büyüme göstermektedir. Genetik kadar cinsiyet de önem taşımaktadır; erkeklerde daha çok 
karın ve bel bölgesinde, kadınlarda ise popo ve basen başta olmak üzere yine 
karın ve bel bölgesinde bölgesel yağlanma artışı görülebilmektedir. 


“YAĞ YAKICI DİYET UYGULAMALARINDA BİR BÖLGEDE 
FAZLA YAĞ BİRİKİMİ VAR İSE O BÖLGE YİNE VÜCUDUN DİĞER YER- 
LERİNE GÖRE DAHA AZ KÜÇÜLME GÖSTERMEKTEDİR” 


Peki, bölgesel olarak kilo vermek mümkün müdür? 

Vücudun belirli bölgelerindeki fazla yağlanmadan şikayetçi olan kişilerin 
birçoğu gerek dergilerden gerek internet ortamından bölgesel kilo vermek 
için birçok şey okumuşlardır. “On günde basen küçülten diyet” ya da “karın yağlarınızdan kurtulmak için özel tarifler” gibi diyet sloganlarını duymak 
mümkün. Ancak kilo alıp vermek total vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu ile ilgilidir. Tabi ki kas koruyucu ve yağ yakıcı diyet metotları güncel 
olarak sağlıklı bir şekilde kullanılabilmektedir. Yağ yakıcı diyet uygulamalarında tüm vücut yağ dağılımında azalma olmaktadır. Genetik olarak bir 
bölgede fazla yağ birikimi var ise o bölge yine vücudun diğer yerlerine göre 
daha az küçülme göstermektedir. 


Bölgesel yağlanmalardan kurtulmak için en çok tercih edilen yöntem nedir? 

Bölgesel yağlanma probleminin çözümü için dünyada hala en çok tercih edilen 
yöntem liposuction işlemidir. Gelişen teknoloji ile birlikte liposuction için birçok 
cihaz tanımlanmış ve güvenle kullanılmaktadır. Ben kendi liposuction operasyonlarımda ses dalgalarının yağ kırıcı özelliğinden faydalanan Vaser liposuction 
tekniğini kullanmaktayım. Vaser liposuction bir kilo verdirme yöntemi değildir 
tamamen bir vücut şekillendirme işlemidir. Egzersiz ve diyet ile ideal kiloya 
kavuşmuş ancak istediği vücut şeklini elde edememiş kişilerde bölgesel yağ 
fazlalıklarını uzaklaştırarak daha fit ve daha şekilli bir vücuda kavuşmak için 
oldukça etkili bir yöntemdir. 


e 
“SES DALGALARI YAĞ HÜCRE ZARINI PARÇALA- 
YARAK YAĞI SIVI ŞEKİLE GETİRMEKTEDİR” 


Ses dalgalarının kullanımı yağ hücreleri üzerinde ne 
gibi etki göstermektedir? 

Ses dalgaları yani ultrasonik enerji tıbbın birçok alanında 
güvenle kullanılmaktadır. Değişik ses dalgası boyutları ile 
ultrasonik görüntüleme yapılabilmekte, böbrek taşlarının kırılması ya da cerrahide özel tekniklerde kullanım sağlanmaktadır. Vaser liposuction yönteminde kullanılan ses dalgaları 
sadece yağ hücrelerini hedeflemektedir. Bu ses dalgaları 
yağ hücre zarını parçalayarak yağı sıvı şekile getirmektedir. 
Vaser liposuction yağları hedeflediğinden yumuşak dokuya 
damarlara ve sinirlere zarar vermez. İşlem sonrası morarma 
ödem ve ağrı gibi şikayetler oldukça azdır. 


“FAZLA YAĞLANMANIN OLDUĞU HER BÖLGEDE 
VASER LİPOSUCTİON YÖNTEMİNİ KULLANMAK 
MÜMKÜNDÜR” 


Vaser yöntemini hangi bölgelerde tercih ediyorsunuz? 
Fazla yağlanmanın olduğu her bölgede Vaser liposuction 
yöntemini kullanmak mümkündür. Kısaca sınıflandırmak 
gerekirse: 

* Karın ve göbek bölgesi: Her 100 kadından 65'i göbek 
bölgesinden kilo veremiyor. Araya giren hamilelikler de 
karnın deformasyonuna neden olduğundan mutsuzluğu 
arttırıyor. Vaser, karın ve göbek bölgesindeki sorunları 
ortadan kaldırabiliyor. 

» Basenler: Türk kadının genetikten çektiği en büyük dertlerden birisi, basenleri. Ülkemiz kadın nüfusunun neredeyse 
yarısı basenlerindeki fazlalıklardan şikâyetçi. Vaser liposuction, bu fazlalıklarıdan kolayca kurtulmanıza yardım ediyor. 
* Bel çevresi: Bel çevresinin kalınlığı karın bölgesindeki 
fazlalıklar ile birleştiğinde, hatsız bir bel ve armut tipi vücut 
oluşturuyor. Vaser liposuction yöntemi vücudu yeniden 
şekillendirmeye yardımcı oluyor. 

* Bacak içleri: Aşırı yağlanma ve zaman içinde sarkma- 
nın neden olduğu deformasyon, estetik görünümün yanı 
sıra sürtünmeden dolayı pişik oluşumuna da neden olabiliyor. Tüm bu rahatsızlıklardan vaser liposuction yöntemiyle 
kurtulmak mümkün olabiliyor. 


“VASER LİPOSUCTION YÖNTEMİ SAYESİNDE 
KANAMA VE MORARMA DİĞER LİPOSUCTION 
TEKNİKLERİNE GÖRE DAHA AZ OLUŞUYOR” 


Vaser liposuction yöntemi nasıl uygulanıyor? 

Vaser işleminde sadece yağları parçalayacak ses dalgası 
boyutları kullanılıyor böylelikle diğer dokular korunuyor. 
Çok küçük kesilerden cilt altına ince Vaser poplar ile girilip 
direkt yağ hücreleri üzerine ses dalgaları gönderiliyor ve yağ 
hücreleri parçalanıp sıvı hale getiriliyor. Hemen sonrasında yine çok ince normal dokularda hasar oluşturmayacak 
kanuller ile girilerek sıvı hale gelen yağ çekiliyor. Klasik 
liposuctionda kullanılan yağları rendeleyerek alan kanüller- 
den farklı olan bu kanüller sayesinde kanama ve morarma 
diğer liposuction tekniklerine göre daha az oluşuyor. İşlem 
sonrası korse kullanım süresi neredeyse yarıya düşüyor. 


Bu yöntemde hangi anestesi türü kullanılıyor? 
Anestezi tipinin belirlenmesi hastanın ihtiyacına göre 
değişiyor. Sadece tek bölgede fazlalığı olan bir kişide lokal 
anestezi ile hastanede yatmaya bile gerek kalmadan işlem 
yapılabiliyor. Örneğin sadece basen bölgesi problemi bir 
saat gibi kısa bir sürede lokal anestezi ile çözülebiliyor. 
Ancak çoklu bölge ve fazla yağ alınması gereken hastalar 
için genel anestezi gerekebiliyor. Bu hastalarda bir gece 
hastanede kalmak yeterli oluyor. 


Ameliyat sonrası ne gibi değişimler oluyor ve ve bu 
süreç ne kadar zaman alıyor? 


“Vaser liposuction kesinlikle kilo verdirmek 
amaçlı yapılan bir işlem 
değildir. Ameliyat ile 
değişen tek şey beden 
ölçüleri oluyor yani kilo! 
değil santimetreler | 
değişiyor. Kişinin durumuna göre değişmekle | 
birlikte iki, dört beden! 
kadar incelme elde ” 
edilebiliyor. Sonuçların 
oturması ortalama bir 
ay kadar sürüyor.” 
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Vaser liposuction kesinlikle kilo verdirmek 
amaçlı yapılan bir işlem değildir. Ameliyat ile 
değişen tek şey beden ölçüleri oluyor yani kilo 
değil santimetreler değişiyor. Kişinin durumuna göre değişmekle birlikte iki, dört beden 
kadar incelme elde edilebiliyor. Sonuçların 
oturması ortalama bir ay kadar sürüyor ve 
hastaların çoğu bu süreç sonrası giysi gardıroplarını yenilemeye başlıyorlar. 


Ameliyattan sonra kilo alındığı taktir- 
de vücudun diğer yerlerinde daha fazla 
yağlanma olur mu? 

Bu işlemde asıl hedef vücudun belirli bölgelerinde fazla olan yağ hücrelerini almaktır. 
Ameliyat sonrası fazlalığın olduğu yerler düzeltilmiş ve vücudun diğer kısımları ile orantılı 
hale getirilmiş oluyor. Yenilen içilene dikkat 


edilmemesi hareketsiz bir hayat mutlaka kilo 
alma ile sonuçlanmaktadır. Ameliyattan sonra 
da bu şekilde devam edilirse elbette kilo alınır. 
Ancak fazla sayıda olan yağ hücrelerini alarak 
vücutla orantılı hale getirdiğimiz için bu tüm 
vücuda eşit olarak dağılır. 


Son olarak bu yöntem bir tek kadınlar 
için mi uygun? Erkekler de yararlanabilir 
mi? 

Erkeklerde bölgesel fazlalıklar en çok göbek alt 
kısmı ve belde görülür. En az kadınlar kadar 
erkekler de bu yöntem için tarafıma başvuruyorlar. Ayrıca erkeklerde jinekomasti dediğimiz 
meme büyümesinin tedavisinde de Vaser'den 
yararlanabiliyoruz. Böylelikle daha düz ve 
daha maskülen bir göğüs görünümü elde 
edebiliyoruz. 
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İntegral Menkul Değerler'in Sahibi ve Ulukartal Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal ile 

Atilla Karat Mücevherat Yönetim Kurulu Üyesi Melis Anlı mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. 

JAtilla-Hülya Anlı ile Önder-Oya Ulukartal'ın ev sahipliğini üstlendiği Four Seasons Hotel Bosphorus'ta | 
gerçekleşen görkemli düğün iş, sanat, siyaset ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir ray 
ş getirdi. Genç çift balayı için Miami ve Karayipler'e gitti. 


n. 


İntegral Menkul Değerler'in de sahibi 
olan Ulukartal Holding'in Yönetim 
Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal ile 
Atilla Karat Mücevherat'ın Yönetim 
Kurulu Üyesi Melis Anlı, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşen 
görkemli bir düğün töreni ile evlendi. 
Arkadaş ortamında tanışan çift mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. Anne 
ve babaları Atilla-Hülya Anlı ile Önder-Oya Ulukartal'ın ev sahipliğini 
üstlendiği görkemli düğün iş, sanat, 
siyaset ve sosyal yaşam dünyasından 
çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Melis Anlı Zuhair Murad imzalı 
gelinliği ile göz kamaştırırken Levon 
Kordonciyan imzalı smokin tercih 
eden Cenk Ulukartal ise oldukça 
şıktı. Gelin Melis Anlı'nın şahitliğini 
Muammer Güler, Faruk Bayrak, 
Yaşar Aktürk, Zeynel Abidin Erdem, 
Mahmut Çevik, Cahid Balyan, Veysi 
Şahin ve Zeynep Karahan Uslu 
yaparken, Damat Cenk Ulukartal'ın 
şahitliğini ise Hüsnü Güreli, Ferit 
Meriçten, Rezan Epözdemir, Mert 
Ünsal üstlendi. Organizasyonunu 
Selin Saral'ın sahibi olduğu İnside 
Flowers and Events'in yaptığı düğün 
töreni Fransa'dan gelen The Artist 
From Paris grubunun performansıyla 
renklendi. Davetliler Ozan Doğulu 
ve ODO Orkestrası'nın şarkılarıyla 
dans edip geç saatlere kadar eğlendi. 
Genç çift gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar süren eğlencenin ardından balayı için Miami ve Karayipler'e gitti. 
Haber: Uğur Atun 
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Arkadaş ortamında tanışan ve bir süredir mutlu bir birliktelik sürdüren İntegral Men- 
Km kul Değerler'in Sahibi ve Ulukartal Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartali 

Atilla - Hülya Anlı - Genk Ulukartal - Melis Anlı - Önder - Oya Ulukartal ile Atilla Karat Mücevherat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Melis Anlı bir ömür boyu mutluluğa 
FE | evet diyerek evlendi. Çocuklarının bu mutlu gününde ev sahipliği yapan Atilla-Hülya 

i Anlı ile Önder-Oya Ulukartal konuklarını kapıda karşılayarak düğün boyunca misafirlerinin memnuniyetiyle yakından ilgilenerek örnek bir ev sahipliği sergiledi. 
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| Asuman - Hüsnü Güreli 


Damat Cenk Ulukartal'ın şahitliğini 


yapan ünlü işadamı Hüsnü Güreli düğüne zarif eşi Asuman Güreli ile birlikte 
katıldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken Güreli 
çifti Melis Anlı-Cenk Ulukartal çiftini ilk 
tebrik eden isimlerdendi. 


Tarık Ünlüoğlu - Gülenay Kalkan 


Alev - Yaşar Aktürk 


Ki birkenstocktutkiye 


BIRKENSTOCK 


birkenstockturkiye 
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Gökçe - Mısra Meriçten 
© ” 


Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten ile zarif ve 
güzel eşi Mısra Meriçten düğüne 
katılan seçkin konuklardandı. Mısra 
Hanım şıklığıyla gecenin en dikkat 
çeken kadınlarındandı. 


Berrin - Altay Özgen 


LU 


Hakan - Evelize Kosif Müzeyyen - Orhan Keçeli Özkan - Gülçin Derindere 


ödüllü ilk ve tek 
erkek salonu 


MERKEZ-ZORLU CENTER © ŞUBE - İSTİNYE PARK HILLSIDE CITY CLUB 


www.sukrududu.com / 0212 280 30 99-280 98 08 
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Abdullah Burnaz 


| Aytekin - Tuğçe Altınbaş Şahin 


— 


La Kısa süre önce evlenen çiçeği burnunda çift Aytekin-Tuğçe 
Filiz - Ziya - Sena - Büşra Yılmaz | (| Altınbaş Şahin de düğüne katılan ünlü konuklardandı. Genç Ma m all a 
çift yakın arkadaşları olan Melis Anlı-Cenk Ulukartal çiftini bu 

çok mutlu günlerinde yalnız m”, mutluluklar diledi. — 
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Burcu Togay - Yağmur Zırh - Damla Zırh Kaya : Deniz Tunç 7 N , Buse Varol » Alişan 
T 
de ner ği 


Hamidiye Mah. Girne Cad. No:63 Kağıthane İSTANBUL T.4902122949311 / F.4902122949090 
www.inkamobilya.com facebook.com /inkamoble 


MEHMET DUDU, TASARIMLARININ 
İ FARK YARATAN ÖZELLİKLERİNİ VE 
YURTDIŞINA AÇILAN YENİ YATIRIMLARINI 


KLASS'A ANLATTI 
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“SİHİRLİ BİR KALIP 
ÇALIŞMAMIZ VAR 


Giyim, kişinin vücut yapısının yanı sıra yaşam biçimi ve 
zevklerini de yansıtan önemli bir unsur. Bu anlamda Mehmet Dudu klasik erkek giyiminde Tailor Made tasarımlarıyla birçok önemli ismin tercihi olan bir marka. Yakından 
takip ettiği dünya modasıyla klasik giyim alanında müşterilerine tamamı el işçiliğiyle hazırladığı şık ve özel tasarımlar sunan Mehmet Dudu, kumaşı, kesimi ve rengini bir 
bütün halinde ele aldığı eşsiz dikimleriyle müşterilerinin 
kendilerini özel ve şık hissetmesini sağlıyor. Markalarına 
yeni bir vizyon katmak için sürekli dünya modasını takip ederek yaptığı işlerde fark yaratan Mehmet Dudu, şu 
sıralar çok yakında Londra'da açacağı mağazanın heyecanı 
içerisinde. Hizmet verdikleri herkes için ve bulundukları 
her lokasyonda kalıcı olmayı amaçladıklarını belirten Mehmet Dudu, tasarımlarının fark yaratan özelliklerini ve yeni 
yatırımlarını Klass'a anlattı. 


Mehmet Dudu klasik erkek giyiminde Tailor Made tasarımlarıyla 
birçok önemli ismin tercihi olan bir marka. Mehmet Dudu tasarımlarını yaparken nelerden ilham alıyor ve ne gibi çalışmalar yapıyor? 
Genelde işimizle ilgili olan araştırmaları yurtdışından yapıyoruz. Tailor 
Made'nin kalbinin attığı yer Londra'daki Savile Row Caddesi'ne sık sık gidip 
geliyorum. Geçen ay oradaydım yakın zaman sonra yine gideceğim. Oralarda usta terziler var hem onlarla konuşuyorum hem de oradaki firmaları 
geziyorum. Daha yeni farklı kumaş, daha iyi pamuklu kumaşlar nasıl buluruz 
diye sürekli yurtdışına gidiyorum. Ben ve ekibim dünyadaki moda haftalarına 
katılıuyor; yeni trendleri, kesim ve renkleri yakından takip edip Tailor Made 
sektörune adapte etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda mutlaka New York, Paris, 
Milano ve Londra moda haftalarına katılıyoruz. Çok kısa bir zaman sonra 
2018 bitmeden Londra'daki Savile Row Caddesi'nde biz de olacağız. Oradaki 
bir terzi en az 100-200 yıllık olmakla birlikte 500 yıllık terziler bile var. Orada 
bir Türk markasının olması bizim için çok prestijli olacak. Hem buradaki marka 
değerimiz açısından hem de bizim orada olmamız bir Türk markası için önemli 
bir değer olacağını düşünüyorum. Çünkü orası genelde kraliyet ailelerinin 
giyindiği ve onların terzilerinin olduğu bir yer. Bizi de yurtdışından tercih eden 
müşterilerimiz var; Hollanda'dan Almanya'dan hatta İskoçya'dan bize damatlık, smokin, ceket, pantolon, gömlekler yaptırmaya gelen müşterilerimiz oldu. 
Genelde sosyal medyadan ve referans üzerine yurtdışı müşterilerimiz oldukça 
fazla. 


“MARKAMIZA YENİ BİR VİZYON KATMAK İÇİN 
DÜNYAYI DOLAŞIYORUZ” 


Mehmet Dudu markası çok genç ama oturmuş, tanınmış bir marka. 
Peki bahsettiğiniz köklü markalar arasında nasıl bir fark yaratacaksınız? 

Biz şu an için oraya gidip onların çalışma sistemlerine bakıyoruz. Neler 


“BİZİM ÖZELLİĞİMİZ KİŞİNİN 
KENDİ VÜCUT YAPISINA, 
ÖLÇÜLERİNE GÖRE 
TASARIMLAR YAPMAK” 


yapıyorlar, nasıl bir yol izliyorlar diye 
inceliyoruz. Evet onlar 100 yıllık terziler 
ama çok fazla dışarıya çıkmıyorlar. Ben 
belki de hala diğer terzilere göre en 
genç olanlarındanım. Biz markamıza 
yeni bir vizyon katmak için dünyayı 
dolaşıyoruz. Şu an bizim müşterilerimiz 
kemikleşmiş müşterilerimiz. 


Peki, bu araştırma geliştirme evresinde Mehmet Dudu bünyesine 
ne gibi yenilikler ekledi? 

Klasik takım elbiselerde bilindiği gibi 
siyah, lacivert, gri ve füme erkeğin 
vazgeçilmez renkleri arasında yer 
alıyor. Son senelerde biraz daha farklı 
renkler katılıyor olsa da blazerlarda 

da genelde siyah ve gri tercih ediliyor. 
Farklı olan şeyler bize de ilk önce tuhaf 
gelebiliyor. Elbiseler önce biraz daraldı 
ondan sonra da kısaldı. Tabi pantolonlar kısaldı ama ceketler çok kısalmış 
olsa bile bize pek uymadı. Çünkü bizim 
özelliğimiz kişinin kendi vücut yapısına, 
ölçülerine göre tasarımlar yapmak. 
Evet kısa pantolonlar yaptığımız oluyor 
ama kişinin bedenine uygun ve klasik 
ruhla bütünleşmiş şekilde uyguluyoruz. Günümüzde dünya markalarına 
baktığımızda smokinlerde bile çok kısa 
pantolonlar görüyoruz. Smokinlerin 
çorapsız giyildiğine çokça şahit oluyoruz. Biz de ikisinin ortasında tasarımlar 
yaparak klasik giyim tarzında çalışmalarımıza devam ediyoruz. 


Kadın modasına baktığımız zaman artık oturmuş bir dönem var. 
Ama erkek modasında dünyaya 
baktığımız zaman ciddi bir arayış 
içerisinde gibi geliyor. Siz buna 
bir profesyonel olarak nasıl bakıyorsunuz? 

Erkekler farklı şeyleri ilk başta moda 
olduğu için kabul edebiliyor. Ama 
sonrasında tekrardan ana kalıplara 

ve tasarımlara dönüyorlar. Çünkü 
herhangi bir davete gittiğinizde ya da 
akşam bir yemeğe gittiğinizde genelde insanlar şık olmak istiyorlar, çok 
renkli giyinen insan olmak istemiyorlar. 
Dolayısıyla üreticilerde son 5 senede 
çok farklı modeller çoğaldığı için klasik 
takım elbiseler biraz azaldı. Hazır giyim 
markalarında da aynı durum söz konusu. O yüzden şimdi eskiler tekrardan 
revaçta oldu. Kalın elli yakalar, derin 
çift yırtmaç ceketler kullanılıyor. Hatta 
şimdi pileli pantolonlar çok moda. Kemer yerine tokalı olan pantolonlar var. 
Genelde A plus ve giyinmesini sevip 
değer veren insanlar genelde tekrardan 
eskiye döndü. Sadece üzerinde ufak 
dokunuşlar yapmak istiyorlar. Mesela 
pantolonu biraz sporlaştırmak istiyorlar. Ama onu pantolonun boyunu 
kısaltarak değil, pile koyarak ya da 
kemer yerine toka kullanarak yaptık. 
Önceden sporlaştırmak için pileleri 
atardık şimdi ise tam tersi bir durum 
söz konusu. Sporlaştırılmak için yapılan başka seçeneklerden biri de ön ütü 


izi yerine dikiş atılabiliyoruz. Ortaya ise 
gerçekten çok dinamik ve şık giysiler 
çıkıyor. 


“BİZDEN GİYİNEN İNSANLAR 
TASARIMLARIMIZI BEĞENDİK- 
LERİNİ SÖYLEDİKLERİ ZAMAN 
BU BİZE PARADAN DAHA ÇOK 

MUTLULUK VERİYOR” 


Londra'ya gittikçe işinizle ilgili 
yeni bilgiler edindiğinizi söylediniz. Ama bir bakıma da siz oradakilerden daha yenilikçi olansınız, 
onlar biraz daha yerinde duran 
kısım. Sizce siz oraya gittiğinizde 
onlar sizden bir şeyler öğrenecekler mi, takip edilen bir marka 
olacak mısınız? 

Oradaki ustalar için bunu söyleyemem. 
Ama orada yapacağımız ürünlerin 
beğenileceğini düşünüyorum. Orada 

da yine bizim ayırt edici özelliklerimizin 
olması gerekiyor. Mesela yaptığımız bir 
gömlekte dikişlerimiz, kumaşlarımız, 
düğmelerimiz farklı olacak ama biraz 
daha özellikli kumaşlar ve özellikli 
kalıplar düşünüyoruz. Böyle bir iddiamız 
da var. Kalıplarımızla birlikte orada hazır 
gömlek de satacağız. Mesela siz small 
giyiyorsanız ve size bizim small dar geldiyse bir üstü size tam oturacaktır. Böyle 
sihirli bir kalıp çalışmamız var. Ceketlerde hem komforlu hem fit görünümlü 
olan kalıplar çıkartıyoruz. Yaptığımız her 
tasarıma ince detaylar koyuyoruz. Yani 
hem klasik hem spor görüntüsü veren 
detaylar üzerinde çalışıyoruz. 


Önce gömlek tasarımlarıyla başladığınız işiniz zamanla daha geniş 
kapsamlı bir konsepte ulaştı. 
Buradaki adımlar nasıl gelişti? 

Bu işe ilk girdiğimiz zaman gözü kapalı 
iş yeri açmamızın sebebi kendimize 
güvenmemizden kaynaklanıyor. Önce 
gömlekle başladık sonra cekete geçip 
işlerimizi büyüttük. İşimize ve kendimize güveniyoruz. Yaptığınız işler beğenildiği zaman işinizi geliştirmek adına 
adımlar atmak daha rahat oluyor. O 
da sana bir şevk veriyor. Biz de o şevkle tasarımlarımızı ortaya koyuyoruz. 
Bizden giyinen insanlar tasarımlarımızı 
beğendiklerini söyledikleri zaman bu 
bize paradan daha çok mutluluk veriyor. Zaten her zaman yaptığımız işlerde 
fark yaratmaya özen gösteriyoruz. 


Hazır düğün sezonu açılmışken 
bir de sizden damatlıklarda trendleri öğrenelim... 

Geçen sene saks mavisi herkesin 
beğendiği damatlık ve smokin tercihleri 
olarak gitti. Ama çok giyildiği için de 
bir anda düşüş oldu. Damatlık ve 
smokinler genelde modası hiç değişmeyen klasiklerdendir. Sadece klasikte 
farklı olan yakaları değişiyor; şal yaka, 
kruvaze yaka veya klasik mono yaka 
oluyor. Ama önceden özellikle damatlar ata yaka kullanırlardı. Şimdi artık 
İtalyan yakalara papyon takıyoruz. 
Beğeniye göre gömleklerin önünü düz 
yapıyoruz, düğmesiz yapıyoruz ya da 


“Bizden giyinen insanlar tasarımlarımızı 


beğendiklerini söyledikleri zaman bu bize 
paradan daha çok mutluluk veriyor. 
Zaten her zaman yaptığımız işlerde fark 
yaratmaya özen gösteriyoruz” 


AVRUPA SAÇ EKİMİ MERKEZİ SAHİBİ VE SAÇ EKİMİ UZMANI MEHMET GÜÇLÜ, 
KLİNİKLERİNDE VERDİKLERİ HİZMETLERİ KLASS'A ANLATTI: 


NTATLON: 
IMAR WİTHİN A SİNGLE SESTON 
ANTEED, AND NATURAL RES 


il dky leş all del ,; 


Yil e ee me Sİ e 
ub yeboş şan yü * 


ov diş İİ sy 


gi 


“SAÇ EKİMİ UYGULAMALARIMIZDA KİŞİNİN | 


Röportaj: Erdi Kartal 
Fotoğraflar: Yavuz Kaynar 


EN DOĞAL GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ” 


Saç ekimi son yıllarda en çok tercih edilen estetik uygulamaları arasında yer alıyor. Ekibi ve 
kendi tecrübesiyle birlikte uzun yıllar boyunca 
saç ekimi alanında hizmet veren ödüllü Avrupa 
Saç Ekimi Merkezi'nin sahibi Mehmet Güçlü, yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok hastanın işlemlerinin öncesi ve sonrasında kusursuz bir hizmet 
sunuyor. Kliniklerinde yaptıkları işlemleri bütün 
yasal mevduatlara uyarak gerçekleştiren Saç 
Ekimi Uzmanı Mehmet Güçlü, saç ekimi uygulamalarını yaparken kişinin en doğal görüntülerini yakalamaya çalıştıklarını belirtiyor. Yaptığı 
başarılı operasyonlar sayesinde birçok ödüle 
layık görülen Avrupa Saç Ekimi Merkezi sahibi ve 
Saç Ekimi Uzmanı Mehmet Güçlü, kliniklerinde 
verdikleri hizmet anlayışını Klass'a anlattı. 


Kİ Kuass 


ın 00 İİ 


Mehmet Bey, Avrupa Saç Ekimi 
Merkezinizde ne gibi hizmetler 
veriyorsunuz? 

Yaklaşık 15 yıldır saç ekimi ve sağlık 
turizmi alanında hizmet veriyoruz. 
Türkiye'den ve dünyanın birçok noktasından misafirlerimiz oluyor. Saç ekimi 
alanında daha çok işlem yapmamıza rağmen diğer branşlar olan obezite cerrahisi 
ve plastik cerrahinin diğer tüm alanlarında hastanemizde hizmet veriyoruz. 
Saç ekimi ve diğer tüm uygulamalarımız 
için hastalarımızın havalimanından gelip 
çıkışına kadar tüm organizasyonunu 

biz üstleniyoruz. Geldiklerinde tetkikleri de yapıldıktan sonra uygulamaları 
yapılıyor. Gelen misafirlerin saç ekimleri 
için genelde 3-4 gün kalması gerekiyor. 
Diğer işlemler için yapılacak uygulamaya 
göre kalacakları gün sayısını doktorlar 
belirliyor. Gelen arkadaşlar bize önce 
whatsapp ve diğer uygulamalardan saç 
ve uygulama yapılacak diğer bölgelerinin 
fotoğraflarını gönderiyorlar. Karar verdiklerinde bize uçak bileti fotoğraflarını 
gönderiyorlar. Biz de ona göre 


planlamalarımızı yapıyoruz. Bizim şoförlerimiz Arapça ve İngilizce dillerini de 
biliyorlar. Bunun için gelen kişiler hiçbir 
anlamda zorluk çekmiyor. 


Saç ekimi sektör olarak çok fazla 
gelişen bir alan. Mehmet Güçlü'yü 
sektörde ön plana çıkartan özellikleri nelerdir? 

Avrupa Saç Ekimi olarak biz kişiye özel 
çalışmalar, kişiye özel planlamalar yapıyoruz. Kişinin kafa yapısına göre, saç tipine, 
saç çıkış yönlerine göre hangisi uygunsa 
en iyisi ne ise onu planlıyoruz. Biz günde 
10 tane hastayla çabuk bir şekilde ilgilenip 
kalitesiz bir işlem yapmak yerine günde 

5 tane hastayla ilgilenip kaliteli hizmet 
veriyoruz. Operasyonlarımızı ameliyathanelerde steril ortamlarda yapıyoruz. 


Ra m m a a e 
“BÜTÜN YASAL MEVDUATLA- 
RA UYARAK UYGULAMALARI - 
MIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ” 


Genelde güzellik ve bakım 
sektörü İstanbul'un popüler 
lokasyonlarında oluyor. Siz 
bunu İstanbul'un daha farklı 
lokasyonu olan Beylikdüzü'nde 
gerçekleştiriyorsunuz. Bu durum 
sizin açınızdan bir dezavantaj 
oluşturuyor mu? 

Bize gelen hastalar biz nerede olursak 
oraya mutlaka geleceklerdir. Çünkü bizim kendi hasta kitlemiz var. Lokasyon 
önemli değil. Şişli, Etiler, Nişantaşı lokasyonları daha sıkışık ve insanları bazı 
seçenekler konusunda zor durumda 
bırakabilen yerler. O bölgelerde büyük 
hastaneler yok. Türkiye'de yasal 
olarak saç ekimleri hastane ortamında 
yapılması gerekiyor. Biz bütün yasal 
mevduatlara uyarak uygulamalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Yoksa biz de o 
lokasyonlarda çok kolay bir şekilde yer 
alabilirdik. Biz yasal kurallara uymak 
için bu noktayız. 


“BİR SAÇ EKİMİNIN 
SONUCUNU GÖRMEK İÇİN EN 
AZ 8 AY BEKLEMEK LAZIM” 


Saç ekimi işlemini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

Uygulama için geldiklerinde öncelikle 
hastanın herhangi bir hastalığı var mı 
diye soruyoruz. Kan tahlilleri alıyoruz. 
Saç ekimi uygulaması saçlar kesilerek 
ya da kesilmeden yapılabilir. Tıraş 
etmeden yapılan uygulama her saçta 
olmaz. Bunu görmemiz gerekiyor. 
Genelde tıraş ediyoruz. Mikromotorlu 
FUE yöntemiyle yapıyoruz. Kişinin 
saçları kısaltılıyor. Sonra kişinin ense 
bölgesinde sağlıklı saç kökleri tek tek 
alınıyor. Bu işlem ortalama 2 saat sürüyor. Operasyonları lokal anesteziyle 
yapıyoruz. Sprey, merhem veya yeni 
nesil lokal anestezi için iğnelerimizle 

o bölgeleri uyuşturuyoruz. Herkesin 
ağrı eşiği farklılık gösterir ama kişilere 
en minimum ağrı ile uygulamalarımızı 
yapıyoruz. Hasta ortalama 2 saat yüz 
üstü yatıyor. Sağlıklı bölgelerden kök 
alma işlemi tek tek yapılıyor. Özel solüsyonlarda bekletiyoruz. Sonra hastamız sırt üstü dönüyor. Dökülen bölgeye lokal anestezi yapılıyor. Yapıldıktan 
sonra kanal açma işlemi var. Burası 
çok önemli. Çünkü bir santimetrekareye konan kök sayısı ortalama 
30-50 arasında koyuyoruz. Ve onlara 
verilecek yönler 4 derecelik açıyla 
lateral ekim yapıyoruz. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman ekim yapıldığı 
belli olmasın istiyoruz. Saç ekiminin 
ön hattına tekli saç ekimleri yapıyoruz 
daha doğal görünsün diye. Bu bizim 
dikkat ettiğimiz özel çalışmalardan bir 
tanesi. Ön hattın doğal görünmesi için 
zigzag şeklinde ekimler yapıyoruz. Kanalları ona göre açıyoruz. 4 bin greft 
çıktığında 4 bin tane kanal açıyoruz. 
Kanal işlemi bittikten sonra ortalama 
2 saat grefleri yerine yerleştirme işlemleri sürüyor. Açılan kanallara alınan 
kökler tek tek yerleştiriliyor. Yani 
totalde baktığınız zaman ortalama 

saç ekimi 6 saat sürüyor. Saç ekimi 
uygulamalarımızda kişinin en doğal 
görüntüsünü yakalamaya çalışıyoruz. Bu işlemler bittiği zaman bandaj 
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“Avru pa Saç Ekimi olarak biz kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. 


Kişiye özel planlamalar yapıyoruz. Kişinin kafa yapısına göre, saç tipine, saç çıkış 
yönlerine göre hangisi uygunsa en iyisi ne ise onu planlıyoruz. Biz günde 10 tane 
hastayla çabuk bir şekilde ilgilenip kalitesiz bir işlem yapmak yerine günde 5 tane 


hastayla ilgilenip kaliteli ve en iyi şekilde çalışmalar yapıyoruz.” 


yapıyoruz. Bizim arabamız misafirimizi 
evine ya da oteline bırakıyor. Saç 
ekimi sürecinde PRP hediye ediyoruz. 
İlaçlar ve şampuanlar bizden oluyor. 
Bizim için ekimden sonrası da önemli. 
Ekilen saçlar 15 gün ile 2 ay arasında 
dökülür. Ortalama 3 ay sonra çıkmaya 
başlar. 6-8 ay içerisinde çıkar yani bir 
ekimin sonucunu görmek için en az 8 
ay beklemek lazım. 


İnsanlar saç ekimi uygulaması 
yapıldıktan sonra nelere dikkat 
etmeli? 

Hastanın saç ekimi için 3 gün buraya 
gidip gelmesi gerekiyor. Bugün ekim 6 
saat sürse diğer ki gün pansuman 5 dakika sürer. Yaptığımız bandajı bir gün 
sonra açıyoruz. Üçüncü gün de yıkama 
yapıyoruz. Yıkama işlemleri ortalama 
yarım saat sürüyor. Ekilen saçlar ömür 
boyu dökülmez bunun için ekstra bir 
bakıma gerek yok. Ama kendi saçları 
varsa aralarda bunlar için vitamin 
şampuanlar önerebiliyoruz. Ayrıca PRP 
de yapılabiliyor. Biz zaten ekim yapılan 
gün bir tane PRP hediye ediyoruz. 
Sonrasında 2-3 kez daha kendisi yaptırabilir. En çok dikkat etmesi gereken 
şey 2 hafta boyunca hamam, sauna, 
kaplıca, solaryum gibi cildi yakacak, 
zarar veren şeylerden uzak durması 


gerekiyor. Aynı şekilde hastanın güneşin yakıcı derecede altında durmaması 
gerekiyor. Buradaki tavsiyelerimiz deriye zarar gelmemesi içindir. İlk 3-5 gün 
vurma, çarpma, kaşıma gibi şeylere 
dikkat etmesi gerekiyor. 


Birçok ödüle layık görülen bir 
uzman olarak bunlar sizlere ne 
gibi duygular yaşattı? 

Saç ekimi ve sağlık turizmi alanında 
birçok ödüle layık görüldüm. Suudi 
Arabistan'dan verilen bir ödül var ki 
benim için çok anlamlı. Türkiye'de 
çok ucuza işlem yapan saç ekimi 
merkezleri var. Biz onlara göre pahalı 
olmamıza rağmen kaliteli olmamız- 


dan dolayı bu ödülü bize verdiler. 
Suudi Arabistan'dan aldığımız bu 
ödül oradaki kamuoyu araştırmasıyla 
tamamen bizim bilgimiz dışında verilen bir ödüldü. Diğer ödüller de aynı 
şekilde bize gurur veriyor. Ama bizim 
için en iyi ödül saç ekiminden sonra 
hastanın mutlu olması ve bunu dile 
getirmesi. Bizim için referansla hastaların bizi tercih etmesi daha önemli. 
Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum ve 
ekibimdeki kişiler en az 10 yıldır 
benimle birlikte çalışıyor. Çok iyi 

bir hastanede saç ekimi yapabiliyor 
olabilir. Ama hastane saçı yapmıyor. 
Bu tamamen uzmanın tecrübesiyle 
alakalı bir durum. 
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Bodrum'da bulunan eski Ada Hotel'de gerçekleşen düğüne çiftin yakın Lİ katıldılar. 5 — — 


İm. m 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü kadınlarından başarılı 
moda tasarımcısı Siren Ertan, Bodrum'da yapılan düğün töreniyle iki yıldır birlikte olduğu işadamı Kayalar 
Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kayalar ile dünya evine girdi. Düğün, Ersin Kayalar'ın altı yıl önce satın aldığı ve baştan aşağı yenilettikten sonra yazlık ev 
olarak kullanmaya başladığı Bodrum Türkbükü'ndeki 
14 odalı eski Ada Hotel'de yapıldı. Romantik düğün 
törenine, çiftin İstanbul'dan çok sayıda yakın dostu 
katıldı. Siren Ertan-Ersin Kayalar çifti, konukları için 
Bodrum'da yer alan Divan Oteli'i ayarlayarak misafirlerine kusursuz bir ev sahipliği sundu. Ünlü modacı dügünde giydiği iki gelinliğini de kendisi hazırladı. Her iki 
gelinliğin içinde kusursuz görünen Ertan, güzelliğiyle 
büyüledi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen çift ertesi günü misafirlerine eşsiz bir brunch daveti vererek 
İstanbul'a döndüler. 
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Etel-Rober Baler çifti yakın dostları 
olan Siren Ertan-Ersin Kayalar çiftinin düğün törenine katılan isimler 
arasındaydı. Gecede şıklığı ile göz 
dolduran Etel Baler, yakın dostu Siren 
Ertan'ı tebrik ederek bir ömür boyu 
mutluluk diledi. 
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ETER Siren Ertan-Ersin Kayalar çiftinin 


düğün törenine katılan ünlü konuklar 

hem çiftin mutluluğuna ortak oldular 

hem de Cenk Eren'in sahnesi eşliğinde geç saatlere kadar eğlendiler. 
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Dünyada ilk olarak 2012 yılında Türkiye'de hayata 
geçirilen ve başladığı günden bugüne kadar çığ gibi 
büyüyen Global Wellness Day-Dünya İyi Yaşam Günü, 
bu yıl 9 Haziran'da 120 ülkede ve 5000'e yakın noktada kutlanacak. İnsanları bir gün bile olsa iyi ve sağlıklı yaşama yönlendirerek hayatlarına önemli dokunuşlar yapmayı hedefleyen Global Wellness Day, bu 
yıl da Türkiye'de ve dünya çapında sağlıklı yaşama 
dair özel etkinlikleri bir araya getiriyor. Etkinlikleri hiçbir ticari amaç gütmeden tamamen ücretsiz ve 
halka açık olarak gerçekleştirdiklerini belirten Global Wellness Day Kurucusu Belgin Aksoy, yaptıkları 
çalışmaların sonucunda Birleşmiş Milletlerin Resmi 
Takvimi'ne girmeyi hedeflediklerini söylüyor. Hayata geçirmek istediği yeni projeleriyle insanlık için 
önemli çalışmalar yapan Global Wellness Day Kurucusu Belgin Aksoy, dünya iyi yaşam hareketinin geldiği son noktayı ve bu sene Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek olan etkinlik programını Klass'a anlattı. 
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Belgin Hanım, Global Wellness Day 
ile tüm dünyada bir yankı uyandırdınız. Peki, Global Wellness Day'in 
Türkiye, dünya ve sizin açınızdan ne 
gibi bir önemi var? 

Biz Global Wellness Day'e dünyanın çok 
umutsuz olması ve depresyon oranının her 
geçen gün biraz daha artması sebebiyle 
başladık. Her yıl dünyada 800 bin kişi 
intihar ederek hayatına son veriyor. 

Bu gerçekten çok korkunç bir rakam. 
Yoğun bakım ünitelerindeki insanların 

bir nefes daha alabilmek için çırpındığını 
düşünürken diğer tarafta fiziksel sağlığı 
gayet yerinde olan ve bilerek kendilerini 
öldürdüğü dünyada yaşarken bir şeylerin ters gittiğini düşündüm. Bir şeylerin 
yolunda olmadığını anlamak için gerçekten dahi olmak gerekmiyor. Hayatımızın 
hiçbir döneminde teknoloji bizi bu kadar 
birbirimize bağlamamıştı. Ama bir o kadar 
da bizi yalnızlığa itmemişti. Yalnızlık zaten 
depresyonun altındaki en büyük sebepler- 
den bir tanesi. Bugün, çocuklar birlikteyken yalnızlar. Bizim çocukluk yıllarımızda 
biz ya arkadaşlarımızla birlikteydik ya 
evimizde yalnızdık. Şimdi çocuklar birlikte 
yalnız. Evlerinde bilgisayarı başında online 
oyun oynarken arkadaşlarıyla birlikte ama 


aslında odasında yalnız. Dolayısıyla böyle 
bir jenerasyonla ilk defa karşı karşıyayız ve 
bu jenerasyonun büyüyüp 20, 30, 40 yaşlara geldiklerinde onları nasıl bir gelecek 
bekliyor, mutlu bir insan mı olacaklar yoksa daha depresif daha yalnız hisseden insanlar mı olacaklar diye düşündüğümüzde 
çok da iç açıcı bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Birleşmiş Milletler'in, 
Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği rakamlar 
bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla Global 
Wellness Day'de yapmaya çalıştığımız 

şey yılda en azından bir gün dahi olsa 

ben hayatımla ilgili ne yapıyorum, daha 
iyi nasıl yaşayabilirim, nasıl değişiklikler 
yaparak hayatıma daha pozitif yönler 
verebilirim, daha iyi yaşamak için illa 
daha mı çok paraya ihtiyacım var, daha 
çok param olduğunda bu benim daha 

çok mutlu olacağımı mı gösteriyor, zengin 
olan insanlar bugün mutlu mu, mutlu olan 
insanlar zengin mi? Baktığımızda aslında 
mutluluğun zenginlikle çok fazla bağlantılı 
olmadığını görüyoruz. 


Peki, mutluluk ne ile bağlantılı? 
Mutluluk öğrenilebilir bir şey. Aslında zaten konunun en önemli noktası 
bu. Her insan mutlu ya da mutsuz bir 


yapıyla doğar diye düşünmemek 
lazım. Öğrenilebilir olduğu için de 
öğretilebiliyor olması lazım. Ama biz 
mutlu olup olmamayı hiçbir şekilde 
okullarda öğrenmiyoruz. Çocuğumuz 
okul zamanında en iyi okula gitsin en 
iyi öğretmenlerden en iyi eğitimleri 
alsın istiyoruz. Onlar için en iyisini bu 
şekilde istiyoruz. Çocuklarımız da her 
sabah oraya gidip geliyorlar. Fizik, 
kimya, matematik, coğrafya, tarih derken birçok şey öğreniyorlar ama hiçbir 
çocuk nasıl kendisini sevebileceğini, 
nasıl nefes alması gerektiğini, bilinçli 
farkındalıkla nasıl yemek yenebileceği 
konularında hiçbir eğitim almıyor. 
Okuldan mezun olduğu zaman diplomasını alıyor, biz de onu alkışlıyoruz. 
Şimdi ise hayata atılmak için hazırsın, iyi bir diploman var, kaderinde 

iyi bir noktaya gelmek için şu şirket 
senin için iyi bir yer olacak diyoruz 
çocuğumuza. O da oralardan başlıyor 
basamakları tek tek çıkıyor. Bir yerin 
genel müdürü oluyor, CEO'su oluyor, 
isteyebileceği en yüksek noktaya 
geliyor. Arada belki de evleniyor bir 
de çocuğu da oluyor. Sonra durup 
diyor ki ben bu noktaya geldim, 
evliyim, çocuğum da var, kariyerim de 
gayet iyiyim. Ama biraz düşünüyor ve 
ben mutlu değilim diyor. Ama baktığı 
zaman istediği her şey var. Sonra düşünüyor ben depresyondayım, benim 
ilaç kullanmam lazım diyor. Böyle 

bir sarmalın içerisine giriyor. Halbuki 
depresyonda falan değil. Sadece nasıl 
mutlu olması gerektiğini öğrenmemiş 
ve mutluluğu yanlış şeylere endekslemiş; iyi bir okul, iyi bir kariyer, iyi bir 
eş, mutlu bir aile tablosu, iyi araba, 
güzel ev vesaire gibi böyle materyalist 
şeyler veya etiket koyabileceğimiz 
şeylere odaklanmış. Onun için şimdi 
Global Wellness Day Çocuk Projesi ile 
yeni bir eğitim programına başlamak 
üzere adım atmış bulunmaktayım. Her 
yıl New York'ta düzenlenen Birleşmiş 
Milletler Genel Kurul Toplantısı bu yıl 
Eylül ayında gerçekleşecek. Bu seneki 
toplantıda ümit ediyoruz ki Global 
Welness Day'in Birleşmiş Milletlerin Resmi Takvimi'ne girmesi için 
görüşmeler yapılsın ve takvime girsin 
istiyoruz. Bu sene olmasa da seneye 
çok büyük ihtimalle olacağını düşünüyorum. Ümidim bu sene olmasında. 


EE ŞE 
“GLOBAL WELLNESS DAY'İN 
HİÇBİR ALANINDA TİCARİ BİR 
DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL” 


Sevgililer Günü, Anneler Günü, 
Babalar Günü'nden sonra 
Global Wellness Day dünyadaki 
dördüncü büyük gün olma yolunda ilerliyor diyebilir miyiz? 
Bugünler çok fazla geniş çaplı kutlanılan günler. Bunların hiçbiri Birleşmiş Milletler Resmi Takvimi'nde yer 
almıyor. Çünkü bunlar çok ticarileşmiş 
günler. Global Wellness Day'in zaten 
bu resmi takvime alınmasının en büyük 
beni mutlu eden tarafı doğru bir şeyler 
yaptığımızın göstergesi olacak. Demek 
ki o takvime girebilecek doğru adımları 
atmışız. Çünkü ben en başından beri 
Global Wellness Day'in ticari bir gün 


olmaması için çok ciddi bir emek 
verdim. Sevgililer Günü, Anneler 
Günü, Babalar Günü denilince akla 
hep hediye almak geliyor. İşin içinde 
hep bir ticaret var. Ama Global Weliness Day'in hiçbir alanında ticari bir 
durum söz konusu değil. Bu sene 9 
Haziran'da dünyada 120 ülkede 5000 
farklı noktada kutlamalar yapılacak. 
Etkinlikler tamamen ücretsiz ve halka 
açık olarak gerçekleşecek. Global Weliness Day'in logosunu hiçbir ürünün 
üzerine basıp o ürünün üstünde satış 
yapılmasına dahi izin vermiyoruz. 
Sadece bir ürün yapılabilir ama ücretsiz 
dağıtılabilir. Global Wellness Day'de şu 
ürünlerimizde şu kadar indirim vardır 
gibi promosyonlar yapılmasına da izin 
vermiyoruz. Global Wellness Day'in 
nasıl kutlanacağı ile ilgili çok net iki 
konumuz var; birincisi yapılacak olan 
etkinliğin ücretsiz ve halka açık olması 
ikincisi de Global Wellness Day'in 
logosunu hiçbir ürünün üzerinde ticari 


olarak kullanılmamasıdır. Sadece hediye edebilir, ücretsiz olarak verilebilir. 
Onun haricinde biz kutlamalar konusunda çok serbest bırakıyoruz. Çünkü 
her ülkenin ihtiyacı farklı, her ülkede 
farklı sosyoekonomik düzeyler söz 
konusu. Four Seasons Beverly Hills'ın 
kutlaması helikopter pistinde Hollywood starlarının yogisiyle yoga yapmak 
iken aynı gün Tayland'da Myanmar 
sınırında çocukların saçlarında bit 
temizleniyor. Bu da Global Wellness 
Day etkinlikleri içerisinde yer alıyor. 
Çünkü o insanın da ona ihtiyacı var. 
Önce saçındaki biti temizleyeceksin 
ondan sonra ona nasıl beslenmesi gerektiğini ne yiyip ne içmesi gerektiğini 
anlatabilesin. Önce temel ihtiyaçlardan 
başlamak lazım. Yine aynı bölgeye 
gidildiğinde anneye yiyecek yardımı 
yapılıyor. Anneye babaya doğum 
kontrolle ilgili seminerler veriliyor. 

Bu bilgilere bile insanlar muhtaçken 
her yıl gidildiğinde bir nebze daha 


farklı ihtiyaçlarına cevap verilmeye 
çalışılıyor. Mesela bir sene gidildiğinde 
Tayland'da bir köprüye ihtiyaçları 
vardı. İp bir köprüden bahsediyorum. 
O köprünün ihtiyacı belirlendi bir sene 
sonra gidildiğinde köprünün oraya 
montajı yapıldı. Global Wellness Day 
diye pankart açmışlar, üzerine tüm çocuklar çıkmış. Öyle bir fotoğrafı görmek 
benim için zaten akşam yattığım yerde 
müthiş bir manevi tatmin sağlıyor. 


e m a m m a a 
“6 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE 
250 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK” 


Global Wellness Day sizin aracılığınızla dünyaya yayıldı. 120 
ülkede ve 5000 noktada yapılıyor. Peki, bu kadar geniş ağı 
nasıl kontrol edebiliyoruz? 

Bir kere kesinlikle çok çalışarak bunu 
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yapabiliyoruz. Birçok yere gidebilecekken gitmiyorum. Çok fazlasıyla mail trafiğim var. Sürekli mail 
cevaplama durumundayım. Çünkü 
dünyada saat farkı olduğu için bir 
yerde gece olurken bir yerde gündüz 
oluyor. Özellikle Nisan ve Mayıs'tan 
itibaren benim ciddi anlamda kendi 
wellnes'ım biraz sekteye uğruyor. 
Çünkü uykusuz kalıyorum. Ama hiçbir 
şey çalışmadan olmuyor. Çok seyahat 
ediyorum, çok fazla insanla görüşüyorum, konuyu anlatıyorum defalarca 
yılmadan, usanmadan ve tekrar 
tekrar baştan başlayarak. Bir de ben 
Global Wellness Day'in başından beri 
niyetini doğru koydum. Niyetini doğru 
koyduğun zaman kapılar çok güzel 

bir şekilde açılıyor. Global Wellness 
Day'i ilk kurduğumdaki düşüncem; 
vakti zamanında tecrübe edindiğim, sağlığımı kaybetmeden bunun 
kıymetini bilmelisin düşüncesini nasıl 
daha fazla insana yayabilirim, insanlar 
sağlıklarının kıymetini nasıl daha çok 
bilebilirler sorusuna çözüm arayarak 
oluştu. Ve kendi kendime dedim ki bir 
kişinin bile hayatını değiştirebilirsem o 
hayatını değiştirdiğim kişi belki de öyle 
bir kişidir ki bakarsın o da 100 kişinin 
hayatını değiştirecek bir şey yapar. 

O bilinemez ben kelebek etkisine 
gerçekten çok inanıyorum. Bu yüzden 
de ilk başta dünyaları değiştireyim 
diye yola çıkmadım. Ama o naif istek 
ve niyet tüm kapıları açtı. Kendim 

için de bir şey istemedim. Sadece ve 
sadece insanlar bir şeylerin farkına 
varsınlar istedim. Bugüne kadar kime 
anlattıysam Global Wellness Day'i hep 
ben nasıl yardımcı olabilirim, ucundan 
ben de tutayım diyen insanlar karşıma 
çıktı. Hayatta hiçbir şeyin tesadüf 
olmadığı gibi bu da bir tesadüf değil. 
Çalışmadan da bir şey olmuyor tabi 

ki ama bir kişinin hayatını değiştirmek için yola çıktım ve 6 yıl gibi kısa 
bir sürede 250 milyon kişiye ulaştık. 
Böyle rakamlar beklemiyordum ve 

bu rakamlar da katlanarak gidiyor. 
Mevcut bulunduğumuz ülkelerde daha 
fazla yayılarak devam ediyoruz. Bunu 
da görmek benim için mutluluk verici. 


Global Wellness Day Çocuk Projesi ile yeni bir eğitim programına başlamak üzere adım attığınızdan bahsettiniz. Çocuklarla 
ilgili bir çalışma yapma fikri 
nasıl oluştu, bunlarla ilgili neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 
Çocuklar için 3 başlık altında çalışmalarımıza başlama kararı aldık; kendini 
sevmek, doğru nefes almak ve bilinçli 
farkındalık. Bu üç konuda şöyle bir 
dünya hayal edin; dünyadaki tüm 
anaokullarında çocuklara iki yaşından 
itibaren her sabah 5 dakikalık bir 
eğitim verilecek. Bu 5 dakika içerisinde bu 3 konuyla ilgili egzersizler 
yaptırılacak. Bunlar 2-3 yaşındaki 
çocuğun anlayabileceği egzersizler. 
Onlar zaten bunların egzersiz olduğunu anlamayacak. Bunların bir oyun 
olduğunu zannedecek. O egzersizleri 
de hazırlıyorum. Sonraki aşamasında 
(bu 2-3 yıl sonra olacak bir şey) tüm 
ilkokullarda haftada bir saat wellness 
dersi ders olarak okutulacak. Biri 
anaokullarda haftada 5 gün 5 dakika, 
diğeri ilkokullarda haftada bir gün 1 
saat çocuklara wellness dersi verilecek. 


“EGZERSİZLERLE DÜNYADA- 
Kİ DEPRESYON PROBLEMİNİ 
AZALTMAYI PLANLIYORUM” 


Ders içeriğinde neler olacak 
peki? 

Çocukların çok basit anlayacağı şekillerde nasıl seversin, neyi yemen içmen 
lazım, nasıl nefes alman lazım gibi tüm 
bunları anlatan bir ders. Kendini nasıl 


seveceğini 2 yaşından beri öğrenmiş 
olan bir çocuk 30-40 yaşına geldiğinde 
acaba depresyona girme oranı bugünkü kadar yüksek olabilir mi? Bugün 
kitapçılara gidildiğinde kişisel gelişim 
reyonlarının önü dolu. İnsanlar ne 
yiyeyim, ne içeyim, nasıl nefes alayım, 
nasıl kendimi seveyim, ben kimim, 
nereye gidiyorum, nereden geldim, 
yönümü kaybettim gibi bu tip kitapların önünde şaşkın şaşkın bakınıyorlar. 
Çünkü bilmiyoruz, bize öğretilmiyor. 
Bugünün farkındalığıyla da insanlar 
bunu bilmem lazım, bunu bilenden öğreneyim diye medet umarak etraftan 
kitaplar toplamaya başlıyor. Halbuki 
çok basit, insanların özünde ve içinde 
bu bilgilerin hepsi var. Sadece oraya 
inmeyi öğrenmemiz lazım. Bu kendini 
sevmeyle ilgili verilecek olan egzersizlerle dünyadaki depresyon problemini 
azaltmayı planlıyorum. Doğru nefes 
almayla ilgili olan egzersizle dünyadaki 
suç oranını düşürmeyi planlıyorum. 
Bu da şöyle; mesela çocuk 2 yaşından 
beri nasıl nefes alacağını, sinirlendiğin- 
de, öfkelendiğinde nefesini kullanarak 
nasıl kendini sakinleştirebileceğini 
öğrenecek. 30-40 yaşına gelmiş ve 
“gözüm karardı, çok sinirlendim, ne 
olduğunu hatırlamıyorum, bir anda 
oldu çektim vurdum, bıçağı sapladım, 
kafasına taşı attım, sopayı vurdum...” 
gibi bir anlık öfkeyle birbirini öldüren yaralayan birçok insan var. Bu 
insanların zarar görenleri ya sakat ya 
mezarda bunu işleyen ise hapishanelerde yatıyor. Hapishanelerde yapılan 
araştırmaya göre eğer ki nevrotik bir 
beyinse normal bir insanın hepimizin 
sinirlendiği ve gözümüzün karardığı 


anlar olabiliyor. O ana gelmiş olan 
insanlara soruluyor; o anı geri getirme 
şansın olsaydı tekrar yapar mıydın 
diye. Cevap olarak da çok pişmanım, 
bir anda oldu, nasıl oldu hatırlamıyorum, keşke bir nefes daha alsaydım 
da yapmasaydım diyorlar. Şimdi öfke 
kontrolüyle büyümüş olan bir çocuk 
olsa acaba bu suçu işler miydi? Acaba 
biz bu eğitimi vererek dünyadaki suç 
oranını düşürebilir miyiz? Bence düşürebiliriz. Diğer üçüncüsü de bilinçli 
farkındalıkla yemek yeme. Çünkü 
benim için farkındalığın çok yönü var. 
Farkındalık bilinciyle doğa yürüyüşü 
de yapabilirsin, yemek yemeyi de öğretebilirsin. Yemek yeme konusunda 
yapılacak çok şey var ama ben daha 
basit gitmeye çalıştım. Bu farkındalıkla 
yine 2 yaşından itibaren çocuklara 
yemek yemeyi öğretilmesini istiyoruz. 
Burada da bir çocuğa mesela ceviz 
veriyoruz. Neye benziyor, sert mi, 
yumuşak mı, kokusu var mı, kırınca 
ses çıkıyor mu diye birtakım aşamalardan geçiyor. En sonunda da tadına 
bakacaklar. Bu şekilde yarım cevizi 
yiyen çocuk ile 3 tane cevizi aynı anda 
ağzına atan çocuk arasında ileride 
obez olup olmama konusunda bir fark 
olacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu 
şekilde egzersizlerle ve sağlıklı yaşam 
programlarıyla tüm dünyadaki obezite 
oranlarını düşürmeyi hedefliyoruz. 


“İLERİDE HER ÜLKENİN BİR 
WELLNESS BAKANI OLMASINI 
İSTİYORUM” 


Bu sistemi nasıl 

oluşturmayı düşünüyorsunuz? 

İlk önce pilot bir ülke belirlemek 
istedim. O pilot ülke de Tayland oldu. 
Çünkü ben bu müfredatı hazırlarken 
uluslararası kabul görmüş üniversitelerin profesörleriyle, dünyadaki 
ünlü kliniklerden doktorlarla birlikte 
çalışayım ve onların da onayladıkları 


bir müfredat olsun istedim. Nitekim bu 


çalışmayı sürdürüyoruz ve tamamlanmak üzere. O tamamlandıktan sonra 
dünyada 86 tane Global Wellness 
Elçilerine götürüp şimdi hazırız, siz 
elçiler olarak bu müfredatı alın ve 
ülkelerinizde eğitim bakanlıklarına 
götürün demeyi planlıyordum. Ben 
bunu tam demeye hazırlanırken bizim 
sabırsız Global Wellness Day Tayland 


Elçisi eğitim bakanlığına çoktan gitmiş. 


Ve Tayland Eğitim Bakanlığı daha 
projenin tamamını görmeden biz 
pilot ülke olmak istiyoruz, Tayland'da 
Global Wellness Day Çocuk Projesi'ni 
başlatmak istiyoruz demiş. Doğal 
olarak ilk Tayland oldu pilot ülkemiz. 
Türkiye'den de birkaç tane özel anaokulu var. Önce dünyadaki anaokulları 
ondan sonra da ilkokullar hedefimiz 
olacak. Ondan sonraki aşamalarda 
ise ileride her ülkenin bir wellness 
bakanı olmasını istiyorum. Bunun 
olacağına inanıyorum. Çünkü Sağlık 
Bakanlığı'nın iyi yaşamla ilgili halkı 
bilinçlendirmesi mümkün değil. Onun 
da yapacağı başka işler var. Ama bir 
wellness bakanlığı denildiği zaman bir 
ülkenin vatandaşlarının hastalanmaması için, hastalanmadan önce önlem 
amaçlı ne yapılabilir diye çalışma- 


larından bahsediyoruz. Tıp artık bu 
noktalara doğru ilerliyor. Batı tıbbında 
hasta olduktan sonra tedavi etmek 
hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan 
hasta olmadan önce insanlar korunmalılar. Bu yüzden wellness bakanlıkları dünyada şart ve ben bunları çok 
fazla uzak görmüyorum. 


Global Wellness Day Türkiye'de 
kaç noktada kutlanacak? 
Bodrum, İzmir, Ankara ve İstanbul 
olmak üzere 4 noktada kutlanacak. 
Uluslararası aklınızda olan neredeyse 
bütün 5 yıldızlı otel ve spa markaları 
Global Wellness Day'i kutluyorlar. 
Dolayısıyla Türkiye'de uluslararası 
zincir olan bu otel ve spa markalarının Türkiye'deki diğer şubelerinde de 
Global Wellness Day kutlanıyor. 
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ise merasim esnasında yaptığı konuşmayla genç çifte mutluluk dileyerek üç çocuk nasihatinde bulundu. 


PERİ MSN ANTIRANBİR MİNİ: 


DUNYA'EVİNEİGİRDİLER 
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öreniyle dünyaevine girdi. Çocuklarının bu en mutlu gününde yanlarında olan Suzan-Mehmet Tektaş ile Rasim Varol ve Birsen Özgan | 
konuklarını kapıda karşılayarak örnek bir ev sahipliği sergiledi. Çiftin nikah şahitliğini üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 


Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Alişan ile 
oyuncu Buse Varol kısa süren nişanlılık döneminin ardından Swiss Otel'de 
gerçekleşen muhteşem bir düğün 
töreniyle dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 
Alişan'ın nikah şahitliğini yaptığı peri 
masalını andıran düğünde mutlu çift 
900 seçkin davetlinin önünde ömür 
boyu mutluluğa 'evet' dedi. İş, sanat, 
siyaset ve sosyal yaşam dünyasından 
ünlü isimlerin katılımıyla adeta yıldız 
yağmurunun yaşandığı düğün sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. 


Şarkıcı Alişan, kısa bir süre önce nişanlandığı Buse Varol ile Swiss Otel'de gerçekleşen 
muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine 
girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da bu muhteşem gecede Alişan'a verdiği söz 
üzerine nikahta hazır bulunarak çiftlerin nikah 
şahitliğini yaptı. Alişan'ın diğer nikah şahitleri ise İşadamı Murat Sancak, Ciner Medya 
Grup Başkanı Kenan Tektağ, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Azeri işadamı ve aile dostu 
Anar Mamadov yaparken, Buse Varol'un 
nikah şahitliğini ise arkadaşları Müge Öztürk, 
Sevil Şeker Sözen, Nurhayat Çoban yaptı. 900 
seçkin davetlinin hazır bulunduğu düğünde 
tüm misafirler, kendileri için muhteşem şekilde 
düzenlenen masalarında yerlerini aldılar. Düğün hazırlıkları Şebnem Event Design-Şebnem 
Mardini tarafından büyük bir özenle yapılırken, düğünün teması ise “Duru Aşk” konseptiydi. Bu temaya göre düğünde beyaz ile gümüş 
renkler hakim olup, tavandan sarkan bembe- 
yaz çiçekler ve kristal avizeler ile dekore edilen 
salon adeta bir peri masalına döndürüldü. 

Her bir masa bu gece için özel ve farklı dizayn 
edilip tüm salonda temaya uygun binlerce beyaz gül ve mum kullanıldı. Buse Varol, Vakko 
imzalı gelinliği ile göz kamaştırırken Alişan 

da yine Vakko'dan tercih ettiği damatlığı ile 
oldukça şıktı. İş, sanat, siyaset ve sosyal yaşam 
dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla adeta 
yıldız yağmurunun yaşandığı düğünde pek çok 
sanatçı da sahne alarak misafirlere unutamayacakları anlar yaşattılar. Renkli anlara sahne 
olan düğün töreni after parti ile birlikte sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Çift, işlerinin 
yoğunluğundan dolayına balayına gecikmeli 
olarak Temmuz ayında çıkacak. 
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Hamdiye - Süleyman Soylu 


Düğüne katılan önemli isimlerden biri İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu'ydu. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, zarif eşi Hamdiye Soylu ile 

katıldığı düğünde Alişan'ın nikah şahitliğini yaptı. 
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Ahsen - Polat Yağcı 


Sinan - Ayşe Engin 


Murtaza Altınkaya - İzzet Yıldızhan 


Mevlüt Uysal - Vasip Şahin 


Siyaset dünyasının önemli isimlerinin 


ağırlandığı düğüne İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İstanbul 
Valisi Vasip Şahin de katıldı. Uysal ve Şahin 
nikah töreninin ardından mutlu çifti tebrik 

ederek bir ömür boyu mutluluk diledi. 


Ayşegül - Ali Ünal 
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Murat Sancak 
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Hikmet Eraslan 


Başvurular: 
21 Mavıs - 30 Haziran 
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Özlem Yıldız 


Erbakan Malkoç 


Dizayn VIP'in Kurucusu ve sahibi Erbakan 
Malkoç yakın dostu Alişan'ı bu en mutlu 
gününde yalnız bırakmadı. Alişan'ın aradığı mutluluğu bulduğunu ve onun adına 
çok sevindiğini söyleyen Erbakan Malkoç 
düğünde tüm masalarla tek tek ilgilendi 
ve adeta bir evsahipliği yaptı. 


Didem - Erkan Petekkaya 


Selvi - Bülent Serttaş 


Savaş Fatin Yurtsever - Aslı Hünel 


Serkan Oğuz : Gülin İyigün 
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Saruhan Hünel 


Hakan Altun 


Ünlü sanatçı Linet, düğünde şıklığıyla dikkat çeken isimler arasında yer 
aldı. Linet, nikahın ardından genç 
çifti tebrik ederek bir ömür boyu 
mutluluk diledi. 


Mehmet - Deniz Emre Özbek 


Metehan Sancaktar 


Fatih Ürek 


Günkü germeyi Biliyoruz 
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Gengiz - Elif Karlı 


BAKIM YAPTIĞIMIZDA 
OLDUKÇA DÜŞÜYOR” 


Garage Hair Repair Nişantaşı şubesi olarak yaz öncesi ve yaz döneminde sunduğunuz saç bakım hizmetlerinden bahseder misiniz? 
Saçları yaza hazırlamak için bakım neden önemlidir? 

Saç bakımı yaza girerken de kışa girerken de çok önemlidir. Biz öncelikle kendi ürünlerimiz olan Garage Organics'lerle saçları yaza hazırlıyoruz. Bunlarla ufak dokunuşlar yapıyoruz. Saçlar çok yorulmuş, kışın çok 
fazla işlem görmüşse ağır bakımlar yapıyoruz. Bu bakımlarla deniz ve kuma 
karşı daha besleyici ve koruyucu olsunlar diye keratin bakımı öneriyoruz, saç 
botoksu yapıyoruz. Saçı daha az yoracak boyama işlemleri yapıyoruz. Kesimini tazelemeye çalışıyoruz. Çünkü kışın çok fazla kurutmaya maruz kalıyor ve 
kırılmalara sebep oluyor. Biz de onları temizliyoruz. 

Kadınların genelde önceden yaptıkları hatalar bunlardı. 
Saçı öldürdükten sonra bakımlarla düzeltmeye çalışıyorlar. Biz Garage Hair 
Repair Studio olarak saça önce bakım yapıyor sonrasında üzerine işlemini 
uyguluyoruz. Bu da saçın yıpranma oranını düşürüyor. 


Garage Hair Repair ailesi olarak saç renklendirmede ciddi bir ününüz 
var. Peki, yaz döneminde saç renklendirme konusunda önerileriniz 
nelerdir? Bu sezon en çok tercih edilen renkler ve saç stilleri nelerdir? 
Yaza girerken her zaman Türk kadınların tercihi sararmak, ışıltılar yansıtmak. Bizim de ünlendiğimiz konuyla yola çıkarak saçları yıpratmadan saçın 
doğallığını bozmadan, yumuşatarak, saçı bozmadan renkler vermeye çalışıyoruz. Ama genel olarak bu sezon da saçı yormayan, kendi doğallığını bozmayan 
kaş, göz, saç tipi kompozisyonundan fazla uzağa gitmeyen açıklıklar yaratacağız. 
Garage Hair Repair olarak renklendirme için çok farklı konseptlerimiz 
var. Biz zaman geliyor sayın Ahmet Çoban, Gökhan Bey ve ben sabaha kadar 
çalışmalar yapıyoruz. Bazen gözümüzü kapatıp güneşin batarken yanındaki olan 
renkleri baz alıyoruz. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Gerçekten çok büyük çaba 
sarf ediyoruz. 


İdil Hanım, yeni sezon makyaj trendleri nelerdir? Özel gecelere katılacak kadınlara ne tarz makyaj uygulamayı tercih ediyorsunuz? 
Genelde kadınların neler giyeceklerine önem veriyoruz. Kıyafet, 
saç, makyaj ve ortam çok önemlidir. Bunlar bir bütün halinde oluşuyor. Ama 
genelde yoğun fondötenlerden kaçınıyoruz. Daha çok aydınlatıcı kullanıyoruz. Kirpiğe yoğunlaşıp ağır göz makyajlarından uzaklaşıyoruz. Son yıllarda artık kırmızının 
inanılmaz güzel tonları var. Bayanlar artık ufak bir kırmızı ruj, aydınlatılmış güzel bir 
yüz, parlak, sağlıklı bir ciltle gecelere katılmak istiyorlar. Eskiden yoğun kontörler, 
fondötenler vardı. Şimdi bunlardan mümkün olduğunca uzak duruyoruz. Kapatıcı 
değil renk eşitleyici fondötenler kullanmayı tercih ediyoruz ve ufak dokunuşlarla 
bunları yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi ortama göre bunlar değişiklik gösteriyor. 


Kalıcı makyaj ve kaş uygulamaları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? 
Kişilerin kalıcı makyaj yaptırmadan önce iyi düşünmeleri gerekiyor. Kalıcı 
makyajı 8-12 ay arası süresi olan bir uygulama. Ama bazı arkadaşlar bunu tattoo 
şeklinde yapıyorlar ve sonrasında çok kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Renkler 
kötü oluyor. Onun yanı sıra şekil de kötü olabiliyor. Bilinçsizce yapılmış bir şekil 
olabiliyor ve geri dönüşümü gerçekten çok zor oluyor. Kalıcı makyaj yaptıracak 
kişilerin özellikle ilk başta iyi bir referans edinmeleri gerekiyor. Gerek daha önce 
yaptırılmış kişilerden gerek yapacak olan kişilere birçok soru yönetmeleri gerekiyor. Akıllarında hiçbir soru kalmamalı. İstedikleri şekilden başlayarak “ne şekilde 
olabilir, neden kaş kızıllaşır, bunun ihtimalleri nelerdir, neden bazı kaşlarda çok 
bazılarında az kalıyordur, bunu yaptırsam beni ne gibi sonuçlar bekliyor, ardından 
ben nasıl bir süreç geçireceğim” sorularının hepsine cevap alması gerekiyor. Onun 
yanı sıra kişinin rahatsızlığı olup olmaması çok önemli. Şeker, tansiyon, keloid 
olup olmadığı çok önemli. Onun haricinde boyalara dikkat edilmesi gerekiyor. 


GAR” 


ç Fotoğraf 


gulgoige 


Acarlar Beykoz 


(© Instagram ©Ogulgolge. 


pa 


eek 5 a 


4.643 beğenme 


Renkli bir hobi dünyasına sahip olan 
Fotoğraf Ci Feleğe Ğ Gül Gölge, birçok alanda çalışmalar 
yaparak vaktini değerlendiriyor. 
Çamur sanatı, çiçek workshopları 
ve son zamanlarda merak sardığı 
Yunan dansları eğitimleri sırasındaki yaptıkları eğlenceli hareketleri 
takipçileriyle paylaşıyor. 


9.094 beğenme 


gulyolge, Mutlu yılların gisun canımız 
sen Olmuşsun, iyi hı bizi seçmişsin 


Çocuklarını hayatında çok farklı 

bir yere koyan ve sürekli onlarla 
eğlenen Gül Gölge, Emir ve Ali ile 
bol bol gezerek vakit geçiriyor. 
Instagram paylaşımlarında da 
çocuklarına olan sevgisini gösteren 


Gölge, onlarla birlikte etkinlikler 

yapmaktan keyif alıyor. N Sosyal yaşam dünyasından birçok yakın arkadaşı ve dostlarıyla birlikte katıldıkları davetlerde bir araya gelen Gül 

Gönderi & Gölge, etkinlik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal 

etmiyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Gölge, katıldığı sergi ve davetlerde yer alan eserleri ve güzel 
anları bol bol paylaşımda bulunuyor. 
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2.394 beğenme 

gulgölge, Sevgili #tubapeksayar ın zarif ev 
sahiptiğinde Prof Dr. İlber Ortay limen açılış 
Kanuşmasını yaptığı Ahaad Saad pin Ağarnegarr" 
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Türkan Sezer Este Sense Kliniği 
Kurucusu Türkan Sezer, sosyal 
medyayı yoğun kullanan iş kadınları arasında. Instagram hesabında 
hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla ilgili paylaşımlar yapan Türkan 
Sezer, takipçilerini sık sık çektiği 
. o videolar üzerinden sağlıklı güzel- 
| likle ilgili olarak da bilgilendiriyor. 


İş kadını kimliğinin yanı sıra sosyal yaşam- 
da da aktif rol almaya özen gösteren Türkan Sezer, katıldığı davetlerden kareleri de 
Instagram profilinden takipçilerinin beğenisine sunuyor. Güzel dostlukları bulunan 
başarılı iş kadını özellikle yardım içerikli 
davetlere katılmaya özen gösteriyor. 


Kurucusu olduğu Este Sense Kliniği'nde çektiği 
videolar ve fotoğraflar eşliğinde takipçilerine 
| bilgilendirici paylaşımlarla buluşturan Türkan 
) Sezer, uzman kadrosu ve teknik donanımları 
a ile verdikleri hizmetleri Instagram hesabından 
anlatıyor. Yoğun gündemi içerisinde Instagram 
v takipçilerini unutmayan Türkan Sezer, yaptığı 
ününe dinamik er sa röportajları da anı olarak Instagram profilinde 
O lg tutuyor. 
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#skan sea Buayarı Çok gli ber Aç; İç topta 
Böyürene artar öze br oruaalasyoda Garzan 
oları Abkem erir para a Gk ve gra samet ÇO 
teşek eğiyorum 


Programları uygun olduğu takdirde 
Türkan Sezer, fırsat buldukça eşi Dr. 
Özgür Sezer ile davetlere katılmaya 
çalışıyor. Dost canlısı bir kişiliğe 
sahip olan Sezer, sevdiği dostlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafları da 
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Kazma ikskime — ölme Müze dürei Bunkarar dilim re Gen basen A KLASS 


Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı, kendilerine 200 bin TL bağış yapan Altın Kalpler Derneği'nin yetkilileri ve destekçileri için Kalender Orduevi Boğaztepe Tesisleri'nde özel bir iftar yemeği daveti düzenledi. TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü 

Emekli Tuğgeneral Kemal Korkmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Altın Kalpler Derneği Başkanı ve Eski 
Devlet ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın eşi Şenay Dağlı, dernek üyeleri, destekçileri ve şehit çocukları katıldı. 


Düzenlediği etkinliklerle birçok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan Altın Kalpler 
Demeği'nin destekçileri Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı yöneticileri tarafından 
Kalender Orduevi Boğaztepe Tesisleri'nde 
düzenlenen iftar yemeği davetiyle ağırlandılar. TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü Emekli 
Tuğgeneral Kemal Korkmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette geçtiğimiz ay düzenledikleri baloda verdikleri sözü tutarak vakfa 
150 bin TL bağış yapan Altın Kalpler Derneği Başkanı ve Eski Devlet ve Orman Bakanı 
Halit Dağlı'nın eşi Şenay Dağlı'ya teşekkür 
belgesi takdim edildi. Dağlı bu sadece benim 
değil tüm Altın Kalpler destekçilerinin diyerek 
tüm destekçileri sahneye davet ederken, ayrıca bayram nedeniyle 50 bin TL daha bağış 
yaptıklarını açıkladı. Şenay Dağlı'nın açıklamasının ardından Kemal Korkmaz tüm Altın 
Kalpler destekçilerine teşekkürlerini sundu. 
Toplamda 200 bin TL bağış makbuzunu da 
Şenay Dağlı'ya teslim eden Korkmaz gecede 
vakfın yurtlarında kalan şehit çocuklarının 
da birlikte iftar yapacaklarını sözlerine ekledi. 
Teşekkür belgesinin takdiminin ardından 
konuklar masalarına geçerken, iftar saatinin 
gelmesiyle birlikte oruçlarını açtılar. Gecede söz alan şehit çocukları da Altın Kalpler 
Demeği'nin tüm destekçilerine teşekkür 
ederek TSK Eğitim Vakfı'nın kendilerine 
sağladığı imkanları anlattılar. 

Haber: Yavuz Kaynar 


Ey'TüYk G mçliği! 


'ÇABA Derneği Eşbaşkanları Özlem İl 4 
& İCankurtaran ve Özlem Zehebi ile yöne-; 
* “tim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA gönül- 
, lülerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kermeste 130'u aşkın marka stant 

açarak bu özel günün bir parçası AN 
Kermesten elde edilen gelir Elazığ” dal , 


yapımı devam eden 16 derslikli yi 
İlkokulu'nun inşaatına : aktarılacak. 


Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında 
gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile bugüne kadar pek çok projeye imza atan ÇABA 
Demeği'nin gelenekselleşen kermes etkinliği 
bu yıl 9. defa düzenlendi. Kermes, Four Seasons İstanbul at the Bosphorus'da Türkiye'nin 
önde gelen markalarının ve iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasından tanınmış isimlerin yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. ÇABA Derneği Eşbaşkanları Özlem Cankurtaran ve Özlem Zehebi 
ile yönetim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA 
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gönüllülerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
“Alışveriş Şenliği'nde ünlü isimlerin markalarının da yer aldığı 130'u aşkın markanın standı 
kuruldu. Ziyaretçilerin Türk Telekom Prime ile 
müzik keyfini doyasıya yaşadıkları etkinlikte 
Adel Kalem, İyilik Ağacı ile yer aldı. Bafetimbi 
Gomis ve Gökhan İnler de etkinliği ziyaret 
eden isimler arasındaydı. Yoğun bir ilginin 
olduğu kermesten elde edilen gelir; Elazığ'da 
yapımı devam eden 16 derslikli ÇABA 
İlkokulu'nun inşaatına aktarılacak. 


Jolytureom / Alek O ökk / ötentölenmiz Ke TOURS 


| Özge Peker 


Çaba Derneği kurulduğundan bu yana önemli 
bir destekçisi olan Atasay Yönetim Kurulu 
Üyesi Cihan Kamer, oğlu Atasay Kamer ve kızı 
Simay Kamer Uras iki gün süren kermeste 
hazır bulundular. Markaları Gurabiye ise kermesin dikkat çeken stantları arasındaydı. 
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NIRVANA 


Lagoon Villas Suites & Spa 
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GÖZLERİNİZİ KAPATIP, ÇAM ORMANI İÇİNDE ÖTÜŞEN KUŞLARIN MELODİSİNE 
KENDİNİZİ BIRAKIN VE NIRVANA'DA MUTLULUĞUN ZİRVESİNE ULAŞIN... 


ogle” play 


Kilit Hospitality Group 


Go 


TOURS | 


EPİ AC kaptm Ç A B A 


AVRUPA'NIN 
EN İYİSİ CAPITOL 


İCSC Avrupa Alışveriş Merkezi Ödüllerinde 
Capitol, Yenileme ve/veya Genişletme kategorisinde 
Yılın Alışveriş Merkezi ödülünün sahibi oldu 


CAPITOL 


' 


Çaba Kermes'e katılarak hem bol 


Altın Kalpler Derneği Yöneticileri ve üyeleri 
ek verdiler. 


bol alışveriş yaptılar hem de derneğin projelerine dest 


İlkem Öztürk 


DUYDUĞUMA | BA 
VANMAMI 


| Gökhan İnler d 
| Hilal Er - Arzu Özevin 


ŞIRATLE 


MEYHANE e FASIL e LIVE MUSIC 
İstanBuL 


Meydan Faslı 


Haftanın 7 Günü 20:30 - 23:30 


Fasıl & Canlı Müzik Gumartesi Geceleri 20:30 - 02:30 


REZERVASYON 0553 701 79 75 - 0212 801 79 75 


Ahi Evran Cad. No:6 Kat:4 Maslak - Sarıyer 
42 Maslak AVM - Türk Lezzet Müzesi 


to siranemeyhane www.siranemeyhane.com o info(© siranemeyhane.com 


Zerrin Menteşeoğlu . ; 
e de “a / 5 fi Özlem Cankurtaran - Özlem Zehebi 
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Şahika Ercümen - Bafetimbi Gomis » Ayşegül Dinçkök 


ni 


Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Ayşegül Dinçkök, kermeste dernek yararına stant açan isimler arasındaydı. Dinçkök, 
standında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu 
Bafetimbi Gomis ve birlikte dalış yaparak 
m W denizlerin derinliklerinde yer alan güzel- 
a likleri fotoğrafladığı Türk serbest dalışçı 
RP Şahika Ercümen'i ağırladı. 
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Nurhan - Murat Tarman 
e 
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gi Melis Özer * Ayperi Kütük 


Başak Çetinsaya Yılmaz - Bahar Furat 


Yeenkü, 
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“Cildinizin güzelliği için hücreleriniz 
sağlıklı olmalı. 

Kollajen, cildinizin önemli bir 

yapı taşıdır.” 


D». Ayyeçil Çoruklu 


eni el? “ ağ: Eu — ii) Pr 


S YENİ! 
COLLAGEN 


BEAUTY PLUS 
SE OLAJEN SHİYALURONİK ASİ 
SELENYUM ©-CİNKO - SKOTEN 

SWLANIN Ç #BAKIR 

* VİTAMİNLER 


ECZACIBAŞI 
İLAÇ PAZARLAMA 


CC 


COFTER 
HYALU| 


www.voonkabeauty.com 


ECZACIBAŞI 
ILAÇ PAZARLAMA 


Geyda Akyol 


Türkan Sabancı » Sıla Öztürk 
a 


Çaba Derneği'nin destekçileri arasında yer alan Türkan Sabancı, kermese 
katılarak alışveriş yapıp destek verdi. 
Derneğin yöneticileri arasında yer alan 
Sıla Öztürk ise Sabancı ile yakından 
ilgilenerek Elazığ'da yapımı devam eden 
okul projeleri hakkında bilgi verdi. 


ge 
Zerender Turan 


Demet Akbağ 


Levent Mh. Ebulula Mardin Cd. 
Y No: 43 Borhan Holding Binası N 02123212525 


iler - İ | a www.econinsaat.com.ir 
Etiler - İstanbu 2 .com. 


EA infoGeconinsaat.com.tr 


Nurdan Keçeci 


Fehime Can 


ÇABA Derneği'nin 9. Geleneksel Alışveriş 

Şenliği'ne katılan ünlü markalar arasında 

Medekids de vardı. Fehime Can, kurucusu 

ve sahibi olduğu markası ile katıldığı kermeste standını ziyaret eden misafirleriyle 

yakından ilgilenerek ürünlerini tanıttı ve 
bol bol satış yaptı. 


Gökay Uzar 


Yasemin Gazanker 


gm», 


Eğlence ve lezzet dünyasına kazandırdığı markalar ile son dönemlerin ilgi çeken grupları arasında yer alan UKALIFE, yaz aylarına 
iddialı bir proje ile merhaba diyor. UKALIFE markası olan ve Sushi'den çıtır ördeğe birçok benzersiz lezzete sahip menüsü ile dikkat 
çeken Martinez Istanbul, eşsiz yemekleri ve eğlencesi ile bu yaz Türkbükü'nün prestijli noktası Bella Sombra Hotel'de hizmet 
veriyor. İmzalı reçeteleri ile başlı başına bir lezzet ritüeli sunan Martinez Istanbul, Bodrum Türkbükü'nde konumlanan Bella 
Sombra Hotel'de restoran, bar ve lounge hizmeti sağlayacak. Martinez Istanbul, konaklama misafirlerine yönelik restoran 
hizmetinin yanı sıra, tüm düğün ve özel davetlerin de yeme-içme operasyon süreçlerini yönetecek. UKALIFE Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Karabayır, Martinez Istanbul'un Bodrum'da vereceği hizmetleri Klass okurları için anlattı. 


Uğur Bey, UKALIFE'ın önemli bir markası olan Martinez İstanbul, Bodrum-Türkbükü'nde hizmet vermeye başladı. Bella ; 
Sombra Otel içerisinde yer alan Martinez Türkbükü'nün fark 
yaratan özelliklerinden kısaca bahsedebilir misiniz? “/ 
Martinez Istanbul olarak hem özel reçeteli yemeklerimiz hem de eğlencemiz ile bu sene Bodrum'un en prestijli noktası Bella Sombra Hotel'de fark | | 
yaratmak istiyoruz. Oteldeki restoran, bar ve lounge organizasyonunu 
Martinez Türkbükü olarak üstlendik. Konaklama misafirlerine yönelik 
restoran hizmetinin yanı sıra tüm düğün ve özel davetlerin de yeme-içme 
operasyon süreçlerini yönetiyor olacağız. 


Martinez Türkbükü, Bodrum eğlencesini yaşatmak adına konuklarına nasıl bir program sunacak? 

Misafirlerimize sunacağımız Martinez Türkbükü'nün eşsiz lezzetlerine 
İskender Paydaş ve Seçil Akmirza'nın canlı performanslarıyla birlikte Tankut Karakut'un müzik direktörlüğündeki DJ perfomansları da eşlik edecek. Haftanın her günü Bella Sombra Hotel'de rafine müzik sunacağız. 


Mekanın Bella Sombra Otel'in içerisinde yer almasından yola 
çıkarak otel misafirleri ve organizasyonları için de hizmetleriniz 
olacak mı? 


Konaklama misafirlerine yönelik tüm restoran hizmetinin yanı sıra tüm Konaklama midüğün ve özel davetlerin de yeme-içme operasyon süreçlerini yönetiyor wsofirlerine yöneolacağız. Gün içerisinde misafirlerimize sunabileceğimiz farklı menüler a 

oluşturduk. Sushi menümüz ile de oldukça iddialıyız. Günün keyfini, —lUiktüm restoran 
Akdeniz ve Uzak Doğu mutfaklarının lezzetlerini tadarak çıkartmayı amaç- “ yy hizmetinin yanı 
layan misafirlerine bar ekibimiz tarafından özel olarak oluşturulan kokteyl — zn 
menüsü de sunulacak. sıratum düğü n ve 
Son olarak Martinez Türkbükü'nün iddialı lezzetlerinden bahsedebilir misiniz? yeme-içme ope- 
Akdeniz ve Uzak Doğu mutfağının benzersiz örneklerini kendine özel mi m 
yorumları ile sunacak Martinez Türkbükü, misafirlerinin damak tadını rasyon su reçle rını 


fethedecek. Martinez Türkbükü'nün iddialı lezzetler sunan menüsünde 
atıştırmalıklar “Asian Carpaccio”, “Thai Mango Salatası”, “Catalan Risotto”, “Çıtır Ordek” ve “Sushi'lerimiz”... 


yönetiyor olacağız” 


o oğlu 


DENDEN DENİZ TAKSİ'NİN YENİ TEKNESİ 
BOĞAZDA VERİLEN DAVETLE TANITILDI 


| m — e ; mİ Re 
| y” metre boyutundaki, İstanbul içi her noktadan ulaşılabilir olan 8 : 
WDenden Deniz Taksi, 12 kişilik kapasitesiyle Kuruçeşme'den adalara ma : 
arım saat, Ataköy'e 20 dakikada hızlı ulaşım sağlıyor. 


Denden Denizcilik, İstanbul'da hızlı ulaşıma çare olarak hayata geçirdiği yeni projesi 
Denden Deniz Taksi'nin yeni teknesini şık bir 
davetle tanıttı. Denden Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Köseoğlu'nun ev sahipliğinde Denden Denizcilik'in en büyük teknesi 
Mega Denden'de düzenlenen davete iş ve 
sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin yanı 
sıra Clefs D'Or Turkey ve UICH Les Clefs d'Or 
İnternational conciergeler dernek başkanı ve 
üyeleri katıldı 


Tamer Köseoğlu 


2005 yılında genç işadamı Tamer Köseoğlu tarafından kurulan Denden Denizcilik firması filosunu 
artırarak motoryat sınıfında İstanbul Boğazı'nın 
profesyonel anlamda en iyi hizmet kalitesi ile önde 
gelen kurumsal firması olmaya devam ediyor. 
Denden Denizcilik, İstanbul'da hızlı ulaşıma çare 
olarak hayata geçirdiği yeni projesi Denden Deniz 
Taksi'nin yeni teknesinin tanıtımını boğazın eşsiz 


atmosferi eşliğinde gerçekleştirdi. Denden Denizcilik 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Köseoğlu'nun ev 
sahipliğinde Denden Denizcilik'in en büyük teknesi 
Mega Denden'de gerçekleşen davete iş ve sosyal 
yaşam dünyasından ünlü isimler katıldı. Denden 
Deniz Taksi'nin yeni teknesinin tanıtım davetine 
Clefs D'Or Turkey ve UICH Les Clefs d'Or International conciergeler dernek başkanı ve üyeleri katıldı. 


Davetlilerden tam not alan 10 metre boyutundaki, 
İstanbul içi her noktadan ulaşılabilir olan Denden 
Deniz Taksi, 12 kişilik kapasitesiyle Kuruçeşme'den 
adalara yarım saat, Ataköy'e 20 dakikada hızlı 
ulaşım sağlıyor. Denden Denizcilik firmasının sahibi 
Tamer Köseoğlu davette, misafirleri yakından ilgilenerek firmalarının hizmet kalitesi ve bünyelerinde 
bulunan tekneler hakkında bilgi verdi. 


bü gasısın 
Miğeşr 
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Röportaj: Özgün Küçükkahraman 
Fotoğraflar: Mert Can Alşahin 


Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde sadece Galatasaraylıların değil Türk halkının büyük bir sempatisini ve sevgisini 
kazanan dünyaca ünlü futbolcu Wesley Sneijder, futbol kariyerinin yanı sıra iş adamlığı kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sneijder, aynı zamanda yakın dostu olan Borhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Borhan ile yapmış olduğu ortaklıklar konusunda oldukça mutlu olduğunu belirtti. Galatasaray'ın mabedi Türk Telekom 
Arena Stadı'nın çok yakınında Kağıthane Bölgesinde bulunan Econ İnşaat Satış Ofisinde buluştuğumuz Wesley Sneijder, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ECON İnşaat ile ilgili çalışmaları takip etmek ve yeni projelere imza atmak amacıyla 
İstanbul'a geldi. Yalnızca Klass dergisine röportaj veren ünlü futbolcu, hem futbol kariyerini hem Türkiye'ye dönüp 
dönmeyeceği konusunda merak edilenleri hem de iş adamı olarak attığı adımları ve hedeflerini anlattı. 
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Uluslararası üne sahip başarılı 
bir futbolcu olarak Türkiye'de 
yatırım yapmaya nasıl karar verdiniz, biraz anlatabilir misiniz? 
Öncelikle tekrar tekrar belirtmek 
isterim ki; Türkiye'yi çok seviyorum. 
Gerek Türk insanlarının samimiyeti 
gerek ise Türkiye'nin eşsiz güzelliği 
karşısında bu ülkeyi sevmemek mümkün değil. Ancak bu ülkede yatırım 
yapmamın başlıca sebebi elbette ki bu 
değil. Ben de her yatırımcı gibi yatırım 
yapmadan önce gerekli tüm çalışma 
ve araştırmaları yapıp, doğru ve akılcı 
adımlar atmayı hedefliyorum. 


Peki, Borhan Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Emre Borhan ile yollarınız nasıl kesişti? 
Yunus Emre Borhan ile temelleri 
Hollanda'da atılan yıllar öncesi- 
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ne dayanan bir dostluğumuz var. 
Türkiye'de bulunduğum sürede de 
her zaman yanımda olmuş ve desteğini benden esirgememiştir. Yıllar öncesinde küçük bir tesadüfle başlayan 
arkadaşlığımız bugün yerini kocaman 
ve çok güçlü bir dostluğa bıraktı. 


“HEDEFİMİZ TOPLUMLA 
BERABER KAZANABİLMEK” 


Econ İnşaat ile hedefleriniz 
neler? 

Econ İnşaat olarak sektöre oldukça 
hızlı ve güçlü bir giriş yaptık. Sektöre 
verdiğimiz hizmetlerden dolayı 2017 
yılında bir ödül de aldık. Bu ödül hepimiz için oldukça değerli ve önemliydi. Hedefimiz başarılarımızın üzerine 
başarı ekleyerek, kaliteli hizmet 
sunmaya devam etmek ve toplumla 
beraber kazanabilmek. 


Öyleyse Wesley Sneijder için 


Türkiye'ye bir geri dönüş söz 
konusu... 

Türkiye'de ECON İnşaat'ın yanında 
yine Borhan Holding bünyesinde bulunan YZER Group'ta da ortaklığım 
bulunmakta. Bu durumda bu ülkeden 
tamamen kopmam zaten mümkün 
değil. İlerisi için kesin bir bilgi veremem ama çok daha sık geleceğimi 
söyleyebilirim. 


“HAYATIN BİZE NE ZAMAN NE 
GETİRECEĞİ BELLİ OLMAZ” 


Peki, kesin dönüş yaparsanız 
dönüş sebebiniz futbol mu yoksa 
mevcut ortaklıklarınız mı olur? 
Hayatın bize ne zaman ne getireceği 


belli olmaz, bunu şimdiden söylemek zor. - 


Galatasaraylıların büyük bir bölümü sizi, tekrar GS Formasıyla 
görmek istiyor... 

Galatasaray'ın ve Galatasaray 
taraftarının kalbimde çok ayrı bir yeri 
var. Taraftarla aramızda kurduğumuz 
bağın tarifi çok zor. Galatasaray'a 
hangi alanda ihtiyaç duyulursa hizmet etmek, bana mutluluk verir. 


Wesley Sneijder'i iş adamı 
kimliğiyle tanımak istersek iş 
hayatındaki kuralları nelerdir? 
Dürüstlük, disiplin, ön yargıdan uzak 
davranmak ve tabii ki her koşulda 
azimle çalışmak. 


Econ İnşaat projelerinde Wesley 
Sneijder'in özellikle etkin rol 
aldığı alanlar var mıdır? 

Econ İnşaat projelerinin her aşamasında yönetim kurulu üyesi olarak 
ben de bulunuyorum. İş yoğunluğumuz oldukça fazla. Fiilen Türkiye'de 
bulunamasam da firmamız ile 

ilgili her türlü bilgi benim için çok 
önemli. Sık sık görüntülü olarak 
toplantılara da dahil oluyorum. 
Bilgi akışında herhangi bir aksaklık 
yaşamıyoruz. Yapılan tüm yatırımlar ya da şirket ile ilgili her türlü 
karar, tüm yönetim kurulu üyeleri 
tarafından onaylanarak, uygun bir 
şekilde yapılıyor. Tüm ortaklar tam 
bir işbirliği ve uyum içinde her 
alanda aktif rol alıyor. 


nn 
“PROJELERİMİZ OLDUKÇA 
SES GETİRECEK” 


Econ İnşaat yapılarını ne zaman 
görebileceğiz? 

İnşaat öncesi tüm çalışmalarımız 
büyük bir titizlikle tamamlandı. 1-2 
aylık süreçte de inşaatlarımıza start 
vereceğiz. Projelerimizin oldukça ses 
getireceğini düşünüyorum. 


a m m m m m a 
“İŞ HAYATINA GİREREK 
DOĞRU KARAR VERDİĞİME 
İNANIYORUM” 


“Dürüstlük, disiplin, 

ön yargıdan uzak 
davranmak ve tabii ki her 
koşulda azimle çalışmak.” 
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“Gerek Türk insanlarının samimiyeti gerek ise 
Türkiye'nin eşsiz güzelliği karşısında bu ülkeyi 
sevmemek mümkün değil.” 


Genelde futbolcular futbol hayatları bittiklerinde iş dünyasından uzak 
duruyorlar. Wesley Sneijder bu 
konuda ender sporculardan biri... 
Bir futbolcunun futboldan uzak durması 
pek mümkün değil. Futbol her zaman 
hayatımda olacak. İş hayatında girdiğim sektörlerde de başarıyı yakaladık. 
Bu başarıyı yakalamış olmak da benim 
için ayrı bir motivasyon kaynağı. Şimdi 
başarılarımızı arttırmak için tüm enerjimizle çalışıyoruz. İş hayatına girerek 
doğru karar verdiğime inanıyorum. Ben 
sonuçtan oldukça mutluyum. 


Yunus Emre Borhan ile ortaklığınız 
arkadaşlığınızı etkiliyor mu? Çatışmalar yaşıyor musunuz? 

Yunus Emre Borhan ile çalışmak her 
şeyden öte çok keyifli. İş hayatında o 
kadar çok ve o kadar değerli deneyimlere sahip ki. İnanılmaz bir zekası ve öngörüsü var. Aldığı tüm kararlar ve söylediği 
her söz bu zekanın ve deneyimin ürünü. 
Arkadaşlığımız ile ortaklığımızı kesinlikle 
birbirine karıştırmıyoruz. Her şey olması 
gerektiği gibi ilerliyor ve böylece herhangi bir çatışma yaşanmıyor. 


Kentsel Dönüşüm projelerinizde 
lokasyon seçimini nasıl yapıyorsunuz? 

Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan 
bölgeleri saptayan, konuyla ilgili detaylı 
analizleri yapan bir ekibimiz var. Onların 
getirdikleri raporları titizlikle inceliyoruz. 
Bölgeye yatırım yapmanın her anlamda 
doğru ve kârlı olacağı sonucu ortaya 
çıkınca da adımlarımızı atıyoruz. Tüm 
analizlerimizi oldukça titiz yapıyoruz. 
Örneğin şu an İstanbul Kağıthane'de iki 
adet projemiz var. Kağıthane'nin çehresini güzelleştirecek, gelişimine katkıda 
bulunacak, mimarları Eren Talu olan iki 
modern ve şık projemiz mevcut. Yaptığımız işi layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz. 
Bununla beraber Econ İnşaat'ın yakında 
açıklanacak çok özel projeleri de hayata 
geçmiş durumda. 


“WESLEY MÜTHİŞ 
BİR STRATEJİST” 


Yunus Emre Bey siz Wesley Sneijder ile ortaklığınız hakkında neler 
söylemek istersiniz. 


Wesley ile aramızda çok eskilere dayanan köklü bir dostluk var. Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğüm 
Borhan Holding bünyesi altında bulunan 
firmalardan ikisinde kendisi ile ortaklığımız bulmakta. Bu firmaların biri inşaat 
sektöründe yer alan Econ İnşaat, bir 
diğeri ise yazılım sektörüvnde faaliyet 
gösteren YZER Group. Her şeyden önce 
belirtmek isterim ki; WESLEY müthiş bir 
stratejist. Futboldaki zekasını, azmini ve 
başarısını iş hayatında da görebilirsiniz. 
Wesley ile ortaklığımız, dostluğumuzun 
yanında son derece profesyonel ve 
isabetli bir ortaklıktır. Üstelik herkesin bildiği üzere kendisi tam bir Türkiye aşığı. 
Bu anlamda da yatırımlarını Türkiye'ye 
yönlendirmeyi ve ülkemize katkıda bulunmayı tercih ediyor. Bu durum elbette 
bizleri çok daha fazla mutlu ediyor. 
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“Modanın Oscar'ları” olarak 
adlandırılan “7. Fashion tv 
Moda Ödülleri” töreni, Ritz 
Carlton İstanbul'da görkemli bir törenle düzenlendi. 
Ana Sponsor Yedi Mavi'nin 
katkılarıyla ve Fashion TV 
Türkiye ortağı Enis Onat'ın 
ev sahipliğinde düzenlenen 
gecenin sunuculuğunu Deniz Akkaya üstlendi. Siren 
Ertan İstanbul ve Ferruh 
Karakaşlı'nın koleksiyonlarını sergilediği törene iş, 
moda, sanat ve sosyal ya- 


şam dünyasından çok sayıda B — 


önemli isim katıldı. 
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Zeytinburnu-Ataköy sahil hattında yer alan 
İstanbul'un prestijli emlak projelerinden biri 
olan Yedi Mavi'nin ana sponsorluğuyla gerçekleşen “Modanın Oscar'ları” olarak adlandırılan “7. Fashion tv Moda Ödülleri” töreni 
Deniz Akkaya'nın sunumlarıyla Ritz Carlton 
İstanbul'da görkemli bir törenle gerçekleşti. 
Atilla Kaplakarslan'ın sanat danışmanlığında 
Fashion TV Türkiye ortağı Enis Onat'ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen törende gece 
“Yaşam Boyu Onur Ödülleri” ile başladı. 
Gecede Erkan Özerman, Faruk Saraç, Fevziye Çamer, Güngör Bayrak, Hamdi Alkan ve 
Tamer Yılmaz “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne 
layık görüldü. Ceylan Saner ve Demet 
Şener ise “Podyum Onur Ödül”ü aldı. “En 
İyi Manken” ve “En İyi Moda Programı” 
kategorilerinde iki ödül birden alan Tülin 
Şahin'e ödülünü Yedi Mavi Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Gül verdi. Yedi Mavi “Yılın En İyi 
Sahil Projesi” seçilirken, ödülü almak üzere 
sahneye çıkan Yedi Mavi Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kalkavan ve Yedi Mavi 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gül'e ödüllerini 
“Hande Yener” verdi. Modanın Oscarları'nın 
sahiplerini bulduğu gecede Turkcell ve 
Trendyol gibi önemli markalar da ödül aldı. 
Siren Ertan Kayalar ve Ferruh Karakaşlı'nın 
defileleriyle renklenen gecede “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödülünü alan Barış Falay da Ferruh 
Karakaşlı'nın özel tasarımıyla podyuma çıktı. 
Hande Yener gecede “Yılın En İyi Pop Şarkıcısı” ve “Yılın En İyi Klibi” ödülünü aldı. 
Kürk Mantolu Madonna oyunu adına “En İyi 
Tiyatro Oyunu” ödülünü Tuba Ünsal aldı; 
Özlem Süer “En İyi Kadın Tasarımcı” ödülüne layık görüldü. “Yılın En İyi Müzik Adamı” 
ödülünü Ozan Doğulu aldı. Ivana Sert “Yılın 
Moda İkonu” seçilirken, Siren Ertan Kayalar 
“En İyi Haute Couture Kadın”, Ferruh Karakaşlı “En İyi Haute Couture Erkek Ödülü”ne 
layık görüldü. Eğlence VIPAdres After Party 
ile devam ederken, Yedi Mavi Fashion Tv 
Moda Ödülleri'nden elde edilen gelirle 100 
çocuğa eğitim bursu verilerek önemli bir 
sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı. 


1. O 0. lee) sa? ve VAN 
Best Model of Turkey ve Best Model of the World'ün Kurucusu ünlü 
organizatör Erkan Özerman gecede Yaşam Boyu Meslek ve Onur 
Ödülü'nün sahibi oldu. Sahnede ödülünü alırken mutluluğu Yazimi 
okunan Erkan Özerman'a ödülünü Enis Onat takdim etti, “ e 
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Gecenin en şık kadınları arasında yer 
alan ve bir de defile düzenleyen Siren 
Ertan Kayalar “Yılın En İyi Haute Couture Kadın Tasarımcısı” ödülüne layık 
görüldü. Önceki yıl da aynı ödülün sahibi 
olan Siren Ertan ödülünü aldıktan sonra 
mutluluğunu kısa süre önce evlendiği 
eşi Ersin ekli ile paylaştı. 
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“AKADEMİMİZİN ANA FELSEFESİ 


Rengarenk Yaşam Akademisi'nin Kurucusu Anıl Şehirlioğlu ve Ortağı Şebnem Tacigut, uyguladıkları Kuantum 
ile İdeal Kilo Mucizesi, kişilerin ve mekanların negatif 

enerjilerini temizleme ve Holi Kuantum Öğrenme Tekniği 
gibi özel tekniklerle çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar. “Akademimizin felsefesi kişilerin bütüncül iyileşme 
sağlaması üzerine kurulmuştur” diyen Rengarenk Yaşam Akademisi'nin Kurucusu Anıl Şehirlioğlu ve Ortağı 
Şebnem Tacigut ile kullandıkları bu özel teknikleri, 
felsefelerini ve insanları rengarenk bir hataya nasıl evet 
dedirttiklerini Klass okurları için konuştuk. 


Bütüncül çalışmalarınızla danışanlarınızın 
daha mutlu, daha kendilerine güvenli bireyler olmalarını sağlayabiliyorsunuz. Peki tüm 
bu çalışmalarınızda kullandığınız teknikler 
nelerdir? Rengarenk Yaşam Akademisi hangi 
teknik ve felsefelerle hareket etmektedir? 
Akademimizin ana felsefesi kişilerin bütüncül iyileşme sağlaması üzerine 
kurulmuştur. Mutlu, kendine güvenen, inanan, 
sağlıklı bireyler haline getirmek için kişinin ihtiyacı 
doğrultusunda çalışmaktayız. Sorunu ne olursa olsun 
ana sebebi, geçmişteki yok saydığı ya da görmek 
istemediği inanç kalıbına bağlıdır. Amacımız, bunu 
bulduğumuzda, buradaki blokajı kaldırıp, tutunduğu 
duyguyla özgürleştirmektir. Bizler, kuantum düşünce tekniği ile kuantum alanda drama yöntemiyle 
bilinçaltı kalıplarına ulaşıp, Reiki ve kozmik enerji 
uygulamasıyla bütüncül iyileşmeyi sağlamaktayız. 
Gelen kişiler kadın, erkek, çocuk, 7-70 yaş arasında 
farklılık göstermektedir. Genelde hastalıklar, kişilik 
bozuklukları, panik atak, ilişkiler, evlilik anlaşmazlıkları, aile içi sıkıntılar, içsel sorunlar, para akışı, şirket 
yönetimi, lider hazırlama ve kuantum öğrenme vs. 
gibi olmaktadır. Bugüne kadar hayata evet dedirttiğimiz danışanlarımızın verdiği oylarla, Digital Dünyanın Enleri ödüllerinde Yılın En İyi Kuantum ve Kişisel 
gelişim uzmanları ödülü alarak çok mutlu olduk. 


Kuantum ile İdeal 
Kilo Mucizesi adlı 
bir çalışmanız var. 
Hazır yaz aylarına 
adım attığımız şu 
aylarda bize biraz bu 
çalışmadan bahsedebilir misiniz? Ouantum tekniği ile nasıl 
kilo verebiliyoruz? 


Sigara, alkol, uyuşturucu, aşırı yemek, vb. tüm 
bağımlılıkların altında bilinçaltımızda saklı travmalar, 
negatif duygular ve düşünceler vardır. Şişmanlığın, 
fazla kiloların en sık görülen sebepleri ise; sevgisizlik, 
değersizlik, cinsel taciz, sevdiğimiz kişilerin kaybı, 
yalnızlık, özgüven eksikliği, bastırılmış istekler, kendimize ve bedenimize koyduğumuz sınırlar, yargılar 
ve yemekle ilgili negatif inançlardır (su içsem yarıyor 
gibi). En büyük hapishane, insanın kendine yarattığı 
düşünsel parmaklıklardan oluşur. Hem tutuklu hem 
gardiyan hem onu suçlu bulan hâkim kişinin kendi 
bilinçaltıdır. Kuantum İdeal Kilo Paketimizde kişilerin 
kendilerine kilo ile ilgili bilinçaltıyla koyduğu bu parmaklıkları ortadan kaldırarak, buna sebep olan tüm 
duygusal, düşünsel ve bedensel travmalarını değiştiriyor, yeme ihtiyacının altındaki bastırılmış dürtülerini 
temizliyoruz. Bu süreç kişiyi ideal kilosuna, sağlıklı 
ideal bedenine ulaştıracak uygulamaları içermekte 
olup 8 seanstan oluşmaktadır. 10 günlük aralıklarla 
yapılan çalışmalarımızın sonucu; fazla kilonun hayatlara kalıcı olarak “Elveda” demesi olacaktır. Biz de 
bu uygulama ile Anıl Şehirlioğlu 8 ayda 23 kilo, ben 
de 4 ayda 9 kilo şeklinde verdik. 


Mekanların enerjisi niçin önemlidir? Mekân 
enerjisini temizlemek için neler yapıyorsu- 


nuz? Okuyucularımıza bu konuda tavsiyeleriniz var mıdır? 

Her şey ve her yerin enerjisi olduğu ve 
her enerjinin birbirini etkilediği artık bilinen bir 
gerçek. Yaşadığımız, çalıştığımız, dolaştığımız, 
toplandığımız, alışveriş yaptığımız, sosyalleştiğimiz mekanlardaki enerji seviyesi fiziksel, 
duygusal, zihinsel ve ruhsal durumumuza etki 
eder. Nasıl kendi evimizde gün geçtikçe tozlar birikebiliyorsa, evimizde veya çalıştığımız 
mekanlarda yaşanan duyguların, olayların ve 
beraber aynı yerde aynı havayı soluduğumuz 
diğer canlıların enerjileri de duygu seviyelerine 
göre, bulunduğumuz mekâna yapışır. Mekanlarda yapılan arındırma çalışması, durağan kalmış, 
tıkanık enerjileri temizleyerek sağlığı, ilişkileri ve 
bolluk bereketi iyileştirir; mekanlar taze enerjiler 
ile tekrar canlandırılır. Çok derin, etkili ve kısa 
zamanda sonuç veren bir çalışmadır. Yaşamınız- 
da terslikler varsa ya da aynı kötü olaylar tekrar 
ediyorsa, uykusuzluk problemi yaşıyor ya da 
sıklıkla hastalanıyorsanız, mekana girdiğinizde 
kendinizi kötü, huzursuz ya da güvensiz hissediyorsanız, çocuklarınız ya da evcil hayvanlarınız 
bazı odalara girmekte çekingen davranıyorsa, 
çalışanlarınız ya da aile bireyleriniz birbiriyle 
anlaşamıyorsa, bulunduğunuz mekanda daha 
önce bir ölüm yaşandıysa, iş yerinizde istediğiniz 
verimi alamıyorsanız, yeri ve fiyatı uygun olduğu halde malınız satılmıyor ya da kiralanmıyorsa 
mekan arındırma çalışması yapmanız gerekebilir. Minik tavsiyeler vermemiz gerekirse, negatif 
enerjiden arınmak için evde ada çayı tütsüsü 
yakarak tüm odalarda gezdirmeleri kişilere iyi 
gelecektir. Bolluk bereket için evde kaç birey 
yaşıyorsa o kadar çubuk tarçın ateşte yakarlarsa 
farklılığı hissedeceklerdir. 
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Çok uzun zamandır sadece yurt dışı moda haftalarında yer alan Hakan Yıldırım, yeni 
koleksiyonunu bu kez büyülü İstanbul Boğazı'nda bulunan Four Seasons Istanbul at 
the Bosphorus'ta gerçekleşen görkemli bir defile ile sergiledi. Tüm detayları özel 
olarak tasarlanan defileyi izleyen iş, sanat, tasarım ve sosyal yaşam dünyasından 
ünlü konuklar Hakaan Yıldırım Haute Couture Koleksiyonuna tam not verdiler. 


Her yıl Fransa'da başarılı genç tasarımcılara verilen AN- 
DAM Moda Ödüllü dünyaca ünlü Türk modacı Hakan 
Yıldırım, uzun bir aradan sonra Hakaan Yıldırım Haute 
Couture Koleksiyonu ile İstanbul'da moda tutkunlarının karşına çıktı. Yeni koleksiyonunu bu kez büyülü 
İstanbul Boğazı'nda bulunan Four Seasons Istanbul 

at the Bosphorus'ta düzenlenen görkemli bir defile ile 
sergileyen Hakan Yıldırım'ı izlemeye gelen iş, sanat, 
tasarım ve sosyal yaşam dünyasından ünlü konuklar 
Hakaan Yıldırım Haute Couture Koleksiyonuna tam not 
verdiler. Tasarımcı yıllar sonra Türkiye'de yaptığı bu 


defileyle, onu büyüten ve yetiştiren topraklara, insanlara 
ve yaşattıkları tüm duygulara kendi dilinde teşekkür 
ediyor. Hakan Yıldırım'ın “bir tasarımcı olarak dünyanın görmek istediğim hali” olarak anlattığı koleksiyon, 
üstünde çalışılmış uzun saatleri unutturup, her şey sanki 
kendi doğalında bir dengeye ulaşmış hissi uyandırıyor. 
Hakan Yıldırım koleksiyonu için “Tüm parçalar, ilk 
günden bugüne kadar yaratmaktan mutluluk duyduğum 
siluetlerin, ilham aldığım bütün hatıraların belirli bir 
zamana ait olmayan hal ve biçimleri...” diyor. 

Haber: Uğur Atun 


di) ' 
76100 yerli sermaye yapımız, stratejik noktalarda kurulmuş dolum tesislerimiz ve 
ürün kalitemizle yolculuklarınıza enerji ve mutluluk katmak için hizmetinizdeyiz. 


Altınbaş GÜ aipetir Galpetturkiye Öialpetturkiye 


HOLDiNG 


www.alpet.com.tr 


MERTD 


INTERNATIONAL 
Casino Royal Splendid 
BUDVA 


( 
| 
va i 
>> e 
/ 


bi a ii ŞEKER BAYRAMI ÖZEL PROGRAMI 


CASINO ROYAL SPLENDID 
BUDVA - KARADAĞ 


MONTENEGRO CROATIA 
Casino Royal Splendid Casino Libertas 
BUDVA k , DUBROVNIK 
Casino Montenegro 
PODGORICA BULGARIA 


Casino Grand Mosta 
SVILENGRAD 


-90 212 289 7777 Www.meritcasinos.com 


YUDIR 
MM 


Boyner Holding Yö-” 
netim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in 
ikiz kızlarından 
Ayşe Boyner de TÜ 
defileye katılan i 


günlü isimlerdendi. N 


yşe Boyner defile | 
sonrasında Hakan pe“ y 
Yıldırım ve ekibi- İ 
ni tebrik ederek 
harika bir koleksi- i 
yon yarattıklarını i 
belirtti. 


ler Salı, Salı Pazarı'nda 


ET | 
ÜZERE Olivium 


OUTLET CENTER 
ZEYTİNBURNU 
Prof, Dr. Muümmer Aksoy Cad. No:30 Zeytinburnu / İst, 


Tel: 0212 547 7453 Foks: 0212 582 06 26 E İ/OliviumOutletCenter E İ/OliviumOutlet (Gİ oliviumoutlet 


info8olivium.com / www, olivium.com.tr 


GEHG'E 
HERMES ANARDS'DAN 
| LN | Tİ 
12 ODUL! 
CEFIC, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği etkinlikleri için 4 Platinum, 


7 Gold ve bir Onur Ödülü alarak iletişim dünyasının önde gelen ödüllerinden 
Hermes Creative Awards'da tam 12 ödüle layık görüldü. 


Es AAA» 
Ödül alan projeler: 


Z 

4 Çocuk Oyun 
N enliği 
Sn Şenliğ p 


CarrefourSA Bursa 
Alışveriş Merkezi 


© 
> 14/0İ . 
ta 


p / Jem > 


PouTtgue YoTek 


| Yöresel Hokunuşlarla süslenmiş Hçık büfe Sabak bahkvalfıs 
İZ adet Srandari Oda < Şadet Gaş Oda - | adet TAŞ Oda - | adet balayı seifi 
00 Kişilik yöresel ala Carte dervis Sünen şömineli ve Çeşmeli Restoran 
90 Kişilik Sakçe ve kafeteryası - 25 Kişilik Havuzlu Dinlenme Saloni 
20 Kişilik şömineli Öşel boca 
Toklamda 1000 mE Kapalı alana Sahip Tariki Safranbolu Konağı 
Kaloriferli sınma Sistemi 


Salak odanışa Weretsi; gazetede Seruisi 


N 


www.lokumkonak.com 
Çeşme mah. Kayyim Ali Sok. No:4 SAFRANBOLU 
Tel :4*90. 370. 725 23 24 Fax :490. 370. 7122194 


FITNESSJIN VE HAREKET BİLİM 
KİŞİYE UYGUNİBİRİŞEKİLDE 


Anadolu Efes'in 6 yıldır kondisyoneri olan ondan önce Fenerbahçe Ülker ile 4 yıl 
çalışan, Basketbol A Milli erkek ve kadın takımlarını çalıştıran, 2010 Dünya Şampiyonasında Basketbol A Milli Takımı erkekleri, 2011'de yine kadınlar Londra 
Olimpiyat Takımı'nı çalıştıran hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes'te birçok kupada birlikte çalışan Performans Koçu Ozan Şirikçi aynı zamanda PAC Personal 
Training'in de kurucusu. PAC Personal Training'i 2009 yılında kuran Ozan Şirikçi, 
yıllardır profesyonel sporcular için yaptığı çok başarılı programları ve analizleri, 
fitness-pilates programlarını, postür egzersizlerini, kişilerin amaçlarına yönelik 
tüm çalışmaları kurucusu olduğu PAC Personal Training'de daha da sistemli bir 
şekilde sporculardan oyunculara, modellerden iş adamlarına sonuç odaklı spor 
yapmak isteyen bireylere sunuyor. Verdiği hizmetlerle fitness ve pilates camiasından ayrılan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Performans Koçu ve PAC Personal Training'in Kurucusu Ozan Şirikçi ile uzman kadrosuyla sunduğu kaliteli 
hizmet anlayışını, başarısının sırrını, merkezlerinde sundukları bilimsel, profesyonel ve sonuç odaklı çalışmaları Klass okurları için konuştuk. 
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“PAC PERSONAL TRAINING/DE 
İLİMİNİN 


PROGRAMLAMASININYAPIYORUZ” 


Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Performans 
Koçu'sunuz ve Etiler Ulus'ta bulunan PAC Personal Training'in de kurucususunuz. Profesyonel 
sporcu ve işin felsefesine çok hâkim biri olarak 
PAC'a gelen tüm sporcu ve kendini eğitip geliştirmek isteyen kişileri bilimsel ve hedef odaklı 
değerlendirip birey için en verimli programları 
oluşturmaktasınız. Bize merkezinizde kimlere ne 
gibi hizmetler sunduğunuzu anlatır mısınız? 
Yıllardır profesyonel spor camiasının içinde çalışıyorum. 
Profesyonel sporcular için çok iyi programlar ve analizler 
yapıyorum. Bu çalışmaları zaman içerisinde iş adamı, 
model, dizi oyuncusu, genç sporculara kadar taşıdım. 
Çok uzun zamandır istediğim bir şeydi böyle bir yer 
kurmak. PAC Personal Training'de daha da sistemli bir 
şekilde bu analizleri, yaptığım çalışmaları, fitness-pilates 
programlarını, sporculardan oyunculara, modellerden iş 
adamlarına sonuç odaklı spor yapmak isteyen bireylere 
kadar geniş bir kesime hitap ederek sunuyoruz. Bizim 
yaptığımız işin içerisinde aslında bilim var, profesyonellik var, takip var, amaca yönelik çalışmalar var. Bütün 


li 


e 


bunları sistematik bir şekilde ekibimle 
beraber takip edip, yönetip sonuç 
odaklı insanlara hizmetler veriyoruz. 


“BİZİM İŞİMİZ NASIL BİR 
SPORCUYU SAHAYA DÖN- 
DÜRMEKSE FİZYOTERAPİSİNİ 
BİTİRMİŞ BİR VATANDAŞIN DA 
HAYATA DÖNMESİYLE ALAKA- 
LI PROFESYONEL VE BİLİMSEL 
PROGRAMLAR HAZIRLIYORUZ” 


İnsanlarda profesyonel sporcuların yapacağı programları biz nasıl 
yapacağız diye bir korku oluyor. 
Verdiğiniz eğitimler çok mu ağır? 
Evet insanlarda böyle bir korku oluyor 
ama aslında olay öyle değil. Fitness, 
pilates, postür çalışmaları bizim yaptığımız işin sadece bir parçası. Oysa 
biz işin o kısmına zaten çok hakimiz. 
Dolayısıyla kişinin belki geçirdiği bir 
ameliyat sonrası fizyoterapi, fizyoterapi sonrası tekrar hayata geri dönmesini, kuvvetini toplamasını, normal bir 
fitness salonundan çok daha profesyonel, çok daha iyi bir şekilde sağlıyoruz. 
Çünkü yıllardır bunların üzerinde çalışıyoruz. Bizim işimiz nasıl bir sporcuyu 
sahaya döndürmekse fizyoterapisini 
bitirmiş normal bir vatandaş, iş adamı, 
problem yaşamış bir gencin bunların 
sonrasında gerçek hayata dönmesiyle 


alakalı profesyonel ve bilimsel programlar hazırlamak üzerine kurgulu. 
PAC Personal Training'e gelen kişilere 
tamamen bilimsel program eşliğinde 
destek oluyoruz. Amaç yaza hazırlanmak da olabilir. Yani amaç ne ise ona 
yönelik olarak program yapıyoruz. 
Neden kalitesini, eğitimini sorguladığınız, nerden geldiğini bilmediğiniz 
antrenörlerle x bir fitness salonunda 
çalışıyorsunuz? Bunu sorgulamanız 
gerekir. Bu işin eğitimini alan, bu işin 
bilimsel olarak sistemini oturtmuş, 
analizleri yapılmış bir şekilde programlanmak ve profesyonel bir kadroyla 
istediğiniz sonuca hazırlanmak çok 
önemli. Yaza hazırlanıyorsanız, fit bir 
vücut elde etmek istiyorsanız veya 
pilates ile çalışmak istiyorsanız biz 
bunların hepsini bilimsel olarak programlıyoruz. Ben de Ozan Şirikçi olarak 
burada yapılan bütün programları 
denetliyorum. Burada yapılan bütün 
programları ekibimle birlikte hazırlıyoruz. Sonra bunları gözden geçirip 
ne kadar set ve tekrar sayısı, haftada 
kaç gün ara, haftada kaç gün pilates, 
haftada kaç gün postür egzersizi, kaç 


gün performans egzersizi olacaksa 
bunları planlıyoruz. Bunun yanında 
tabi buraya sporcular da gelip gidiyor, 
Anadolu Efes Takımının basketbolcuları geliyor, başka spor branşlarından 
gelen insanlar var, genç atletler, genç 
sporcular var. Onlarla birlikte aynı 
ortamı paylaştığımız, amaca yönelik, 
kaliteli bir hizmet veriyoruz. 


“BİZ BURADA NORMAL BİR 
VATANDAŞA, SPORCULARA 
UYGULAMIŞ OLDUĞUMUZ Bİ- 
LİMSEL TESTLERİ, ANALİZLE- 
Rİ YAPARAK ONUN KAPASİTE- 
SİNE UYGUN ANTRENMANLAR 
PLANLIYORUZ” 


Sporcu olmayan kişilerin buradaki profesyonel çalışmalardan 
dolayı bir endişesi olabildiğini 
söylediniz. Bu problemi nasıl 
çözüyorsunuz? 


Herkesin doğuştan gelen bir fizyolojisi ve kapasitesi var. Bunlar sporcular- 
da da böyle. Bazıları genetik olarak 
daha güçlü bazılarının daha zayıf 
kapasitesi olabiliyor. Biz bunu kişiye 
özel değerlendirdiğimizde o kişinin tamamen normal hayatta da kullandığı 
kapasitesine uygun bir planlama 
yapıyoruz. Bunun için de önce kas 
analizini yaparak aslında bir vücut 
haritası çıkartıyoruz. Ve bunun üzerine oturup ekiple beraber danıştığımız 
ve bilgi aldığımız yine ekibimizde yer 
alan programları denetlettirdiğimiz 
terapist ve doktor arkadaşlarımıza da 
danışarak bir program oluşturuyoruz. 
Fitness antrenörleri, terapistler, ben 
ve çalıştığımız kişiler bir araya gelerek 
her şeyi programlıyoruz. Dolayısıyla 
burada aslında korkacak bir şey yok. 
Çünkü biz normal bir vatandaşı alıp 
profesyonel olimpik bir sporcu gibi 
çalıştırmıyoruz. Biz burada normal 
bir vatandaşa sporculara uygulamış 
olduğumuz bilimsel testleri, analizleri yaparak tamamen onun için 
tasarlanmış, onun kapasitesine uygun 
antrenmanlar planlıyoruz. 


Aynı zamanda buraya gelen bir 
kişi 5 kişinin kontrolünde çalışmalarını yapıyor diyebilir miyiz? 
Kesinlikle öyle... Bize gelen kişinin 
getirdiği bir rapor varsa danıştığı doktor ile irtibat kuruyoruz. Antrenörlerin 
yapması gereken ve dikkat etmesi 
gereken programları ve hareketleri 
denetliyorum. Dolayısıyla burada benim ekibimde çalışan hiçbir antrenör kendi kafasına göre program hazırlayamaz. Çünkü burada hazırlanan her bir programın mutlaka bilimsel bir temeli, 
danışıldığı bir terapisti, ben ve masaya yatırılmış bir dosyası oluyor. Mutlaka 
bunun ışığında ve tabiri caizse bir an önce bir yerlere yetiştirmeye çalışır gibi 
body building antrenmanı gibi değil çok kaliteli, profesyonel bir şekilde çalıştırıyoruz. Herkesin kendi vücuduna ve kapasitesine göre bir çalışma oluyor. Bu 
bir genç sporcu olabilir, 50 yaşında bir erkek, menopoza girmiş bir kadın, çok 
yoğun tempoda çalışan bir iş adamı, postürü bozuk biri olabilir veya profesyonel bir sporcu olabilir. Onun için de ayrı ekipler var. Dolayısıyla PAC Personal 
Training'de biz sporun, fitness'ın ve hareket biliminin tamamen bilimsel olarak 
her bir kapasiteye, kişiye, bireye uygun bir şekilde programlamasını yapıyoruz. 


Peki, postürü bozuk olan kişileri düzeltebiliyor musunuz? 
Dejenerasyonun seviyesine bağlı olarak ya da geçirdiği travmanın veya bozuk 
postürün seviyesine bağlı olarak normalde 6-8 haftalık çalışmalarla hafta da 4 
gün yapılan antrenmanlarla çok ciddi sonuçlar alınabiliyor. Bunu da aslında 
programlamanın sonucunda insanlara söylüyoruz; ne kadar sürede postürünün 
ne durumda olacağını ve bunun nelerden etkileneceğini söylüyoruz. Beslenme 
uzmanımız var, onunla görüşüyoruz. Bir travma ya da sıkıntı varsa terapistle 
görüşüyoruz. Süreç yapıya göre değişiyor. Kimilerinde 16 hafta kimilerinde de 
4-6 hafta gibi bir süreçte sonuç alınabiliyor. Ama bu bir adaptasyon, aslında bu 
bir sağlıklı yaşam. Dolayısıyla bunları programa entegre edip bizden feedback 
alıyorlar. 


Sizi de daha yakından tanımak istersek bize kendinizden bahseder 
misiniz? 

Anadolu Efes'in 6 yıldır kondisyoneriyim. Ondan önce Fenerbahçe Ülker ile 
4 yıl çalıştım, Basketbol A Milli Takımını hem erkek hem kadın takımlarını 
çalıştırdım, 2010 Dünya Şampiyonasında Basketbol A Milli Takımı erkekleri 
ben çalıştırdım, 2012 yine kadınlar Londra Olimpiyat Takımı'nı ben çalıştırdım. Onun dışında hem Fenerbahçe'de hem Anadolu Efes'te birçok kupada 
birlikte çalıştık. 


Şu ana kadar çok yüksek seviyelerde kondisyonerlik yapmışsınız. 
Sizin farkınız nedir? İnsanlar neden sizinle çalışmayı tercih ettiler? 
Fark şu vizyondan oluştu; ben üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
okurken antrenman ve egzersiz bilimine, fitness dünyasına daha farklı açılardan 
bakmaya başladım. Amerika'da ve daha gelişmiş ülkelerde yapılan işleri takip 
etim. Ve beden eğitimini bitirdikten sonra fizyoloji anabilim dalında Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temel tıp bilimleri ve üzerine insan fizyolojisi konusunda yüksek lisans yaptım. Dolayısıyla o bana çok farklı bir pencereden bakma 
imkânı sundu. Daha sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da bu konuda uzman 
ekiplerle çalıştım. Böyle olunca tabi tüm bu aldığım eğitimler ve edindiğim tecrübeler işe hem sporcu performansı anlamında hem de tıbbi fitness performansı 
anlamında hep farklı açılardan bakmamı ve programlamamı sağladı. Dolayısıyla 
bir egzersiz fizyolojisi uzmanı olarak da olaylara yaklaşıyorum ve dolayısıyla o 
yönlendirmeleri yapabiliyorum. Aslında fitness dünyasının bunu sorgulaması lazım. Son zamanlarda fitness dünyası çok gelişti. İstanbul'da bile baktığınız zaman 
her köşe başında bir spor salonu var. Fakat bu aynı zamanda bir kalite kontrolünün de bir denetimin de gerekli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bu anlamda da 
akademi olsun, üniversitelerde panel olsun antrenman bilimleri kongrelerinde 
olsun sürekli konuşmacı olarak bulundum. Bilim dünyası üniversite tarafında çok 
güçlü ama uygulama tarafında bizim bu köprüyü sağlamamız gerekti. Dolayısıyla biz aldığımız eğitimleri hep sahada uygulamaya başladık. O anlamda kalite 
kontrolünün de olması anlamında hep böyle bir merkez kurmak hayalimdi. Bunu 
gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. 


Bir basketbolcu gerçekten kolay yetişmiyor. Yıllara dayalı bir çalışmadan sonra iyi bir basketbolcu olabiliyorlar. Basketbolcuların 
gücü, kondisyonu nasıl olmalı? 

Basketbol 2-3 saniye gibi kısa bir sürede skorun değiştiği, çok hareketli olduğu 
bir spor. Aslında bizim spor biliminde kullandığımız birçok kondisyon parametresini içinde bulunduran bir spor. Dolayısıyla takım sporları içerisinde futbol, 
basketbol, voleybol birbirine yakın gibi gözükse de kendi aralarında farkları 
var. Basketbol kondisyonu ve basketbolcu yetişmesi hem bu anlamda çok zor * 
hem de oyunda gerçekten güçlü bir performans var. Dolayısıyla bu perfor- RR 
mansını sağlamak için her gün 2-3 saat süren antrenmanlar, yoğun tempolar, “PORN ET 
kamp dönemleri ve tabi öncesinde yapılan programlamalar ve periyotla- SPOR pe 

malar... Aslında bir basketbolcuyu hem kısa vadede, hem de uzun vadede SEVİYC W Z 
periyotlamalar profesyonel elit sporcu seviyesine getiriyor. : 


Siz sadece kondisyon olarak mı sporcuları yetiştiriyorsunuz yoksa 
mental olarak da destek veriyor musunuz? 

Burada kendi merkezimizde PAC'de yaptığımız çalışmalarda da aslında mentörlük yapıyoruz. Antrenör aslında bir anlamda mental olarak da psikolojik olarak 
da sporcuyu hazırlaması gereken kişidir. Tabi ki profesyonel sporcuyu motive 
etmek işin başında geliyor ama biz buraya gelen normal vatandaşları da motive 
etmek zorundayız. Sporcuya yönelik yaptırdığımız antrenmanlar çok ağır. İşte bu 
noktada sporcunun psikolojisini de yönetmeniz gerekiyor mutlaka. Sporcunun 
psikolojisini yönetemezseniz antrenmandan verim almanız zorlaşıyor. 
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Dİ os BD 18-24 Aralık 2017 
ROMANYA Can Aydoğmuş ile 
Transilvanya & Bükreş JOHN OF GOD 


Vampirleri ve şatoları ile ünlü tarihi bölge Transilvanya ve John of God Şifanın Eli kitabının yazarı Can Aydoğmuş ile 
Dambovita Nehri'nin üzerinde yükselen başkent Bükreş... ve Brezilya'ya mucizeler diyarına John of Göd'ı ziyarete gidiyoruz. 


“ 


22 Şubat - 06 Mart 2018 di O | 15-99 Aralık 2017 Air France 


BREZİLYA & ARJANTİN | “WLX-4 Hasan Sonsuz Çeliktaşile 
& ŞİLİ e MEKSİKA & GUATEMALA 


c ei Ni Pe. * Sizi yeryüzünün kadim uygarlıklarının mistik-spiritüel noktalarını 
Romantizm ve Tangonun büyüsü, muhteşem doğal güzellikler, Hasan Sonsuz Çeliktaş eşliğinde gezmeye, dünyanın ruhunu 
sıcak insanlar, samba ritimleri... a v "; birlikte keşfedeceğiniz bir serüvene davet ediyoruz. 


13-23 Eylül 2018 
GÜNEY AFRİKA TURU i 
& VİCTORİA ŞELALELERİ m PERU & BOLİVYA Za 


N ” ni R i Güney Amerika'nın gizemli medeniyetlerinden 
Köklere Yolculuk, Gerçek Afrika... Güney Afrika, Zimbabve, İh İnkaların diyarı Peru ile başlayan serüven, i 
Zambiya, Botsvana... Dünyanın en merak edilen kıtalarından biri enteresan doğası İle Bolivya'da tamamlanıyor. 
Afrika'yı doyasıya hissedeceğiniz benzersiz bir program... p 
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Doğasında barındırdığı zenginlikleriyle 
Hint Okyanusu'nun dalgalarına kucak açmış bir diyar... 
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PHUKET 


Eğlenceli tuk tuk gezileri, ısıtan bir güneş, 
serinleten tropik meyve suları. . Tayland'ın en eğlenceli adasını, 


yılın en güzel zamanında keşfedin. 


Başından sonuna titizlikle düşünülerek, her ayrıntısının özenle 
201 17-201 8 planlandığı; keyifli, yaratıcı, kusursuz seyahatleri 

en avantajlı fiyatlar ile sunan Travel Dreams, seyahatleri 

'iz birakan” anılara dönüştürmeyi hedefliyor. 


Dünyayı keşfetme ve keştettirme heyecanıyla yola çıkan tecrübeli ve 
hevesli Travel Dreams ekibi, hazırladıkları her seyahatin fark yaratan 
bir program ile gezginlerle 

buluşmasını sağlıyor. 


3 Gece 4 Günlük Paketler 

PRAG BERLİN PARİS MİLANO 
Yılbaşı Turları > ' & 340 € 420 € 390 € 400 € 
Travel Dreams Seyahat acentası güvencesinde “ DUBAİ LONDRA BRÜKSEL KİEV 


otel, transfer, seyahat sigortası dahil ( * 340 € 390 € 490 € 290/€ 


özel promosyon fiyatlarımız |“ ZAGREB BARCELONA ROMA 
175 € 290 € 420 € 


WwWww.traveldreams.com.tr - Tel : -90 212 2431818 


. a 
Bahar daveti etkinliğinin ev sahipliğini üstlenen Öznur 
Yakın, Işıl Reçber ve Melda Aksu konuklarıyla yakından ilgilenerek örnek bir ev sahipliği gerçekleştirip markalarının 
koleksiyonları hakkında bilgi verdiler. 


ÜNLÜ İSİMLER 
BAHAR DAVETİNDE 
BİR ARAYA GELDİ 


Işıl Reçber by IR SAVAGE, Lion Diamond ve 
Mel's Design'ın birlikte düzenlediği özel bahar daveti Zorlu Center Zanzibar'da gerçekleşti. Öznur Yakın, Melda Aksu ve Işıl Reçber 
ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe sosyal 
yaşam dünyasının tanınmış isimleri katıldı. 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri Işıl Reçber by IR SA- 
VAGE, Lion Diamond ve Mel's Design'ın birlikte düzenlediği 
özel bahar davetinde bir araya geldi. Zorlu Center Zanzibar'da 
gerçekleşen etkinlikte Öznur Yakın, Melda Aksu ve Işıl Reçber 
davetin ev sahipliğini üstlenirken konuklarıyla da yakından 
ilgilendiler. Davete katılanlar arasında Revna Demirören, Figen 
Kıral, Buket Taşdelen, Günsel Ülkü, Zeynep Germen, Sema 
Basa, Tülay Demir Oktay, Gülperi Bayraktar, Dilek Birgen, 
Aysel Akçay, Bilge Eren, İnci Gazioğlu, Esra İnceefe, Burcu 
Şendir, Özge Güleç gibi isimler de yer aldı. Davette Işıl Reçber 
by IR SAVAGE, Melda Aksu Mel's Design ve Öznur Yakın'da 
Lion Diamond markasının yeni koleksiyon ürünlerini yakın 
dostları için sergiledi. Ürünleri yakından inceleyen konuklar 
dostlarının markalarından alışveriş yapmayı da ihmal etmezken, 
bu sırada güzel havanın da keyfini çıkardı. 


Esra İnceefe 


Aysun Mamak 


Seda Vural 


Bilge Kuru 


Digiturk 409 D-Smart 654 
B- Google Play Store Apple S 
bestim © besifm © bestfm9 
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Aysel Akçay - Gülperi Bayraktar 
Ti 


Özge Güleç 


Revna Demirören 
m 


Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Revna Demirören, etkinlikteki 

stantları dolaşarak ürünleri yakından 
inceledi ve alışveriş yaptı. 


Yonca Yakın - Hazan Diril 


Ayşegül Kayabay 


Ayşegül Yağış 


www.babaradyo.com o babaradyo 9. baba radyo 8 babaradyo 
Türksat 4A | Digiturk 417 | B> GooglePlayStore | & App Store 


Sibel Bilgiç 


« | Simin Bıçakçıoğlu 


5 Kez Türkiye Kadın Pilotlar Ralli 
Şampiyonu olan Simin Bıçakçıoğlu 
da davete katılarak markaların yeni 
sezon koleksiyonlarını inceledi ve 
beğendiği ürünleri satın aldı. 


Zerrin Kartal 


—İ Arzu Özal 


“TRİFOKAL LENS UYGULAMASIYLA n 
UZAK, YAKIN, ASTİGMAT VE # 


KATARAKT PROBLEMLERİNE 
KALICI ÇOZUM SUNABILIYORUZ” 


Göz problemleri insanların hayat kalitelerini düşüren ve günlük 
yaşamı etkileyen en önemli unsurlardan biri. Gözün tüm branşlarında hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Grubu, gelişen teknolojiyle birlikte göz problemlerine kalıcı çözümler sunabiliyor. Çağımızın 
önemli göz problemlerinden olan Presbiyopi ve katarakt, gözdeki 
lensin birtakım fonksiyonlarını yerine getirememesi veya yıpranmasıyla ortaya çıkıyor. Bu problemlere Trifokal Lens uygulamasıyla kalıcı çözüm uyguladıklarını ve bu uygulama sonrasında hastanın 
günlük hayatına kaldığı yerden devam edebildiğini belirten Op. Dr. 
Baha Toygar, çağımızın göz problemlerini, sebeplerini ve uyguladıkları Trifokal Lens işlemini Klass'a anlattı. 


Baha Bey, çağımızın önemli göz problemleri 
olan Presbiyopi ve katarakt nasıl oluşur? 
Presbiyopi gözün yaşlanmasına bağlı olarak ortaya 
çıkan bir göz problemi. Presbiyopi gözün içindeki 
lensin veya diğer adıyla doğal merceğin yaş ilerledikçe 
büyüyüp sertleşmesinden oluşuyor. Buradaki temel 
faktör çocukluğumuzda çok elastik bir yapıya sahip 
olan lens, yakına baktığımızda bombeliğini arttırıyor 

ve yakını görmemizi sağlıyor, uzağa bakınca da tekrar 
eski halini alıyor. Bunlar tamamen istem dışı olarak 
gerçekleşiyor. 40-45'li yaşlara kadar bu fonksiyon devam ediyor. Ama ilerleyen yaşla beraber bu büyüyüp 
sertleştiği için bir süre sonra artık bu esneme hareketi 
azalmaya başlıyor. O zaman da kişi artık yakın gözlüğe 
ihtiyaç duyuyor. Kısacası Presbiyopi gözün zamanla esnekliğini kaybedip sertleşmesinden doğan bir problem. 
Bu problem 60 yaşına kadar ilerlemeye devam ediyor. 
Zaten lensin büyümesi, sertleşmesi devam ettiği sürece 
de arkasından katarakt gelişiyor. Katarakt ise genellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkan lensin şeffaflığını 
kaybetmesiyle ortaya çıkan bir göz problemi. Bizim 
gözümüze giren ışınlar gözün en dışında lazer yaptığımız korneadan giriyor. Sonra lensten geçiyor, retinanın 
üzerine düşüyor ve o görüntü bizim için görülebilir hale 
geliyor. Fakat burada bir leke olup şeffaflığını kaybeder 
ise göremiyoruz. Buna katarakt diyoruz. 


Bu göz problemlerinin belirtileri nelerdir? 
Presbiyopi zaten yakını görememeye başlayınca kendini gösteriyor. Ama insanlar bu durumu birdenbire 
fark ediyor. Halbuki bu yavaş gelişen bir durum. Bazı 
tesadüfi olaylar oluyor ve hasta durumu öyle anlıyor. 
Loş ışık kişilerin yakını görememe problemini çok fazla 
ortaya çıkartır. Aydınlıkta veya güneşin altında kitap 
okuyabilen kişi loş ışığa girdiği zaman yakını göremediğini fark ediyor. Bunda da temel sebep gözbebeği aydınlıkta çok küçük olduğu için bizim pinhole 
dediğimiz bir anahtar deliği etkisi vardır. Gözünüzün 
önüne anahtar deliği getirirseniz oradan insanın kırma 
kusurlarının ortadan kalktığını fark edebiliyorsunuz. 
Ama gece gözbebeği büyüdüğü zaman o etki ortadan 
kalktığı için artık yakını göremediğini en çok loş ışıkta 
fark ediyor. Kataraktın ise çok bulguları var. Bazı kataraktlar kendilerini ortaya çıkartmadan önce numara 
değişikliğine neden oluyorlar. Hasta miyopsa miyobu 


daha da artıyor. Veya hipermetropsa miyoba doğru 
kaydığı için geçici bir süre sanki gözlüğe ihtiyacı olmamış gibi oluyor. Veya yakını göremeyen, gözlük kullanan bir insan artık yakını görüyorum diyor. Bunlar 
aslında katarakt belirtisi. Renklerdeki farklılığı da her iki 
gözde problem olursa insanlar ilk başta anlayamıyor. 
Ama tek taraf bozuk olduğunda renk bozukluğu daha 
net ortaya çıkıyor. 


Peki, Presbiyopi ve katarakt problemlerinin 
tedavileri nasıl gerçekleşiyor? 

Presbiyopi az önce de belirttiğim gibi gözün içindeki 
lensin bir problemi; lensin sertleşmesiyle, büyümesiyle ve artık istediği hareketi yapamamasıyla ilgili bir 
şey. Yakın problemi düzeltmede 12-13 yıldır göz içi 
teknolojisini savunuyorum. İlk zamanlar kullandığımız 
lensler iki odakli multifokallerdi, son 4-5 yıldır sadece 
trifokal göz içi lens kullanıyorum. Bu işi düzeltebilecek 
tek şey göz içindeki lense müdahale etmektir. Katarakt 
ameliyatı ile presbiyopi düzeltme ameliyatı aynı ameliyattır; gözün içindeki merceği alıp yerine yakın, orta ve 
uzağı hatta gerekiyorsa hastanın ciddi astigmatı varsa 
astigmatı da düzeltecek bir lens takmaktır. Çünkü lensteki problemi başka yöntemlerle düzeltemiyorsunuz, 
kalıcı olmuyor. Şu anki teknoloji trifokal yani üç odaklı 
(halk arasında akıllı lens) lenslerle düzeltiliyor. Ve sonuç olarak Trifokal Lens uygulamasıyla Presbiyopi ve 
katarakt problemlerine kalıcı çözüm sunabiliyoruz. 


“OPERASYON SONRASI KİŞİNİN 
GÜNLÜK HAYATINA KALDIĞI 
YERDEN DEVAM EDİYOR” 


Trifokal Lens uygulaması yapıldıktan sonra 
hastalar nelere dikkat etmesi gerekiyor? 

Bu uygulamayı yaptıktan sonra insanların yaşam 
standartları artıyor ve daha kaliteli yaşamaya başlıyorlar. Ameliyat öncesinde kişiler kitap, gazete ya da 
telefonlarındaki yazıları okumak için gözlük kullanmak 
zorunda kalıyorlar. Ama bu ameliyattan sonra gözlük 
taşımak zorunda kalmıyorlar ve daha özgür hareket 
edebiliyorlar. Bizim daha önceden fako yöntemi ile 


yaptığımız bu ameliyatları artık son teknoloji olan 
femtosaniye lazer cihazı ile dikişsiz yapabiliyoruz. 
Yaptığımız bu ameliyatlarda dikiş olmasa da hastaların 
gözlerine baskı yapmamalarını istiyoruz. İlk 7 gün özellikle çok önemli. Takip eden 1 aylık sürede de dikkatli 
olmak ameliyatın başarısını olumlu yönde etkileyecektir. 1 aylık süre geçtikten sonra hastalarımız daha 
rahat olabilirler. Kadın hastalarımdan ayrıca ilk 1 hafta 
makyaj yapmamalarını istiyorum. Çünkü göze yapılan 
her temas, gözün mikrop kapmasına yol açabilir. Bu 
da istemediğimiz bir şey. Ayrıca deniz veya havuza 
girmek de gözlerin mikrop kapmasına yol açabileceği 
için ilk 1 ay önermediğimiz bir durum. Bu önlemleri 
hastanın göz sağlığını korumak için istiyoruz. Bu dediklerime dikkat edilmesinin dışında hastalar ameliyattan 
sonra günlük hayatlarına devam ediyorlar. 


Son olarak biraz kendinizden bahseder misiniz, 
Baha Toygar kimdir? 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 

Göz ihtisasımı İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde yaptım. Mezun olduktan sonra ilgi 
alanım katarakt, refraktif cerrahi ve keratokonus 
hastalıkları oldu. Bu alanlarda çalışmalarıma yoğunlaştım. Okuldan sonraki hayatıma gelirsek ben ilk mezun 
olur olmaz Kızılay'ın göz bölümünü kurdum. Oradan 
sonra 9 yıl boyunca Dünyagöz Hastanesi'nde görev 
aldım. 5 yıl bir ayrılıktan sonra tekrardan Dünyagöz 
Hastanesi'nde hizmetime geri döndüm. Aynı zamanda 
Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 


Yaratıcılıklarının onlara verdiği güç ile aile şirketlerindeki görevlerinden ayrılarak mücevher dünyasında fark 
yaratan bir marka olan Devon by Angels markasını kuran 
Bahar Niziplioğlu ve Ebru Niziplioğlu şu sıralar dünya 
genelinde yakaladıkları başarının keyfini sürüyorlar. 
Ortaya koydukları tasarımlar ile meleklerin ve spritüel 
kavramların gücünü en şık ve zarif şekilde mücevhere 
taşıyan Devon by Angels'ın hem Türkiye'den hem de dünya çapından birçok ünlü tutkunu bulunuyor. Kimi ünlü 
isim kendisine spritüel anlamda çok iyi geldiğini düşünerek Devon by Angels tasarımını sürekli takarken kimi de 
mücevhere farklı bir anlam kattığı için en özel anlarında 
markanın tasarımlarını tercih ettiğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl New York'ta Devon By Angels mağazası açan markanın kurucuları Ebru Niziplioğlu ve Bahar Niziplioğlu, 
markalarının fark yaratan özelliklerini, yeni koleksiyonlarını ve mağazalaşma hedeflerini Klass'a anlattılar. 
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Yaratıcıları olduğunuz Devon by Angels kurulduktan kısa bir süre sonra 
Türkiye ve dünya genelinde büyük 
ilgi gördü. Bu ilginin nedenlerini 
kısaca sizden dinleyebilir miyiz? 

Biz sıra dışı bir tasarım markasıyız. Bünyemizde stil minimal 
pırlantalı takıların dışında kokulu mum 
ve çikolata da bulunuyor. Bu yüzden 
çok sevildik ve dikkat çektik diyebiliriz. 
Bu farklılık sayesinde Nişantaşı'ndaki 
mağazamızın dışında İstanbul'da da son 
zamanlarda çok popüler olan birçok alışveriş etkinliklerinde de kendimizi gösterme fırsatımız oldu. Tasarladığımız melek 
ve tılsım koleksiyonumuz hikayeleri ve 
taşıdıkları enerjileri ile herkesin bir anda 
dikkatini çekti. Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin bizi sosyal medya 
hesaplarında paylaşmasıyla önce İstanbul 
genelinde ardından dizi sponsorlukları ile 
Türkiye genelinde hızlıca duyulduk. Sonra 
da dünyaya yayılmaya başladık. 


Röportaj: Özgün Küçükkahraman 
Fotoğraflar: Mert Can Alşahin 
Mekan: Mövenpiek Hotel İstanbul 


“BİZİM YARATTIĞIMIZ TASARIM- 
LAR KESİNLİKLE DAHA ÖNCE 
HİÇBİR YERDE RASTLAYAMAYA- 
CAĞINIZ TAKILARDIR” 


Koleksiyonlarınızda yer alan parçalar ile tasarım dünyasının yanı sıra 
semboller dünyasına da katkılarda 

bulundunuz. Bu konuda yaptığınız 

yeni çalışmalar var mıdır? 

Evet koleksiyonlarımızda genellikle hikayesi olan ya da 
insanlara enerjisinin iyi geleceğini düşündüğümüz konuları ele alıyoruz. En büyük 
farkımız koleksiyonumuzun büyük bir bölümünü standart sembollerden yola çıkarak 
tasarım yapmıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Mesela ilk koleksiyonumuz olan 
Melek tasarımlarımızın hepsinin literatürde 
bir hikayesi var. Ancak belirli bir simgeleri 


ya da sembolleri yok. Biz daha önce var olmayan 
tamamıyla bizim hayal gücümüzle harmanlanmış 
olan tasarımları yaratıyoruz. Hatta çoğu taklitçimiz 
bu sembollerin daha önce var olduğunu ve ürünü 
satmalarının bir sakıncası olmadığını düşünüyorlar. 
Ancak bizim yarattığımız tasarımlar kesinlikle daha 
önce hiçbir yerde rastlayamayacağınız takılardır. 
Özellikle Melek koleksiyonumuzdaki tasarımlar 
klasikleşerek birer simge halini aldı. Mesela Mikail 
Meleği denildiğinde akıllara direkt bizim kılıç detaylı 
Melek kanatlı kolyemizin imgesi geliyor. Bu da DE- 
VON by angels markasının farkını ortaya koyuyor. 
Bazı klasik sembolleri de arz ve talebe göre kendi 
imzamızı atarak onları da tasarlamaktayız. 

E.N.: Bu yılki yeni koleksiyonumuz “Havva ile 
Adem” ve “Sigil” koleksiyonları... 

Havva ile Adem koleksiyonumuzda nefsimizin 
üzerimizdeki zulmünü hatırlatması amacıyla Havva'yı 
baştan çıkaran yılan detayları ayrıca elmalarla yapraklarla dolu güzel bir koleksiyon oldu. Diğer can alıcı 
ve çok tutacağını düşündüğümüz “Sigil” koleksiyonumuzda yer alan tasarımlarımızda Kabala haritasından 
oluşturduğumuz çekmek istediğimiz güzel enerjilerin 
mühürleri yer alıyor. Sigil oluşturma yöntemi kabalistik çalışmalarda melekleri davet etmek için yada 
bilinçaltıyla oluşturmak istediğimiz enerjiyi çekmemiz 
için kullanılırdı. Böylece bilinç-bilinçaltı-sembol arasında ciddi bir enerji ağı oluşması sağlanırdı. Bizlerde 
bugünlerde en çok ihtiyacımız olan “HAPPY” (Mutlu) 
sigilini ve daha birçok güzel enerjisi olan “Love” (aşk) 
“peace” (huzur) gibi kelimelerden oluşan bazı çalışmaları tasarımlarımıza döktük. 


Sizler hangi durumlarda hangi Devon Diamonds tasarımını kullanıyorsunuz, neden? 
Vazgeçilmez tasarımlarınız nelerdir? 

B.N.: Genelde günlük psikolojimize uygun olan takıyı takmayı tercih ediyoruz. O gün huzur istiyorsak 
Shanti meleği, korunmaya ihtiyacımız varsa Mikail 
meleği, yardıma ihtiyacımız varsa Uriel meleği, 
cesaret istiyorsak Ariel Meleği, güzel bir habere 
ihtiyacımız varsa Cebrail meleği, şifalanmaya niyet 
ettiysek İsrafil meleği, şans bolluk bereket istiyorsak 
Abundia Meleği kolyemizi kullanıyoruz. Üst üste 
birçok takıyı aynı anda kullanmayı da seviyoruz. 
E.N.: Benim genelde boynumdan hiç çıkarmadığım 
kolyemi soracak olursanız en çok “God is always with 
me” (Allah her zaman benimle) kolyemi kullanıyorum. 


“SON ZAMANLARDA TAKILARIMIZI TERCİH 
EDEN VE BİZİ EN ÇOK MUTLU EDEN ÜNLÜ- 
LER ARASINDA PARIS HILTON VE VICTOR!A'S 
SECRET MANKENİ OLAN LAS BRESIRO VAR” 


Birçok ünlü yıldızın üzerinde Devon Diamonds tasarımlarını görebiliyoruz. Bu isimlerden bize bahsedebilir misiniz? 

B.N.: Biraz iddialı konuşmuş olacağız sanırım ama 
Türkiye'de isteyip de üzerinde tasarımlarımızı görmediğimiz ünlü kalmadı diyebiliriz. Çok beğendiği için 
gece yarısı mağaza açtırıp tasarımlarımızla buluşan 
Bülent Ersoy'u bile karat karat taşlı mücevherlerinden 
vazgeçirmiş durumdayız. Tabi bunda tasarımlarımızın 
taşıdığı anlamların payı da yüksek. Biz daha ne isteyelim. Işığı çok yüksek bir marka olarak gerek sosyal yaşamlarında gerek televizyon şovlarında gerek dizilerde 
gerek dergi kapaklarında birçok ünlünün tasarımlarımızı çok güzel taşıması bizi çok gururlandırıyor. 

E.N.: Evet son zamanlarda takılarımızı tercih eden 
ve bizi en çok mutlu eden ünlüler arasında Paris 
Hilton ve Victoria's Secret mankeni olan Lais 
Bresiro var. Paris Hilton, ürünler eline geçer geçmez Türkiye saatiyle saat sabahın 5'inde teşekkür 
etmek için bizi aradı ve gerçekten o dakikada bir 
şeyleri çok doğru yaptığımızı ve bütün kalplere 


dokunabildiğimizi fark ettik ve bizim için çok özel 
ve anlamlı bir görüşme olmuştu. 


Hangi tasarımınızı hangi ünlünün üzerinde 
görmek istersiniz. Markanızla ilgili bu konuda kurduğunuz hayalleriniz nelerdir? 

E.N.: Bütün Victoria's Secret melekleriyle ayrı 
ayrı çalışmak istiyoruz. Çünkü özellikle Melek 
koleksiyonumuzu en güzel onlar taşıyabilir diye 
düşünüyoruz. 


| e e a 
“HER SENE BİR DÜNYA ÜLKESİNDE BİR 
MAĞAZA AÇMA PLANIMIZ VAR” 


Sizinle yapmış olduğumuz en son röportajda 
New York mağazanızı henüz yeni açmıştınız. 
Peki mağazalaşma yolunda attığınız adımları 
ve markanızın hedefleri nelerdir? 

B.N.: Bizler markamızı mağazalaşarak büyütmek istiyoruz. Bu en büyük amacımız. Her sene 
bir dünya ülkesinde bir mağaza açma planımız 
var. Ortadoğu'daki ülkelerde Türk dizilerine çok 
fazla talep var. Bizlerde birçok ünlü Türk dizisine 
sponsor olduğumuz için oradaki insan kitlesinden 
farkında olmadan ulaşmış durumdayız. Özellikle 
kadınların çoğunun Melek koleksiyonumuzdan 
haberleri var. Talebi karşılamak için Ortadoğu'daki 
bazı ülkelerde bu birkaç yıl içerisinde bulunmak 
istiyoruz. Avrupa ülkelerinde ise İtalya ve İngiltere 
ilk hedeflerimiz arasında. 


Markanıza New York'taki ilgi nasıl? Ne 
gibi yorumlar alıyorsunuz? 

E.N.: Oradaki ilgi de Türkiye'deki ile aynı diyebiliriz. Benzer duyguları orada da yaşıyoruz. Çünkü 
tasarladığımız tılsımlı takıların ve sembollerin çoğu 
Universal. Mesela baş meleklerden tüm kutsal 
kitaplar da bahsediliyor. Biz bilinen enerjileri mücevherle sembolleştiriyoruz. Her birinin insana iyi 
gelen hikayesi ve enerjisi var. Orada da o yüzden 
ilgi çok yüksek. Aynı şekilde koleksiyonumuzun 
diğer parçaları da gerek felsefi gerek inanç olsun 
hepsi dünyanın ilgilendiği Phoenix (Simurg-u Anka) 
Karma, Hiç, Carpe Diem (Anı yaşamak) Freedom (Özgürlük) Evil Eye (Nazarlık) gibi Universal 
semboller veya tılsımlardan oluşuyor. Tasarımlarımız hikayeleri ve anlamları dışında görüntü olarak 
stillerinden dolayı da çok dikkat çekiyor. Amerikalılar bir şeyi beğendikleri zaman çok sesli bir şekilde 


heyecanlarını dile getiriyorlar ve takılarımızdan büyük 
bir övgüyle bahsedebiliyorlar. O anda bir Türk olarak 
biz de kendimizle gurur duyuyoruz. Çoğu zaman “bu 
markayı mutlaka görmelisin” diye arkadaşlarını alıp 
mağazaya gelen, 'Amerika'nın diğer eyaletlerinde de 
olmalısınız? deyip eşine dostuna franchise açtırmaya 
çalışan müşterilerimiz bile oluyor. 
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“MASKO'NUN 
PRESTİJİNİ DAHA DA 
YÜKSELTMEYİ 
HEDEFLİYORUM” 


Bilgili ve bilinçli mobilya tasarımcıları ve 
üreticileriyle, mobilyanın çeşit ve dizaynında 
zengin ürün yelpazesine sahip olan Masko, 
dünyada ve Türkiye'de tanınan çok önemli bir 
mobilya kenti. Bir evin ve ofisin birçok tamamlayıcı ürün yelpazesini barındıran Masko, 
yeni yönetimi ile sağlam temeller oluşturmayı 
amaçlıyor. Masko'yu bir şirket gibi profesyonel bir şekilde yöneteceklerini söyleyen Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, 
Masko'nun prestijini arttırarak A Plus müşterileri Masko'ya çekeceklerinin altını çiziyor. 
Yurtdışı pazarının Masko için çok önemli bir 
satış alanı olduğunu ve bunu arttırmak için 
önemli çalışmalar yapacaklarını da belirten Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Mutlu, hayata geçirecekleri yeni projeleri ve 
hedefleri Klass'a anlattı. 


Mehmet Bey, Masko dünyada ve Türkiye'de çok önemli 
bir mobilya kenti olarak tanınıyor. Siz de burada çok 
önemli bir görev alarak Masko Yönetim Kurulu Başkanı 
oldunuz. Başkan olarak ne gibi hizmetler vermeyi ve 
Masko'yu nerelere getirmeyi hedefliyorsunuz? 

Masko'da 778 mağazamız, 550 firmamız var. Bunların içinde bir 
evi ve bir ofisi tamamlayıcı avize, halı, perde, ofis, ev mobilyası 
gibi birçok tamamlayıcı ürün yer alıyor. Öncelikle bizi destekleyen 
veya desteklemeyen bütün üyelerimize bize bu görevi verdikleri 
için teşekkür ediyorum. İnşallah onlara layık bir yönetim yapısı 
sergileyeceğimizi düşünüyorum. Masko'yu şirket gibi profesyonel 
bir şekilde yöneteceğiz. Sosyal medyayı ve internet ağımızı çok iyi 
kullanacağız. Meslektaşlarımızı kapsayan birleştirici bir yönetim 
anlayışı oluşturacağız. Devletimizin vermekte olduğu tüm teşvik 
ve desteklerden Masko'daki mağazalarımızı faydalandırmaya çalışacağız ve burada bir birim oluşturacağız. Bu teşvik kurumlarının 
imkanlarını Masko'muzun ve Masko'daki mağazaların hizmetine 
sunacağız. Bankalar ile ortak hareket edip pos cihazlarında kullandığımız komisyon oranlarını güncelleyeceğiz. Ortak reklamlar yapmayı planlıyoruz. Turizm acenteleriyle anlaşmalar yaparak buraya 
yabancı müşteri akışını ciddi manada arttırmayı planlıyoruz. Ve şu 
an birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu daha ileriye taşıyacağız.. 
Oralarda billboard gibi reklam çalışmalarını iyi kullanmayı planlıyoruz. Şu an internet ve sosyal medyada da 6-7 tane pilot ülke 
belirledik. Oralarda da çok ciddi atılımlar yapacağız. 


“BİR OLURSAK DAHA KUWETLİ OLURUZ” 
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Masko olarak daha güçlü olmak 
için ne gibi stratejiler uygulamayı düşünüyorsunuz? 

Fuarlara esnafımızla birlikte katılmayı 
düşünüyoruz. Bu organizasyonları 
Masko olarak biz yapacağız. İtalya- 
Milano fuarlarına tur şirketi ayarlayacağız ve daha uygun fiyatla giderek 
yüksek katılım sağlayacağız. Bu sayede 
insanlar vizyonlarını genişletecekler ve 
böylelikle Türkiye'ye geldiklerinde de 
daha tasarımları ve görselleri iyi olan 
ürünler ortaya çıkacak. Bu gezilerle 
beraber buradaki esnafımızı kaynaştırdıktan sonra belki ileriye yönelik 
ortaklıkların önünü de açmış olacağız. 
Mağaza sahiplerinin diyaloglarının 

çok daha ileriye gitmesini istiyoruz. 
Mağazalar arası bir dostluk ortaya 
çıkartacağız. Bir olursak daha kuvvetli 
oluruz. Bunu Masko'nun içerisinde 
yapacağımız etkinliklerle daha da pekiştireceğiz. Bunun dışında burada yer 
almayan sektör firmaları var. Onların 
buraya gelmelerini sağlayacağız. Ünlü 
markaları, yurtdışında tanınan İtalyan 
firmaları buraya getirtmeye çalışacağız. 
Biz Masko'yu ne kadar yükseltirsek 
onlar da burada yer almak isteyeceklerdir. İlk 2 yıllık dönemimizde yapacağımız işlemler bunlar. İkinci dönemde 
bize bu görevi verirlerse burada sosyal 
binamız var. Orada bir otel ve altında 
ön ve arka cepheye bakan dükkanlar 
oluşturup oraya markalar getirmeyi, 
restoranlar açmayı planlıyoruz. Otelde 
düğün etkinlikleri yapılmasını ve buradan alışveriş yapanların otelde çok 
uygun bir şekilde düğünlerini yapmalarını sağlayacağız. Bununla alakalı 

da OSB Başkanımız Nihat Tunalı'yla 
görüşmelerimizi yaptık. O da bize 

bu konuda destek verecek. Bu kolay 
bir süreç değil. Planı ve projesi 2 yılı 
bulacaktır. Ama öncelikle hedefimiz; 
buraya dünyanın ve Türkiye'nin her 
yerinden nasıl müşteri akışı sağlarız ve 
buradaki firmalarımızın cirolarını nasıl 
en üst seviyeye çıkartabiliriz? Biz burayı açık bir avm mantığıyla yönetmek 
istiyoruz. Daha çok kültürel etkinlikler 
ve festivaller düzenleyerek burayı cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. 
Bu seneki hedeflerimiz bunlar. Kadromuz da çok güzel, ekibimiz içerisinde 
ağırlıklı olarak genç ve Masko'da 
işletmesi başarılı olan arkadaşları tercih 
ettik. Bu arkadaşlarımızın hepsi dinamik, aktif ve işinde de başarılı insanlar. 
İnşallah yönetim kurulu üyelerimizle 
birlikte buraya farklılıklar getireceğiz. 


Masko'yu bir şirket gibi yöneteceğiz dediniz. Nasıl bir yönetim 
tarzınız olacak? 

Masko daha önce bir kooperatif mantığıyla yönetiliyordu. Biz Masko'yu 
daha profesyonel bir şekilde yönetmek istiyoruz. Daha önce bir genel 
müdürümüz yoktu. Biz buraya bir 
genel müdür atamayı düşünüyoruz. 
Profesyonel bir şekilde yönetip bizden sonraki süreçte gelen arkadaşlar 
da bu konuma geldiklerinde daha 
sistemli bir şekilde burayı yönetsinler istiyoruz. Buraya sponsorluklar 
da alacağız. Biz de esnafımız da 
kazanacak. Burası çok ciddi ciroların 
olduğu, binlerce insanın geldiği bir 
yer. Onlara en yakışır şekilde burada 
hizmetler ortaya koyacağız. 
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veriş yapmalarını sağlarız 
diye çalışmalar yapacağız.” 


“MASKO'NUN EN İYİ ŞEKİLDE 
LANSE EDİLMESİNİ 
SAĞLAYACAĞIZ” 


Masko'yu bir açık avm mantığıyla yönetmek istediğinizi 
belirttiniz. Bununla ilgili ne gibi 
çalışmalarınız olacak? 

Bizim burada bir kreşimiz var. 
Müşterilerimiz buraya çocuklarıyla 
geldiklerinde çocuklarını kreşe bırakıp 
rahatlıkla alışverişlerini yapabilirler. 
Masko içinde bulunan büfelerimizi de çok güzel bir hale getirdik. 
Bunun dışında restoranlarımız da yer 
alıyor. Ama bunu daha üst seviyelere çıkartmamız gerekiyor. Otel 
projemizi yaparsak orada ilk işimiz 
altında kaliteli restoranların olmasını 
sağlayacağız. Park problemimiz de 
kesinlikle yok. Marka ve mağaza 
kalitemiz üst düzeyde. 2010 yılında 
hayata geçirdiğimiz MEP Protokolü 
Projemiz var. Müşteri memnuniyetini 
sağlayan bu sertifikayı bizim kriterlerimize uyan firmalara veriyorduk. 
Müşterilerimiz bu firmalardan gönül 
rahatlığıyla alışveriş yapsınlar diye 
bu firmaların arkasında Masko'nun 
olduğu güvencesini veriyorduk. Burada oluşan problemlerin çözülmesini 
sağlıyoruz. Onunla ilgili de bir birim 


kuracağız. Buradan alışveriş yapıldığı 
zaman herhangi bir markadan değil, 
Masko'dan alışveriş yaptım diye 
konuşuluyor. O yüzden buradaki 
memnuniyet durumu bizim için çok 
önemli. Bu şekilde Masko'nun en iyi 
şekilde lanse edilmesini sağlayacağız. 
Burada olan firmalarımıza seminerler 
vererek çalışanlara müşteri memnuniyeti açısından nasıl davranılır diye 
eğitimler vereceğiz. 


Peki, yurtdışında belirlediğiniz 
pilot ülkeler hangisi ve o ülkelerle çalışma süreçleriniz nasıl 
olacak? 

Öncelikle Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı 
olacak. Katar, Arabistan ve bize yakın 
olan Yunanistan ile Bulgaristan'ı 

ilk etapta düşünüyoruz. Bu noktalarda internet serverlarımız olacak. 
Şimdiki sistemimizin alt yapısını buna 
göre kuruyoruz. Bunların dışında 
Nijerya'yı düşüyoruz. İran da şuan 
bizim için güzel bir pazar, orayı da 
düşünüyoruz. Ama ilk iki yılımızda 
bu 6-7 ülkeyle başlayacağız. Bu süreç 
yayılarak devam edecek. 


Yurtdışında yapacağınız bu 
çalışmalar ile mobilya turizmini 
canlandırmayı hedeflediğiniz 
söylenebilir mi? 

Şu an hedefimiz yurtdışındaki 
fuarlara katılarak Masko'ya getire- 


ceğimiz müşterilerimizin rahat bir 
şekilde alışveriş yapabilmelerini 
sağlamak. Bu sebeple otel projemiz 
onların buradaki konforları açısından 
çok etkili bir proje. Bununla birlikte 
onların uçak biletlerini de karşılamayı 
düşünüyoruz. Bunlar tabi ileriye yönelik projelerimiz. Biz burada devam 
etmiyor olsak da bunların temellerini 
atacağız. Bundan sonraki arkadaşlar 
da o doğrultuda ilerleyeceklerdir. 
Bizim esnafımızın yüzde 50 cirosu 
yurtdışına oluyor. Bu yüzden yurtdışı 
pazarımız bizim için çok önemli. 
Onun için o pazarı nasıl daha fazla 
arttırabiliriz ve onların burada nasıl 
rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını 
sağlarız diye çalışmalar yapacağız. 
Biz buradaki üyelerimize bir şeyler 
verdiğimizi hissettirirsek sonucunda 
karşılığını almış oluruz. Çünkü bu 
projeler ciddi maddi imkanlarla olacak işler. Ama bunun için öncelikle 
kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. 
İlk mali genel kurulda da onlardan 
fazlasıyla o desteği alacağız diye 
düşünüyorum. İnşallah Masko'ya 
sağlam temeller atacağız. Hepimizin 
yatırımları burada. Burası iyi olursa 
hepimiz kazanırız. Bu gönül işi, hepimiz özel hayatlarımızdan fedakarlıklar 
yapıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz, 
müşterilerimizi ve üyelerimizi memnun ederiz. 


DIZAYN VIP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERBAKAN MALKOÇ, 
MUTLU AİLE HAYATINI BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL İLK KEZ KLASS'A ANLATTI: 


“AİLEMLE BİRLİKTE OLDUĞUM 
HER AN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL” 
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Röportaj: Erdi Kartal 
Fotoğraflar: Ahmet Çevik 


Örnek alınacak başarı hikayesiyle sektöründe ve kulvarında Türkiye ve dünyanın en başarılı ismi 
“olarak gösterilen Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, Türkiye'de önemli işler başarabilmek için çıktığı uzun soluklu yolculukta herkesin çok bilmediği mutlu ve birbirine bağlı bir 
aile hayatı yaşıyor. Erken yaşta tattığı babalık duygusuyla hayata bakış açısı değişen Erbakan Malii verdiği mücadelede en büyük desteğini eşi ve çocuklarından aldığını ve başarısındaki en bü- 
e “yük şansın böyle bir aileye sahip olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Ailesiyle birlikte olduğu her 

> > anın kendisi için çok özel olduğunu ve birlikteyken çok güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Dizayn 
— Vip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, çocukları Eray, Melisa ve Melek ile yaşadıkları mutlu 
aile hayatlarını Babalar Günü'ne özel ilk kez Klass'a anlattı. 


Erbakan Bey, Türkiye'de önemli 
işler başarabilmek için çıktığınız 
uzun soluklu yolculukta üç harika evlada sahipsiniz. Öncelikle 
babalık duygusunu yaşadıktan 
sonra hayatınızda neler değiştiğini öğrenebilir miyiz? 

Ben çok erken yaşta baba oldum. 
Hayatımın en mücadeleci olduğu 
zamanlarımda oğlum Eray dünyaya 
geldi. Sonra arkasından Melisa ve belli 
bir zaman sonra da Melek oldu. Ben 
hanımımla tanıştığım zaman ikimizin de 
maddi imkanları kısıtlıydı. Allah ondan 
razı olsun, onunla beraber hayata başladıktan sonra çocukların da dünyaya 
bereketiyle gelmesiyle biz de mücadelemizi üst seviyeye alarak çok şükür bu 
günlere geldik. Babalık hissi çok başka 
bir şey çünkü çocuklar sizin hayatınızda bir parça oluyorlar. Hatta parçanız 
değil sizin tamamınız oluyorlar. Baba 
olanlar bilir en ufak bir şekilde canları 
yansa sizin ruhunuz gidiyor. Dolayısıyla benim çocuklarıma bakış açım 
öyle. Ve biz gerçekten çok farklı bir 
aileyiz. Çok fazla göz önünde hayatını 
yaşayan, çok fazla insanların önünde 
olan, her noktada kendini gösteren bir 
aile değiliz. Bizim çok mutaassıp bir aile 
yapımız var. Dolayısıyla baba olduktan 
sonra benim her şeyim değişti, hayatım 
değişti. Bakış açılarım da çok fazla 
değişti. Allah herkese hayırlı, memleketine, vatanına, milletine, devletine sahip 
çıkacak evlatlar nasip etsin. Benim 
evlatlarım şu anda bu şekilde yetişiyor. 


Genç yaşta baba olmak o zamanlardaki görüşlerinizi değiştiren 
önemli etkenlerden biri olduğunu 
söyleyebilir miyiz? 

Başarımdaki en büyük etkenlerden bir 
tanesi benim eşim. Çünkü her daim 
bana çok destek oldu. Sonra da çocuklar olunca hayata bakış açınız, yaşayışınız, aile yapınız, istikrarınız, başarıya 
giden süreklilik yolundaki o tutumunuz, 
evinizin ortamı, baba olma hissiyatının 
vermiş olduğu sorumluluk sizi diğer insanlardan ayırt ediyor. Dolayısıyla genç 
yaşta baba olmak bana kendi sorumluluklarımla birlikte bir aile sorumluluğu 
ve evlat sorumluluğu yükledi. Bu da 
hayata bakış açımı fazlasıyla değiştirdi. 
O gençliğini çok farklı kullanan insanlar 
gibi ben gençliğimi kullanmadım. Ben 
gündüz mücadele edip akşam evime 
gelip çocuklarıyla, ailesiyle zaman geçirmeye çalışan bir insan oldum. Gerçi o 
yaşlarımda çok fazla mücadele ettiğim 
için bunlar çok mümkün olmasa da her 
boşluk bulduğum an ailemin yanında 
kendimi buldum. 


Çocuklarınızın hayatınıza girmesi 
sizin başarılarınızı teşvik etti mi? 
Tabi ki... Bir insan tek başına vermiş 
olduğu mücadele ile ailesi için vermiş olduğu mücadele aynı olmuyor. Dolayısıyla ben Eray olduktan sonra kendi başıma 
eşimle olan yaşantıma bir insan daha 
eklendi ve onun vermiş olduğu sorumluluklardan dolayı daha fazla mücadele 
etmeye çalıştım. Bir de benim karakteristik yapım var; bir insan hayatta her 
şey olabilir ama en değerlisi ol model 
olmaktır. Ben mücadelemi verirken en 
yakınıma önce rol model olup sonradan 
dışa açılan biriyim. En yakınınızda kim 
vardır? Çocuğunuz, eşiniz, kardeşleriniz, 


“Genç yaşta baba olmak bana kendi sorumluluklarımla birlikte 
bir aile sorumluluğu ve evlat sorumluluğu yükledi. Bu da 
benim hayata bakış açımı fazlasıyla değiştirdi.” 


akrabalarınız vardır. Dolayısıyla hayatımda bu yönde çok mücadele eden bir insan oldum. Rol model olacağım dedim. 
Yani oğluma da rol model olacağım, 
kızlarıma da kardeşlerime de akrabalarıma da... Veşu an bu öyle bir hale geldi 
ki Türkiye ve dünya gençliğine kadar iş 
uzandı. Çünkü ben karakteristik olarak 
rol modelliğe çok yatkın ve o yönde 
mücadelesi çok yüksek olan bir insanım. 
Tabi Eray olunca ona iyi bir baba olmak, 
ona itibar bırakabilmek için hayatımda 
her şeye çok dikkat ederek yaşayan bir 
insan oldum. 


Peki, çocuklarınızı yetiştirirken 
en çok nelere dikkat ettiniz? 
Öncelikle benim çocuklarımın üçü için 
de iki şey çok önemlidir; biri itibar, 
diğeri dost... Bir kere itibarlı olmaları 
lazım. İtibarın içinde dürüstlük girer, 
doğruluk girer, verilen sözün arkalarında durmak girer, aileye karşı, eşine 
karşı, dostuna karşı, herkese karşı bir 
kere net bir duruş sergilemesi bu işin 
içine girer. Diğer bir konu ise dostluk. 


Belki insanın onlarca dostu olmaz ama 
ailesiyle dost olmalı, babasıyla, annesiyle, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla dost 
olmalı. Yani itibarınız olacak ve dostlarınız olacak. Çocuklarıma her zaman 
dünya ve ahiret için çift kanatlı olmaları gerektiğini söylerim. Çünkü Mevlana 
diyor ki; hiç kimse tek kanadıyla 
uçamaz, hem dünyevi hem de uhrevi 
olmaları gerekiyor. Hem dünya hayatı 
için hem de ebedi hayat için mücadele 
etmek gerekir. Benim çocuklarıma 
verebileceğim en büyük servet ve sermaye budur. Onun dışında verdiğiniz 
her şey gelip geçicidir. Ama itibar 
bitmeyecek en büyük sermayedir. 
Onlara bunu anlattım. İtibarın benim 
hayatımda neleri değiştirdiğini, bana 
nasıl değer kattığını anlattım. Onların 
da öyle olmaları için her fırsatta bunu 
onlara söyledim. Onlar da çok şükür 
bu anlamda kendilerini geliştirdiler ve 
yetiştirdiler. Bugün Eray artık üniversiteli, Melisa inşallah bu sene üniversite 
sınavına giriyor, Melek de üçüncü sınıfı 
bitiriyor. Onlar da bunların bilinciyle 


büyüyerek doğru, düzgün, vatana, millete, devlete, bayrağa faydalı, sevdalı 
evlatlar olarak yetişiyorlar. 


“ÇOCUKLARIMA İTİBARLI 
OLMAYI ÖĞRETTİM” 


Siz çok fazla başarı elde etmiş 
önemli bir rol model kişilik 
olarak çocuklarınızın ileride nasıl 
bireyler olmalarını istersiniz? 
Herkes insan doğabilir ama herkes insan kalamaz. Bir kere çocuklarımın insan olmalarını ve insan kalmalarını çok 
isterim. Onun dışında da tabi ki benim 
hayat felsefemde başarı; mücadele 
sanatıdır. Ben çocuklarıma her zaman 
başlarına ne gelirse gelsin o noktada 
mücadeleci noktalarını arttırmalarını 
tavsiye ediyorum. Ve sonrasında rol 
model olmaları benim için vazgeçilmez 
şeyler. Çünkü benim felsefemde mevki 
sahibi, makam sahibi, para sahibi 
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“Çocuklarıma her zaman dünya ve ahiret için çift kanatlı olmaları gerektiğini söylerim. 


Çünkü Mevlana diyor ki; hiç kimse tek kanadıyla uçamaz, hem dünyevi hem de uhrevi 


olmaları gerekiyor. Hem dünya hayatı için hem de ebedi hayat için mücadele etmek gere- 


kir. Benim çocuklarıma verebileceğim en büyük servet ve sermaye budur. Onun dışında 


erdiğiniz her şey gelip geçicidir. İtibar bitmeyecek en büyük sermayedir.” 


olan herkesin bu durumları değişebilir. 
İtibarlı ve rol model olmaları değişmeyecek en önemli unsurlar olur. Ben 
çocuklarımın benim gibi bana benzer 
yapısıyla ülkelerinde rol model olan 
insanlar olmalarını çok isterim. Mevki, 
makam, şan, şöhret beklediğim ya 

da onların üstüne basarak söylediğim 
şeylerden biri değil. Onlar da bunları 
bilerek hareket ediyorlar. 


Çok yoğun bir iş hayatınız var. 
Peki, vaktiniz olduğunda ailenizle ve çocuklarınızla nasıl vakit 
geçiriyorsunuz, birlikteyken neler 
yapmaktan keyif alırsınız? 

En büyük sıkıntımız zaman. Zaman 
bulduğumuz anlar ise o anda yapılması gereken ne varsa onu yapıyoruz. 
Mesela geçenlerde vakit bulduğumuz 
kısa bir anda gittik sahilde bir örtü açıp 
mangalımızla birlikte piknik yaptık. 
Gerekiyorsa sinemaya gidip o anda 
yapılması gereken ne ise onu yapıyoruz. Mesela fırsat bulduğumuzda 

2 günlüğüne Kapadokya'ya gidelim 
dediğimiz zaman hemen planlayıp 
gidecek pozisyona geliyoruz. Ama 
gerçekten zaman konusunda çok fazla 
sıkıntımız var. Eray üniversite okuyor 
zamanlarımız çok uymuyor. Melisa 
çok mücadele ediyor zamanlarımız 
uymuyor. Melek sabah saat 8'de okula 
gidiyor akşam saat 4'te 5'te geliyor. 
Aslında baktığınızda çok fazla zaman 
bulamıyoruz. Ama bulduğumuzda o 
anki durum ne ise ona göre hızlıca 
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değerlendirmeye çalışan pozisyonda 
oluyoruz. Dolayısıyla biz çocuklarımızla hakikaten çok iyi bağı olan bir yapıdayız. O anda dediğim gibi pozisyon 
ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 


“ÇOCUĞUNUZA KARŞI 
MEVKİİNİZİ VE MAKAMINIZI 
KULLANAMAZSINIZ” 


Çok önemli işler yapan, önemli bir 
şirketi olan, dünyaca tanınan bir 
rol model olmanıza rağmen ailenizle olabildiğiniz her vakitte en doğal 
halinizle vakit geçiriyorsunuz... 
Çocuklarınızın, ailenizin, eşinizin, 
dostunuzun yanında mevki ve makam 
kullanmak normal bir insanın konumuna göre davranmaması anlamına 
gelir. Benim bir sözüm var; konumuna 
göre davranmayan cahildir. Sizin ne 
kadar mevkiiniz, makamınız, konumunuz, başarınız olursa olsun sonuçta siz 
çocuğunuzun yanında bir babasınız. 
Siz çocuğunuza karşı mevkiinizi ve 
makamınızı kullanamazsınız. Siz çocuğunuza sevginizi ve babalık hissiyatını 
ve sizin onun babası olduğu hissettirme 
yanınızı kullanırsınız. Ben öyleyim. 

Ben hayatım boyunca da mevkiimi, 
makamımı, konumumu insanlara karşı 
kullanmadım. Çalışanlarıma da aileme 
de etrafıma... Beni tanıyan herkes o 
kadar çok iyi bilir ki 30 sene önceki 


Erbakan Malkoç kim ise bugün de aynı 
o şekildedir. Değişen sadece statüler 
oluyor. İnsanın karakteri ve kişilikleri 
değişmez. Az önce de söyledim; insan 
doğmakla insan kalmak gerçekten çok 
önemlidir. Ben insan doğdum insan 
kalmaya çalışıyorum. Ben Melek'in babasıyım, Melisa'nın babasıyım, Eray'ın 
babasıyım. Benim bunların yanında konumumun bir anlamı olabilir mi? Tabi 
ki saygı, sevgi, çizgiler, kimin nerede 
hareket edip, nerede olacağını bilmesi 
başka bir şey. Bu mevkii ile makam ile 
olan bir şey değil. Çocukların yanında 
en büyük mevkii benim onların babası 
olmam. Bundan daha büyük makam 
olamaz. O yüzden ben çocuklarıma hiçbir zaman kendi statümü, konumumu, 
pozisyonumu kullanmam. Samimi söylüyorum at olmam gerekiyorsa olurum, 
eşek olurum, hele Melek dedikten sonra 
her şey olurum. Eray ve Melisa'da biraz 
gençtim bazı şeyler oluyordum ama 
Melek de biraz zor oluyor ama kızım 
istediği için oluyorum. :) 


Büyük mücadeleler sonucunda 
çok önemli bir noktaya getirdiğiniz Dizayn Vip'te çocuklarınızın 
çalışmasını hiç hayal ettiniz mi 
ya da böyle bir planınız oldu mu? 
İnsanlar bir yere kadar kendileri için ve 
bir yerden sonra ailesi, çocukları, vatanı 
ve milleti için mücadele eder. Ben 

de tabi ki isterim. Eray'a, Melisa'ya, 
Melek'e ne kadar değer verdiysem ben 
bu şirkete de emek verdim. Belki de 
bazen onların hakkından çalıp bu şirkete aktardığım oldu. Çünkü zamanımın 
çoğunu ben bu şirketi bu hale getirmekle geçirdim. Çok ciddi mücadeleler 
verdim. Eray İngilizce uluslararası işletme okuyor. Eray'ın iyi yetişip bu şirketi 
yönetmesini çok isterim. Melisa'nın 


hayalinde iyi bir finansçı olmak var. 
Melek de öğretmen olmak istiyormuş. 
Dolayısıyla çocuklarımın bu noktada 
birleşmelerini isterim. Ama benim değil 
önemli olan onların istemeleri. Ben 
zorla hiçbir şey yaptırmayı seven biri 
değilim. Benim bir sözüm vardır; bir insan istemezse çay bile içemez. İstemek 
yapmanın yüzde 98,5'idir. İsterlerse 
ben de çok isterim. Ama istemezlerse 
kesinlikle böyle bir iş için onları zorlamam. Ne istiyorlarsa onları yapsınlar. 
Çünkü insanın işi eğer o insanı mutsuz 
ediyorsa orada asla başarı olmaz. İşi ile 
insanların mutlu olabilmesi gerekiyor. 
Ben işime gelirken çok mutlu bir şekilde 
geliyorum. Mesela şehir dışına çıktığımda havalimanından inince saat kaç 
olursa olsun bir şirkete uğrasam mı diye 
düşünüyorum. Aslında bir gün önce 
buradaydım ne değişebilir ki? Ama bu 
enteresan bir duygu. Buraya geldiğim 
zaman tamamlanmış hissediyorum. 


“AİLEMLE BİRLİKTE OLDUĞUM 
HER AN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL” 


Erbakan Bey, sizin unutamadığınız bir Babalar Günü oldu mu? 
Çok samimi olmak gerekirse doğum 
günü, Babalar Günü, Anneler Günü, 
Sevgililer Günü gibi şeyler benim 
mantığımda yok. Tabi çocuklar için 
aynı şeyler geçerli değil. Onlar böyle 
şeyleri popüler kültürün de getirmiş 
olduğu bir yapı olduğu için Eray bu 
konuları pek önemsemese de kızlarım 
bu konuları önemsiyorlar. Öyle olunca 
da güzel sürprizler yapıyorlar. Mesela 
Melek o konuda çok yetenekli. Bir 
bakarsınız size destan yazmış, faaliyetler yapmış, zarflar yapmış, kağıtlar 
katlamış, sürpriz kutular hazırlamış. 
Eşimin benim hayatımda olması, bana 
güç vermesi muhteşem bir duygu. 
Çocuklarımız da yanımızda olduğu zaman zaten bizim evimizde her gün çok 
güzel bir ortam oluyor. Böyle olunca 
da özel günler bizim için ekstra bir şey 
sayılmıyor. Ailemizde sevgi var, saygı 
var, hoşgörü var herkes üzerine düşen 
görevini yapıyor, herkes mücadelesini 
veriyor, herkes birbirini hoş görüyle 
karşılıyor. Ailemle geçirdiğim her an 
özel. Herkes hayatını yaşarken 3 hayat 
üzerinde hayatlarını kurmalı. Benim 

3 tane hayatım var; birincisi iş hayatı. 
İş hayatına girdiğim zaman burada öz 
babamı tanımam. İkincisi aile hayatım. 
Aile hayatımın içerisine girdiğim zaman işten, güçten, sosyalden koparım. 
Eğer ben ailemle vakit geçiriyorsam 
dünyanın en büyük sıkıntısı sırtımda 
olsa onlara hissettirmemeye çalışırım. 
Üçüncüsü sosyal hayatım. Dışarıya 
çıktığımda da arkadaşlarımla, dostlarımla birlikteysem ne ailemi ne de işimi 
o işin içerisine katarım. 


Biraz da çocuklarınızla devam 
edelim... Evin ilk göz ağrısı Eray 
Bey ile başlayalım. Babanız 
Türkiye'de ve dünyada çok güzel 
çalışmaların altına imza atıyor. 
Peki, Erbakan Malkoç sizin 
gözünde nasıl bir patron ve nasıl 
bir baba? 

Babam patron 
olarak iş yerinde ne kadar sert ve 
katıysa evde de ters orantılı bir şekilde 
çok yumuşak, hoşgörülü ve anlayışlı 
biri. İş yerinde olan Erbakan Malkoç'la 
evdeki Erbakan Malkoç aynı insan değil. Ev ile işi çok ayrı tutabiliyor. Dediği 
gibi üç tane ayrı hayatı var. Evdeyken 
işi, işteyken evi, arkadaşlarıylayken 
de diğer ikisini hiç birbirine katmadan 
yaşıyor. 


Melisa ve Melek'in abileri olarak 
kardeşlerinize neler katmaya 
çalışıyorsunuz? 

Aslında benim onlara çok fazla 
katabileceğim bir şey yok. Annemle 
babam bizi bugüne kadar o kadar 
güzel büyütüp yetiştirmişler ki ne 
Melisa'nın ne Melek'in benden bir 
eksiği var ne de benim Melisa'dan 
ve Melek'ten bir fazlam var. Benim 
bildiğim benim gördüğüm her şeyi 
onlar da gördükleri için onlara evde 
benim fazladan katabileceğim bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. 


Peki, siz Dizayn Vip'te ilerleyen 
zamanlarda görev almayı düşünüyor musunuz? 

Şu anda burada satış departmanında çalışmaya başladım. Üniversite 
okuduğum için boş vaktim olduğu 
zamanlarımda şirkette olmaya çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda da Allah 
izin verirse okulumu bitirdikten sonra 
burada babamla beraber mücadele 
etmek isterim. 


Melisa Hanım, size de babanızı 
sorarsak sizin gözünüzden Erbakan Malkoç nasıl bir baba? 
Herkesin babası kendine özeldir. Ama benim ba- 


bam gerçekten çok özel bir baba. Çünkü 
hayatımın her anında benimle birlikte 
oldu. Hep beni destekledi. Bir karar verdiğimde hep arkamdaydı. Hiçbir zaman 
beni yargılamadı. Benim hep dostum 
gibiydi. Babadan çok biz arkadaş gibi 
her şeyi paylaşabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Aramızda o kadar özel bir bağ var 
ki aramızda kelimelere dökebilecek bir 
şey değil. Babamı çok seviyorum. Allah 
babamdan razı olsun. Abimin de dediği 
gibi annem babam bizi bugünlere kadar 
getirdiler, gerçekten çok güzel bir şekilde 
büyüttüler. Hiçbir şekilde bize kötü bir 
şey yansıtmadılar. Çok huzurlu bir aile 
ortamında büyüttüler. Allah onlardan 
razı olsun. 


Evin en küçük üyesi olan aynı zamanda da babasının minik prensesi 
Melek Hanım'a da şimdi bu soruyu 
soralım. Babanız sizin gözünüzde 
nasıl biri? 

Babamla birlikte 
geziyoruz, birlikte tatile gidiyoruz. Geçenlerde baş başa Dubai'de tatile gittik. 
Gezdik, dondurma yedik, kaydıraklardan 
kaydık, her şeyi yaptık. Babam çok mutlu 
ve enerjik biri. 
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ALİSSE NUERA KURUCUSU VE YÖNETİM KURULU U BAŞKANI ALİ ASLANOĞLU İLE 


OĞLU ALPER ASLANOĞLU ÖRNEK BABA» “OĞUL İLİŞKİLERİNİ KLASS'A ANLATTI: 
g“ 


“HER ÇALIŞTIĞIM ORTAMA OĞLUMU GÖTÜRDÜM 
VE HAYATIN NE OLDUĞUNU ONA BİZZAT 


© o YAŞATARAK GÖSTERDİM” 
dre ii — t iğ” kn Röportaj: Özgün Küçükkahraman' 


Levent Kırca'nın kadrosunda uzun yıllar görev yapan ünlü tiyatro oyuncusu ve Türkiye'nin önde gelen haute couture ve gelinlik 
markalarından biri olan Alisse nuerA'nın Kurucusu ve Sahibi Ali Aslanoğlu iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra aile yaşantısıyla 
da dikkatleri üzerine çeken bir isim. Markası Alisse nuerA'yı sıfırdan kurup var eden ve kurumsal kimlikle bütünleştirerek başarıya ulaştıran Ali Aslanoğlu şu sıralar yıllardır izinden gelen oğlu Alper Aslanoğlu ile markalarını aile şirketi kavramıyla büyütme- 
nin mutluluğunu yaşıyor. Hayatını Alisse nuerA'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve yine baba mesleği olan oyunculuğu 2009 yılında Best Model of Turkey seçildiğinden beri sürdüren Alper Aslanoğlu da babasının kendisi için tam bir rol model olduğunu, hayatı 
ve tüm edindiği değerleri babasından daha küçük yaşlarda oynadıkları oyunlardan itibaren deneyimleyerek öğrendiğini söylüyor. 

Ali-Alper Aslanoğlu ile Babalar Günü'ne özel keyifli bir çekim eşliğinde mutlu baba-oğul ilişkilerini Klass okurları için konuştuk. 
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Ali Bey, bir baba olarak oğullarınız dünyaya geldiğinde neler 
hissettiniz? Hayatınızda nasıl bir 
değişim oldu? 

Ali Aslanoğlu: Oğlum doğduğu gün 
tiyatro sahnesindeydim. Sevgili Ercan 
Yazgan sahnede oyunu durdurup 
baba olduğumu bana söylediğinde 

ne olduğunu anlayamadım açıkçası. O zamanlar cep telefonu yok, 
Darülaceze'de bir oyun oynuyoruz. 
Oyun esnasında İdil Yazgan ve Ercan 
Yazgan'a Cerrahpaşa Hastanesi'nden 
gelen bir haberle ulaştırılmış. Ben o 
anda sahnedeyim bu güzel haberi aldım ve o duyguyla sahnedeki 
oyunuma devam ettim. Çok ayrı bir 
baba olma haberi aldım. Herkese pek 
nasip olmamıştır diye düşünüyorum. 

O anki hislerimi anlatmam mümkün 
değil. Bir anda hayatınız değişiyor. Ben 
çok gençtim, 23 yaşındaydım. Gelen 

o haberle büyüdüğümü hissettim. Bu 
yüzden bu ayrıcalık ve bu istisna benim 
oğluma olan sevgim her zaman ilk haberi aldığım sahne hayatımız şeklinde 
özel bir ilişkiyle devam etmiştir. Bizler 
sanatçılar tabii ki hayata farklı bakan 
insanlarız, kızınız olmuş oğlunuz olmuş 
bizim için bir şey fark etmiyor. Önemli 
olan vatana millete hayırlı evlat olması. 
Ben de öyle evlatlar yetiştirdim. Oğlum 
Alper'e babası olarak beni her ortamda 
çok mutlu ettiği için teşekkür ediyorum. 


“BEN DE OĞLUMLA BİRLİKTE 
BÜYÜDÜM. HAYATIN NE 
OLDUĞUNU ONA BİZZAT 

YAŞATARAK GÖSTERDİM” 


Oğlunuzu yetiştirirken nelere 
dikkat ettiniz? 

Ali Aslanoğlu: Ben oğlumu yetiştirirken kendi babamı örnek aldım. Modem, 
çağdaş ve ileri görüşlü, yenilikçi, cesaret 
veren, atılımcı, hayatı seven bir babam 
vardı. Nur içinde yatsın. Baba olduğum- 
da çok gençtim ben de oğlumla birlikte 
büyüdüm. Ona arkadaş oldum. O 
yüzden babam bana ne kattıysa ben bir 
fazlasını katarak oğluma hayatı en güzel 
şekilde vermeye çalıştım. Her çalıştığım 
ortama oğlumu götürdüm ve benim 
nasıl çalıştığımı ve hayatın ne olduğunu 
ona bizzat yaşatarak gösterdim. 


Alper Bey'in çalışmalarını nasıl 
buluyorsunuz? Alisse nuerA 
markasına katkılarından kısaca 
bahsede bilir misiniz? Onun sizin 
işinizi devam ettireceğini tahmin 
ediyor muydunuz? 

Ali Aslanoğlu: Oğlumu hayata çok 
erken yaşta hazırladım. Onunla parkta 
veya gezerken bir hayat oyunu oynarmışçasına, hayatın iyi ve kötü olan her 
şeyini gizlice ona hissettirmeden yani 
tabiri caiz ise biraz damardan girerek 
yaşattım. Onu hayata alıştırdım. Benim 
karşıma geçip “Ben Polis Koleji'ne 
Ankara'ya gideceğim” dediğinde de 
bunun olmayacağını ve kendisinin bu 
işte başarılı olamayacağını anlatabilecek kadar arkadaştım ona. Ve öyle de 
oldu... Alper arkadaşını dinledi. Sonuç 
olarak Alper şu an büyük bir şirket 
yönetiyor. Bizim sıfırdan başlattığımız bir müesseseyi kendi katkılarıyla 
büyüterek devam ettirmekte. Bilgisayar 


mühendisi ve iyi bir yönetici. Ne kadar 
iyi diye soracak olursanız asla benim 
kadar değil... Çünkü ben babayım...:) 
Ben her defasında bir eksik bulurum. 
Her seferinde bir öğüt ve tavsiyede 
bulunurum. Ne zamana kadar derseniz. 
Çocuklar babalarının gözünde asla büyümezler hep çocukturlar, çocuk kalırlar. Burada böylece anlatmak çok kolay 
gibi görünse de yaşam o kadar çabuk 
geçmedi. Evlatlarınızı sıkmayın, rahat 
bırakın ve en önemlisi de arkadaş olun. 
Bütün babaların ve babalığı adam gibi 
çocuklarına yaşatanların Babalar Günü 
kutlu olsun... 


“BABAM TAM BİR ROL MODEL” 


Alper Bey nasıl bir babanız vardır? 

Alper Aslanoğlu: Babalığı tanımla deseler, bir baba yüz öğretmene 
bedel, 1001 zora düşerek öğrenilecek 
tecrübeye ön izleme, erkeklerin daimi 
rol modelidir diye tanımlarım. Fakat 
babam için bu tanım yeterli gelmez. 
Ben sorunuzu anılarımla cevaplamak isterim. “Evin koridorundasınız 
etrafta seyirci sesleri (Sesler — Babam). 
Karşımda üç katım büyüklüğünde bir 
rakip (Rakip — Babam). Tarafsız bir 
hakem (Hakem — Babam). Maç başlar 
ilk gol rakipten gelir. Biraz mücadele 
hemen ardından ikinci gol, birkaç 
dakika sonra maç 7 — 0. İçimde “top 
benim oynatmıyorum” deyip sahayı 
terk etme isteği. Hakem izin vermiyor 
tabi gel daha bitmedi dedikten hemen 
sonra skor 9 — 0. Tam bu sırada seyirci 
devrede, böyle de olmaz ki sesleri. 
Hadi devam devam derken yapılan 
fauller yere düşmelerim hakemin 

taraf tutması kenardan yine babam 
sesleniyor, “Pes etme oğlum” diye ve 
tam o sırada skor 9-1 oluyor. Derken 
9 - 6 veee maç 9 — 10. Maçı kazanan 
ben. Oyun oynarken bile daima ne 
öğretebilirim, nasıl azmin elinden bir 
şeyin kurtulamayacağını gösterebilirim 
diye nasıl hayata hazırlarımı düşünen 
bir babam var. Bunu küçükken çok 
hissettirmeden yapıyor ve beni hayata 
nasıl hazırladığını şimdilerde daha iyi 
anlıyorum. Her çevrede sevilmek, her 
yerde sevilmek ve ilgi görmek, bütün 
bu durumlar her ne kadar içten gelen 
ve karşı tarafla da ilgili bir durum olsa 
da babamla öğrenilebilir bir durum. 
OÖğrenilmeseydi ilk okuldan liseye 
kadar seçimle sınıf başkanlığı yapmam 
nasıl mümkün olabilirdi ki. Babam tam 
bir rol model. 


İş ve özel hayat derken hayatınızdaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz 
ve bu konuda babanızdan ne gibi 
destek ve tavsiye alıyorsunuz? 
Alper Aslanoğlu: Babam iş yerinde 
baba — oğul ilişkisine yer vermez, Ali 
Bey'dir benim için hatta bana da “Alper Bey” der. Şirketin kapısından çıkıp 
“Alper nereye gidiyorsun bakayım” 
diyene kadar Alper Bey olarak kalırım. 
Yakınlarımızdan buna şaşıranlar 
oluyor ama ben en başından beri hiç 
yadırgamadım. Meğer bu da bana 
yine birlikte iş hayatımız başlamadan 
çok çok önce öğretilmiş, nasıl mı? Her 
çocuğun içinde babasının mesleğine 
karşı büyük bir ilgi olur. Bende o 
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dönem okul tiyatrosunda ve dışardan 
başka bir tiyatroda daha oynuyorum. 
Her yıl seçmeler katılıyorum ve hepsini 
kazanıyorum. Ta ki babam okuduğum 
lisede tiyatro hocalığı yapana kadar. 
Babamın jüride olduğu hiçbir seçmeyi 
geçemedim. Kalabalığın içinde baba 
senin yüzünden dedim; “Baba yok 
burada öğretmenin var” dedi. Üzerinden yıllar geçince başka tiyatrolarda 
oynayabildiğim için diğer çocuklara bu 
şansı vermek istediğini beni geçirmediğini söyledi. Değerli Öğretmenim Ali 
Aslanoğlu, bir derste iki eğitim birden. 
Şimdi düşündüğümde yüzümde sevgi 
dolu bir tebessümle özel hayat ve iş 
hayatımızı ayırmak bile küçük yaşta ne 
güzel de öğretilmiş. 


Babalar Günü sizin için nasıl 
geçer? 
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Alper Aslanoğlu: Bizim için özel 
günler biraz buruk geçer. Babamın 
doğum gününde dedem Hasan 
Aslanoğlu'nu kaybettik. Anneler 
Günü'nde de babaannem Müvvedet 
Aslanoğlu'nu. 

Bu yaşıma kadar onun her güne benim 
sorumluluğumla uyandığını görmediğim, fark etmediğim ve zaman zaman 
babamı üzdüğüm dönemler olmuştur. 
Tabii ki gençlik dönemlerim. Benim için 
Babalar Günü 365 gün her gün onun 
daha huzurlu daha mutlu daha keyifli 
bir gün geçirmesi için elimden geleni 
yapmaya çalışıyorum. Kalbinde sırtında 
kucağında taşıdığı Alper yine onun izni 
ile onu taşıyabilsin diye uyanıyorum. 
Babalarınızın kıymetini bilin. Tüm 
babaların babalar günü kutlu olsun. 


VE ÇOCUKLARI URAS VE ARAL GÜNDÜZ İLE BABA “OĞUL İLİŞKİLERİNİ KLASS'A ANLATTI: 
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ORGE ELEKTRİK TAAHHÜT KURUCU ORTAĞI VE CEO'SU NEVHAN GÜNDÜZ BABASI ORHAN GÜN - 
4 
y 7 C 


Orhan Gündüz'ün 53 yıllık tecrübesiyle 20 yıl önce Nevhan Gündüz'ün babası ve kardeşiyle birlikte kurduğu ORGE Elektrik 
Taahhüt bugün Türkiye'de elektrik taahhüt sektörünün en saygın ve bilinen şirketlerinden biri konumunda. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra çocuklarıyla olan sevgi dolu baba-oğul ilişkisiyle de dikkat çeken ORGE Elektrik Taahhüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Nevhan Gündüz babası ve kardeşiyle birlikte büyüttüğü firmasını aile şirketi kavramını kurumsal 

kimlikle bütünleştirerek başarıya ulaştırdı. Uras ve Aral adında iki erkek çocuk babası olan Nevhan Gündüz için babası 

Orhan Gündüz de “Nevhan, ailemizde şu anda liderliği yürüten, sorumluluk sahibi, çok ilgili bir baba ve iyi bir evlattır” diyerek övgüyle bahsediyor. ORGE Elektrik Taahhüt Kurucu Ortağı-CE0'su ve ORGE Enstitü'nün Kurucusu Nevhan Gündüz, 

babası Orhan Gündüz ve oğulları Uras ve Aral ile Babalar Günü'ne özel üç kuşak baba-oğul ilişkilerini Klass'a anlattı. 


Orhan Bey öncelikle oğlunuzu 
sizden dinlemek istesek nasıl 
anlatırsınız? 

Büyük oğlum 
Nevhan, ailemizde şu anda liderliği 
yürüten, sorumluluk sahibi, çok ilgili 
bir baba ve iyi bir evlattır. 


Nevhan Bey, iş adamı kimliğinizin yanı sıra iki çocuk sahibi 
bir babasınız. Öncelikle baba 
olmak hayatınızda neleri değiştirdi? Yaşama olan bakış açınız 
nasıl bir boyut kazandı? 

Ben çocukluğumdan beri çocukları çok severim 
ve ne zaman, nerede görsem mutlaka 
iletişim kurup severim. Tabi ki kendi 
çocuklarınıza sahip olmak bambaşka 
bir duygu ve ayrıca çok ciddi bir sorumluluk. Çocuğunuz olunca, hayata 
bakış açınız değişiyor, her türlü kararı 
alırken onları düşünerek alıyorsunuz. 


Çocuklarınızı büyütürken nelere 
dikkat ediyorsunuz? Onların nasıl bireyler olmalarını istersiniz? 
Çocuklarımın öncelikle sağlıklı, 
başarılı, terbiyeli, saygılı, kendilerine 
güvenen ve sportif bireyler olmalarını 
istiyorum ve bu yönde davranıyorum. Her zaman, önemli olanın 
ailelerinin gücüyle değil kendilerinin 
birey olarak hayatta başarılı olmaları 
olduğunu öğretmeye çalışıyorum. 


“İŞ HAYATIMDA BANA EN BÜYÜK 
KATKISI OLAN İNSAN BABAMDIR” 


Siz Orge Elektrik Taahhüt 
A.Ş.'yi babanızla birlikte kurdunuz. Peki iş hayatıyla ilgili 
olarak babanızdan aldığınız 
tavsiyeler nelerdir? 

Biz şirketimizi bundan 20 sene 
önce babam ve kardeşim ile birlikte 
kurduk. İş hayatımda bana en büyük 
katkısı olan insan babamdır. Öncelikle dürüstlük, iş disiplini, çalışkanlık, 
hedefe odaklanmak ve daha birçok iş 
hayatında olması gereken meziyetleri 
kendisinden öğrendim. 


İşinin gelişimi için yatırımlar 
yapıp enstitü kurmuş bir isimsiniz. Peki ileride çocuklarınızın 
sizin işinizi devam ettirmelerini 
istiyor musunuz? Bu konuda 
onların düşünceleri neler? 

Her iş adamının, imkanları 
ölçüsünde, sosyal sorumluluk projelerinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Biz de şirket olarak, kendi 


iştigal konumuz olan elektrik taahhüt işinin en başta gelen 
unsurlarından biri olan elektrik ustası yetiştirmek için Orge 
Enstitü'yü kurduk. Çocuklarımın ileride kendi kurduğum 
ve büyüttüğüm bu şirkette tabi ki çalışmalarını çok isterim 
ama kendi yollarını çizmeleri konusunda da destekleyici 
olacağım, şayet çok başarılı bir müzisyen veya sporcu olacak ise illa bizim şirkette çalışacaksın diye yönlendirmem. 
Büyük oğlum şu anda ben Orge'de çalışmak istiyorum 
diyor, küçük ise henüz kararsız. 


“ÇOCUKLARIMLA BERABERKEN EN KEYİF ALA- 
RAK YAPTIĞIMIZ ŞEY SPORTİF FAALİYETLER” 


Sportif bir kişisiniz ve çocuklarınızla da bu anlamda sıkça vakit geçiriyorsunuz. Onlarla birlikteyken 
neler yapmaktan keyif alıyorsunuz? Hangi sporları 
birlikte yapmak keyifli oluyor? 

Çocuklarımla beraberken en keyif alarak yaptığımız 
şey sportif faaliyetler. Tenis, halı saha maçları, parkta açık 
havada basket oynamak, deniz sporları başlıca bunlar. 


İki çocuğunuzu bizlere anlatmanızı istersek her 
biri nasıl bireylerdir? 
Büyük oğlum Uras, sporu çok seven, eğlenceli, 


arkadaş canlısı, zeki, hareketli ve iletişimi kuvvetli bir çocuktur. Küçük oğlum Aral ise çok hareketli, duygusal, zeki, 
çok kuvvetli bir çocuk. 


Babalar Günü sizin ailenizde nasıl geçer? 

Hem ben baba olduğumdan hem de babam hayatta olduğundan, biz Babalar Günü'nü maaile olarak 
kutlamayı seviyoruz. Uzun oturulan kalabalık sofralarda 
geçiriyoruz. 


“BİZE ÇOK DÜŞKÜN, NEŞELİ, 
EĞLENCELİ BİR BABAMIZ VAR” 


Nasıl bir babanız vardır? Babanızı sizlerden dinleyebilir miyiz? 

Bize çok düşkün, neşeli, eğlenceli 
bir babamız var. 


Babanızla birlikteyken en çok neler yapmaktan 
keyif alıyorsunuz? 

Babamızla en çok yapmayı sevdiğimiz 
şeylerin başında spor yapmak, gezmek, tekneyle 
dolaşmak, kuzenlerimizle halı saha maçları yapmak ve 
eğlenmek geliyor. 
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İyi bir aile başarının temellerinin atıldığı ilk adım, baba figürü ise çocuklar için aynı zamanda örnek bir karakterdir. Çocuklarını bu bilinçle yetiştiren ünlü sanayici Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, şimdi ise 
tarifi mümkün olmayan torun sevgisinin tadını çıkartıyor. Böyle bir ailede doğup böyle bir babaya sahip oldukları 
için çok şanslı olduklarını ve babalarıyla gurur duyduklarını belirten Yatırım Danışmanı Burcu Cesur, çocuklarını da aynı kendi ailesinin onları büyüttüğü gibi büyütmeye özen gösteriyor. Babalığın, eşi Cesur Şirketler Grubu 
CEO'su Cihan Cesur'a çok yakıştığını ve bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirdiğini söyleyen Burcu Cesur, mutlu aile birlikteliklerinin öncüsü babaları Hayrettin Çaycı ve eşi Cihan Cesur ile birlikte evlerinin kapılarını Babalar Günü'ne özel Klass'a açtılar ve ailenin minik üyeleri Defne ve Berk ile mutlu hikayelerini anlattılar. 
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HAYRETTİN ÇAYCI: | 


“Çocuklarım hiçbir zaman beni - gi 
üzmedikleri ve benden bir şeyler” 
beklemedikleri için bana göre Ea vc 
hayatlarında daha çok başarılı | .. -* 
oldular. Belki ben etkili olsaydım # 
bu kadar başarılı olmazlardı.” EE 


Hayrettin Bey, öncelikle sizinle 
birlikte biraz geçmişe gidelim... 
Baba olmak sizin hayatınızda 
neleri değiştirdi? 

HAYRETTİN ÇAYCI: İnsan hayatında çok önemli kademeler vardır. Bu 
kademeler okulla başlar; ilkokul biter, 
lise biter, üniversite biter. Ama insan 
hayatında esas değişiklik bana göre 
evliliktir. Evlilik hayatındaki en önemli 
unsur ise çocuktur... İlk çocuğum 
olduğunda son derece mutlu oldum. 
O zamanlar ben yedek subaydım. 

Ve çocuğum doğduğunda dünyalar 
benim olmuştu. Çocuk sahibi olma 
duygusu bambaşka bir duygu. Ben 
bu duyguyu iki kez yaşadım. Ama 
çocuklarımın evlenmesi de benim 
yine hayatımın en önemli ikinci 
noktalarından bir tanesi. Bundan 
sonraki en keyifli nokta ise torunlarım. 
Onlar daha önceki sevgileri bir kenara 
atıyor. Torun sevgisi gibi başka sevgi 
kavramı bilmiyorum. Zihin torunları hiçbir zaman unutamayacağı 

bir yerde tutuyor. Torun denildiği 
zaman hepsi gözümün önünden film 
şeridi gibi geçer ama çocuk denildiği 
zaman aynı şeyi söyleyemiyorum ne 
yalan söyleyeyim. Damadımı da çok 
seviyorum gelinimi de çok seviyorum. 
Ama torun daha baskın bir karakter. 
Onlar olmasa gerçekten benim için 
hayat çok monoton olurdu. Hayatım 
torunlarımla renkleniyor. 75 yaşındayım ve hala çalışıyorum. Saat 8'de 
evden çıkarım akşam da en erken 7-8 
gibi gelirim. Hala çok sık iş seyahatlerine gidiyorum. İş seyahatleri bir 
süreden sonra insanı çok sıkmaya 


başlıyor. Artık bir zamandan sonra 
özel kendi turistik seyahatlere gitmek 
istiyorsun. Mesela bu yıl eşimle 
50'inci yıldönümümüzdü. Evlenme 
yıldönümümüzde eşim de Maldivler'e 
çok gitmek istiyordu. Biz de ailecek 
gittik. Çok keyifliydi, yağmur olmasına rağmen herkes çok sevdi. Demek 
istediğim o tür seyahatler insanı daha 
çok dinlendiriyor. Ama iş seyahatine 
gidip geliyorsun dayak yemiş gibi 
oluyorsun. Çünkü her zaman iyi 
gitmez. Bazen sorunlar da çıkar. O 
sorunlar sizi daha da üzer. İnsan bir 
yaşa geldikten sonra artık üzülmek 
istemiyor. Ama iş hayatının içindeyseniz o stresten uzaklaşamazsınız. İşte 
bu stresten ben torunlarım sayesinde 
uzaklaşabiliyorum. 


Ne 0  İ 
“HİÇBİR ZAMAN “BABA BİZE 
SENİN ŞİRKETLERİNDEN Bİ- 
RİNDE İŞ VER” DEMEDİLER” 


Peki, çocuklarınızı yetiştirirken 
nelere dikkat ettiniz ve onlar şimdi çocuk yetiştirirken kendilerine 
nasıl tavsiyeler veriyorsunuz? 
H.Ç.: Doğrusunu söylemek gerekirse 
ben çocuklarım büyürken onlarla çok 
fazla ilgilenemedim. Anneleri öğretmendi ve benden daha fazla ilgilendi. Ama benim belki de şansımdır 
çocuklarım okul hayatlarında beni hiç 
üzmediler. Onların ne zaman nereye 
gittiklerini bile çok fazla araştırmam. 
İkisi de birbirinden çalışkanlardı. İkisi 


de okuyup iyi tahsiller yaptılar. Birisi 
Boğaziçi'nde birisi Amerika'da mastır 
yaptı. Bana hiç iş bırakmadılar. Ve 
benim aslında önemli gördüğüm bir 
diğer konu; onlar mezun olduklarında 
ben bayağı iyi bir mevkideydim. 4-5 
tane şirketimiz vardı ve yönetim kurulu 
üyesiydim. Hiçbir zaman “baba bize 
senin şirketlerinden birinde iş ver” 
demediler. Hangi şirkette, nereye işe 
girdiklerinden haberim bile olmadı. 
Bir gün olsa bile ben şurada çalışmak 
istiyorum demediler. Her biri kendi 
istikametinde gitti, işini buldu, çalıştı. 
Iş değiştirirken dahi bana sormadılar. 
Bu kimilerine göre değişik karşılanıyor 
ama bana göre mükemmel bir durum. 
Sırtlarını bana yaslamadılar. Hala da 
aynı şekilde devam ediyorlar. Ben tabi 
ki elimden ne destek varsa fazlasıyla 
vermek isterim ama bunu benden beklemiyorlar. Benim hoşuma giden taraf 
bu. Ben onlar için gönlümden kopan 
şeyleri tabi yapıyorum. Ama bunlar 
benden istenen şeyler değil. Ben kendi 
içimden geleni yapıyorum. Bu çok 
önemli. Çocuklarınızın üzerinde bir 
şeyler yapmaları için baskı uygulamayın. Onlar okurken hiç öğretmenleriyle 
tanışmadım. Her şeylerini en güzel şekilde kendi başlarına yapabildikleri için 
hiçbir işlerine karışmadım. Evliliklerine 
de karışmadım. Herkes kendi hayatını 
kurdu. Akıllı ve mantıklı düşünerek 
evlilik yaptılar. Allah onlara ikişer tane 
de sağlıklı çocuk verdi. Bundan daha 
büyük mutluluk ne olabilir? Şunu 
demek istiyorum; çocuklarım hiçbir 
zaman beni üzmedikleri ve benden bir 
şeyler beklemedikleri için bana göre 


hayatlarında daha çok başarılı oldular. 
Belki ben etkili olsaydım bu kadar 
başarılı olmazlardı. 


Peki, baba olarak damadınız 
Cihan Bey'i nasıl görüyorsunuz? 
Nasıl bir babadır? 

H.Ç.: Çocuklarını çok sever ve ilgilidir. 
Evlatları için örnek bir baba, çok çalışkan. O çocuklarıyla benden daha çok 
ilgileniyor. Ve o çocuklarını sevmesini 
çok daha iyi biliyor. O sevgiyi verdiği 
için çocuklar da onu seviyor. O çok 
önemli bir şey. Çocuklar bir kere babalarından korkmuyor. Korkuyla sevgi 
olmaz. Onlar babalarını sevdikleri için 
seviyorlar. Bu çok önemli bir meziyet. 
Benim damadım kendiyle çok barışık. 
Ben onun kadar barışık biri değilim. 
Kendine barışık olmak çok önemli bir 
şey. Eve işi taşımıyor. Ben stresli olduğum zaman eve biraz yansıtabiliyorum. 


Torunlarınızla birlikteyken neler 
yapmaktan keyif alıyorsunuz? 
H.Ç.: Ben onlarla ne yaparsam 
yapayım keyif alıyorum. Onlar dersi 
sevmedikleri için ben onları derse 
zorlamıyorum. Onlar da bu yüzden 
beni seviyorlar.:) Benim için onlarla 
vakit geçirmek çok farklı bir şey. Küçük olan torunumla oturup saatlerce 
muhabbet etmek beni çok mutlu ediyor. Çok farklı konular açıyor, beni 
deşarj ediyor. Gelir gelmez bana o 
kadar güzel şeyler sunuyor ki sürekli 
bir şeyler anlatıp önüme koyuyor. 
Ablası mesela bunları anlatmayı sevmiyor. Karakterleri farklı. Ama güzel 
tarafları birbirlerini çok seviyorlar. 
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Aralarında başka bir grupla bir şeyler çıktıkları 
zaman hemen beraberler. Hiç ayrıldıklarını görmedim. Hemen birleşiyorlar. 


Cihan Bey, baba olunca hayatınızda neler 
değişti, baba olmak nasıl bir duygu? 
CIHAN CESUR: Baba olduktan sonra 
gerçekten hayatınız her anlamda çocuklara 
odaklanıyor. İşinizle ilgili kararlar aldığınız zaman 
geleceğe yönelik planlar yapmaya başlıyorsunuz. 
Gündelik hayatta zaten çocuklara fokuslu yaşıyoruz. Tatil planlarımız, gelecek planlarımız derken 
tamamıyla her şey onların merkezinde gidiyor. 
Geçmişe göre kıyasladığımızda eskiden anne 

ve babalar karar alıp çocukları da ona uyardı. 
Şu anda gördüğüm herkes daha fazla çocuğuna 
odaklanarak yaşıyor ve herkes de bu konuda 
önemli fedakarlıklar yapıp gelecek planlarını da 
onlara yönelik yaptığını görüyorum. 


Peki, onları büyütürken nelere dikkat 
ediyorsunuz? 

C.C.: Doğrusunu söylemek gerekirse çocuklarımla diyaloğumda en fazla önem verdiğim şey sevgi, 
zaman ayırma ve onları dinlemek. Bunun dışında 
yönlendirmeyle alakalı konularda çok fazla katkım 
olduğunu söyleyemem. Bu konuları daha çok 
eşim yönlendiriyor. Ama mümkün olduğunca 
zaman ayırıp, onları dinleyip, yeri geldiği zaman 
oyun oynayıp vakit geçirmeye çalışıyorum. 


Peki, karakterler olarak oğlunuz ile kızınızı anlatmanızı istesek nasıl bireylerdir? 
C.C.: Kızım ve oğlum birbirinden biraz farklı. Kızımı 
biraz daha kendime benzetiyorum. Kızım gerçekten 
kendiyle barışık, kendiyle vakit geçirmeyi seven, 
daha rahat ve çok fazla her şeyi dert etmeyen, eğlenceli biri. Oğlum biraz daha her şeyi ciddiye alan, 
sorunları biraz daha kendine göre problem yapan 
biri, yaşma göre çok olgun. Ama ikisi de bence bana 
göre mükemmel çocuklar. Birbirlerinden farklılar 
ama kendi aralarında da çok iyi anlaşabiliyorlar. 


grmmmrrrr — — m) 
“BABAM BENİM İÇİN ÇOK 
BÜYÜK BİR GURUR” 


Burcu Hanım, sizden babanızı dinlemek 
istersek, nasıl bir babanız vardır? 

BURCU CESUR: Hayatım boyunca hep bunu 
söylüyorum. Çok şanslı olarak doğmuşum. Böyle 
bir ailede doğup, böyle bir babaya sahip olduğum 
için çok şanslıyım. Çünkü onun bizi büyütmesiyle 
bu noktalara geldik. Hep arkamızda dağ gibiydi, 
hala bir derdim olduğunda ilk aradığım insan 
babamdır. Çocuklarımı da aynı onun bizleri büyüttüğü gibi büyütmek istiyorum. Onların bize verdiği 
güveni vermek istiyorum. Sırtlarını dayadıkları 
zaman anne ve babaların her zaman olduklarını 
hissettirmek istiyorum. Hep gurur duyduk, hep 
başarılarını takip ettik. Onunla beraber büyüdük. 
Babamıza hep danıştık. Belki bazen kendi başımıza 
bir şeyler yapalım istedik ama onun kızı olarak ona 
yakışacak şekilde yaşamak istedik. Bu çok büyük 
bir şans. Önümüzde hem bir baba olarak hem de 
iş adamı olarak çok kuvvetli bir karakter vardı ve 
bu bizim için çok büyük bir şanstı. Derler ya ben 
kralın kızıyım gerisine gerek yok diye. Öyle bir babam var. Babam benim için çok büyük bir gurur. 


Peki, eşiniz nasıl bir babadır? 

B.C.: Eşim çok komik bir baba. Cihan iş seyahatine gittiği zaman çocuklarım “babam ne zaman 
gelecek” diye sürekli soruyorlar. Çünkü ben evde 
biraz daha Alman disiplini yaşatıyorum. O yüzden 
benden biraz sıkılıyor ve babalarını çok özlüyorlar. 
Babaları onların neşe kaynağı. Hep diyorum eşim 
baba olmak için doğmuş, gerçekten baba olmak 
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ona çok yakışıyor. Çocuklar korkunç bir sevgiyle 
babalarına yanaşıyorlar. Çok mutlu bir baba. Onlarla 
oyunlar oynuyorlar, sonra bir bakıyorum dertleşiyorlar. 
Onların aynı zamanda oyun arkadaşı. Onlara ileride 
inşallah yol gösterecek olan kişi. Bu konuda çok şanslıyım. Babam, eşim ve oğlum olarak hayatımdaki tüm 
erkeklerden dolayı çok şanslıyım. Gerçekten Allah'ın 


e 


sevgili kullarından bir tanesiyim. Hep iyilere rast geldim. 


Babanızla bir araya geldiğinizde hala babakız özel zamanlarınız var mıdır? 

B.C.: Benim her şeyimde ilk aradığım kişi babamdır. 
Bir derdim varsa hemen babamı ararım, bir sevincim 
varsa ilk babamla paylaşırım. Ben hep babasının 
kızıydım ve sanırım hep de öyle devam edecek. 


Ben babasına aşık bir kız olarak büyüdüm. Allah da 
uzun ömürler versin hep öyle devam etsin istiyorum. 
Onun yeri hiçbir zaman değişmedi. Sorunumda da 
sevincimde de sıkıntımda da hep ilk o vardır. Güven 
duygusu herhalde bunu sağlıyor. Onunla bunları 
paylaşmak beni daha da mutlu ediyor. 


Defne ile Berk'e de soralım... Sizce babanız 
nasıl biri? 

DEFNE CESUR: Babam çok eğlencelidir. Hep 
oyun oynarız. Kötü bir şey olduğunda onunla paylaşınca mutlu olurum. 


BERK CESUR: İyi bir babam var. Onu çok seviyorum, iyi futbol oynuyor. 


Plastik Cerrahi Uzmanı olarak yıllardır pek çok başarılı estetik operasyonun altına imza atan Op. Dr. Ersin Gönüllü özel hayatında da tam 
bir doğa ve hayvan aşığı. Yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarda doğayla baş başa kalmaya çalıştığı seyahatler yapan ve altı yaşını 
dolduran kızı Labne ile vakit geçirmekten büyük keyif alan Op. Dr. Ersin Gönüllü, dört buçuk yıldır çekirdek ailesinin bir üyesi olduğunu 
ve hep de öyle kalacağını söylediği Labne ile babalık duygusunu da dolu dolu yaşıyor. En sevdiği özelliğinin evin kapısını açar açmaz her 
gün aynı heyecanla ve mutlulukla kendisini karşılaması olduğunu söyleyen Op. Dr. Ersin Gönüllü Babalar Günü'ne özel, kızı Labne'nin 
kendisine yaşattığı babalık duygusunu, aralarında oluşan baba-kız ilişkisini, bir köpeğin bir insana verebileceği karşılıksız büyük sevgiyi ve barınaklarda bulunan sahipsiz, yardıma muhtaç yuva arayan hayvanları sahiplenmenin önemini Klass okurları için konuştuk. 


Mesleki tecrübelerinizi son 
teknoloji ile birleştirerek pek 
çok başarılı estetik operasyonun altına imza atıyorsunuz. 
Özel hayatınızda da doğaya ve 
hayvanlara karşı büyük bir sevgi 
beslediğinizi ve bir de köpeğiniz 
olduğunu biliyoruz. Babalar Günü 
vesilesiyle evladınız gibi gördüğünüz Labne ile bağınızı konuşmak 
istedik. Bize öncelikle hayvan 
sevginizi, Labne ile nasıl tanışıp onu sahiplendiğinizi anlatır 
mısınız? 

Bir yakınımızın, yeni anne olan bir 
köpeğin sekiz yavrusuyla birlikte 
barınağa bırakılmak üzereyken tüm 
köpekleri koruması altına aldığını ve 
sahiplendirmek istediğini öğrendik. 
Sonrasında bu yavrulardan birini 
sahiplendik. Fakat Köpük adını verdiğimiz bu yavru çözümü olmayan bir 
hastalığa yakalandı ve birkaç ay içerisinde ne yazık ki Köpük'ü kaybettik. 
Birkaç ay sonra yavruların tamamının 
kendine birer ev bulduğunu, fakat 
annenin hâlâ bir ailesinin olmadığını öğrendik ve Labne'nin aramıza 
katılması böyle gerçekleşti. Labne bize 
yavrusu Köpük'ün yadigârı bir nevi. 
Dört buçuk yıldır çekirdek ailenin bir 
üyesi ve hep öyle olacak. 


Hayvanlar da insanlar gibi kişilik 
sahibi varlıklar. Köpeğinizin 
kişilik özelliklerinden, size olan 
bağlılığından ve sevdiğiniz özeliklerinden bahseder misiniz? 

Günün hangi anında olursa olsun içindeki heyecan asla bitmiyor. Duygusal 
zekâsı oldukça gelişmiş durumda ve 


hüznü de sevinci de hemen algılayarak 
ikisini de paylaşmaya çalışıyor. En sevdiğim özelliği ise evin kapısını açar açmaz 
her gün aynı heyecanla ve mutlulukla 
bizi karşılıyor olması. Bu sayede daha o 
anda günün tüm stresi bitiveriyor. 


Size hangi halleriyle babalık 
duygusunu yaşatıyor? Ona karşı 
duyduğunuz en özel hisleri, onu 
nasıl sevdiğinizi ve tıpkı bir 
evlada bağlandığınız gibi nasıl 
bağlandığınızı anlatır mısınız? 
Verebildiğini karşılıksız olarak sonuna 
kadar siz istemeseniz de cömertçe 
vermesi, her zaman bir desteğe ve 
yardıma ihtiyacının olma ihtimali, konuşamasa da gözünüzün içine bakarak 
bir şeyler anlatmaya çalışıyor olması, 
her zaman etrafı merakla ve heyecanla 
keşfetmeye çalışması ve mental olarak 
asla büyümeyecek bir çocuk zihni 

ile kalacağını biliyor olmak ona bir 
çocuğa nasıl davranmanız gerekiyor 
ise o şekilde yaklaşmanızı sağlıyor bir 
şekilde. Bir noktadan sonra o sizin 
çocuğunuz, siz de onun ebeveyni 
oluyorsunuz kaçınılmaz şekilde. 


Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde 
neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 

Kesinlikle ilk sırada oyun oynamak yer 
alıyor. Labne şu anda altı yaşını geçti 
fakat 16 yaşında da ruhu bir çocuk 
gibi olmaya devam edecek ve hiç 
büyümeyecek. Durumun beki de en 
eğlenceli tarafı bu. Oyunun haricinde 
kısa ve uzun yolculuklar yapmayı ve 
sırnaşık şekilde koyun koyuna uyumak 
da favorilerimiz arasında. 


“BU İŞİN TİCARETİNE KATKI 
YAPILMAMASINI, SAHİPSİZ 
KALMIŞ OLAN VEYA YUVA 
ARAYAN HAYVANLARIN SAHİP- 
LENİLMESİNİ ÖNERİRİM” 


Babalar Günü'nde çocuğu olmayan herkese bir köpeği bir kediyi 
ya da yardıma muhtaç bir 
hayvanı evlat edinmelerini 
önerir misiniz? 

Herhangi bir evcil hayvanı sahiplenmek çok büyük 
sorumluluk ve vakit isteyen bir 
fedakarlıktır. Hele ki köpek gibi 
hem duygusal hem de fiziksel 
olarak bakıcısına üst düzeyde 
bağımlı olan bir hayvanı sahiplenmek çok daha fazla özveri 
gerektirir. Onun ihtiyaçlarını 
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gidermeden herhangi bir gününüzü 
geçirme ihtimaliniz yok. Bu yüzden bu 
sorumluluğu gerçekten alabilecek ve 
sahiplendiği hayvanı ömrünün sonuna 
kadar koruyabilecek imkanları olan 
herkese muhakkak öneririm. Verdiğinizden çok daha fazlasını alacağınızı 
garanti edebilirim. Barınaklarda yuva 
bekleyen sayısız hayvan mevcut. Bu 
işin ticaretine katkı yapılmamasını, 
sahipsiz kalmış olan veya yuva arayan 
hayvanların sahiplenilmesini öneririm. 
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KAPADOKYA'NIN SON GÖZDESİ 


SERAPHIM CAVE HOTEL 


GÖRKEMLİ BİR ORGANİZASYONLA 
KAPILARINI AÇTI 


Kapadokya'da kapılarını görkemli bir davetle | 
açan Seraphim Cave Hotel'in Ortakları Nihat | 
Çimen ve Gökhan Kanat iki gün süren kutlama |... 
organizasyonu boyunca kusursuz bir ev sahipliğinin altına imza attılar. © 


Kültür turizminin gözde merkezlerinden Kapadokya'nın 
son gözdesi Seraphim Cave Hotel iki gün süren renkli 
bir davet serisiyle kapılarını açtı. Hafta sonu düzenlenen 
muhteşem bir organizasyonla Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa Köyü'nde yer alan otelin açılışına iş, siyaset ve sosyal 
yaşam dünyasının tanınmış isimleri katılarak keyifli bir 
açılış gerçekleşti. Seraphim Cave Hotel kurucuları Nihat 
Çimen ve Gökhan Kanat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
açılış seremonileri unutulmaz anlara sahne oldu. 
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Göksel Öner - Asuman - Nihat Çimen - Burcu Numanoğlu » Gökhan Kanat 


Kültür Turizminin gözde merkezi 
Kapadokya'nın ruhunu yansıtan 
Seraphim Cave Hotel hafta sonunu 
kapsayan görkemli bir organizasyonla kapılarını açtı. Seraphim 
Cave Hotel Kurucuları Nihat 
Çimen ve Gökhan Kanat ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda 
misafirler otel açılış günü öncesinde 
keyifli bir akşam yemeği eşliğinde 
düzenlenen eğlence ile renkli saatler geçirdiler. Ertesi gün misafirler 
sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen 
balon turu ile unutulmaz anlar 
yaşarken Balon uçuşu sonrası mini 
bir kutlamayla birlikte sertifikalarını 
aldılar. Ardından Kapadokya'nın 
tarihi yerlerini rehber eşliğinde 
gezerek çekindikleri fotoğraflarla 
anı ölümsüzleştirdiler. Pazar günü 


gerçekleşen resmi açılış töreninde 
Seraphim Cave Hotel kurucu ortaklarından Nihat Çimen konuklara 
kısa bir açılış konuşması yaptı. 
Misafirlerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu 
belirten Nihat Çimen, tarihi 1853 
yılına dayalı olan otelin tarihi dokusunu bozmadan kalite ve konforu 
misafirlerine en iyi şekilde sunmak 
için çok çalıştıklarını ve 23 odadan 
oluşan otelin her bir odasının 

farklı bir konseptle oluşturulduğunu 
söyledi. Otelin büyük bir emek ve 
ekip çalışmasıyla hayata geçtiğini 
dile getirerek, başından beri işlerini 
büyük özveriyle yapan başta Burcu 
Numanoğlu ve Göksel Öner olmak 
üzere tüm ekibe teşekkür etti. 
Haber: Uğur Atun 
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# N 1 Ediz Tuncay - Mustafa Özer : Saffet Sancaklı : Asuman - Nihat Çimen - Mete - Neylan Vardar - Berna Tuncay 
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Tüm konukların şıklıklarıyla göz kamaştırdığı açılış davetinde Nihat Çimen'in eşi Asuman Çimen'e 
yaptığı nikah sürprizi başta Asuman Çimen olmak üzere konuklara da büyük sürpriz oldu. 


(a) 


Çimen çiftinin dostlarının temsili şahitlikleri eşliğinde nikah tazelemesi açılışa ayrı bir renk kattı. 


SÜRPRİZ BİR TÖRENLE 
NİKAH TAZELEDİLER 


Havai fişek ve mini balon gösterisiyle başlayan açılışta Nihat 
Çimen'in eşi Asuman Çimen'e yaptığı nikah sürprizi başta 
Asuman Çimen olmak üzere konuklara da büyük sürpriz olurken, Çimen çifti nikah tazeleyerek açılışa ayrı bir renk kattı. 
Otelin açılışında sahne alan Deha Bilimlier, şarkıları ve müthiş enerjisiyle misafirleri coşturarak eğlence dolu saatler 
yaşattı. Deha Bilimler bir ara Nihat Çimen'i sahneye alarak 
birlikte harmandalı oynadılar. Misafirler tüm gece şarkılara 
eşlik edip, bol bol dans ederek unutulmaz anlar yaşadılar. 


Seraphim Cave Hotel eğlence dolu açılış davetine katılanlar arasında açılışın onur konuğu Jolly Tur Yönetim Kurulu 

Başkanı Mete-Neylan Vardar çifti, Ediz-Berna Tuncay , Emil- 

Şükran Güzeliş, Kerem Tunçeri, Saffet Sancaklı, Bülent Ilgaz, 

Ferihan-Şinasi Yurtsever, Lütfü-Ayşe Sapmaz, Salih Zeki-Medine Ceylan, Muammer-Fisun Kapucuoğlu, İsmail Kara-Yeşim 
Nihat - Asuman Çimen - Berna - Ediz Tuncay Tamtürk ve Coşkun-Dilek Aktürk gibi isimler vardı. 
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Meltem - Mehmet Diribaş 
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Davetin onur konukları arasında yer 
alan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve zarif eşi Neylan 
Vardar Seraphim Cave Hotel'in muhteşem bir otel olduğunu ve bu özel 
yatırımlarından ötüren Nihat Çimen 
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(Göksel öner: Burcu Numanoğlu | ve Gökhan Kanat'ı tebrik ettiler. 
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Tarihi 1853'e dayanan Seraphim Cave Otel'in açılışında nikah tazeleyerek tüm 
konuklarını şaşırtan ve gülümseten Asuman-Nihat Çimen çifti tebriklerin 
ardından konuklarını ailesiyle birlikte kusursuz bir ev sahipliğiyle ağırladı. 
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Salih Zeki Ceylan - Saffet Sancaklı - Muammer Kapucuoğlu - Mehmet Diribaş 
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Bülent Ilgaz * Nihat Çimen * Kerem Tunçeri / e ii 


Seraphim Cave Hotel Ortağı Nihat Çimen 
açılış organizasyonu boyunca tüm konuklarıyla yakından ilgilendi. Kapadokya'nın 
gözde otelinin açılış davetine katılan isimler 
arasında ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri 
ile ünlü işletmeci Bülent Ilgaz da vardı. 
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Kutay : Ediz - Berna - Berkay Tuncay 
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| Arnavutköy Revma Balık'ın Sahibi Ediz Tuncay açılış davetine zarif 
4 eşi Berna Hanım ve oğulları Kutay ve Berkay Tuncay ile katıldı. 


Mustafa Özer Mehmet Maraşlı - Gökhan Kanat - Arzu Maraşlı 


— 


Gi N 
0 i 
e SW > 

e 4 


r yi) Edi 


Vİ, ÜN Hye a X74 id 


Kaliteyi ve konforu en iyi şekilde sunmak için çok çalıştıklarını söyleyen Seraphim Cave 
Hotel'in Kurucularından Nihat 


Çinem bu mutlu günlerinde 
yanlarında olan dostlarına ailesiyle birlikte teşekkür etti. 


Seraphim Cave Hotel'deki ikinci günlerine sabahın ilk ışıkları ile başlayan konuklar gerçekleşen balon 
turu ile unutulmaz anlar yaşadılar. Balon uçuşu sonrası mini bir kutlamayla birlikte sertifikalarını 
alan ünlü isimler yaşadıkları deneyimin unutulmaz olduğunu belirttiler. Ardından Kapadokya'nın 

İ tarihi yerlerini rehber eşliğinde gezerek çekindikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler. 
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“SERAPHİM CAVE HOTEL, KAYADAN OYMA ODALARI, 


Turizm dünyasındaki yatırımlarını son olarak Türkiye'nin dünya çapında dikkat çeken bölgesi Kapadokya'da ortağı Gökhan Kanat ile imza attıkları Seraphim Cave Hotel ile taçlandıran Nihat Çimen şu sıralar bu özel yatırımının 
keyfini sürüyor. Türk turizminin hizmetine özel bir otel sunan Nihat Çimen, özel mimarisinin yanı sıra otellerinin 
sahip olduğu özellikler ve hizmet kalitesiyle kısa sürede yerli ve yabancı turistin dikkatlerini çektiklerini belirtiyor. Seraphim Cave Hotel Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı Nihat Çimen, Seraphim Cave Hotel'in hayata 
geçiş öyküsünü, hizmet kalitesini ve hedeflerini Klass'a anlattı. 


Nihat Bey, turizm dünyasındaki 
yolculuğunuzu Kapadokya'da 
çok özel bir otel projesi ile 
taçlandırdınız. Seraphim Cave 
Hotel'e yatırım yapıp onu hayata 
geçirme düşüncesi nasıl gerçekleşti? Ortağınız Gökhan Kanat 
ile bu otel projesinde nasıl bir 
araya geldiniz? 

Türkiye'de Kültür turizmi her geçen 
gün değer ve önem kazanmakta, 
bizler de bu yükselen trende turizmci olarak uyum sağlamak istedik. 
Ortağım Gökhan Kanat'ın bu projeye 
başlamış olup beni de bu projede 
görmekten onur duyacağın söylemesi 
ve ticari veriler beni bu muazzam 
projeye ikna etmeye yetti. 


Seraphim Cave Hotel'in çok 
özel bir hikayesi var. Öncelikle 
otelinizin konumlandığı yerin ve 
bize bu güzel otelin öyküsünü 
anlatabilir misiniz? 
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Otelimiz, bilindiği üzere “Kapadokya Bölgesinin Güneşi” anlamına 
gelen orijinal ismi ile Sinasos şimdiki 
adı ile Mustafapaşa Köyü'nde yer 
almaktadır. Bu köy eski bir Rum 
Köyü olup 1924 yılında mübadele görmüştür. Dönemin zengin 
Rum'larının yaşadığı bu köyde, SE- 
RAPHIM RİZOS ailesine ait, yapım 
yılı 1853'e dayanan, eski konaklardan oluşan ve Kültür Bakanlığı'nca 
korunmaya ait eser olarak tescillenmiş bir alana, tarihi dokusuna hiçbir 
zarar vermeden modemize edilen 
Seraphim Cave Otel'in kapısında, 
bir kitabe, iç avlusunda çift başlı 
Rum Çeşmesi bulunmaktadır. 


“OTELİMİZ, AVLULARA VE 
KAYADAN OYMA ODALARA 
SAHİPTİR” 


hizmet kalitesi, geniş yeşil 
bahçesine yayılan özel kahvaltı alanları, SPA, Türk hamamı, kapalı yüzme havuzu 
ve at maneji alanlarıyla fark 
yaratmaktadır. Otelimizde 
konuklarımıza sürprizlerle 
dolu konaklama deneyimi 
sunarak kendilerini birebir 
bir ilgiyle ağırlamaktayız.” 


Otelinizin fiziki özellikleri nelerdir? 
Otelimiz, bölgede ender sayılacak şekilde 
düz bir alana yayılmış olup güzel bahçeleri, 
avluları ve kayadan oyma odalara sahiptir. 


Kapadokya bölgesinde birbirinden 
özel otel projeleri bulunuyor. Seraphim Cave Hotel hangi özellikleri ile 
bölgede fark yaratacak? 

SERAPHIM CAVE OTEL hizmet kalitesi, 
geniş yeşil bahçesine yayılan özel kahvaltı 
alanları, SPA, Türk hamamı, kapalı yüzme 
havuzu ve at maneji alanlarıyla fark yaratmaktadır. Otelimizde konuklarımıza sürprizlerle dolu konaklama deneyimi sunarak 
kendilerini birebir bir ilgiyle ağırlamaktayız. 


Siz otelinizdeyken en çok neler yapmaktan keyif alıyorsunuz? 

Gündüz bahçe keyfi ve akşam teras barda 
gün batımı ve yöreye ait şarap keyfi yapmak apayrı haz veriyor. 


Kapadokya dünyanın sayılı bölgelerinden birisi. Seraphim Cave Hotel 
ile dünya çapındaki hedefleriniz 
nelerdir? Otelinizin Kapadokya'nın 
tanıtımı için etkili olacağını düşünüyor musunuz? 

Günümüzde artık insanlar teknoloji sayesinde yeni olan her konudan kısa zamanda 
haberdar olabiliyor ve bu gelişmeler hiç 
şüphesiz Kapadokya'nın da dünya çapında 
tanınmasına yardımcı oldu. Bizim hedefimiz 
ise hem Kapadokya'nın dünya genelinde 
daha fazla tanınmasına vesile olmak hem 
de böylesi doğa harikası bir bölgeye gelen 
misafirlere Seraphim Cave Otel kalitesi yaşatmak. Bu bağlamda otelimiz Kapadokya 
için mutlaka bir ivme kazandıracaktır. 


“ÜST SEVİYEDE EN KALİTELİ HİZMETİ 
VEREREK KAPADOKYA VE ÜLKE TURİZ- 
MİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ” 


Şimdi yaz dönemi yaklaşıyor. Yaz döneminde Kapadokya turizmi nasıldır 
ve siz bu yaz dönemini nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? 

Kapadokya'da turizm yılın on iki devam 
etmektedir fakat Nisan ayı itibariyle yüksek 
sezon başlar, yaz döneminde en üst seviyeye 
çıkar ve Ekim ayına kadar devam eder. 
Kapadokya, bulunduğu konum itibariyle 
Anadolu'nun ortasında olması ve kolay 
ulaşım yolları sayesinde yerli turistin, dünya 
genelinde ise kültürel turizme önem veren 
yüzbinlerce hatta milyonlarca yabancı turistin 
ilgi odağı olmaktadır. Seraphim Cave Otel 
ailesi olarak bizim planımız bölgeye ve otelimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize 
en üst seviyede en kaliteli hizmeti vererek 
Kapadokya ve ülke turizmine katkı sağlamak. 


Kapadokya'da başka yatırımlarınız 
olacak mı? Otelcilik konusundaki 
hedefleriniz nelerdir? 

Şuan için Kapadokya'da değil fakat İstanbul Taksim, 3. Havalimanı ve Bodrum projelerimizle alakalı ortağımla sürekli olarak 
toplantılar yapmaktayız. 


Son olarak bizimle iş hayatınızdaki 
kurallarınızı paylaşabilir misiniz? 

İş hayatımızdaki kurallarımız çok basit; dürüstlük vazgeçilmezimiz olup yapacağımız 
her işi sevgi ile eğlenerek ve kaliteden ödün 
vermeden yapmak. 


Nihat Çimen 


Penti Pazarlama Direktörü Pınar Lafçı 
© ve Penti Pazarlama Müdürü Dilek «10; 
Billor Yılmaz'ın ev sahipliğinde #yaz- i Ç 
benimle temasıyla gerçekleşen davette Penti'nin 2018 plaj koleksiyonu ! 
konukların büyük beğenisini kazandı. 


Türkiye'nin lider çok kategorili iç giyim moda perakende markası Penti, 2018 Plaj Koleksiyon lansmanını Soho House Istanbul'da gerçekleştirdi. #YazBenimle temalı lansmana moda, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının gözde isimleri katılım gösterdi. Penti Pazarlama Direktörü 
Pınar Lafçı ve Penti Pazarlama Müdürü Dilek Billor Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete aralarında Işıl Reçber, Aslıhan Karalar, Aslı 
Kızmaz, Merve Sevi, Özge Peker, Müjde Uzman, Lal Denizli, Cansen 
Yeni Kut, Kübra Açil, Fatmagül Fakı, Ece Vahapoğlu, Arzu Kunt, Petek 
Ertüre, Öznur Yakın'ın da bulunduğu ünlü isimler katıldı. C Sguared 
DJ'liğinde müzik dolu bir lansmana imza atan Penti'nin bu özel daveti 
renkli anlara sahne oldu. 
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Omurilik felçlisi milli $# ““ 
tenisçiler Ebru Bul-7 * 
gurcu ve Fatih Karataş 
2020 Tokyo Paralimpik | 
Olimpiyatları'na katı-E 
labilmeleri için gerekli 
şartların oluşabilmesi 
amacıyla gerçekleşti- * 
rilen 3. Beykoz Konakları Alışveriş Şenliği'ne 
katıldı. Milli Tenisçiler 
etkinlikte kendilerine 
destek veren herkese 
teşekkürlerini iletti. 


Beykoz Konakları Sosyal Yardımlaşma elde edilen tüm gelirleri omurilik felçlisi milli 
Vakfı'nın düzenlediği, 3. Beykoz Konakları tenisçiler Ebru Bulgurcu ve Fatih Karataş'ın 
Alışveriş Şenliği renkli anlara sahne oldu. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katı- 
Kosifler Oto Kavacık'ın ana sponsorluğunda labilmeleri amacıyla gerekli şartların oluşabil- 
Sinan Kosif ve Cihan Kosif'in ev sahipliğinde mesi için harcadı. Kıyafetlerden mücevherata 
gerçekleşen alışveriş şenliğine iş, sanat ve aksesuarlardan yiyeceklere birçok ürün yelpa- 
sosyal yaşam dünyasının önde gelen isim- zesiyle hem Beykoz Konakları sakinlerine hem 
leri yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden önemli de şenliğe katılan birçok hayır severe keyifli 
markaların yer aldığı alışveriş etkinliğinde bir gün geçirten alışveriş şenliğinde dj'ler de 
hayır severler ve firma sahipleri satışlardan çaldıkları hit şarkılarla etkinliğe destek verdi. 
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| “TÜRKÜLERİMİZ HAYAT GiBi “ 01 
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Güçlü sesi ve yorumu ile türkülere hayat veren ünlü sanatçı Kubat, çıkarttığı ilk 10 albümünden sonra kariyerinin ikinci yarısının ilk dakikalarını dillerden düşmeyecek 

şarkılarının yer aldığı “Türküyüz” albümüyle karşılıyor. 

Geçmişten günümüze gelen türkülerin sadeliğini bozmadan büyük üstatlarla birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda yenilikçi ve modern tınılarla şarkıları yorumlayan 

Kubat, türkülerin birleştirici gücünü albüm kapağına da 

taşıyor. Sanatın tüm güzelliklerini albümünün içine ve 
dışına yansıtarak sevenlerinin unutamayacağı bir çalışmaya imza atan güçlü yorumcu Kubat, Türküyüz” albümünün ortaya çıkış hikayesini Klass'a anlattı. 
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Fotoğraflar: Ahmet Çevik 


N Mekan: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel 
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Yine harika bir albümle 
karşımıza çıktınız. “Türküyüz” albümünün ne gibi bir 
hikayesi var, sizden dinleyebilir miyiz? 

Bir önceki albümümde yaptığımız röportajda onuncu albümümü çıkartmıştım ve birinci devreyi kapatıyorum demiştim. Bu 
albümüm benim ikinci devremin ilk dakikaları olduğu için ilk 
albüm heyecanı gibi iyi girmem 
lazım diye düşündüm. O çocuk 
ruhu yine yakaladık. Türkülerin 
yeri benim için bambaşka. Yine 
güzel bir türkü albümü olsun 
istedim. Ama her albümde 
yarısı türkü yarısı yeni bestelere 
yer veriyordum. Yeniliklere de 
çok açığım. O müzikal tatminlerimizi her zaman albümlerde 
denedik. Trt'de 6500-7000 
civarında türkü var. Bunların 3 
bin tanesini biliyorum. Türküyüz albümü için çok ciddi bir 
çalışma sonrasında 300 tanesini 
seçtik. Elemek çok zordu. 12 
tane türkü bulmam gerekiyordu. Zaten bir kısmı mutlaka 
olmasını istediğim türkülerdi. 
Sonra eleye eleye bu türküler 
ortaya çıktı. O kadar zor bir iş 

ki herkesin bildiği, birkaç tanesi 
hiç duyulmamış, gün yüzüne 
çıkmamış türküler. Ama hedefim her şeyden önemlisi albümdeki sadeliği bozmamaktı. Hem 
otantik olacaktı hem sade hem 
de yenilikçi bir sound olması 
gerekiyordu. Biz bu ikisinin ortasını bulmak için çok zorlandık. 
Ama o seçtiğim 300 türküyü 
elbet bir gün okuyacağım. Onlar 
hakikaten en çok sevdiğim türküler. Türkülerin de bu çağlarda 
hem sade hem otantik hem de 
modern tınlamasını istedik. Öyle 
bir sound bulmamız gerekiyordu. Sevgili aranjörümüz yine 
harika işler çıkarttı. Başımızda İsmail 
Derker vardı, aranjörümüz Mehmet 
Hamdi İşbudak'tı. İsmail Derker ve 
Mehmet Hamdi İşbudak ile birlikte 
bir araya gelip kafa kafaya verdik. 
İsmail Derker otantik kısmını korudu, 
Mehmet Hamdi İşbudak düzenlemeleri yaptı ve modern kısmı yakaladı, 
ben de ortayı buldum. Elbirliğiyle çok 
güzel bir albüm ortaya çıkarttık. 


Albümün adı da çok farklı... 
“Türküyüz” isminin fikri nasıl 
oluştu? 

Bu çok içime sinen bir albüm oldu. 
Stüdyo aşamasında farklı heyecanlar 
da yaşadık. Sadeliğin güzelliğini ve 
gücünü ortaya çıkartmak istedik. Çok 
büyük bir beste yaparsın ama 2-3 notayla o kadar çok kalbimize dokunacak şeyler yakalarsın ki o bir yerden 
sonra sizin en sevdiğiniz şarkılar olur. 
Biz de aranjelerde düzenlemelerde 
bunlara çok dikkat ettik. O duyguya 
asla zarar vermeyecek şeylerin olması 
lazımdı. Bunu yakalamak çok zor. 
Çünkü o eserlere yenilikçi bir şeyler 
yapıyorsun. Güncel soundu vereyim derken eser bir sürü şey istiyor. 
Oraya bir efekt atayım, buraya bir 
piyano koyalım, buradan gitar gelsin 
diyerek değil de yerinde ne ise onu 


yapmaya çalıştık. Bunu aramak da 
çok uzun sürüyor. 6-7 ay stüdyo aşamamız sürdü. Repertuar aşamasıyla 
zaten 2 senedir uğraşıyorum. Bu arada başka eserleri de denedik. Sesimin 
uymadığını düşündüğüm eserler de 
oldu. Finalde bu türkü albümü şekillendiğinde albüme bir isim koymamız 
gerekiyordu. O kadar çok arkadaşımı aradım ki albümü anlatacak 
güzel bir isim bulamıyordum. Nebil 
Özgentürk'e kadar bütün dostlarımızı, abilerimizi aradık. Yüzlerce isim 
düşündük. Hakan Kural arkadaşımla 
daha önce down sedromlu çocuklar 
için bir projede bir araya gelmiştik. 
Down sendromlularla ilgili hassasiyetim var. Onlar için çok koştururum. 
Sevgili Hakan da bu isim arayışlarımıza şahit oldu. Yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı? dedi. Durumu 
anlattım ona da. 15 dakika sonra 
beni geri aradı ve “Türküyüz” ismini 


söyledi bana. Ve ben 2 aydır arayıp 
bulamadığım bu ismi duyunca aşık 
oldum. Böylece isme karar verdik. Bu 
devamının gelebileceği de bir albüm 
ismi oldu. 


“ALBÜM KAPAĞIMIZ BİR 
FOTOĞRAF SERGİSİNDEN 
OLUŞUYOR” 


Genelde albüm kapaklarında 
sanatçılar kendi fotoğraflarını 
koymayı tercih ederler. Sizin 
albüm kapağınızda birbirinden 
farklı birçok yüz yer alıyor. 
Neden böyle bir albüm kapağı 
yapmayı tercih ettiniz? 

Aslında albüm kapağı için fotoğraflar 
çektirmiştim hepsi hazırdı. Ama bunları iptal ettirdim. İsim beni çok farklı 


bir yere çekti. Grafiker arkadaşımıza gittim. Bir çalışma yapalım 
eşin dostun yüzünü alalım ya 
da Anadolu insanının yüzünü 
kullanalım dedim. Bir sürü 
yüz olsun türküleri ifade etsin 
dedim. Türkülerimiz hayat gibi 
bizi birbirimize bağlıyor. Çünkü 
biz hep birlikte türküyüz. Bir 
deneme yaptık ona da bayıldım. 
Anadolu insanın yüzündeki o 
yaşanmışlıkları kapağa taşıyalım 
istedim. Kapağımız da insanları 
birleştirici bir güç özelliği taşıdı. 
Türkülerin gücüne inanıyorum. 
Hangi görüşten olursan ol, hangi düşünceden, hangi renkten, 
hangi mezhepten olursan ol o 
türküyü hep beraber söylüyoruz. 
Bu bizim gücümüz. Birlikteliğimizi simgeleyen bir durum. 
Bunlara da çok sahip çıkmamız 
gerekiyor. “Türküyüz” kelimesi 
de o kadar çok ufkumu açtı 
ki kapakta da böyle bir grafik 
tasarım ortaya çıktı. Sonra 
bunu profesyonelleştirelim 
istedim. Başladım etrafımdaki 
fotoğrafçıları veya eşten dosttan 
Anadolu insanı portreleri rica 
ettim. 15-20 kadar gezgin 
fotoğrafçı keşfettik. Uğraştıkça 
heyecanlandım, pes etmedim. 
Derken tam bitirmek üzereyken 
Levent Yavuz adında bir üstatla 
karşılaştık. Bu üstadımız dünyada muhteşem portreler çeken 
bir fotoğraf ustası. Sonra ona 
ulaştık. 20-30 kadar eksiğimiz 
var dedik. O da kimseye bir 
tane bile kare vermediğini ama 
beni çok sevdiği için ve beni 
çok yakın takip eden biri olduğu 
için sana portfolyom açık ne 
kadar istiyorsan alabilirsin dedi. 
Eksiği tamamlamak için onun 
fotoğraf portfolyosuna girince 
iş bitmedi. Herkeste 5-6 tane 
20-30 tane varken bu üstadımızda 500-600 tane fotoğraf vardı. 
Ve hepsi birer kapak fotoğrafı gibi. 
Herkesin de emeği var ama biz güzelin ve doğrunun peşindeyiz. Bütün 
fotoğrafçı arkadaşlarımızdan özür 
diledik Levent Yavuz'u aradım dedim 
ki “Üstat albüm kapağında neden 
bir sergi olmasın?” dedim. O da tek 
fotoğrafçının olmasının daha doğru 
olabileceği fikrini düşünmüş ama 
bunu benimle paylaşmamış. Kendimi 
beğenmiş gibi görünmek istemediği 
için bu fikri saklamış. 15 tane fotoğrafçı ve herkesin farklı tınıları vardı. 
Ben zaten ilk projemde onları siyah 
beyaz yapacaktım o tınılar birbirine uysunlar diye. Levent Yavuz'la 
bu işi konuşunca bütün herkese 
teşekkür ettik ve kapaktaki yüzlerin 
hepsini Levent Yavuz'dan kullandık. 
Dolayısıyla bu albümü aldığınızda bir 
fotoğraf sergisini gezmiş oluyorsunuz. 
İçine de bu yüzleri daha büyükçe 
yerleştirdik. İçinde kendi fotoğrafımı 
da yerleştirmeyi düşündük ama sonra 
bundan vazgeçtik. Çünkü bu farklı bir 
boyuttu. Hakikaten albüm kapağımız 
bir fotoğraf sergisinden oluşuyor. Bu 
albümü alan önce Levent Yavuz'un 
fotoğraf sergisini geziyor, bir cd'yi takınca 12 tane şaheser türkü dinliyor. 
Böyle bir heyecanımız var. Albümün 
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Me 1 


ön ve arka kapağı için 150 tane 
kadar yüz var. 


“YAPMAK İSTEDİĞİM İŞİN DE ÜS- 
TÜNDE BİR ESER ORTAYA ÇIKTI” 


“Türküyüz” seri olarak devam 
eder mi yoksa başka projeler mi 
olur? 

Bence devam etmeli... Ben 
Türküyüz'ü çok sevdim. İsim çok 
güzel. Bu ismi, projeyi ve soundu 

da yakaladık. Belki hemen olmasa 
da 3 yılda bir de olsa bunu devam 
ettireceğim. Ara ara farklı çalışmalar 
da yapabiliriz ama türküler dendiği 
zaman galiba “Türküyüz” albümü 
öne çıkan albümlerden bir tanesi olacak. Bu iş çok içime sindi. Yapmak 
istediğim işin de üstünde bir eser ortaya çıktı. Albüm kapağıyla bile beni 
çok heyecanlandırıyor. Sanatın içinde 
sanat yer alıyor. Albümü alanlar 
aslında bir sanat eseri almış olacaklar. 
Üstadın 40 yıllık arşivi bu. Böyle bir 
üstadın sergisini albümümüze koyduk. Bu arada belki bir iki konserimizde de üstadın sergisini yarım saat 
gezecek insanlar, o arada Türküyüz 
konserine girecekler. İki işi bir arada 
yapacağız. Üstat da çok mutlu oldu. 
Sanat sanatı desteklemeli. Bunu çok 
az yapıyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Bundan sonra yapacağımız 
iş belki fotoğrafları kendim çekip 
koyacağım belki de iş başka bir yere 
gidecek. Zaten sanat aşkıyla yanan 
insanlarız. Ama böyle şeyler yapıp 
ortaya güzel şeyler çıkartınca insana 
da moral oluyor. Bu da gelecek 
projelerine bir enerji veriyor. Yoksa 
fark edilmeyince yapmak istediğin iş 
yarım kalınca bu şekilde kararıp sönüyorsun. İçindeki sanat aşkı sönüp 
gidiyor. Bizim bunları destekleyecek, 
bu alevi daha da yükseltecek şeyler 
bulmamız lazım. 


“BANA İYİLİK YAPANI KARŞI- 
LIKSIZ BIRAKMADIĞIM İÇİN 
HATIRLAMAM, BANA KÖTÜ- 

LÜK YAPANI KARŞILIKSIZ 

BIRAKTIĞIM İÇİN UNUTMAM” 


Sanat hayatınızın ilk yarısı çok 
iyi geçti. Şimdi sizin için ikinci 
yarının başladığını söylediniz. 
Bundan sonraki hedefler nelerdir, 
neler yapmayı düşünüyorsunuz? 
İyi başladık ve Türküyüz albümü bize 
enerji verdi. Bir kız babasıyım, kızım 
iki yaşında. Acaba onun da verdiği 
bir şevk var mı stüdyoya yansıyan? 
Muhtemelen o sadeliği aramamızdaki 
bazı bizi yönlendiren enerjileri oldu 
diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten 
çocuk olunca çok hassas oluyorsunuz. Bu aileden gelen bir miras belki 
de. Bir de bizim ailemiz ozanlıktan, 
türkülerden gelen bir aile olduğu için 
böyle bir hassasiyetimiz var. Tabiri 
caizse bir arkadaşımıza yanlış bir şey 
yapmamız çok az. Biz içimize atarız. 


Mahsuni demiş ya “Sermayem derdimdir, 
servetim ahımdır” diye. Biz de ah da yok. 
Bize böyle bazen kötü niyetle yaklaşan insanları görüyoruz. Allah doğru yoldan şaşırtmasın 
diyoruz. Ama yapılan bazı art niyetliği unutamıyorum. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu 
bilmiyorum. Bazen bir bakıyorum 20 yıllık bir 
hadiseyi unutmamışım. Halbuki unutmam, 
takılmamam lazım. Bununla ilgili, kendimle 
ilgili çok şikayetim oldu. Buna neden çok 
takılıyorum diye düşündüm. En sonunda 
bunun adını koyabildim; bana iyilik yapanı 
karşılıksız bırakmadığım için hatırlamam, 
bana kötülük yapanı karşılıksız bıraktığım için 
unutmam. İyilik yapanı hatırlamamamdaki 
sebep onları karşılıksız bırakmadığım için 
unutuyorum. Bana bir yapana ben iki-üç 
yapmışımdır. Bende vefa çok önemli bir şey. 
Hayatımı, kişiliğimi şekillendiriyor. Hakikaten 
insanı değerli gösteren şeydir vefa. Dolayısıyla 
bu kötülükler bir yerlerde hep varlar, bende 
bundan rahatsızım. Dolayısıyla bu cümleyi söyleyince anladım ki biz kötüyle kötü 
olamadığımız için, bir daha da öyle bir fırsatı 
o kişiye vermemek için bunları rafa kaldırınca 
rahatladım problem olmadı, kötülükler orada 
kaldı. Kindar bir yapım asla yok. Zaten kindar 
olsam buna takılmayıp kötülük yapana iki 
katı kötülük yapardım. Ama biz o değiliz. 

O zaman biz insanlıktan çıkmış oluruz. Biz 
madem insan olmaya geldik. O zaman bizi şekillendirecek şey bu. Ben iyilikler peşindeyim. 
Hatta o kötüye tekrardan cevap vermediğim 
için çok iyi hissediyorum kendimi. Ona da 
izin vermediğim için bir yandan da kendimi 
uyanık hissediyorum. Bana da bu insanlar ne 
kadar zeki olduğumu hatırlatıyor. Kızmamamız lazım, sadece bir daha onu yapmalarına 
izin vermememiz lazım. Ona bir daha izin 
vermezsen sıkıntı yok. Ama sürekli izin veriyorsan bir sıkıntı var. 


“GÖNÜL DAĞI ŞARKISININ KLİBİNDE 
MEMLEKETİN BÜTÜN RENKLERİNİ 
GÖRECEĞİZ” 


Peki, klip çalışmalarınızı hangi şarkılara ve ne şekilde yapmayı düşünüyorsunuz? 

Gönül Dağı'na bir klip çektik. Mardin, 
Ürgüp, İstanbul ve Trabzon'da klip için 
çekim yaptık. Çok emek verdik. Gönül 

Dağı şarkısının klibinde memleketin bütün 
renklerini göreceğiz. Bir de Musa Eroğlu'nun 
bu albümde “Firari” diye yeni bir bestesi var. 
Bu da albümdeki tek yeni beste. Aslında ben 
Musa Hoca'nın 'Nalın Dilber” adında sözler 
Karacaoğlan'a müziği Musa Hoca'ya ait 
olan türküsünü istemek için aramıştım. Bu 
türkü camiada çok sevilen hareketli bir türkü. 
Hocayı aradım iznini istedim. Bir şartım var 
dedi. Yeni bir parçam var daha 40'ı çıkmadı. 
Bunu da okuyacaksın dedi. “Firari” diye bir 
türkü, ben de çok beğendim. Dolayısıyla 
albümde iki tane Musa Eroğlu bestesi yer 
alıyor. Bir klibi Firari'ye çekiyoruz bir tane de 
Gönül Dağı'na çekiyoruz. Kliplerimiz albüm 
kapağının devamı gibi hiç emekten, zamandan, paradan kısmadan ortaya çıktı. Her 

şey de yolunda gidiyor. Bütün çabamız hata 
olmasın ve her şey yolunda gitsin diye... 
Güzel işlere imza atmamız lazım. Biz zaten 
müzik adına çok güzel noktadayız. Bundan 
sonra burayı korumak önemli. Benim isteğim 
hata yapmadan elimizden gelenin en iyisini 
ortaya koyabilmek. Yeter ki bu enerji, bu 
azim ve bu sağlık bizde olmaya devam etsin. 
Bu çizgimizi koruyalım istiyorum. 


“Hangi görüşten olursan ol, hangi düşünceden, hangi renkten, 
hangi mezhepten olursan ol o türküyü hep beraber söylüyoruz.” 


ZER 5. ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİ'NE YILDIZ YAĞDI 


Sinema, müzik, spor, sanat, iş ve yaşam kategorilerindeki en başarılı isimlerin ödüllendirildiği Altın Palmiye Ödül Töreni, Swissötel the 
Bosphorus'ta gerçekleşti. Ceylan İnşaat'ın Zer 
markasıyla ana sponsorluğunu üstlendiği 5. 
Altın Palmiye Ödülleri, Kurucu Başkanı Nedim 
Delibaş”ın ev sahipliğinde görkemli bir törenle düzenlendi. İş, sanat, spor ve sosyal yaşam 
dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy yaptı. 


Ünlü işadamı Recai Çakır başkanlığında kurulan C Majör İş'ten Sesler 
Korosu'nun üyeleri olan ünlü isimler gecede kendi branşlarında tek tek 
ödüllerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Gecenin sonunda bir 
araya gelen ünlü isimler birbirlerini tebrik ederek başarılarının devamını 
i dilediler. Recai Çakır ise her biri birbirinden değerli iş insanları ile çok 
Türkiye'nin sinema, müzik, televizyon, iş ve yaşam alanında en yakında yeni bir konserin altına imza atacaklarını belirtti. 
prestijli ödüllerinden olan Altın Palmiye Ödülleri bu yıl Ceylan ye -—z ), GULUG!N re 
İnşaat'ın Zer markasının isim sponsorluğunda 5. kez gerçekleşti. Altın Palmiye Ödülleri Kurucu Başkanı Nedim Delibaş'ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen ödül töreni iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. | 


Nedim Delibaş 


Türkiye'nin sinema, müzik, televizyon, o mutluluk duyduklarını ifade etti. İnter- 
iş ve yaşam alanında en prestijli ödül- net sitesi Altınpalmiye.com üzerinden 
lerinden olan ve bu yıl Ceylan İnşaat'ın o 2 milyon 643 bin 162 oy ile kazanan- 
Zer markasıyla isim sponsorluğunu ların belli olduğu Zer 5. Türkiye Altın 
üstlendiği 5. Altın Palmiye Ödülleri Palmiye Ödülleri'nde dünyaca ünlü 
Swissötel the Bosphorus'ta Altın Pal- sanatçılar Faydee ve Kate Linn sahne 
miye Ödülleri Kurucu Başkanı Nedim aldı. Özge Ulusoy'un sunuculuğunda 
Delibaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen gerçekleşen geceye iş, sanat, spor ve 


görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 
Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, 
Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu 
yıl beşincisini düzenlemenin gururunu 
yaşadıklarını belirtti. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl isim sponsorluğunu “Zer” markalarıyla üstlendiklerini söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Muammer Ceylan da 
sanatı ve sanatçıları destekleyen böyle 
önemli bir projede yer almaktan büyük 


sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü 
isim katıldı. “Yılın Erkek Fantezi Arabesk Sanatçısı” seçilen Alişan, düğününden bir gece sonra ödülünü almak 
için geceye katıldı. Seren Serengil kıyafetiyle geceye damga vururken, Yaşar 
İpek de “Alışamadım” isimli şarkısıyla 
davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Gecede sahne alan Yılmaz Morgül, Zeki 
Müren'e saygı çerçevesinde şarkılarını 
söyledi. Morgül, izleyicilerle birlikte Çile 
Bülbülüm Çile'yi de seslendirdi. 
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SANATÇISI 


Yılmaz Morgül / 


a Seren Serengil - Yaşar İpek 
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Ceylan Ateş Ömer Faruk Sagun - Muammer Kapucuoğlu » İbrahim Yılmaz * Tamer Köseoğlu 


Evgenia Park - Mustafa Uslu 


Arzu Zogun 


Ünlü Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, 18 yıldır 

Nişantaşı'ndaki kurucusu olduğu Dentaluna 

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nde verdiği kaliteli 
hizmetlerden ötürü Zer 5. Altın Palmiye Ödül- 


leri gecesinde “Sağlık Kalite Ödülü”nün sahibi 
oldu. Geceye kendisi gibi Diş Hekimi olan eşi 
Murat Zogun ile katılan Arzu Yalnız Zogun ödülünü alırken başarılarından ve kaliteli hizmet 
anlayışından ötürü halkın gözünde bu değere 
layık görülmekten onur duyduğunu söyleyerek başta eşine ve kendisine destek olan ekip 
arkadaşlarına da teşekkürlerini iletti. 


Ali Şentürk 


Bu özel ödül törenine katılarak yakın dostlarının mutluluklarına ortak olan 
Türkan Sezer, Elif İnci Aras, Nazan Cihan ve Ayşegül Kayabay gecede şıklıklarıyla göz doldurdular. 


Ece Pirim - Fuld ü z ye 
len Akyürek | Muhammed Abdullah - Aydan Gömügen Tuncay 


Ahmet Çevik - Yılmaz Morgül | Bülent Akarcalı 


Geçtiğimiz yıl 4. Altın Palmiye Ödülleri'nde Zer Projesi ile “Yılın İnşaat Projesi Ödülü'nü alan Ceylan İnşaat bu yıl 
ise 5. Altın Palmiye Ödülleri'nin ana sponsoru olarak sanata ve sanatçıya verdikleri değeri gözler önüne serdiler, 
Ceylan İnşaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl 
isim sponsorluğunu “Zer” markalarıyla üstlendiklerini söyleyerek sanatı ve sanatçıları destekleyen böyle önemli bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 


“Önce İnsan” prensibiyle inşa ettiği projeleriyle Ceylan, sanatı ve sanatçıları destekleyen böyle 
sektörünün öncü firmalarından birisi olan Ceylan (o önemli bir projede yer almaktan büyük mutluluk 
Inşaat, Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl duyduklarını ifade etti. Ceylan, gecede birkaç 


isim sponsorluğunu “Zer” markalarıyla üstlendi. kez sahneye çıkarak Altın Palmiye ödüllerine 
Ceylan İnşaat'ın Zer markasının isim sponsorlu- layık görülen isimlere heykelciklerini takdim etti. 
ğunda gerçekleşen gecede hazır bulunan Cey- Ünlü şarkıcı Faydee de ödülünü ünlü iş adamının 
lan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer elinden aldı. Bilgi ve tecrübeyi güven ve kalite 


ile birleştirerek birçok kişinin hayalini kurdukları 
yapılara imza atan Ceylan İnşaat özel bir marka 
çatısı altında inşa ettikleri ZER Göztepe, ZER 
Kartal ve ZER Mecidiyeköy projeleriyle geçtiğimiz 
yıl da 4. Altın Palmiye Ödülleri'nde “Yılın İnşaat 
Projesi Ödülü'ne layık görülmüştü. 


Ertem Şener - Nedim Delibaş 


Muammer Kapucuoğlu - Ömer Faik Sağun 


Zerrin Menteşeoğlu 


MercedesBenz Hases Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zerrin Menteşeoğlu geceye katılan ünlü isimler 
arasındaydı. Menteşeoğlu gecenin kusursuz bir atmosferde geçtiğini belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti. 


Emrullah Taytan Mehmet Güçlü - İntizar 
po m il EE E 


> 


Jessica May Drociunas 


Geçtiğimiz yıl 4. Altın Palmiye Ödülleri'nde başarılarını “Yılın Kadın Girişimcisi” 
ödülü ile pekiştiren Garal 
Tekstil Yönetim Kurulu 
Üyesi Menekşe Kankavi, 

bu yıl 5. Altın Palmiye Ödül 
Töreni'ne konuk olarak katıldı. Türk Tekstil dünyasının önemli isimleri arasında 
yer alan Kankavi iş dünyasında elde edilen başarıların alınan ödüllerle daha da 
anlamlandığını söyleyerek 
bu yıl ödüle layık görülen 
herkesi başarılarından 
ötürü tebrik etti. Bir aile 
şirketi olan ve Türk tekstil 
dünyasının önemli dinamikleri arasında yer alan Garal 
Tekstil'in başarılarının 
altında kuşkusuz Yönetim 
Kurulu Üyesi Menekşe 
Kankavi'nin büyük bir rolü 
var. Firmanın tek kadın 


temsilcisi olan Kankavi, iş 
hayatındaki başarılı kimliğinden ötürü sık sık ödüle 
layık görülüyor. 


Ayşegül Kayabay 


Menekşe Kankavi 


Gansum Özdemir 


Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri'nin en iyi Sivil Toplum Kuruluşu ödülünü Beyazay Diyarbakır Şubesi aldı. Şube Başkanı Nezihe Kent ödülünü gecede sahne alarak muhteşem sesiyle konuklara unutulmaz dakikalar yaşatan Yılmaz Morgül'ün elinden aldı. 


Ahmet Berk - Güneyt Asan 


| Hasan Tahsin Usta | Tahsin Usta Lütfü Sapmaz Melike Göncü » Selen - Ozan Öztürk 


İnternetsitesi Altınpalmiye.com üzerinden 2 milyon 643 bin 162 oy ile 
kazananların belli olduğu Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde 
Armed Güvenlik Sistemleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yılmaz “Yılın Girişimci İş Adamı” ödülünün sahibi oldu. Yılmaz, ödülünü alırken “Büyük düşünen bir girişimci olarak yılmayarak ve çok çalışarak bugünlere vardım. Ödüller insanı hem gururlandırıyor hem de daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Daha büyük 


“o BEYAZ 


DG | 


hedeflere varmadan durmak yok” diyerek teşekkür etti. 


Pratik zekâsı ve girişimci kişiliğiyle 1996 
yılında kurduğu güvenlik şirketini bugün 
Türkiye'nin konusunda en iyi üç firmasından biri haline getirme yolunda emin 
adımlarla ilerleyen, mesleki başarısı, en büyük hobisi olan oyunculuk ve renkli sosyal 
hayatı dışında hayır severliğiyle de tanınan 
Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, 5. Zer Altın Palmiye 
Ödülleri'nde “Yılın Girişimci İş Adamı” 


ödülünün sahibi oldu. Bireysel olarak sağlık, 


çocuklar ve hayvanlarla ilgili konularda 
birçok sosyal sorumluluk çalışması yürüten 
Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz aynı zamanda 2016 
yılından beri dernek ve vakıflar yararına 


konserler düzenleyen *C Majör İş'ten Sesler 
Korosu'nun gönüllü yardım sever iş adamlarından biri. “Hayır işi deyince benim için 
akan sular durur” diyen Armed Güvenlik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yılmaz, tüm mesleki başarılarının yanı sıra 
bu sosyal faaliyetleri ve hayırsever kişiliğinden ötürü de halkın gözünde sevilen bir 
kişilik olarak ödüle layık görüldü. İbrahim 
Yılmaz ödülünü aldıktan sonra yaptığı kısa 
konuşmada kendisine layık görülen ödülün 
halk oylamasıyla verilmesinden ötürü apayrı 
bir mutluluk ve onur duyduğunu ve bu ödülün gelecekteki tüm gayretli çalışmalarında 
unutulmaz bir yere sahip olacağını belirterek 
herkese teşekkür etti. 
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Sevgi Ekiyor 


Koray Aksu 


Ünlü iş adamı Koray Aksu, sanat ve iş dünyasından önemli 
kişi ve kurumların ödüllendirildiği ödül gecesine katılan 
isimler arasındaydı. Gecede iş dünyasından birçok dostunun 
ödül aldığını belirten Koray Aksu, “Burada ödül alan dostlarımla birlikte onların ödül mutluluğunu paylaşmak büyük bir 
keyif.” dedi. Geceye özenli bir şıklıkla katılan ünlü iş adamı 
organizasyon boyunca sahne alan sanatçıların sunduğu müzik performansları eşliğinde de eğlenceli anlar yaşadı. 
228 KLASS 


Özge Ulusoy - Nihat Altınkaya 


Arzu - Murat Zogun 
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Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri gecesine 
katılan konuklar arasında Anadolu Efes 
takımının başarılı kondisyoneri Ozan 
Şirikçi ile zarif ve güzel eşi Elif Genç Şirikçi de vardı. Gecede uyumlu şıklıklarıyla dikkat çeken mutlu çift, ödül alan 
herkesi tebrik ettiklerini söylediler. 


Devrim Hamaratlar 


Aslı İslamoğlu - Tolga Mendi 
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Ebru Sayer - Kemal İlaldı 


: 
Turgay Güleç - Burcu Kıratlı ” 


Tuba Karaca 


Tuay Karaca Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Koordinatörü Tuba Karaca, ZER 5. Altın 
Palmiye Ödül Töreni'ne katılan ünlü isimler 
arasındaydı. Gece için tercih ettiği kendi markası Tuay Karaca imzalı elbisesiyle oldukça 
şık görünen genç işkadını gecenin kusursuz 
bir atmosferde gerçekleştiğini ve emeği geçen herkesi tebrik ettiğini dile getirdi. 


Volkan Karataş 


A , 
Tuğba Saraçoğlu - Lale Tunçel ğ g- — * © | Zerrin - Mehmet Kartal Pınar Çamlıbel 
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR MERKEZİ OLAN 
CLUB SPORIUM “YILIN SPOR MERKEZİ” ÖDÜLÜNÜ ALDI 


Samed Aslan - Saffet Çerçi 


5. Zer Altın Palmiye Ödülleri gecesinde “Yılın Spor 
Merkezi” ödülü Clubsporium'un oldu. Türkiye'nin en 
büyük spor merkezi olan Clubsporium'un ödülünü almak üzere geceye katılan Asaş Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Saffet Çerçi geceye katılarak “Halkın beğenisini kazandığımızı böyle bir ödülle görmek son derece 

gurur verici. Herkese teşekkürler” dedi. 


İsmail Çerçi 


Aladdin Arkçı - Saffet Çerçi 


Bir spor köyü gibi olan ve Türkiye'nin en 
büyük spor merkezi olma özelliğini taşıyan 
Clupsporium, 5. Zer Altın Palmiye Ödülleri 
gecesinde “Yılın Spor Merkezi” ödülünün 
sahibi oldu. Bünyesinde bulundurduğu 
otomotiv grubu, enerji grubu, spor grubu 
ve dahil olduğu projeler ve ortaklıklarıyla 
Türkiye'nin önde gelen şirket toplulukları arasında yerini alan ve günden güne 
başarı grafiğini arttıran Asaş Group her biri 
kendi alanında başarılı olan grup şirketleri 
arasında yerini alan Clupsporium ile sporu 
yaşam biçimi haline getiren kişilere kusursuz 
bir hizmet anlayışı dahilinde hizmet veriyor. 
“Bir insan spor yaparken daha ne kadar 
mutlu olur” sorusuyla yola çıkan ve sunduğu 
hizmetlerle mutlak mutluluğu yakaladıklarını belirten Asaş Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Saffet Çerçi, insan sağlığına hizmet 
eden spor komplekslerinin kaliteli hizmet 
anlayışlarıyla aldıkları ödüllere bir yenisini 
daha eklemenin gururunu ve mutluluğunu 
yaşadıklarını söyleyerek, “Halkın beğenisini 
kazandığımızı böyle bir ödülle görmek son 
derece gurur verici. Herkese teşekkürler” 
dedi. Gecede dostlarıyla da bir araya gelen 
Asaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Saffet 
Çerçi, ödül gecesinde Cumhuriyet Savcısı 
Alaaddin Arkçı'yla da keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdi. 


Ümit Denizkuş - Ekrem Sağel 


Alişan 


Düğünün ertesi günü düzenlenen ZER 5. 
Altın Palmiye Ödül Töreni'ne katılarak 

“Yılın Erkek Fantezi Arabesk Sanatçısı” 
ödülünü alan Alişan, gecede hem ödül 
hem de evlilik tebriklerini kabul etti. 


Şebnem Demir 
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5 MEEŞ Ömer Sağır - Merve Akıncı Özkan Aydın - Kemal Arslantürk 
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TAMER KÖSEOĞLU, KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIYLA 
ZİRVEYE TAŞIDIĞI DENDEN DENİZCİLİK'LE 
“YILIN İŞ ADAMI” ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU 


lu 


Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni'nde “Yılın İş Adamı” ödülü Denden 
Denizcilik'in Sahibi Tamer Köseoğlu'nun oldu. Köseoğlu, ödül gecesine 
oğlu Berat Berkay ve zarif eşi Gülcan Köseoğlu ile birlikte katıldı. Ödülünü oğlu Berat Berkay ile birlikte alan Tamer Köseoğlu kendisini bu ödüle 
layık gören herkese teşekkür etti. 


Tamer - Gülcan - Berat Berkay Köseoğlu 


Başarılı İşadamı Tamer Köseoğlu, 2005 yılında kurduğu Denden Denizcilik firmasıyla 
filosunu artırarak motoryat sınıfında “İstanbul Boğazı”nın profesyonel anlamda en iyi 
hizmet kalitesi ile en önde gelen kurumsal 

firması olmanın gururunu ve mutluluğunu 

aldığı ödüllerle de pekiştirerek yaşıyor. VIP 


motoryatlarıyla İstanbul'un en seçkin otelle- 


rine, önde gelen acentalarına ve organizasyon şirketlerine VIP hizmet vermeye devam 
eden Denden Denizcilik; vizyonunu her yıl 
kaliteden ödün vermeden filosuna yeni VIP 
tekneler katarak sergiliyor. Bugüne kadar 


i 


3m 
Tamer Köseoğlu 


çok sayıda ödül alan Denden Denizcilik 
Kurucusu ve Sahibi Tamer Köseoğlu geceye 
zarif eşi Gülcan Köseoğlu ve oğlu Berat Berkay ile katıldı. Ödülünü oğlu Berat Berkay 
ile birlikte alan Tamer Köseoğlu yaptığı kısa 
konuşmada “Değişen beklentiler ve yenilikçi 
düşünceler ışığında sektörde en iyi hizmet 
kalitesi ile hareket etmek görevimizdir. İstanbul denildiğinde akla her zaman İstanbul 
Boğaz'ı geldiği gibi, boğaz denilince de akla 
her zaman Denden Denizcilik'in gelmesi için 
çalışmalarımızı devam ettiriyor, bizi bu ödüle 
layık gören herkese teşekkür ederim” dedi. 


Burcu Kösem 


Dünya Grubu Yönetim Kurulu 
Üyesi Burcu Kösem ödül törenine katılarak bu muhteşem gecenin mimarı olan Nedim Delibaş 
ve ekibini başarılı organizasyonlarından ötürü tebrik etti. 


Naz Kamaşak 


Emre - Eda Aydın 


Yurtiçi ve yurtdışından birçok hasta tarafından özellikle çok 


başarılı burun ameliyatlarından ötürü tercih edilen ve ayrıca 
işadamı kimliğiyle yaptığı sağlık yatırımları ile de adından söz 
ettiren Dr. Şefkat Yaşam ve Bakım Merkezi'nin Sahibi Yrd. Doç. 

Dr. Ömer Faik Sağun, Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri gecesinde 
“Yılın Estetik Cerrahı” ödülünün sahibi oldu. Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Faik Sağun gecede yaptığı konuşmada böyle değerli ödüllerin 
gece gündüz çalışan bir doktor olarak kendisine tüm yorgunluğunu unutturduğunu ve tarifsiz bir mutluluk yaşattığını söyledi. 


Yaptığı başarılı estetik operasyonlardan 
ötürü yurtiçi ve yurtdışından sayısız hastası 
olan Sağlık Turizmine büyük hizmetleri 
bulunan, aynı zamanda iş adamı kimliğiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
kurduğu Dr. Şefkat Yaşam ve Bakım 
Merkezi'nde sunduğu üst düzey hizmetlerle evde bakıma muhtaç hastalara, son 
dönem kanser hastalarına ve ailelerine büyük destek veren Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik 
Sağun tüm bu çok değerli çalışmalarından 
ötürü 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde “Yılın 
Estetik Cerrahı” ödülüne layık görüldü. 
Türkiye'de 2009 yılından beri ultrasonic 
(cusa) yöntemle bumu kırmadan burun 
estetiği ameliyatları yapan Yrd.Doç.Dr. 
Ömer Faik Sağun, başarılı operasyonları 
sayesinde yurtiçi ve yurtdışından birçok 
hasta tarafından talep görüyor. Öncelikle 
3D ve 4D olarak hastalarına ameliyat 


sonrası kazanacakları görüntüyü sunarak 
uygulamasına başlayan Sağun, darbesiz 
ve kırmadan yaptığı estetik operasyonu 
sayesinde hastalarına ameliyat sonrasında 
büyük bir konfor sağlıyor. Daha öncesinde 
başarısız olunmuş operasyonları da ultrasonik yöntemle başarılı olarak düzelten 
Sağun, tüm bu başarılı operasyonlarıyla 
adından söz ettirirken ödüllerine de yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kez 5. 
Altın Palmiye Ödülleri'nden “Yılın Estetik 
Cerrahı” ödülüne layık görülmenin haklı 
gururunu yaşayan Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Faik Sağun ödülünü aldıktan sonra yaptığı 
kısa konuşmasında “Bu ödülün bana halk 
oylarıyla verilmesinin tarifsiz mutluluğunu 
yaşıyorum. Demek ki bir hekim olarak 
tüm uğraşlarım yerini buluyor. Çok mutluyum. Beni bu ödüle layık gören herkese 
sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. 


BEYAZ 


izasyonudur. 


Şükrü Dudu 
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Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni ge- 


cesinde “Yılın Sağlık Turizmi Markası” ödülü Hairestetik Turkey firmasının oldu. Firma sahibi Engin Sönmez 
ödülünü sosyal medya fenomeni Enes 
Batur'un elinden aldı. 
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Necla Kırtay - Berker Büyükgüral - İrem Erdinç | 


Melis Sander 
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İş dünyasının başarılı kadınlarından A7 Kitap Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal, Zer 5. Altın o BBEYAZ 
Palmiye Ödülleri gecesinde “Yılın Girişimci İş Kadını” 


ödülünün sahibi oldu. Yayıncılık dünyasındaki hızlı 
yükselişinin halk oylamasıyla verilen bu ödül ile perçinlenmesinden son derece memnun olan Arzu Sandal Bu Bir N» 9nudur. 
ödülünü alırken kendisini bu ödüle layık gören herkese 
çok teşekkür ederek “Daha çok çalışmaya, daha kaliteli 
ve özgün işler yapmaya devam” dedi. 


Alzheimer hastalığına yakalanan anneannesi Saime 
Emre'nin hastalık hikâyesini kitaplaştırdıktan sonra 
yayın hayatıyla tanışan ve yayıncılık serüvenine kitabını yayınlayan yayıneviyle ortak olarak 
başlayan ve bugün kendi yayınevi “A7 Kitap” ile 
önemli bir yol kat ettiği yayıncılıkta emin adımlarla 
zirveye ilerleyen A7 Kitap Kurucusu ve Genel Yayın 
Yönetmeni Arzu Sandal, Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri gecesinde “Yılın Girişimci İş Kadını” ödülünün 
sahibi oldu. Kısa sürede önemli yazarlarla çalışarak 
çok sayıda kitabın başarısına ortak olan ve nitelik 
olarak öne çıkan kitaplarla yoluna devam eden A7 
Kitap Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Arzu 
Sandal, aynı zamanda kadın ve genç yazarlara öncelikli olarak destek veriyor. Yayıncılık dünyasında 
hızlı yükselişinin halk oylamasıyla verilen bu ödül ile 
perçinlenmesinden son derece memnun olan Arzu 
Sandal ödülünü alırken, girişimci ruhunun yansıması yayınları sayesinde kendisini bu ödüle layık gören 
herkese teşekkür ederek “Daha çok çalışmaya daha 
kaliteli ve özgün işler yapmaya devam” dedi. 


Nevhan Gündüz 


? Turgay Türker 


Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı 


ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu'nun 
Kurucusu Recai Çakır bu özel geceye 
katılan isimler arasındaydı. 


Uğur Talayhan 


Sinem - Murat Aydın 


İsmail Çerçi - Nazlı Karadeniz 


Serap Dindar 
Kam 
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| Muammer Kapucuoğlu - Fatoş Seğmen 


Dergimiz sahibi ve Genel Yayın Yö- 


e v 
a netmeni Muammer Kapucuoğlu gece- 


Ayşegül Yağış - Gamze Gönül 1 |; 
— i | 


de ödül mutluluğunu yakın dostlarıyla birlikte paylaştı. 


Engin Kurşun 


Merve Ata Arslan Lami - Pelin Uyar DJ Teo» Yıldız Sütpınar 


Feza Fırat - Başak Sungur Oral 
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Sosyal yaşam dünyasının yardım 
sever isimlerinden Hanife Akdağ, ge- « lm 
cede ödül alandostlarını kutlayarak 
onların mutluluğuna ortak oldu. 
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Derya Yılmaz Tokmak - Gülnur Tutumoğlu 


i, | Müge Karamızrak Ahmet Selçuk İlkan Nazan Cihan 
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Tasarım dünyasının genç ve başarılı ismi Mimar ve Tasarımcı Ceylan Ateş, Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde 
“Yılın Tasarımcısı” ödülüne layık görüldü. İmzasını 
attığı her bir eser ile Türkiye'nin en ünlü tasarımcıları 
arasında yer almaya ve zirveye emin adımlarla ilerleyen Ceylan Ateş gecede şıklığıyla da göz doldurdu. 


Aşk ve sevgiyle tasarlayıp aynı hislerle ürettirdiği mobilyalarıyla fark 
yaratan, Lider, Yılan, Mira gibi birbirinden özel tasarımlarıyla dekorasyon 
dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Mimar ve Tasarımcı 
Ceylan Ateş 5. Zer Altın Palmiye Ödülleri'nde “Yılın Tasarımcısı” ödülüne 
layık görülerek başarısını taçlandırdı. Almanya'da yıldızı parlayan ardından 
Orta Doğu ülkelerinde başarılı tasarımlarıyla tanınan Ceylan Ateş şimdi de 
Türkiye'deki çalışmalarından ötürü ödüle layık görülmenin mutluluğunu 
yaşıyor. Almanya'da doğup büyüyen, mimarlık ve tasarım serüvenine 
Türkiye'den uzak topraklarda adım atan ama Anadolu'nun ruhunu her 
zaman içinde yaşayan Ceylan Ateş, tasarımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İçindeki sonsuz tasarım ruhunu kendi adını verdiği markası 
“Ceylan Ateş” ile tüm dünyaya yaymayı hedefleyen genç ve başarılı mimar, 
gecede şıklığı ve güzelliğiyle de göz doldurdu. Ceylan Ateş ödülü aldıktan 
sonra kendisini bu ödüle layık gören herkese teşekkür etti. 
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Golden Rose Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Erkul'un zarif ve güzel eşi Eda 
Erkul törenin en şık kadınlarından 
birisiydi. 


Seda Çelik 


Niltuğ Tuner Oya Mutlu 
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Şebnem Schaefer * Muammer Kapucuoğlu a 


Kaliteli ve özgün haber anlayışıyla kurulduğu ilk günden bugüne okuyucusuna sunduğu doğru ve pozitif habercilikle güven 
ve sevgi aşılayan Klass, Altın Palmiye Ödül Töreni'nde bir kez 
daha Yılın en iyi Cemiyet Dergisi” ödülüne layık görüldü. Törende ödülü Klass ailesi adına dergimizin sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu aldı. Altın Palmiye heykelciğini eline aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Kapucuoğlu 
“Bu ödülün halk oylaması ile veriliyor olmasını önemsiyorum. 
Çünkü Klass artık Türkiye'nin dergisi oldu. Tüm ülkenin benimsediği bir cemiyet yaşam dergisi oldu” dedi. 


Şebnem Schaefer * Muammer Kapucuoğlu 


14 yıldır seviyeli haber anlayışıyla 
sosyal yaşam dünyasının nabzını 
tutarak okuyucularına keyifli anlar 
sunan Klass, sinema, müzik, spor, 
kültür sanat ve yaşam kategorilerindeki başarılı isimlerin ödüllendirildiği Altın Palmiye Ödül Töreni'nde 
“Yılın Cemiyet Dergisi” ödülüne 
layık görüldü. Törende ödülü tüm 
Klass ailesi adına dergimizin sahibi 
ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu aldı. Altın Palmiye 
heykelciğini eline aldıktan sonra kısa 
bir konuşma yapan Kapucuoğlu “Bu 
ödülün halk oylaması ile veriliyor 
olmasını özellikle önemsiyorum. 


Çünkü Klass artık Türkiye'nin dergisi 
oldu. Halk oylamasıyla aldığımız bu 
ödül de bunun en büyük göstergesi. 
Klass Dergisi her geçen yıl birbirinden 
değerli ödüller alıyor ve bu ödüllerin de verdiği güç ile her geçen gün 
büyüyerek rakiplerinden sıyrılıyor. Biz 
14 yılda koskoca bir Klass ailesi inşa 
ettik, Bundan sonra da pozitif haber 
anlayışımız ile bu aileyi daha da 
büyüterek yolumuza emin adımlarla 
devam edeceğiz.” dedi. Kazanılan her 
yeni ödülün kendisini ve Klass ekibini 
motive ettiğini belirten Muammer Kapucuoğlu, bunun kendilerine ayrı bir 
sorumluluk yüklediğini de dile getirdi. 
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Bu Bir 
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Zer 5. Altın Palmiye 
Sinema ve Dizi Odülleri: 


Yılın Sinema Filmi: 
Ayla 


Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: 
Barış Arduç |Mutluluk Zamanı) 


Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü: 
Kızım ve Ben 


Unutulmaz Nostalji Oyuncusu: 
Cemal Hünal Issız Adam 


Yılın Aksiyon Dizisi: 
Söz (Star TV) 


Yılın Dram Dizisi: 
Aşk ve Mavi (ATV) 


Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: 
Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi) 


Yılın Yapımcısı: 
Mehmet Yiğit Alp NTC Medya 


Yılın Komedi Dizisi: 
Yeni Gelin (Show TV) 


Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: 
Tolga Sarıtaş (Söz) 


Yılın Dizi Yönetmeni: 
Yağız Alp Akaydın (Söz) 


Yılın Komedi Sanatçısı: 
Ahmet Kural Murat Cemcir 


Yılın Tiyatro Oyunu: 
Sakın Diyorum Sakın / Ahmet Çevik Tiyatrosu 


AZ 


yonudur. 


Emine Günaydın 


Arzu Özal 


Fatma Daldemir Türkan Sezer e ei ei , ve 3» 
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Zer 5. Altın Palmiye — 
Müzik Odülleri: 


Yılın Erkek Pop Sanatçısı: 
Soner Sarıkabadayı 


Yılın Kadın Pop Sanatçısı: 
Hande Yener 


Yılın Erkek FanteziArabesk Sanatçısı: 
Alişan 


Yılın Kadın Fantezi Arabesk Sanatçısı: 
Ebru Yaşar 


Yılın Rock Sanatçısı: 
Emre Aydın 


Yılın Düeti: 
Serkan Kaya / İntizar Asla Bitmiyor 


90'Lar En İyi Unutulmayan Cover Albüm: 
Yaşar Ipek - Sus 


Yılın Türk Müziği Sanatçısı: 
Yılmaz Morgül 
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Zer 5. Altın Palmiye 
Televizyon ve Basın Odülleri: 


Yılın Sosyal Medya Fenomeni: 
Enes Batur 


Yılın Kanalı: 
Star TV 


Yılın Haber Kanalı: 
CNN Türk 


Yılın Kadın Haber Sunucusu: 
Nazlı Çelik (Star TV) 


Yılın Erkek Haber Sunucusu: 
Cem Öğretir (ATV) 


Yılın Televizyoncusu: 
Veyis Ateş (Habertürk TV) 


Yılın Kadın Televizyon Yıldızı: 
Seren Serengil | STAR TV ) 


Yılın Magazin Yazarı: 
Cengiz Semercioğlu / 
Hürriyet Kelebek 


Yılın Cemiyet Dergisi: 
Klass Magazin 


Yılın Televizyon Programı: 
Duymayan Kalmasın - Star TV 


Yılın Spor Programı: 
Beyaz Futbol / Beyaz TV 


Yılın Sabah Kuşağı Programı: 
Söylemesem Olmaz / Beyaz TV 


Yılın Müzik Kanalı: 
Kral Pop TV 


Yılın Radyosu: 
Kral Pop 


Yılın Radyocusu: 
Afrikalı Ali - Kral FM 


Yılın Gazetesi: 
Posta 


Yılın Spor Gazetesi: 
Fotomaç 


Yılın Magazin Gazetesi : 
Sabah'la Günaydın 


Yılın TV Magazin Programı: 
Magazin D 


Yılın Röportajı: 
Ömür Sabuncuoğlu - Show TV / 
Ajda Pekkan Röportajı 


Zübeyde Dal 


Irmak Güneş Yüceli 


Merve Güneği 


Er. 


Ho ABİ 


Ayşe Bilirer MakeUp Academy'nin Kurucusu Ayşe Bilirer 
kalıcı makyaj ve microblading uygulamalarındaki başarılı 
sonuçlarından ötürü elde ettiği müşteri memnuniyetiyle 
internet sitesi Altınpalmiye.com üzerinden 2 milyon 643 

bin 162 oy ile kazananların belli olduğu Zer 5. Türkiye Altın 
Palmiye Ödülleri'nde “Yılın Makeup Artisti” ödülünün sahibi 
oldu. Ayşe Bilirer, ödülünü alırken “Kalıcı makyaj uygulamalarımızdaki çalışmalarımızla halkın takdirini almak 
benim için büyük bir gururdur. Bu ödüle 
layık olmak için daha da çok çalışacağım” 
diyerek teşekkürlerini iletti. 


LCC Estetisyenlik mezunu Ayşe Bilirer, sahibi olduğu Ayşe 
Bilirer MakeUp Academy'nin başarılı kalıcı makyaj ve 
microblading uygulamalarıyla Zer 5. Türkiye Altın Palmiye 
Ödülleri'nde “Yılın Makeup Artisti” ödülüne layık görüldü. 
Ödülünü almak için geceye katılan Ayşe Bilirer, kendisini bu 
ödüle layık gören herkese teşekkür ederek “Kalıcı makyaj 
uygulamalarımızdaki çalışmalarımızla halkın taktirini almak 
benim için büyük bir gururdur. Bu ödüle layık olmak için 
daha da çok çalışacağım” dedi. Kalıcı makyaj adına kıl 
tekniğimicroblading, eyeliner, dipliner, dudak içi renklendirme, dudak konturu gibi uygulamaların yanı sıra cilt bakımı 
ve ipek kirpik uygulamalarında da sektörünün önde gelen 
isimlerinden biri olan Ayşe Bilirer MakeUp Academy'nin 
Sahibi Ayşe Bilirer, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptıklarını 
ve yoğun talep karşısında çalışma saatlerini artırdıklarını ve 
kaliteli hizmet anlayışlarından ödün vermeden hizmetlerini 
sunmaya devam ettiklerini söyledi. 


Çiğdem Akın 


,. " 
a. 
a N 
m 
a, © 
. 
|.” a 
er” Oya Ulucan | - 
« . ” 


Oya Ulucan Event&Wedding Planner'ın 

Kurucusu Oya Ulucan, ödül gecesinin organizasyonuna bir profesyonel gözüyle 
baktığını ve çok beğendiğini dile getirdi. 
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Yelda - İsmail Aslan 


Merve Açıkyol 


Dilek Kaya 


Genç ve başarılı senarist Dilek Kaya, 
gecede sinema ve TV dünyasına yönelik verilen ödüllerin doğru projelere ve 
kişilere gittiğini belirtti. 


Melike Karahasan 
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Engelsiz Yaşam 
akfı'nın “8. Yılın En 
wa, İyileri Ödül Töreni” Do- 
© uble Tree by Hilton İstanbul Topkapı'nın Balo 
Salonu'nda görkemli bir 
törenle Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit ve 
Dul Yetimleri Derneği 
ile Hayaller Gerçek 
Olsa Derneği “Kelebek ORGANİZ 
Çocuklar” yararına 
gerçekleştirildi. Engel- ih e 
siz Yaşam Vakfı Başkanı ve içi 
Atilla Kaplakarslan Şi Nyon x 
ödül töreni öncesinde 5 x* 
gerçekleşen kokteylde 
Double Tree by Hilton 


Mistanbul Topkapı Genel zam 
““ Müdürü Hülya Akgün ile i e 
© “birlikte konuklarıyla tek > Ke 
tek ilgilenerek mükem-i. üm 
. b “ — 
>» 


amel bir ev sahipliğinin Atilla Kaplakarslan - Hülya Akgün İS 
Saltına imza attı. gö — n pe 


im ei a ooo — a 
>. ENGELSİZ YAŞAM VAKFI 3 
“8. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ” 
GÖRKEMLİ BİR GECEYLE 
SAHİPLERİNİ BULDU 


Engelsiz Yaşam Vakfı'nın “8. Yılın En İyileri Ödül Töreni” Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği ile 
Hayaller Gerçek Olsa Derneği “Kelebek Çocuklar” yararına 

gerçekleştirildi. Volkan Severcan ve Deray Yurdakul'un sunuculuğunda Ayça Kuru'nun Kırmızı Halı Röportajlarıyla Double 

Tree by Hilton İstanbul Topkapı'nın Balo Salonu'nda görkemli 
bir törenle gerçekleştirilen gecede sanat, politika, sinema, 

TV, sahne ve iş dünyasının “2017 Yılının En İyileri” ödüllerine 

kavuştu. Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Atilla 

Kaplakarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve adeta ünlüler 

geçidinin yaşandığı geceye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. 


Müjdat Gezen - Ateş Böceği Ercan 


KLASS 


Özlem Safiye Kurt - Tamer Karadağlı 
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Deniz Akbulut - Edip Önder 


Vakıf Özel Ödülü'nü alan isimlerden biri olan 
Sinema Oyuncusu Deniz Akbulut sahneye 
gelerek ödülünü alırken yaptığı konuşmada 
duygu dolu anlar yaşattı. Çok renkli bir dünyada 
Yeşilçam'da başarılı işler yaparken gözlerini 
kaybeden Deniz Akbulut “Bu ödül beni çok mutlu etti. Benim hayatım özellikle engelli kadınlar 
için örnektir, bir rol model olduğumu düşünüyorum. Renkli parlak bir dünyanın içindeyken 
bir anda karanlıklara gömüldüm. Ama yılmadım, yıkılmadım ve sevdiklerimin destekleri ile 
ayakta kalmayı başardım. Zor durumda olan 
herkes beni örnek alsın” dedi. 


Töreni” Volkan Severcan ve Deray Yurdakul'un 

sunuculuğunda Ayça Kuru'nun Kırmızı Halı 
Röportajlarıyla Double Tree by Hilton İstanbul 
Topkapı'nın Balo Salonu'nda görkemli bir törenle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Demeği 
ile Hayaller Gerçek Olsa Demeği “Kelebek Çocuklar” 
yararına gerçekleştirildi. Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Atilla Kaplakarslan ev sahipliğinde, Vizyon Production ile Bonart Ajans ve süpervizörlüğü Aylin 
Arasıl tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Kral TV 
tarafından banttan yayınlandı. Sanat, politika, sinema, 
TV, sahne ve iş dünyasının “2017 Yılın En İyileri” 
Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yaptığı anketlerle belirlendi. 
2017 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin 
yanı sıra sinema, sahne, spor ve tiyatro dünyasının 
duayen sanatçılarına da “Yaşam Boyu Meslek ve Onur 
Ödülleri” verildi. Geceye iş, sanat, spor, medya ve 
sosyal yaşam dünyasından pek çok önemli isim katıldı. 
Gecenin en başında ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 
ve vakfın pek çok önemli gecelerinin sunuculuğunu 
üstlenen Vatan Şaşmaz da arşiv görüntülerindeki 
sunumlarıyla anıldı. Avrupa Şampiyonu Ampute Milli 
Futbol Takımı, Anadolu Ateşi Dans Grubu, Film-San 
Vakfı, Deniz Akbulut, Hayaller Gerçek Olsa Derneği, 
Eyüp Dostları Vakfı gecede Vakıf Özel Ödülü'ne layık 
görüldü. Müjdat Gezen, Selda Alkor, Ateş Böceği Ercan 
Bostancıoğlu, Devlet Devrim ve Bahar Öztan Yaşam 
Boyu Meslek Onur ödülü aldılar. Selda Alkor zatürre 
teşhisi ile evinde tedavi gördüğü için geceye katılamadı. 


Çe Yaşam Vakfı'nın “8. Yılın En İyileri Ödül 


Kübra Gül - Arif Işık 


Vip ge 


Müjdat Gezen * Coşkun Sabah 
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Ercan Tan - Arif Işık 


Bu yıl “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülleri”ne Müjdat Gezen, 
Selda Alkor, Ateş Böceği Ercan Bostancıoğlu, Devlet Dev-' 
rim ve Bahar Öztan layık görüldü. Sinemanın önemli kadın . 
oyuncularından olan Selda Alkor zatürre teşhisi ile evinde  * 
tedavi gördüğü için geceye katılamadı. Ödüllerini Gül İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Gül'ün elinden almak üzere 
sahneye gelen 1n sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı. 
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j Serhat : Serdar - Beyza - Kemal Gül 
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| Deray Yurdakul - Atilla Kaplakarslan - Müjdat Gezen - Devlet Devrim - Ercan Bostancıoğlu - Kübra Gül - Volkan Severcan 
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“YILIN EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM PROFESYONELİ” 
ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU 


Engelsiz Yaşam Vakfı'nın “8. Yılın En 
İyileri Ödül Töreni”nde Kişisel Gelişim 
Profesyoneli Davranış Bilimleri Uzmanı- 
Profesyonel Coaching NLP ve Hipnoz 
Master olan Pınar Erdem “Yılın En İyi Kişisel Gelişim Profesyoneli” ödülüne layık 
görüldü. Kişiye özel çalışmaların yanında 
şu anda bir çok firmada profesyonel 
danışman olarak çalışmaya, firmalara yol 
ve yön vererek bulundukları noktalardan çok daha yükseklere çıkmalarını 
sağlamaya yardımcı olan Pınar Erdem, 
bu özel ödüle 2017 yılında Türkiye'nin 
dört bir yanında başlattığı sosyal sorumluluk çalışması nedeniyle layık görüldü. 
Bu çalışma kapsamında Anadolu'da 
yaşayan bir çok kadının kendi güçlerini 
keşfetmesini sağlayan Erdem, ödülünü 
alırken önemli bir konuşmanın altına 
imza attı ve yaptıklarını “Anadolu'da 
aklı ve ruhunun ışığı yüksek birçok değerli kadın var. O kadınların önlerindeki 
engelleri aşıp hayatta dimdik durabilmeleri için çok önemli destek çalışmaları 
yaptık. Bugün çalışma yaptığımız bu özel 
kadınlar kendi hayatlarına dört bir elle 
sarıldılar ve başarılarını ortaya koydular. 
Benim bu yaptığım çalışmaların Engelsiz 
Yaşam Derneği tarafından farkedilip 
ödüle dönüştürülmesi ise bugün beni 
çok mutlu etti. Kişisel gelişim kalbimizin 
derinliklerinde bulunan değerli mücevherleri arama bulma gayretidir. Kendinizi 


geliştirmeye karar verdiğinizde kişisel gelişim yolu üzerinde önce küçük mücevherleri keşfedersiniz sonra o mücevherler 
büyür büyür kocaman olur. Ne zaman 
başka insanlara da yardımcı olmaya başlarsınız işte o zaman gerçek mücevherle 
tanışırsınız” diyerek özetledi. Ödülünü 
Oyuncu Selen Görgüzel'in elinden almak 
üzere sahneye gelen Pınar Erdem, ayrıca 
ödül töreni için tercih ettiği Jadore imzalı 
elbisesiyle gecenin en şık kadınlarından 
birisiydi. Pınar Erdem, kişisel gelişim adı 
altında danışanlarının ihtiyaçlarına göre 
yaptığı seanslarda profesyonel koçluk 
bazen NLP ve Hipnoz terapileri bazen 

de Reiki Enerji çalışmaları gibi birçok 
farklı metod ve yöntem uyguluyor. 

Kişiye özel butik çalışmalar gerçekleştiren Pınar Erdem'den İlişkiler Koçluğu 
alan çözümsüz, çıkmaza girmiş hisseden 
danışanları, içinde bulundukları durumu doğru analiz ederek, sorunlarının 
üstesinden gelmeyi öğrenerek daha fazla 
yakınlaşarak duyusal paylaşım sağlamayı 
öğreniyorlar. Pınar Erdem terapilerinde 
depresyon, sosyal fobiler, kişilik bozukluklar, psikolojik bozukluklar, panik atak, 
yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi, 

iç çatışmalarının yok edilmesi, hayır 
diyebilmeyi öğrenmek, bağımlılıklardan 
kurtulmak için alışkanlıkların değiştirilmesi gibi birçok sorunun tedavisi için 
onlarca metafor kullanıyor. 


ye” 
 İ pa 
e Müge - 


Volkan - Melis Severcan -* Mehmet Can Çelebi | 


Tekstil dünyasının önde gelen isimlerinden başarılı işkadını 
Garal Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Menekşe Kankavi, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın anlamlı ödül törenine katılarak destek 
verdi. Kankavi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul 
Yetimleri Derneği ile Hayaller Gerçek Olsa Derneği “Kelebek 
Çocuklar” yararına gerçekleştirilen gecede yapılan bağışları 
görünce çok mutlu olduğunu belirtti ve Engelsiz Yaşam Vakfı 
yöneticilerini tebrik etti. Kankavi renkli anlara sahne olan 
ödül gecesinde yakın dostları ile eğlenceli anlar yaşadı. 


Nermin Negiz 
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Avrupa Şampiyonu Ampute 
görüldü. Ödüllerini Avukat E 
gururlu olduklarını söyleyerek ken 
ettiler, Konuklar Türkiye'nin gururu Yı 


k. i 
Melis Yalçın - Kübra Bilgiç * Ayşin Yılmaz - Esra Yılmaz 
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(dız futbolcuları dakikalarca coşkuyla alkışladı. 
MLERİ DERNEĞİ YARARINA 


Milli Futbol Takımı gecede “Vakıf Özel Ödülü”ne layık 
dip Önder'in elinden alan futbolcular çok heyecanlı ve 
dilerine bu ödülü layık gören herkese teşekkür 


Nilgül - Ramazan Burak Telli 
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Onur Ozhan - Ayşe Ertekin - Melikhan Alkaşı 
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EHİT ve DUN 


Este Sense Kliniği Kurucusu Türkan Sezer, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın “8. Yılın En İyileri Odül Töreni”ne 
katılan seçkin konuklardandı. 8 yıl önce kurduğu kendi 


şıyla danışanlarını sağlıklı güzellikle buluşturan Türkan 


Sezer özel hayatında da hayırsever kişiliğiyle tanınıyor. PENMELE ği eş 


İşlerinin yoğunluğundan fırsat buldukça bu tarz anlamlı 
organizasyonlara mutlaka katıldığını söyleyen Türkan 
Sezer, gecede de ışıltılı güzelliği ve zarafetiyle dikkatli 
bakışları her zaman olduğu gibi üzerinde topladı. 


i 
Deniz Seki - Atilla Kaplakarslan 
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Selen Görgüzel Alkan - Muammer Kapucuoğlu 


Dergimiz Klass, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın “8. Yılın En İyileri Ödül Töreni”nde “Yılın 
Cemiyet Dergisi” ödülüne layık görüldü. Törende Klass ailesi adına dergimizin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu ödülünü güzel oyuncu Selen 
Görgüzel Alkan'ın elinden aldı. Kısa bir konuşma yapan Kapucuoğlu “Bir kez daha 
“Yılın En İyi Cemiyet Dergisi” ödülünü almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. ; 
Artık çok iyi biliyoruz ki Klass Türkiye'nin benimsediği bir cemiyet-yaşam dergisi ; N 
oldu. Tüm ekibim adına bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim” dedi. 2 
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Mustafa Uslu » Sinem Uslu - Can Ulkay - İsmail Hacıoğlu - Hamdi Alkan > em Gül - Hakan 4 
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Vakıf yararına yapılan açık artırmada ise 
değerli taşlarla süslü özel tasarım safir 
yüzük açık artırmaya sunuldu. Özel ışıklı m gm 
bir kutu içinde gelen 3500 dolar değerindeki yüzük 6000 lira başlangıçla açık 
artırmada 20 bin liraya alıcı buldu. Yüzüğü 
“Vak davetlilerden Eylül Onat Casting Ajans'ın 
Kurucusu ve Başkanı Eylül Onat satın aldı. 
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Bu anlamlı gecede Engelsiz Yaşam Vakfı ve Double Tree by Hilton İstanbul Topkapı yöneticileri sürpriz yaparak 

Double Tree by Hilton İstanbul Topkapı'nın yatırımcısı ve Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Gül'ün de doğum gününü kutladı. Kendisi için özel olarak hazırlatılan “İyi ki Varsınız” yazılı pastasını zarif ve güzel eşi Sema 

Gül ve kızı Gül İnşaat.Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Gülle birlikte kesen Çetin Gül, kendisine yapılan bu sürpriz 

karşısında çok duygulanarak yaptığı konuşmada, dostları yanında olduğu ve böyle güzel bir aileye sahip olduğu 
için çok şanslı hissettiğini dile'getirdi ve kendisini yalnız bırakmayan tüm sevdiklerine'teşekkür etti. 


Şeniz Ulusoy - Atilla - Ceren Kaplakarslan - Tamer Karadağlı - Çetin - Sema - Kübra Gül - Muammer Kapucuoğlu - İbrahim Yılmaz - Ömer Faik Sağun 


Engelsiz Yaşam Vakfı'nın “8. Yılın En İyileri Ödül 
En gelsi Z Va“ a'n Ve Töreni” Volkan Severcan ve Deray Yurdakul'un | 
ahne uyumları ve başarılı sunumlarıyla ve Ayça 
Kuru'nun Kırmızı Halı Röportajlarıyla renklendi. 
,Derya Yurdakul ve Ayça Kuru şıklıklarıyla da gece- 
EN İYİ nin en güzel kadınlarındandı. 


8. YILIN EN VİLERİ 


Atilla Kaplakarslan - Aylin Çoşkun Deray Yurdakul - Ayça Kuru - Volkan Severcan Selen Görgüzel Alkan - Çetin Gül 


6. DİJİTAL DÜNYANIN EN'LERİ ÖDÜLLERİ 
MUHTEŞEM BİR DAVETLE SAHİPLERİNİ BULDU 


Evren » Evrim Yaşlak 


Evos Angels dergisi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen 
Dijital Dünyanın En'leri Ödül Töreni, Evo Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Evo Grup Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Yaşlak'ın ev sahipliğinde Mövenpick Hotel 
İstanbul Golden Horn'da gerçekleşti. Halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin 
ödüllendirildiği ve bu yıl Afrin'e tam destek sloganıyla da 
düzenlenen tören de 73 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Best Model of Turkey Güzeli ve Oyuncu Tuğçe 
Sarıkaya ve Ana Haber Spikeri Gökay Kalaycıoğlu'nun 
sunumuyla gerçekleşen geceye iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. 
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Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos 
Angels tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Dijital Dünyanın En'leri Ödül 
Töreni “Afrin'e tam destek” sloganıyla 
muhteşem bir organizasyon eşliğinde 
gerçekleşti. Birçok siyasetçi ve ünlü 
ismin konuk olduğu, “Türkiye'nin İlk 
ve Tek İntemet Ödülleri olan 6. Dijital 
Dünyanın Enleri” Ödül Törenine Evren 
Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşler ev sahipliği yaparken, gece Mövenpick Hotel 
İstanbul Golden Hom'da gerçekleşti. 
Halka açık oylamalar sonucunda dijital 
dünyada en çok takip edilen kişilerin 
ödül aldığı tören bu sene 73 farklı 
kategoride ödül takdiminde bulundu. 
Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri, bu yıl 
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Deniz Seki - Evren Yaşlak 


bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini 
buldu. Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak 
tarafından düzenlenen ve www.dijitaldunyaninenleri.com sitesi üzerinden 
oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni 
öncesinde şık bir kokteyl düzenlenirken, 
konuklar ve ödül alacak isimler bol 

bol sohbet ettiler. Kokteylin ardından 
ödül töreni için balo salonuna geçildi. 
Gecenin sunuculuğunu Best Model of 
Turkey güzeli ve oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve ana haber spikeri Gökay Kalaycıoğlu yaparken ikili başarılı sunumlarıyla 
dikkat çektiler. Gecede ödül alan isimler 
büyük mutluluk yaşarken, gece toplu 
fotoğraf çekimiyle son buldu. 


Tuğçe Sarıkaya - Gökay Kalaycıoğlu 


6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül 
Töreni'nin sunuculuğunu üstlenen 
Tuğçe Sarıkaya ve Gökay Kalaycıoğlu 
sahnedeki uyumlu performansları 
ile konuklara keyifli anlar yaşattılar. 
Uyumlu ikili gecede şıklıklarıyla da 
göz doldurdular. 
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Zahide Yetiş - Evrim Yaşlak 


6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'ne katılan ünlü 
işadamı Koray Aksu, gecede iş ve sanat dünyasından 
dostlarıyla bir araya gelerek keyifli anlar geçirdi. 
Yakın dostları Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak'ın yine 
kusursuz bir organizasyonunun altına imza attığını 
belirten Koray Aksu, genç girişimcilere mentörlük 
yapan bir iş adamı olarak dijital dünyadaki yatırımları çok önemsediğini ve EVO Grubu'nun bu konudaki 
çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirtti. 


Yılın En İyi Güvenlik Sistemleri Firması Ödülü 
ARMED Güvenlik Yapım A.Ş.'nin Oldu 
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Genç ve başarılı iş adamı İbrahim Yılmaz tarafından kurulan ve bugün geldiği noktada sektörünün ilk üç firması arasında yer alan Armed 
Güvenlik Yapım A.Ş. 6. Dijital Dünyanın Enleri 
Ödül Töreni'nde “Yılın En İyi Güvenlik Sistemleri Firması” ödülüne layık görüldü. Ödülünü ünlü 
iş adamı Turgay Kıran'ın elinden almak üzere 


sahneye çıkan İbrahim Yılmaz gecenin en şık beyefendilerinden birisi olarak da dikkatleri üzerine 
çekti. Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma 
yapan ünlü iş adamı İbrahim Yılmaz, “Güvenlik 
çözümlerimizi kişiye özel bir boyuta getirdik ve 
bugün Türkiye'nin en önemli kurum ve aileleri 
tarafından tercih edilen bir şirket olduk” dedi. 


Yılmaz, şirketinin böyle bir ödülle taçlandırılmış 
olmasından ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek bu özel organizasyona emeği 
geçen herkesi tebrik etti. Yılmaz sahneden 
indikten sonra ise mutluluğunu törene katılan 
dostlarıyla paylaştı ve bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 
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Evren Yaşlak - Bircan İpek | | X 
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Turgay Kıran - Duygu Koşan 


ç Aydan Gömügen 


Sosyal yaşam dünyasının sevilen çifti Aydan Gömügen Tuncay ve eşi Muhammed Abdullah Tuncay 6. Dijital Dünyanın En'leri Ödül Töreni'nden 
ödülle ayrıldılar. Kare Anaokulu'nun Sahibi 
Aydan Gömügen Tuncay “Yılın En İyi Eğitimcisi” 
ödülüne layık görülürken, eşi Muhammed Abdullah Tuncay da Uluslararası Down Sendromu 
Federasyonu'nun çalışmalarıyla “Yılın En İyi 
Sivil Toplum Kuruluşu” ödülünü aldı. 


Muhammed Abdullah Tuncay - Emre Aşık 


Gecede “Yılın En İyi Event Firması” ödülünü ünlü 
işletmeci Lütfü Sapmaz sahibi olduğu Portaxe ile 
aldı. Ödülünü Güneri Civaoğlu'nun elinden alan 


Sapmaz, halkın oylarıyla bu ödüle layık görülmek- 


ten ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. 


Doğan, ödülünü alırken 

emeğinin karşılığını aldığı 
geri dönüşlerle gördüğünü, ödüllerin ise en büyük 


Linet - Evren Yaşlak 


/ 


Gökay Kalaycıoğlu - Asena - Konca Kumkum » Tuğçe Sarıkaya 


Hikmet Doruk 


Ünlü Medya İletişim Danışmanı Konca Kumkum da 
gecede “Yılın En İyi Medya 
Danışmanı” ödülünün sahibi oldu. Konca Kumkum 
konuşmasında, “Yıllardır 
önemli işlere imza attım 
ama en önemlisi halkın 
saygısını ve sevgisini kazanmaktı. Bu çok değerli 
ödül için herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 
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Jan - Bülent Akarcalı * Tuğçe Sarıkaya | 


| Gökay Kalaycıoğu - Elif Ece Uzun - Ahmet Ars 


çan ve mükemmel geçen törenin mik Hotel Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan gecede ödül alek Hotel İstanbul Golden Horn “Yılın En İyi Şehir Oteli” Ödülüne 
nda ödül mutluluğunu ekip arkadaşlarıyla paylaştı. 


6. Dijital Dünyanın En'leri Ödül Töreni için otellerinin kapısını a 


marlarından olan Mövenpic 

gn mutluluğunu da yaşadı. Mövenpi 

1“ gübir kez gecenin sonu 
yata 


Yunus Emre Borhan 
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Deniz Seki - Bayhan yad ü | | 
Gülcan Kaya - Zeynep Turan Amirali Asbaghi 


MM | 


KLASS 2 


7 > 


Bülent Akarcalı - Muammer Kapucuoğlu 


Gecede Klass “Yılın En İyi Cemiyet Dergisi” 
seçilirken ödülü dergimiz Sahibi ve Genel 
Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu 
aldı. Kapucuoğlu, “ Bizi seven, bize sahip 
çıkan yüzbinleri bulan büyük Klass ailesine ve çok ama çok büyük Klass Team'e 
sonsuz teşekkürler” dedi. 
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MGD 23. ALTIN OBJEKTİF ÖDÜLLERİ MUHTEŞEM BİR <Öx 
m m VA' GECEYLE SAHİPLERİNİ BULDUTANBI | 
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MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve MGD Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliği 
yaptığı 23. Altın Objektif MGD Ödülleri muhteşem bir organizasyon ile sahiplerini buldu. Televizyon, sinema, medya, iş, siyaset ve sosyal yaşam dünya-i 
sından çok sayıda seçkin ismin katıldığı, sanatçılara pek çok dalda ödüllerin 
verildiği gecede ayrıca “Basın Meslek Ödülleri” de sahiplerini buldu. ME 


mer 


Magazin Gazetecileri Derneği (MGD)|) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23. Altın Objektif MGD Ödülleri Vadistanbul AVM ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel 
İstanbul'da düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. 
MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve MGD Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 
ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine televizyon, sinema, 
medya, iş, siyaset ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda seçkin isim katıldı. Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı renkli geçen 
ödül töreni unutulmayacak anlara da sahne oldu. 


Geleneksel hale gelen ve Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından bu yıl 
23.'sü düzenlenen Altın Objektif MGD 
Ödülleri, CVK Park Bosphorus Hotel 
İstanbul'da MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve MGD Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 
ev sahipliğinde ve Vadistanbul AVM ana 
sponsorluğunda düzenlenen muhteşem 
bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon, sinema, iş, siyaset ve sosyal yaşam 
dünyasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı, Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği, kırmızı halı seremonisiyle başlayan 
gece Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç, Resul 
Dindar, Aylin Coşkun, Ceylan Ertem'in 
şarkılarıyla renklendi. “En İyi Şarkı” 
kategorisinde Aleyna Tilki'nin “Sen 
Olsan Bari” isimli şarkısı ödüle layık görülürken, “En İyi Albüm” kategorisinde 
“On” isimli albümüyle Tarkan ödülün 
sahibi oldu. “En İyi Kadın Yorumcu” 
ödülünün sahibi Hande Yener, “En İyi 
Erkek Yorumcu” ödülünün sahibi ise 
Oğuzhan Koç oldu. “En İyi Kadın ve Erkek Tiyatro Oyuncusu” kategorilerinde 
Zerrin Tekindor ve Serkan Keskin ödüle 
layık görülürken, “En İyi Drama Dizisi 
Kadın Oyuncusu” Bergüzar Korel seçildi. 
Korel ödülünü Cumhuriyet kadınlarına 
ithaf etti. “En İyi Drama Dizisi Erkek 
Oyuncusu” ödülünün sahibi ise Halit 


Ergenç oldu. Ergenç ödülünü alırken eşi 
Bergüzar Korel ile aynı ödülü almaktan 
mutluluk duyduğunu ifade etti. MGD 
tarafından bu yıl ilk kez açılan “En İyi 
Dizi Şarkısı” kategorisinde ödül, Emrah 
Erdoğan'ın yıllara damga vuran ve ilk 
kez bir dizinin soundtrack'ı olan “Götür 
Beni Gittiğin Yere”ye verildi. “En İyi 
Komedi Programı” ödülünü “Güldür 
Güldür” alırken, “En İyi Aksiyon Dizisi” 
ödülünü “Söz” dizisi aldı. Gülse Birsel 
ve Engin Günaydın'ın başrollerini paylaştığı “Aile Arasında” ise “En İyi Film” 
seçildi. “Yılın Dizisi” seçilen Çukur'un 
başrol oyuncuları Perihan Savaş ve Dilan Çiçek Deniz “Yılın Kadın Oyuncusu” 
ödülünü göğüslerken, Erkan Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli “Yılın Erkek 
Oyuncusu” ödülünü aldı. “MGD Özel 
Ödülü”nün sahibi ise, Cengiz Kurtoğlu 
ve Orhan Gencebay oldu. Gecenin bir 
önemli ödülü olan “Türkiye'nin Marka 
Yüzü” ödülü de Türkiye'de kadına verilmesi gereken değer, önem ve hassasiyeti, aslında kendi markalarının tanıtımlarını yapmaları için satın alınan reklam 
kuşaklarında inovatif ve duygusal bir yol 
ile Türk halkına aktarılmasını sağladıkları 
için Filli Boya'nın oldu. Ödülü Yönetim 
Kurulu Başkanı Gözde Akpınar aldı. 
Haber: Yavuz Kaynar 


an Elbani - Murat Yıldırım 
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Mesut Yılmaz - Zahide Yetiş 


Ufuk Özkan 


Gecede verilen ödüllerde “En İyi Drama 
Dizisi Kadın Oyuncusu” Bergüzar Korel seçildi. Korel ödülünü Cumhuriyet 

kadınlarına ithaf etti. “En İyi Drama 

Dizisi Erkek Oyuncusu” ödülünün sahibi 
ise Halit Ergenç oldu. Ergenç ödülünü 

alırken eşi Bergüzar Korel ile aynı ödülü 

almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 


i ü “ E â 
Ee / (fi Ve lime 


Gİ 271 


ye 
“Yılın Dizisi” seçilen ve aldığı ödüllerle geceye damga vuran Çukur'un kadın başrolleri 
Perihan Savaş ve Dilan Çiçek Deniz “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülünü Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Çetinsaya'nın elinden birlikte aldılar. Gecede Di- 


B 
rur duyduğunu söyledi. 


lan Çiçek Deniz, Perihan Savaş'la birlikte bu ödülü almaktan gu 
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Gökhan Kimsesizcan : Seren Serengi ji ioğ 
) gil - Gengiz Semercioğlu 
Og) Ertuğrul Özkök : Cengiz Semercioğlu - Ahmet Hakan : Sait Durmaz 


a 
Erkan Kolçak Köstendil - Aras Bulut İyinemli 


Gecede ödüle doymayan 'Çukur” dizisinin erkek başrol oyuncuları Aras 
- Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil de “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu. İynemli ve Köstendil ödüllerini almak üzere sahneye 


mi “ birlikte çıkarak kendilerini bu ödüle layık İl herkese teşekkür etti. 
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| Bayram Yıldız » Orhan Gencebay - Sevim Emre | 


f Tuğçe Göksel - Havva Kızılırmak » Ertuğrul Özkök : Muammer Kapucuoğlu 


Ekranlarda ikinci sezonunu yaşayan ve beğeniyle izlenen Söz" 
dizisi de geceye damga vuran yapımlardandı. Tam kadro geceye 
katılan dizi ekibi “En İyi Aksiyon Dizisi” ödülünü kucakladı. 


İrem Sak l ğlu - ğaoğ Mustafa - Beste Yurttaş 
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Gülse Birsel ve Engin Günaydın"ın başrollerini paylaştığı “Aile Arasında” ise “En İyi 
Film” seçildi. Gülse Birsel gecede Rueby- 
HakanÖztürk imzalı takımıyla oldukça şıktı. 


Okan Sarıkaya - Barış Kocaoğlu - Esin Övet - Ertuğrul Özkök - Gülse Birsel - Fatih Altaylı 


> 


Iman Elbani - Murat Yıldırım 


Gökhan Çetinsaya 


Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Çetinsaya 


grup şirketlerinin önemli bir yatırımı 
olan Vadistanbul ile geceye sponsor 
olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Genç işadamı gecede ödül alan 
isimleri tek tek tebrik etti. 


Alin - Levon Kordonciyan 


Ahmet Hakan - Reşat Balcıoğlu 


Özlem Gümüş - Yunus Emre Borhan 


Zeynep Mansur 


Hande Yener 


Bu yıl art arda ödüller alan Hande 
Yener 23. Altın Objektif MGD Ödülleri 
gecesinde de “En İyi Kadın Yorumcu” 

ödülünün sahibi oldu. 
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Gülse Birsel 


Aylin Coşkun 
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23. Altın Objektif MGD Ödülleri gecesinde “En İyi Erkek Yorumcu” 
ödülünün sahibi Oğuzhan Koç oldu. Koç, ödülünü Akşam Gazetesi 


Magazin Müdürü Barış Kocaoğlu'nun elinden aldı. 


Çukur Dizi Ekibi 
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İnternet medyasında 18. yılını geride bırakan www.magazinci.com, “Magazin Oskarları Ödül Töreni” görkemli bir 

organizasyonla gerçekleştirildi. 2017 yılının en iyilerinin belirlendiği geceye iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam 

dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Magazinci.com Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Soydan'ın ev sahipliği yaptığı Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel'de gerçekleşen özel gece tam bir yıldızlar şölenine dönüştü. Gecede 

ödül alan ünlü isimler gecenin ana teması “Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına “Dur” De, Yapma” başlığı altında 
yaptıkları konuşmalarla da geceye damga vurdular. 


Magazinci.com 18. Magazin Oskarları Ödül 

Töreni iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla yıldızlar 

geçidine dönüşen görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Sunuculuğunu Erhan Ertürk 

ile Deray Yurdakul'un üstlendiği ve Kalamış 

Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel'de 

gerçekleşen 18. Magazin Oskarları Ödül Töreni, 

Kral TV sunucusu Elif Tümen'in röportajlarını 

yaptığı kırmızı halı geçişi ile başladı. Ev sahipliğini Nurettin Soydan'ın yaptığı “Magazinci. 

com 18. Yıl İnternet Medyası Magazin Oskarları 

Ödül Töreni”nde, iş, medya, televizyon, müzik, 

sinema ve tiyatro dallarında birçok isme ödülleri 

verildi. Ödül alan müzik yorumcuları şarkılarıyla 

geceye renk kattı. Gecede “Kadına Şiddete ve 

Çocuk İstismarına 'Dur De, Yapma” sosyal 

sorumluluk projesiyle birlikte, Polisan'ın daha 

önce hayata geçirdiği proje tasarımı ve sanat 

yönetmenliğini Kenan Bahadır Derre'nin yaptığı, “Her Ses Bir Nefes” projesinin karma fotoğraf Sergisi de yer aldı. Makyaj ustası ve yorumcu 

Suzan Kardeş de Şehir Tiyatroları oyuncularının 

sahnelediği kısa gösteride şiddet mağduru ka- > 
dınlar makyajıyla projeye destek verdi. Törende 1)Y A 
zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Medya k . 
sponsorluğunu Kral TV'nin üstlendiği “Magazin eN IYİ 
Oskarları Odül Töreni”, magazinci.com sitesin- 

den de canlı olarak takipçilerine ulaştı. — 


Lütfü Sapmaz - Hande Yener - Nurettin Soydan 
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Nurettin Soydan - Aydan Gömügen 


Yıldız yağmurunun yaşandığı magazinci.com'un görkemli ödül gecesi Genel 
Yayın Yönetmeni Nurettin Soydan'ın 
kusursuz ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Ana teması “Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına Dur” De, Yapma” olan gecede 
Nurettin Soydan “Yılın İş Kadını” seçilen 
Kare Anaokulu'nun Sahibi Aydan Gömü- İ 
gen Tuncay'a ödülünü taktim etti. ' 


Nurcan Sabur - Hakan Altun 
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Deniz Dikkaya - Mustafa Alparslan 


Magazinci.com Ödül Töreni için kapılarını açan Kalamış Wyndham Grand 


Kalamış Marina Hotel'in Genel Müdürü 
Mustafa Alparslan ve Satış ve Pazarlama Müdürü Deniz Dikkaya gece boyunca 
tüm detaylarla yakından ilgilenerek 
törenin kusursuz bir atmosferde geçmesinde büyük rol oynadılar. 


Derya Gani : Sinem Uğurlu Karaman > Z > Özgür Çoban - Merve Oflaz - Zafer Ergin Ali Şentürk - İbrahim Muratoğlu - Kıvanç Terzioğlu 


— . 


Mustafa Alparslan - Tuvana Türkay 


“Yılın Şehir Oteli” ödülüne Wyndham 
Grand İstanbul Kalamış Marina 
Hotel layık görüldü. Wyndham Grand 
İstanbul Kalamış Marina Hotel Genel 
Müdürü Mustafa Alparslan ödülünü genç ve başarılı oyuncu Tuvana 
Türkay'ın elinden aldı. 


| Deniz Dikkaya : Muammer Kapucuoğlu - Lütfü Sapmaz “Tamer Köseoğlu 
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Dilek Çolakoğlu - Nurettin Soydan Ceren Bektaş - Didem Aslan Yılmaz 


Ulvi Süvarioğlu 


Dati Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ulvi 
Süvarioğlu geceye katılan ünlü işadamları arasındaydı. Süvarioğlu, renkli anlara sahne olan gece boyunca iş ve sanat 
dünyasından dostlarıyla birlikte sohbet 

ederek keyifli anlar yaşadı. 
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Derya Yılmaz Tokmak . Nihan Akın 


Pınar Erdem 


DenDen Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Köseoğlu geceye yakın dostlarıyla 
birlikte katıldı. Köseoğlu, gecede sanat dünyasından ödül alan dostlarını hem başarılarından hem de sahnede verdikleri mesajlar - 
dan ötürü tebrik etti. 


Deray Yurdakul 


e, 


Tekin Seyrekoğlu |, 


m Sü 


Türk mücevher dünyasının önemli temsilcilerinden Tekin Seyrekoğlu Mücevherat'ın 
sahibi Tekin Seyrekoğlu Magazinci.com 
m ödül gecesine katılarak sosyal sorumluluk 
“| bilinciyle gerçekleştirilen geceye emeği 
e va geçen isimleri tebrik etti. 


Levent Çekiç - Pınar Erdem - Nuri Alço - Harika Rogers - Şinasi Günaydın | p iy Nurettin Soydan - Muhammed Koşan 
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BABALAR GÜNÜ VE RAMAZAN BAYRAMI 


KUTLU OLSUN 


SIEMENS İLE DÜNYANIN 
KAHVESİ EVİNİZDE 


Bizim gibi evde kahve sever bir baba varsa Siemens 
Ev Aletleri'nin ileri teknoloji özellikleriyle kişiselleştirilmiş ve zenginleştirilmiş kahve deneyimi sunan 
yeni EO.9 connect tam otomatik kahve makinesi, 
ideal bir hediye seçimi olabilir. CoffeeWorld uygulaması ile Viyana usulü Melange, Portekiz usulü Galâo 
veya Hindistan'ın Kaapi içeceğine kadar dünya 
çapındaki 17 farklı kahve spesiyaline özel olarak 
erişip yapabilirsiniz. 


MIRO UNIO EXPO'DA 


Tarihin en önemli sürrealist ressamlarından Joan 
Mirö'nun sulu boyalar, baskı resimler, çizimler, kolajlar, 
mektuplardan oluşan litografi ve gravür ağırlıklı en 
büyük grafik sanatı koleksiyonu olarak kabul edilen ve 
küratörlüğünü Jean Christophe Hubert'in üstlendiği 
Mirö'nun bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran Joan 
Mirö Litografi ve Gravür” sergisi 2 Aralık'a kadar UNIO 
Expo'da ziyaret edilebilecek. Bir değişiklik yapın ve 
babanızı da alın sergiye gidin :) 


BAYRAMDA ŞÖLEN ÇİKOLATA 


Bayram çikolatasız olmaz. Şölen, gravür sanatını madlen 
çikolatanın eşsiz lezzetiyle buluşturarak kültürel ve tarihi 
açıdan en gözde kentlerden biri olan İstanbul'un siluetlerini 
Şölen İstanbul Koleksiyonu'na yansıtmış. Kız Kulesi'nden 
Galata'ya, Ayasofya'dan Boğaziçi manzaralarına kadar 
pek çok tarihi mirası içinde bulunduran İstanbul Koleksiyonu, Ramazan Bayramı döneminde satışa sunulacak. 


CVK SAFİRA SPA'DAN 
UZAK DOĞU ESİNTİSİ 


İster babalar günü hediyesi yapın isterseniz kendinizi 
bayramda şımartmak için kullanın. CVK Safira Spa, 
şehir hayatının yorgunluğunu üzerinden atıp yenilenmek 
isteyenler için “Uzak Doğu Esintisi? masaj paketi hazırlamış. Bali, Thai ve Lomi Lomi masajlarından oluşan 


paket, Temmuz sonuna kadar 9645 indirim ile sunuluyor. 


Benim gibi bir masaj severseniz kaçırmayın derim. 


STİLA4'DEN BABALARINIZ İÇİN 


Babalara onları simgeleyen el yapımı seramik objeler 

ile iltifat edebilir, bayram ziyaretleriniz için Stil44”den 
alacağınız zarif sanatsal ürünler hediye edebilirsiniz. Boğa 
figüründen, atlara, şans küpelerinden, ananın eline, bereketin simgesi nar objelerine kadar Stil44 geniş bir hediye 
alternatifi sunuyor. Web sitesine göz atmanızda fayda var. 
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Aysın Biter Öztürk 


Mayıs annelerimizin ayı 
idi. Haziran babalarımızın:) 
Ayrıca Ramazan ayını da 
uğurlayıp bayramı karşılayacağız. Allah herkesin 
oruçlarını, yaptıkları hayırları kabul etsin. Babalarımız evimizin direkleri, 
canlarımız, buradan tüm 
babalarımızı kutluyorum, 
ebediyete göç edenlere 
Allah rahmet eylesin, dualarımız onlarla. Harika bir 
bayram geçirmenizi diliyorum, iyi bayramlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin 
gözlerinden öpüyorum. 


KLASS 


Çocukluğu yüksek yaylalarda geçen her 
Karadenizlinin gördüğünde hüzünlendiği 
çiçektir Vargit Çiçeği. Sonbaharda açar, 
ayrılığı ve mahzunluğu anımsatır. Genç 
yaşta Almanya'ya giden ve orada uzun yıllar zor şartlarda çalışan dindar ve muhafazakar Hasan Atalay'ın tüm hayali çocukluğunun geçtiği yaylasında ömrünün geri 
kalan kısmını mutlu bir şekilde geçirmekti. Ancak ne olduysa Vargit Çiçeğinin doğaya merhaba demesiyle oldu... Yapımcılığını 
Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgesel 
film “Vargit Zamanı”, bir baba-oğul ilişkisinde geç kalmışlığı ve bu geç kalmışlığın 
yarattığı travmayı anlatıyor. Vargit Zamanı 
filminin yönetmeni Orhan Tekeoğlu, çekimleri tamamlanan belgeselin hikayesini 
ve merak edilenleri Klass'a anlattı. 
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#VARGII,ZAMANI; 

ya BİRİBABANIN 
VİCDAN! MÜHAKEMESİNİ 
ŞANLATAN'BIR 
BELGESEL 


Orhan Bey, daha önceki dönemlerde 
de birçok başarılı belgesel filmine 
imza attınız. Şimdi “Vargit Zamanı” 
belgesel filmi projesi için çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Öncelikle 
“Vargit Zamanı” belgesel filmi hangi 
konuyu ele alıyor? 

“Vargit” aslında bir çiçeğin adı. Bunu 
genelde Karadeniz'in yüksek dağlarında 
yaşayan insanlar bilir. Vargit Çiçeği 1500 
metre ve üstü rakımda tamamen doğada 
Eylül'ün ikinci haftasından itibaren ortaya 
çıkan bir çiçek. “Artık senin yaylacılığın 
bitti, bundan sonra kar gelecek, sen bu 
kara, fırtınaya yakalanmadan köyüne dön” 
diyen bir çiçek. İnsanlar Karadeniz'in yüksek yerlerinde yaylacılık yaparlar. Mayıs'ın 
ortalarında çıkarlar Eylül'ün sonralarında 
inerler. Vargit Çiçeği de o dönemlerde 
ortaya çıkıyor. Beyaz ve mor renklerinde 
oluyor. Hikayemize gelecek olursak “Vargit 
Zamanı” bir baba ile oğulun hikayesini 
anlatan gerçek bir olay. Baba Almanya'da 
çalışan bir Türk işçisi. Almanya'da yaşarken dört tane çocukları oluyor. Bunların 
arasından Erdoğan diğerlerinden daha 
yaramaz bir çocuk. Babası uslansın diye 
Erdoğan'ı Türkiye'de bir imam hatip 
lisesine verir. Ama Erdoğan uslu olacağına 
daha da yaramaz bir çocuk haline gelir. 


Babası tekrar Erdoğan'ı Almanya'ya geri 
getirmek zorunda kalır. Erdoğan da kötü 
arkadaşlıklarıyla birlikte gasp, hırsızlık, 
soygun, uyuşturucu gibi kötü işlere karışır. 
Baba da muhafazakar ve toplumda da yeri 
olan, herkesin sözünü dinlediği bir adam. 
Ama herkesin sözünü dinlediği bir adamın 
oğlu bu işlere karışıyor. Bu adamın da 
toplumdaki yeri sarsılıyor. Bir süre sonra 
oğlu cezaevine giriyor. Adam da cezaevine 
giren oğlunu hiç aramıyor, sormuyor, onun 
için avukat tutmuyor, onu yok sayıyor. Erdoğan cezaevinden çıktıktan bir süre sonra 
amansız bir hastalığa yakalanıyor. Sonra 
da baba bu hatasını telafi etmek için onun 
her isteğini yerine getirip onu hastane hastane dolaştırıp tedavi ettirmek için uğraş 
veriyor. Bir gün Vargit Çiçekleri çıkacakken 
Erdoğan babasına yaylaya gelmek istediğini ve Vargit Çiçeklerini görmek istediğini 
söylüyor. O da oğlunun son istediğini yerine getirmek için evi hazırlıyor, yeni bir oda 
yapıyor. Ama kısa bir süre sonra bir gece 
telefon geliyor. Erdoğan hastalığına yenik 
düşüyor. Baba sabah kalktığında bakıyor ki 
her yer Vargit Çiçeği... Baba mesajı alıyor 
ve oradan gidiyor. 


Peki, Vargit Zamanı filmini hayata 
geçirme fikri nasıl oluştu? 


Aslında ben muhafazakar kesim insanlarının 
çocuklarıyla olan ilişkileri üzerine duruyordum. 80 
yaşına yaklaşan ve ömrünün yarısını Almanya'da 
işçi olarak çalışarak geçiren dindar ve muhafazakar 
Hasan Atalay babamın arkadaşı. Onunla oturup 
oğlu ile ilgili olan hikayesini dinlerken müthiş bir 
belgesel konusu yakaladığımın farkına vardım. 
Ben bu aramalar içerisindeyken bu hikaye bana 
gelmiş oldu. Hasan Atalay bunu kendi ağzından 
anlattığında ben bunu belgesel haline getirmek 
istediğimi söyledim ve izin istedim. Çünkü bir 
anlamda bir vicdan muhakemesi yapıyor. Kendisi 
zaten bilge bir adam. Tabiatla ilgili, insan ilişkileri 
ile ilgili çok bilgisi var. Böyle bilge bir adam nasıl 
böyle bir şey yapar diye düşünüyorsunuz. Bu 
durum da benim çok ilgimi çekti. Ona bu teklifi 
sunduğumda o da tereddüt içerisindeydi. Ona 
diğer babalara örnek olacağını söylemiştim. Her 
babanın oğluyla zaman zaman tartışması olmuştur. 
Ama Vargit Zamanı bir babanın vicdan muhakemesini anlatan bir belgesel. Hata yapan oğluna 
karşı sert ve acımasız olan bir babanın oğlunun 
amansız bir hastalığa yakalanmasından sonra 

tam tersine dönüp oğlunu yaşatmak için amansız 
bir mücadeleye girmesi ve onun son istediğini 
yerine getirmek için yaşlı bir adamın doğa üstü bir 
mücadeleye girmesini anlatıyor. Bir anlamda bir 


- 


vicdan muhakemesi ve pişmanlık üzerine kurulu 
bir belgesel bu. Ne yaparsan yap bir süre sonra 
vicdanınla baş başa kalıyorsun. Vicdan, insanın 

iç dünyasında hissettiği bir acıysa, itiraf da kişinin 
vicdan azabından kurtulması için atacağı ilk adımdır. Hasan Atalay da çok sağlam, çok karakterli bir 
insan. Ama hayatta herkes hata yapabiliyor. 


A e e 
“BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ 
EN ZOR ÇEKİMDİ” 


Peki, çekim süreci nasıl geçti? 

Belgeselin kahramanı Hasan Atalay, bir bilge 
insan gibi oğluyla ilgili yaşananları en ince ayrıntısıyla, hatalarına varıncaya kadar çok samimi 
ve içten anlattı. Bütün anlattıklarını bir belgesel 
filmde bize anlatmasını istedim. Kabul etti ve 
aylar süren bir çalışmanın içine girdik. Çekimler 
boyunca oğluyla ilgili anlattığı her hatıra, Hasan 
Atalay'ı duygulandırıyor ve acıyı yeniden yaşıyordu. Bir anlamda acı çekerek belgeseli bitirdik. 
Hasan Atalay, belgesel boyunca bir yandan adeta 
ruhsal arınmanın içine girerken, bir yandan da 
çekim ekibine çok yardımcı oldu. İlerlemiş yaşına 


rağmen biz çekim ekibi olarak ona ayak uydurmakta zorluk çektik. Belgeselin hemen hemen her 
aşaması zorluklar içinde geçti diyebilirim. Başta 
Karadeniz'in her an değişen hava koşulları. Kar, 
tipi, yağmur ve rüzgar. Hava koşulları nedeniyle 
birkaç gün evin içinde mahsur kaldığımız oldu. 
Bugüne kadar yaptığımız en zor çekimdi. Ama en 
çok zorlandığımız anlar, Hasan Atalay'ın 1990'lı 
yıllarda oğluyla yaşadığı dramatik baba-oğul 
ilişkisini anlatırken hıçkırarak ağlamasıydı. 


Çalışmalarınız kaç aydan beri devam ediyor? 
Çekimlere 2017 yılının eylül ayında başladık. 
İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan yaklaşık bir 
buçuk saat arabayla yol gelip oradan da 2200 
rakıma tırmanma şeridine geçiyorsun. Bu da yaklaşık 3 saat sürüyor. Türkiye'de hava durumuna 
da uymayan tek yer sanırım Karadeniz Bölgesi. 
Çünkü her an hava koşulları değişiyor. Dolayısıyla tamamen zor şartlar altında çekimlerimizi 
yaptık. Bizi en çok sis zorladı. Film ilkbahar ve 
sonbahar üzerine kuruluydu. Sonbahar çiçeklerin 
açma dönemleriydi. Şimdi de filmin ilk bölümünü 
ilkbahar dönemini de çektik. Dolayısıyla onların 
kurgusunu yapacağız. Üzerinde hala çalışmalarımız devam ediyor. 


KLASS 
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HOŞGELDİN YAZ 


2018 yılının ilk yarısını jet hızıyla tamamladık ve 
yaz geldi kapımıza dayandı. Renkli, dertsiz, tasasız 
bir yaz olsun. Hepimiz dinlenelim, keyif halinde 
geçirip yazı mis gibi tamamlayalım inşallah. Çünkü 
yaz önemlidir. Ben yaz aylarının insana günlük 
dertlerini bir şekilde unutturduğunu düşünüyorum. Çalışırken bile stresin daha az oluyor gibi. 
Umarım bu yaz da güzel, keyifli ve stressiz geçer. 
Bol bol güler, eğlenir enerji toparlarız. Tabi bol 
bol da tatil yaparız. :) 


Yaz dileklerimiz bittikten sonra gelelim bayram ve 
Babalar Günü dileklerine. Ramazan Bayramı'nın 
ruhunu yaşayarak, birlikberaberlik içinde geçireceğiniz bir bayram yaşamanız dileğiyle. Açıkçası 
ben çocukluğumda yaşadığım bayramları özlüyorum. Hele ki o arefe gecesi hissettiğim heyecanı 
unutamıyorum. Yatağımın ucunda duran o yepyeni 
kıyafetlerin heyecanını sanırım bugün bana dünyanın en iyi modacısı yaşatamaz. :) 


Babalar Günü gibi günleri sevmem, kutlamam 
da... Ama gelenektir buradan dile getireyim. Tüm 
Babaların Babalar Günü kutlu olsun. 


Eveeeet filtre dünyasının son ama son 
trendi Hollywood bilmem ne aplikasyonu... Ünlüsü de sade vatandaşı 
da genci de yaşlısı da birçok kişi 
Instagram'da fotoğraf paylaşırken bu 
filtreyi kullanır oldular. Hem de öyle 
espri olsun falan diye değil. Büyük bir 
ciddiyetle ve belki de hakikaten öyle 
olduklarını düşündükleri için. Bence 
daha güzeller o ayrı da... Neyse... 
Gündüz-gece daveti demeksizin hafta 
sonu çıktıkları koşuda bile sanırsınız ki 
Instagram'daki kadınlar Kim Kardashian makyajıyla dolaşıyorlar. 

Bunun nasıl bir tatmin anlayışı olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Benim asıl 
korkum dergimize konuk olan ünlü kadınlarımız filtreli hallerine o kadar alışacaklar ki yakında bizim dergilerdeki 
fotoğrafları beğenmeyecekler... Acaba 
bizde mi her bir fotoğrafı hollywoodlu 
appten geçirip yayınlasak? 


ÇOK TATLI DEĞİL Mİ? 


Bu sezon güneş gözlüğü dünyası adeta yıkılıyor. Çok tatlı parçalar var. Ama 
Dolce&Gabbana'nın I Love Maiolica gözlüğü 
bu seneki favorilerimden. Öyle taşlı gözlükler 
gibi abartılı değil. Beyaz tişört, bir jean pantolon ve bir de bu gözlüğü tak ve çık. Bence 
günün şıkısın. O derece sevdim bu modeli. 
Gözlük ilhamını İtalyan çinisi deseninden almış. Güneş rengi tonları ve kontrastın baştan 
çıkartıcı etkisinden ilham alan sarı, pembe ve 
mavi renklerinde tasarlanmış. 


Yy 


Orijinal oval şeklindeki geniş lensleri, çok 
sayıda hafif renk tonlarıyla karakterize edilmiş 
ve parlak küçük kristallerle donatılan model, 
ayarlanabilir burun pedleri ve asetat sap uçlarıyla yüze rahat uyum sağlıyormuş. Yalnız 

u modeli satın almak istiyorsanız rotanızı bir 
gözlük mağazasına değil Dolce & Gabbana 
butiklerine çevirmeniz gerekiyor. Ama sizce 
de çok tatlı değil mi? 


MW kiğsin the 
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KIDS IN THE KITCHEN 


ÇOCUĞUNUZUN BESLENME DAVRANIŞLARINI DÜZENLEMEYE ADAY 


Yediğimiz içtiğimiz birçok şey açıkçası beni korkutuyor. Okuduğumuz haberler ise ürkütüyor. Çünkü 
bir anneyim ve çocuğumu beslerken hep yanlış 
yaptığımı düşünüyorum. Bu arada öyle çok bilmiş 
anneler gibi özel tarif olaylarına hiç girmiyorum. 
Ailelerimizden ne gördüysem onları veriyorum, bu 
topraklarda yetişen sebzelerle beslemeye çalışıyor 
ve abur cubura hayır diyorum. Ama ne bileyim 
çocuğumda beslenme bilincini doğru oturtamazsam diye çok çekiniyorum. Bu durum biliyorum ki 
benim gibi birçok annenin sorunu. İşte bir gün karşıma İnstagram'da “Kids in the Kitchen” firmasını 
çıktı. 5-11 yaş arası çocuklara “Beslenme Davranış 
Değişikliği Eğitimi” veriyorlar. Hem İstanbul'da 
hem de Londra'da şubeleri bulunuyor. Kurucusu 
ise hepimizin yakından tanıdığı ve şahser şüvendiğim Sağlık Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan 
Kümeli ve Engin Şenel. Kids in the Kitchen, nitelikli 
ve deneyimli uzmanlar tarafından profesyonelce 


tasarlanmış benzersiz bir hizmet. Sağlıklı ve dengeli 
beslenme konusunda çocuğunuza, hayatlarının 
geri kalan kısmında yararlanacakları bilgiler ve 
deneyimler sağlıyor. Bu da sağlıklı bir yaşam tarzı, 
daha iyi fiziksel ve zihinsel gelişim, artan akademik başarı ve obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve 
kanser gibi metabolik hastalıklardan korunmaya 
destek anlamına geliyor. 

Kids in the Kitchen, Londra ve İstanbul'da aynı 
anda gerçekleştirilen, çocuklar için sağlıklı ve 
dengeli beslenme eğitimi olup, asıl amacı çocuklarda beslenme davranışını değiştirmek. Toplamda 
10 saat (2 saat x 5 seans) süren bu eğitim; ne bir 
yemek pişirme kursu ne de bir zayıflama programı. Kids in the Kitchen, çocukların bilgi, beceri ve 
davranışlarını drama, beş duyunun kullanılması ve 
oyunlar ile geliştirirken, onları hayatları boyunca 
beslenme konusunda kendilerine yeter olmaları 
için cesaretlendiriyor. 


Kolay erişim için İstanbul ve Londra'nın merkezi 
yerlerinde verilen eğitimler, iki yaş grubu kategorisinde düzenlenmiş; 5-8 ve 8-11 yaş. Her çocuğun 
odaklı ve eğlenceli bir ortamda sağlıklı beslenme 
öğrenebilmesi amacıyla gruplar küçük tutuluyor ve 
her grupta en fazla 10 çocuk ağırlanıyor. Açıkçası 
bana bu sistem çok mantıklı geldi. 


KEYİFBEBESİ.COM İLK MAĞAZASINI ACARKENT'TE AÇTI 


a 1esi 


Pp.” 


PR dünyasından sevdiğim 
arkadaşım Burcu Bayraktar 
Beştaş, kızı Eliz dünyaya geldikten sonra Keyifbebesi.com 
adlı bir e-ticaret sitesi kurdu. 
Bu sitede gerçekten çok 
keyifli çok renkli hem çocuğunuzun hoşuna gidecek hem 
de ebeveynlerin yardımcısı 


olacak ürünler yer aldı ve bu 
ürünler zamanla binleri geçti. 
E-ticaret konusunda rüştünü 
ispatlayan Burcu, şimdi de 
mağazalaşma adına önemli 
bir adım attı. İlk mağazasını 


Vi ise İstanbul'un prestijli yaşam 
z ga, alanlarından Acarkent'te açtı. 
- ». - . .. : 
a m. Keyifbebesi.com bünyesin- 
” 0” de 210 markadan 12 bini 
Aİ 4d geçkin ürün bulunduruyor. i 
di / i Bu ürünlerin hepsine siteden 


* ye ulaşabildiğiniz gibi dilerseniz 


w # bunlar arasından seçilen özel 
g* b . bir karmaya da Acarkent magt İğ ğazasından ulaşabilirsiniz. 
i # 


KLASS 


ünlü dostları için imzalayan Şükrü Dudu'yu bu özel gününde ; “ 
ailesinin üyeleri yalnız bırakmadı. Şükrü Dudu, kendisi için 

çok özel anlara sahip olan bu özel günde arkasındaki en K > ” 
büyük gücün ailesi olduğunu belirtti. PE” — i 


ri) gileoMALA 


“ 


Kendi alanındaki ilk kitabı yazan “Ünlülerin Berberi" sanat ve spor ve sosyal yaşam dünyasından önemli 
Şükrü Dudu bir ilke daha imza atmanın gururuyla isimler de yalnız bırakmadılar. Kitabı imzalatmak için 
D&R'da sevenleriyle buluşmanın heyecanını ya- sıraya girenlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen 
şadı. Şükrü Dudu Zorlu AVM D&R'da sevenleriyle Şükrü Dudu'ya bir sürpriz de ailesinden geldi. Tüm 
buluşarak, “Hayata Makas Atmak” adlı kitabını Ailesinin de bulunduğu imza töreni renkli görüntülere 
imzaladı. Ünlülerin berberi bu önemli gününde iş, sahne oldu. 
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ü Dudu Barber's Club'ın ortakları Ayhan Kurt, Gökhan Kılıç ve Vedat 


Şükr 
ılarak mesleğin duayen isimlerinden Şükrü 


Önder bu özel etkinliğe kat 


Dudu'ya kitaplarını imzalattılar. 


Ahmet Çoban - Şükrü Dudu 


) 
Ezgi - Atlas - Bulut Tekgöz 


Ibrahim AZ * Muammer Kapucuoğlu * Şükrü Dudu R 
yy ime Yunus Emre Borhan - Şükrü Dudu 


ÜNLÜ MODACI HAKAN AKKAYA VE İNKA MOBİLYA İÇ MİMARI 
NİSA AKAR İNCİR, BİR ARAYA GELİŞ ÖYKÜLERİNİ VE 
ORTAK KOLEKSİYON HAZIRLIKLARINI KLASS'A ANLATTI: 


G“BİRBİRİMİZDEN!BESLENEREK 
YAPTIĞIMIZ TASLİ 
ORTAYATÇOKGÜZEMVEİLARKUI 
İR GIKMACAKSA 


Nisa Hanım ve Hakan Bey, öncelikle sizlerden bir araya geliş öykünüzü dinleyebilir miyiz? Yollarınız 
nasıl kesişti ve Hakan Bey'in bu 
şık showroomu ortaya çıktı? 
Hakan Akkaya: Yoğunluğumdan 
dolayı showroomumun dekorasyonunu hep erteliyordum. Parfüm 
lansmanımı showroomda yapma 
kararı almış olmam bu işi hızlandırdı. 
Kafamda bir şeyler vardı ama çok 
kısa sürede bunu 

nasıl yapacağımı 

bilmiyordum. Nisa 

ile ortak bir arkadaşımız sayesinde 

bir araya geldik. 

Birbirimizi çok iyi 

anladığımıza inanıyorum, bu uyumla 

da çok kısa sürede 

bu muhteşem 

showroom ortaya 

çıkmış oldu. 


Hakan Bey, 

hayalinizdeki 

showroomu 

Nisa İncir ve 

İnka Mobilya 

vasıtasıyla 

hayata geçirdiniz. Çok güzel 

bir showroom olduğunu 

görüyoruz ama 

buradaki verilmek istenilen 

mesajı ve ruhu 

sizden dinleyebilir miyiz? 

Hakan Akkaya: 

Hayatta duruşu ve 

tavrı olan insanlara 

elbise dikmeye 

çalışıyorum. Bu 

diktiğim elbiselerin 

de yine onlarla 

aynı ruhu taşıyan 

bir dekorasyona 

sahip olması ve bu 

yaşam stilini yansıtması gerekiyordu. 
Nisa da bu ruhu taşıyan bir mimar. 
Birlikte bunu gösterebildiğimize 
inanıyorum. 


Nisa Hanım siz bu showroomu 
tasarlarken ve üretimini gerçekleştirirken nasıl bir yol izlediniz? 
Nisa Akar İncir: Vaktin az olmasından dolayı üzerine oturup 
düşünme proje çizme gibi aşamalarımız olamadan Hakan'la anlaşıp 
ertesi gün ekibimle işlerime başladım. 
Hakan'dan aldığım ipuçları vardı 
elbette. O ipuçları ile kendi düşüncelerimi harmanlayıp birde Hakan'ın o 
siyah-beyaz imajını bu işin içine katıp 
böyle bir showroom ortaya çıkardım. Hakan bir seyahate gitmişti ve 
showrooma geldiği anda verdiği tepki 
benim için her şeye bedeldi. 


Birlikte yapacağınız yeni çalışmaların arifesinde olduğunuzu 
biliyoruz. Ne gibi projelerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyorsunuz? 
Hakan Akkaya: İnka Mobilya ve Hakan Akkaya birlikte küçük ev eşyaları 
tasarlayacağız; dresuarlar, koltuklar, 


Hakan Akkaya: 


İkimizin içeriğiyle yepyeni bir başlık oluşturduk. Tarzlarımız birbirinden çok da 
uzak değil, ortak zevklerimizle birbirimizden beslenerek yaptığımız tasarımlar 
ile ortaya çok güzel ve farklı bir koleksiyon çıkacak. 


kanepeler... İkimizin içeriğiyle yepyeni bir başlık oluşturduk. Tarzlarımız 
birbirinden çok da uzak değil, ortak 
zevklerimizle birbirimizden beslenerek 
yaptığımız tasarımlar ile ortaya çok 
güzel ve farklı bir koleksiyon çıkacak. 


“MÜŞTERİLERİMİ ANLAMAYA 
ÇALIŞIRIM VE SONRASIN- 
DA ONLARIN İSTEKLERİ İLE 
KENDİ TARZ VE TECRÜBELE- 
RİMİ BİRLEŞTİRİP YÜZLERİNİ 
GÜLDÜREN YAŞAM ALANLARI 
TASARLARIM” 


Nisa Hanım, genç ve başarılı bir 
iç mimar olarak çok özel projelerde imzanız bulunuyor. Peki, 
kendi tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? 

Nisa Akar İncir: Kendime ait bir 
tarzım var elbette fakat kendi beğenilerim konusunda çok ısrarcı olmam. 
Müşterilerimin beğenileri ve tarzlarını 
her zaman dikkate alırım. Öncelikle 
onları anlamaya çalışırım ve sonrasında onların istekleri ile kendi tarz 
ve tecrübelerimi birleştirip yüzlerini 
güldüren yaşam alanları tasarlarım. 
Zaman zaman teknik olarak sıkıntılı 
işleri yapmam konusunda ısrarcı 
olanlar olur. Sonucunda ne kazanırsam kazanayım usulüne uygun 


olmayan projelerin içinde yer almam. 


Hakan Bey nasıl bir yaşam alanı 
tercih ediyorsunuz ve kendi 
evinizde hangi renkleri ve tarzı 
ağırlıklı olarak kullanıyorsunuz? 
Hakan Akkaya: Benim evim, 
ofisim, tüm yaşam alanlarım hemen 
hemen aynı tarzdır. Çok fazla kitap 
ve dergi olduğundan mutlaka bir 
bölümü onlara ayırırım. Koyu 
renkler tercih ederim. Dekorasyonuma siyah hakimdir, rengi tek bir 
parçada kullanmayı severim. Koyu 
renklerin içine tek bir renk atarım, 
evimdeki mavi kanepem ve ofisimdeki yeşil masa gibi... Bu tek parçaların dışında çoğunlukla tercihim 
siyah ve beyazdan yana olur. 


KLASS 


ALTIN KALPLER DERNEĞİ 
DESTEKÇİLERİNİ AGIRLADI 


ski Devlet ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın eşi Şenay Dağlı, başkanı olduğu Altın Kalpler 
hpenci yöneticilerine özel bir akşam yemeği daveti düzenledi. Geçtiğimiz aylarda düzenledikleri başarılı organizasyonlarla hem Ankara hem de İstanbul sosyal yaşam dünyasını buluşturan 
demeğin başarılarının kutlandığı gece kokteyl ile başladı. Ortaköy Ruby'de gerçekleşen davete Şenay 
Dağlı ile birlikte Altın Kalpler Derneği Başkan Yardımcısı Elif Girgin ev sahipliği yaptı. Gecede kısa bir 
konuşma yapan Dağlı tüm üyeleri ve destekçileri yürekten kutladığını belirterek kısa zamanda çok konuşulan ve derneğin yardımlarına çok katkıda bulunan projeler gerçekleştirdiklerini yeni sezonda ise 
bunların çok daha fazlasını yapmak istediklerini belirtti. Konuşmanın ardından ise yemeğe geçilirken, 
tüm misafirler eşsiz Boğaz manzarası ve özel lezzetler eşliğinde keyifli bir akşam yaşadılar. 


BALKAYMAK FİLMİ GALA | 
GECESİNDE İŞ, SANAT VE SİYASET 
DÜNYASINI BULUŞTURDU 


erçek mutluluğun sizi gerçekten seven bir ailenizin olması 
G olduğunu anlatan Balkaymak filminin galası Kanyon 

AVM'de yapıldı. Filmin yapımcıları Big Play Entertainment (2D Medya) Sertaç Demirtaş ve Yusuf Karataş ile senaristi 
ve yönetmeni Onur Tan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gala da 
filmin oyuncuları, iş, sanat, siyaset ve sosyal yaşam dünyasının 
ünlü isimleri bir araya geldi. Hayatın içinden sıcak, samimi ve 
gerçek mutluluğu arayan insanların hikayesini anlatan film izleyiciden tam not aldı. 


Şenay Dağlı - Elif Girgin 


vd 


O 
Sertaç Demirtaş * Mehmet Ağar - 7 Tan 


Sertaç Demirtaş - Fikret Orman 


wu 


tasarladığı eşsiz mücevherleri, net 9050 indirimle anneler için 6.Mücevher Fırsat Günleri'nde 


Bis Diamond'ın anne huzuru, şefkati, mutluluğu ve sevgisinden ilham alınarak el işçiliği ile 


Bakırköy Titanic Hotel'de sergilendi. Barok Diamond Sahibi Corc Akdoğan'ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinliğin onur konuğu ünlü sunucu Öykü Serter oldu. Birbirinden şık ürünlerin sergilendiği stantlarda Anneler Günü'ne özel çok özel indirimler uygulandı. Sanat eserine dönüştürerek modaya uygun, yenilikçi ve özel tasarımlarıyla takı modasına yön veren Barok Diamond'ın yeni açılan 
Ataşehir mağazasıyla beraber, Kapalı Çarşı'da Nişantaşı'nda, Atatürk Havalimanı'nda, Bakırköy'de, 


İspanya Mollorca'da mağazaları bulunuyor. 


BETA KİMYA 32'İNCİ YAŞINI TÜM 
ÇALIŞANLARIYLA BERABER KUTLADI 


ürkiye'nin en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticilerinden BETA Kimya 
| A.Ş., 32'inci yaşını düzenlenen özel bir yemekle yönetim kurulu 

üyeleri ve tüm çalışanlarıyla beraber kutladı. Şirketin bugünlere 
gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür eden BETA Kimya A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “32 yıl önce temellerini attığımız şirketimiz, tüm çalışma arkadaşlarım ve paydaşlarımızın özverisiyle bugün 45 
ülkeye ihracat yapan, sektörüne yön veren dev bir marka oldu. Ne mutlu 
ki sürekli büyüyen ve birlikte başarmanın gururunu, mutluluğunu birlikte 
paylaşan bir aileyiz. İhracatta rekorlar kıran, toplam cirosunun yüzde 70'ini 
ihracattan elde eden ve Ar-Ge yatırımlarıyla inovatif ürünleri sektörüne 
kazandıran BETA Kimya A.Ş. Ailesi olarak GEBKİM'de başlattığımız yeni 
yatırım projemizle Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük tutkal ve yapıştırıcı 
tesisini açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi biz 
yine hep birlikte başaracak, global vizyonumuz ve öncü marka kimliğimizle 
hız kesmeden büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
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yarışması kapsamında hazırlanan ve engellilerin hayal dünyasının birer dışa yansıması olan 

50 eser, Pera Palace'ta sergilendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve projenin 
mimarı Ayşe Baykal tarafından düzenlenen etkinlikte, yarışmanın ünlü isimlerden oluşan jüri üyeleri hazır bulundu. Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in yanı sıra Fatoş Altınbaş Sarıgül, 
Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkük, Demet Sabancı Çetindoğan'ın da aralarında bulunduğu jüri üyeleri 
tarafından değerlendirilen birbirinden kıymetli 700 eser arasından 50 tanesi sergi katılımcılarının 
ilgisine sunuldu. Sergiyi ayrıca Emir Sarıgül, Monik İpekel, Ali — Mühlet Altınbaş, Özle Özer Sezer, 
Reyhan İpekel gibi iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri ziyaret etti. 


Birsin Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından düzenlenen “Bu Tuval Senin” 


Başkanı Canan Göztepe'nin yaratıcılığını üstlendiği ve içeriğinde çok 

özel notalar barındıran anne ve bebeklerinin kullanabilecekleri Milargo 
parfüm koleksiyonunu Harvey Nichols Kanyon'da gerçekleşen davet ile dernek destekçileri ve parfüm tutkunlarının beğenisine sundu. Dernek yöneticilerinin hazır bulunduğu davete sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük 
ilgi gösterdi. Milagro by Canan Göztepe'nin satışından elde edilen gelirin 
önemli bir kısmı Erdoder'e bağışlanacak ve yeni yoğun bakım ünitelerinin 
kurulumuna destek sağlanacak. Demsa Group bünyesinde; Harvey Nichols, 
Brandroom, brandroom.com.ir ve Galeries Lafayette mağazalarında satışa 
sunulan Milagro by Canan Göztepe parfüm serisi, Eau de Parfum'ün yanı 
sıra diffuser ve araba kokusu seçenekleri ile de bebeğinizin kokusunu her 
yerde duymanızı sağlıyor. 


hes Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği-ERDODER, Yönetim Kurulu 


ayrimenkul sektörünün öncü markala- 
G rından DAP Holding'in Yönetim Kurulu 

Başkanı Ziya Yılmaz, İstanbul Gedik 
Üniversitesi Senatosu tarafından “Fahri Doktora” unvanına layık görüldü. İstanbul Gedik 
Üniversitesi'nin Pendik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen fahri doktora takdim törenine İstanbul Gedik 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, 
V. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ve Senato Üyeleri, 
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz 
ve Ailesi ile DAP Holding Yöneticileri katıldı. Fahri 
Doktora Takdim Töreni'nde konuşan Ziya Yılmaz, 
Fahri Doktora Unvanı'nın insanın kişisel yolculu- 


ğunda çok kıymetli bir imza olduğunu belirterek, 
“Adınızla birlikte taşıyacağınız Fahri Doktora 
Unvanı, yaptığınız işlerin, ortaya çıkan eserlerin 

ve dokunduğunuz hayatların ödülü anlamına 
geliyor. Aldığınız ödüllerin ne ifade ettiğini bazen 
projenizde yaşayan bir insanın, yurt dışından gelip 
sizin inşa ettiğiniz alışveriş merkezini gezen turistin 
ya da açtığınız sahada işe başlayan bir mühendisin 
gözlerindeki mutlulukta görürsünüz. Fahri Doktora 
Unvanımı Anne ve Babama, Eşime, Aileme ve 
DAP Holding'deki çalışma arkadaşlarıma ithaf 
ediyor, İstanbul Gedik Üniversitesi'ne şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu. 
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aygın Medya'nın 
sahibi Saygın Kurt 
tarafından ger- 


çekleştirilen ve büyük 
ses getiren “Datça Altın 
Badem Ödülleri” bu yıl 


ikinci kez düzenlemek 


için start verdi. Lütfü 
Sapmaz'ın ev sahipliğinde Portaxe'da düzenlenen kahvaltıda bir araya 
gelen Altın Badem 
Ödülleri Tertip Komitesi yılın ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Saygın 
Kurt'un başkanlığında 
toplanan komitede 
bütün komite üyeleri 
hazır bulunurken son 
dakikada toplantıya gelemeyen Saba Tümer, 
Çeşme'den canlı telefon 
bağlantısıyla toplantıya renk kattı ve attığı 
kahkahalarla herkesi 
güldürdü. Komitenin 
değerlendirmesiyle birlikte bu yılki Datça Altın 
Badem Ödülleri'nin 
adayları belirlendi. 


segment dünyaca ünlü markaların ikinci 

el merkezi “Deluxe Seconds” Etiler 
Alkent çarşı içinde açıldı. Zeynep Akçıray ev 
sahipliğinde açılan “Deluxe Seconds” mağazasının bahara merhaba partisine iş, sanat ve 


S osyal yaşam dünyasının yeni trendi lüks 


sosyal yaşam dünyasından önde gelen isimler 
katıldı. Herkesin ürünleri ilgiyle incelediği mağazada lüks dünyasının önde gelen markalarının az kullanılmış veya hiç kullanılmamış özel 
parçaları bulunuyor. “Deluxe Seconds” mağaza sahibi Zeynep Akçıray açılışta yaptı kısa 


konuşmada misafirlerine “Çanta ve aksesuar 
gibi özel parçaların bulunduğu mağazamızı 
günün her saati ziyaret edebilir, ürünlerimizi 
inceleyebilir ve dünya markalarının en yeni 
modelleri ile tanışabilirsiniz” dedi. 


"TG önde gelen anneleri Ayşe Arman, 
Çağla Şıkel, Nüket Duru ve Nilgün Belgün, 
İstMarina AVM'de sevenleri ile bir araya geldi. 
Anneler gününe özel olarak İstMarina'da sevenleri ile 
buluşan 4 özel anne, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 
Bu özel günde Nilgün Belgün'ü kızı Oylum Şahin de 
yalnız bırakmadı. Annelik ve çocukları üzerine konuşan 
konuklardan Çağla Şıkel, “Evlilik bitebilir, aşk da biter. 
Başlayan her şey bir şekilde bitiyor. Ama evladınıza 
olan aşkınız asla bitmiyor. Anne olunca ben bunu tam 
anlamıyla anladım. Biz burada dört anne olarak sizlerden hiçbir farkımız yok. Sadece bizler ekran önünde 
tanınan insanlarız. Çocuklarımızla, bir anne, bir kadın 
olarak sizden hiçbir farkımız gerçekten yok” açıklamasında bulundu. İst Marina Avm nin düzenlediği 
“Ünlüler Anlatıyor, Anneler Eğleniyor” programına katılan Çağla Şıkel, Nükhet Duru, Ayşe Arman ve Nilgün 
Belgün'e program sonrası Dap Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Yılmaz'ın eşi Filiz Yılmaz tüm annelere 
çiçek dağıtarak anneler gününü kutladı. 


| J kalife'ın şehrin kalbi Akmerkez'de konumlanan markası Martinez İstanbul, 
sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Deko- 


rasyonunun yanı sıra mutfağı ile de ön plana 
çıkan Akmerkez'deki Martinez İstanbul'da bir 


e 
İpe hasan lezzet haritasında detaylardaki dokunuşları ile kendi- 


ne hayran bırakan Ocean Garden Nişantaşı Akkavak Sokak'ta 

misafirlerini ağırlamaya başladı. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davetin ev sahipliğini Ocean 
Garden'ın Sahibi Tülay Kınay üstlendi. Davetlilerle yakından ilgilenen Tülay Kınay gecede Ocean Garden Mutfağı hakkında konuk- 


araya gelen yakın dostlar, hem Prof. Sedefhan Oğuz'un doğum gününü kutladılar hem 
de mekanın “Enginar-Kuşkonmaz Günleri” 
menüsünde yer alan Uzakdoğu ve Akdeniz 
lezzetlerinin tadına baktılar. Zafer Kozanoğlu, Meral Yazıcı, Gülgün Tüzün, Banu Akçal 


rını bekliyor. 


ve Ayşe Azizoğlu bu özel buluşmada yakın 
dostları Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un doğum 
gününü de kutladılar. Sürpriz doğum günü 
kutlaması karşısında duygulanan Sedefhan 
Oğuz dostlarıyla birlikte bol bol fotoğraf 
çektirdi. 


larına bilgiler verdi. California'da başladıkları yolculuğun Nişantaşı 
Akkavak Sokak'ta Ocean Garden ile devam ettiğini belirten Tülay 
Kınay, konuklara lezzetleri hakkında bilgiler verdi. Deniz mahsullerine getirilen farklı yoruma ek olarak menü içerisinde özel tariflerle 
hazırlanmış pek çok spesiyal oldukça uygun fiyatlarla lezzet tutkunla- 


— 


MEGA, çok çeşitli malzeme ve renk 
(Yöre sunulan yeni De Ville Trâsor 

koleksiyonunu Armaggan Bosporus 
Suites'de düzenlenen şık bir davetle tanıttı. Omega 
Türkiye Marka Müdürü Mert Ünlü, Omega Halkla 
ilişkiler ve Pazarlama Müdürü Anıl Köprülü ve 


ollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Sa- 
Hi Butler, İstanbul'daki son gecesinde 

kebaba doydu. Rol alacağı dizi için 
Türkiye'de olan ve büyük ilgi gören oyuncu, 
rol arkadaşları ile bir araya geldi. Kalbur Et'de 
düzenlenen gecede gazeteciler ile bir araya 
gelen Butler, yakışıklı oyuncu Cemal Hünal 
ile birlikte objektiflere poz verdi. İstanbul'da 
olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten 
dünyaca ünlü oyuncu, “Burada biraz daha 
kalırsam, çok kilo alacağım” diyerek espri 
yaptı. Düzenlenen yemekte bol bol Türk 
lezzetlerini tadan ve Adana Kebabı'nın nasıl 
yapıldığını merak eden güzel oyuncu, merak 
içinde mutfağa girdi. Oyuncu Cemal Hünal'ın 


yemek istediği kebabını elleriyle pişiren Butler, 
elindeki şiş kebapla objektiflere poz verdi. 


&. 
Omega Satış Müdürü Cem Kirazcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Davette OMEGA yöneticilerinden yenilenen Trösor serisi 
hakkında bilgi alan konuklar saatleri yakından 
inceleyerek beğenilerini dile getirdiler. Oldukça 


modern görünüme sahip klasik tasarım ile sunulan 
Trösor serisinin 39 mm ve 36 mm ebatlarında 
ince kasası ve kasanın iki yanında kavisli şekilde 
uzanan pırlanta dizili modelleri davetlilerden tam 
not aldı. Konuklar keyifli ikramlar eşliğinde özel bir 
gün geçirmenin mutluluğuyla davetten ayrıldılar. 


kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata 

geçirdiği markası SeturSelect, 2018'de özel rotalarına yenilerini 
ekliyor. SeturSelect'in deneyimli rehberlerinin yanında ünlü isimlerin 
de anlatımlarıyla renklendirdiği özel kültür turlarının 2018 programı 
açıklandı. Özel tatil deneyimi peşinde koşan gezginlerin yoğun ilgi gösterdiği özel SeturSelect rotalarının bu yılki programında Ağustos'da Tan 
Sağtürk ile St. Petersburg, Ekim'de Sunay Akın ile Paris, Eylül ve Ekim 
aylarında Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, Ekim'de Prof. Dr. İlber Ortaylı ile 
Lübnan özel rotalar arasında yer alıyor. 


Sise: 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, 


MARMARİS FIA WRC DÜNYA 
RALLİ ŞAMPİYONASINA HAZIR 


ünyanın en büyük organizasyonu olan Dünya Ralli Şampiyonası 
) (WRC)'na yeniden dahil edilen Türkiye, otomobil sporlarına 

gönül veren yerli ve yabancı turistleri Marmaris'te ağırlamaya 
hazırlanıyor. 13 yarıştan oluşan şampiyonanın 10'uncu ayağı olan Rally 
Turkey dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yaparken, etapları izleyen seyircilere ise nefes kesen anlar yaşatacak. Çırağan 
Sarayı'nda yapılan basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak, Dünya Ralli Şampiyonası Genel Müdürü Oliver Ciesla, 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto 
Teşkilatı Genel Müdürü Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. 


Select 
>alı0 Salar? 
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TÜRKÇ 
KLİNİĞİ KAPILARINI AÇTI. 


ürkçapar Bariatcics İleri Laparoskopi Kliniği, 
| Beşiktaş Fulya Açık Emar Binası'nda Türkiye'nin 

önemli hekimlerinin ve sosyal yaşam dünyasından 
ünlü isimlerin katılımı eşliğinde şık bir davetle açıldı. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan 
sonra uzmanlık dahil 25 yıllık akademik hayatında sadece mide cerrahisi ile ilgilenen Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, 
Türkçapar Bariatcics İleri Laparoskopi Kliniği'nde obezite 
konusunda çok deneyimli ekibiyle hizmet vermeye 
başladı. Prof. Dr. Ahmet Türkçapar'ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen davette konuklar yeni kliniği gezerek ünlü 
hekimden tıp dünyasındaki yeni gelişmeler hakkında 
bilgi aldılar. Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, konuklara 
obezite cerrahisinin geldiği son noktayı ve kliniklerinde 
sunacakları hizmetler hakkında detaylı bilgiler vererek 
konuklarının merak ettiği soruları cevapladı. 


Ayşegül Kayabay 


Başak Oral - Feza Fırat 
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TARKAN KONSERİNDE 12 BİN KİŞİLİK |! 
MUHTEŞEM KORO İN 


a 


tanbül konserini Vadistanbul'da verdi:,Vadistanbul'daki 6 bin metrekarelik festival alanında kurulan 

300 metrekarelik devasa sahnede megastar şarkılarıyla devle$ti “Tarkâh, konser öncesi sdüenlerine 
“İstanbul'da olmayı çok özlemişim; hepiniz hoş geldiniz. Şâfkılarlâ”iSinacağız bu gece” diye seslendi. 
Dillere dolanan eski ve yeni albümünden en sevilen şarkılarından derlediği repertuvarıyla konserde 4 
Tarkan'a 12 bin kişi eşlik etti. Tarkan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve yoğun istek üzefie 2 kez bis yapı 


/ yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümüyle sevenleriyle hasbt gideren Megastar, 2018'in ilk İs- 


Görkem Sevindik 


GKF Yüz Kremi'ni Ortaköy Ruby'de gerçekleşen özel bir davetle tanıttı. Ünlü oyuncu Burcu 
Kara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat 
ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler katıldı. 
Lansmanda Yves Rocher Türkiye Müdürü Elif Berker 
ve ekip arkadaşları konuklarına markalarının yeni 
grupları hakkında detaylı bilgiler verdiler. Yves Rocher 


Yk Rocher, Detoks Etkili Yaşlanma Karşıtı 50 


markası ile olan iş birliğinden son derece mutlu 
olduğunu dile getiren Kara; yaptığı açılış konuşmasında; “Zamanın önüne geçemeyiz ama cildimizi nasıl 
daha sağlıklı hale getiririz bunu düşünmeliyiz. Sadece 
yiyerek, içerek değil cildimize ve saçımıza da sürdüğümüz ürünlerle bunu desteklemeliyiz. Bu anlamda da 
katkısız ve kimyasal olmadığını bildiğim Yves Rocher 
markasına yönümü çevirdim” dedi. 


kranların güler 
yüzlü sunucusu 
Zahide Yetiş heye- 


canla beklediği doğumuna sayılı günler kala oğlu 
Aras bebek için Yeşilköy 
Kaşıbeyaz'da Baby 
Shower partisi düzenledi. Partide Tolga Çam 
imzalı kıyafetiyle göz 
kamaştıran Zahide Yetiş'i 
annelik heyecanında 
ailesi, yakın çevresi ve 
ekibi yalnız bırakmadı. 
Bu özel partiye ekranların sevilen yüzleri Müge 
Anlı ve Zuhal Topal gibi 
ünlü isimler de katıldı. 
Aras Bebek için ileride 
güzel bir anı olarak kalacak bu özel günde ünlü 
sunucu ve yakın dostu 
Müge Anlı anneliğin 
güzel ve zor yönlerinden 
bahsederek anne adayı 
Zahide Yetiş'e tüyolar 
verdi. Davete katılan 
isimler arasında sosyal 
yaşam dünyasının ünlü 
isimlerinden Hülya Kalyoncu, Benan Saraç ve 

| Burcu Ziyal de vardı. 
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2018 Türkiye Yüz Güzeli Yarışması Görkem Karakaptan ve 
Daniela Karakaptan'ın ev sahipliğinde geliri Göktürk Hayvan 
Sevenler Derneği'ne aktarılmak üzere muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildi. 7 


2018 Türkiye Yüz Güzeli Yarışması Intercontinental 
İstanbul Otel'de muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. 6 ay boyunca gönderilen SMS ve intemet 
halk oylamaları ile binlerce kişi arasından seçilen 20 
finalist, birincilik için yarışma gecesi jüri karşısında ter 
döktü. GMK Group ve ÖZ-İŞ Group ana sponsorluğunda düzenlenen, organizasyonunu 3435CRFATIVE 
İletişim Ajansı'nın yaptığı, finalistlerin Rönesans Model 
Ajans'ının verdiği eğitimlerle final akşamına hazırlandığı 
2018 Türkiye Yüz Güzeli Yarışması iş, sanat, medya 
ve moda dünyasından seçkin konukların katıldığı 
muhteşem bir geceyle gerçekleşti. Gecenin jüriliğini 
Deniz Akkaya, Zeynep Tunuslu, Ferruh Karakaşlı, Işıl 
Reçber, Gülay Kamaz, Dr. Naci Çelik, Yasemin Öztürk, 
Enis Onat, Muammer Kapucuoğlu, Gökhan Keser, 
Yetiş Çetinkaya ve Daniela Karakaptan üstlenirken 
gecenin sunuculuğunu ise TV programcısı Kamuran 
Tapul yaptı. Gökhan Keser'in son single'ında yer 


304 


alan “Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti” ve diğer şarkıları ile 
Yankı Alper'in de son şarkısı “Ya Siyah Ya Beyaz' ile 
sahne aldığı final akşamında Türkiye Yüz Güzeli 1 /'si 
Ceren Tarcan oldu. 2. Güzel Cemre Tamgüç olurken 

3. seçilen güzel ise Aysel Mustafaoğlu oldu. Gecede 
2018 Türkiye Yüz Güzeli 1 "sine Fiat Panda otomobil 
hediye edildi. Bir sosyal sorumluluk projesine de hizmet 
eden 2018 Türkiye Yüz Güzeli Yarışması komitesi, 
“Göktürk Hayvan Sevenler Derneği” ile el ele vererek 
yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi masraflarının 
bu gecede yapılan bağışlar sayesinde karşılanmasını 
amaçladı. 2018 Türkiye Yüz Güzeli Yarışması “Sen de 
Hayata Bir Güzellik Yap” sloganıyla bir ilki başlatmış 
olarak İstanbul'un ormanlık arazilerine atılan yüzlerce 
hasta, yaralı hayvanlara yardım eden dereğe güzellik 
yarışması olarak sahip çıktı. Organizasyondan elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne aktarıldı. 
Haber: Uğur Atun 
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Işıl Reçber * Muammer Kapucuoğlu «Zeynep Tunuslu - Gülay Kamaz * Kamuran Tapul - Yasemin Öztürk: Naci Çelik - Enis Onat - Ferruh Karakaşlı » Deniz Akkaya Gökhan Keser 


Gecenin jüriliğini Deniz Akkaya, Zeynep Tunuslu, Ferruh Karakaşlı, Işıl Reçber, Gülay Kamaz, Dr. 
Naci Çelik, Yasemin Öztürk, Enis Onat, Muammer Kapucuoğlu, Gökhan Keser, Yetiş Çetinkaya ve 
Daniela Karakaptan üstlenirken gecenin sunuculuğunu ise TV programcısı Kamuran Tapul yaptı. 
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Eniz Onat : Ferruh Karakaşlı 


Işıl Reçber 


Erol Yıldırım - Volkan Ege 


lana Pizhurina - e Rai - Kristina Kovshun - Marina Berg (5 
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Ç | Gizem Serra Sözen 


Akif Örük - Erdal Güvenç 


Verdikleri eğitimle finalistleri muhteşem geceye, jüri karşısında başarılı 
olmaya hazırlayan Rönesans Model 
Ajans'ının Sahibi Akif Örük ile Erdal 
Güvenç gecenin kusursuz geçmesi için 
katkıda bulundular. 


Zübeyde Dal 


/ 


ii Fahimeh Yeganeh 


Ekrem Sagel Servet Babataşı 


Dünyagöz Vakfı çocuklarda okul öncesi göz 
“sağlığı problemlerinin tespit ve erken teşhis 
edilebilmesi amacıyla Niloya çizgi karakteriyle 
i #hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi 
“Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” 
masal kitabının tanıtımını Dünyagöz Vakfı 
Başkan Yardımcısı Demet Kapıcıoğlu Melik'in | 


ev sahipliğinde gerçekleştirdi. | 


Türkiye'de göz sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için kuruluş yılı olan 2011 yılından itibaren 
onlarca proje ile binlerce kişiye ışık olan Dünyagöz 
Vakfı, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza 
atıyor. Dünyagöz Vakfı, bu kez çocuk göz sağlığı 
konusunda farkındalık oluşturacak bir masal kitabı 
projesi “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” ile 
binlerce çocuğun göz sağlığını koruma altına almayı 
amaçlıyor. “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” masal kitabı, Dünyagöz Vakfı Başkan Yardımcısı 
Demet Kapıcıoğlu Melik'in ev sahipliğinde gerçekleşen iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından tanınmış 
isimlerin katıldığı özel bir davetle tanıtıldı. Çocukların 


sevgilisi olan çizgi karakter Niloya ile birlikte Dünyagöz Vakfı tarafından hayata geçirilen “Kaptan Niloya 
ile Süper Görüş Serüveni” masal kitabında, ebeveynlerin çocuklarına evde rahatlıkla uygulayabilecekleri 
görme testleri yer alıyor. Çocuklarda okul öncesi göz 
problemlerini tespit edebilmek ve önlem alabilmek 
amacıyla uzman hekimler tarafından hazırlanan masal kitabı, göz sağlığı testlerini eğlenceli ve interaktif 
bir hikayeyle birleştiriyor. Kitabın yanında yer alan 
dürbün mercek, 3d gözlük, göz bandı ve sembol 
anahtarı gibi materyaller ile aileler çocuklarının 
görme testlerini eğlenceli şekilde kontrol ederek olası 
görme problemlerine karşı önlem alabiliyor. 
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projenin de 

yaratıcısı olan 
Mi oyuncu Özge 

Pirçek bu özel 

geceden sonra 

Empati yakının 

kurulması adına 

adımlar atacağını 


Özge Pirçek 


3. EMPATİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU 


Bu yıl 3'ncüsü düzenlenen “Empati Ödülleri” 
İstanbul Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Otizmli 
ve Down Sendromlu özel çocuklara farkındalık 
yaratmak amacıyla düzenlenen gecenin sunuculuğunu bu Empati Ödülleri Yaratıcısı ve gecenin 
ev sahibi Özge Pirçek ve Şenol İpek üstlendi. 


Otizmli ve down sendromlu özel çocuklara farkındalık yaratmak p > 5 e 1 z r 
amacıyla bu yıl 3'ncü kez düzenlenen “Empati Ödülleri Farkındalık LL ri 
Gecesi” Fuat Paşa Yalısı'nda çok sayıda tanınmış ismin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Sunuculuğunu aynı zamanda projenin de yaratıcısı 
olan oyuncu Özge Pirçek ile Şenol İpek'in yaptığı törende, iş adamı 
Kaan Konancı, hediye edilen Kuran-ı Kerim ile üzerinde Türk Bayrağı 
ve Afrin yazısı bulunan pelerini 25 bin TL'ye alarak geceye katkıda 
bulundu. Gecede, toplamda 36 bin TL'lik bağış toplandı. Samsun'dan 
etkinlik için gelen “Engelsiz Dans ve Engelliler Spor Kulübü Demeği” 
üyelerinin sergilemiş oldukları müzikal izleyenlerden büyük beğeni 
topladı. Gecenin yaratıcısı ve sunucusu Özge Pirçek gazetecilere yaptığı açıklamada; “Engelli kardeşlerimize destek olmak için buradayız. 
Sanatçı arkadaşlarımız da hiçbir çıkar gözetmeksizin buraya geldiler. 
Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi ve bu geceden hemen 
sonra da “Empati Vakfı”nı kuracağını açıkladı. Gecede, iş adamı Kaan 
Konancı ve organizatör Engin Taşkıran'ın yanı sıra, ünlü isimler Ivana 
Sert, Wilma Elles, Safiye Soyman, Aşkım Kapışmak, Ferman Toprak, Çağlayan Topaloğlu, Faruk K, Bahadır Tatlıöz, Murat Sakaoğlu, 
Devran İskender, Evren-Evrim Yaşlak, Yeşim Salkım, Meriç İzgi, Deniz 
Baysal ve dergimiz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muammer 
Kapucuoğlu'na ödül takdim edildi. İş, spor ve sanat dünyasından pek 
çok ünlünün katıldığı gecede sanatçılar ödüllerini aldıktan sonra şarkılar söyleyip, engelli çocuklar ve aileleriyle birlikte dans ettiler. 


Gözde Pirçek - Safiye Soyman | 


İş adamı Kaan Konancı, hediye 
ve Afrin yazısı bulunan pelerin 


Gecede, toplamda 36 bin TL'lik bağış toplandı. 


Gözde - Özge Pirçek - Wilma Elles - Şenol İpek 


edilen Kuran-ı Kerim ile üzerinde Türk Bayrağı 
125 bin TL'ye alarak, geceye katkıda bulundu. 


Gözde - Özge Pirçek - Safiye Soyman 


Özge Pirçek - Esra Sönmezer - Şenol İpek 


Ki 


(özde - Özge Pirçek - Muammer Kapucuoğlu » Şenol İpek | 


eri tarafından ödüle layık görülen yayınlar arasında yer aldı. 
lunan Dergimiz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 
maktan dolayı mutluluk yaşadığını belirtti. 


Dergimiz Klass, 3. Empati Ödüll 
Ödülümüzü almak üzere gecede hazır bu 
“Muammer Kapucuoğlu, bu çok anlamlı gecede bulun 


Yy 


v. 
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dJulia's Patisserie'nin hem pasta 

şefi olan hem de kurumsal food 
development danışmanlığı yapan 
Julia Akıncı, dulia's Patisserie'yi 
Kemer Country köy meydanında 
ikinci şubesini düzenlenen özel 

bir davetle açtı. Kemer Country 
sakinleri ve yakın dostlarının yoğun 
katılım gösterdiği açılışta davetliler 
dJulia's Patisserie'nin eşsiz lezzetlerini 
tatma fırsatı buldular. Julia Akıncı, 
Fransa'dan Türkiye'ye uzun ve 
detaylı çalışmalar sonrasında getirdiği lezzetli tatlı ve tuzlu ürünleri ile 
French patisserie kültürünün önde 
gelen el yapımı spesiyallerini günün 
her saatinde Kemer Country köy 
meydanında açtığı yeni şubesinde 
sunuyor. Julia's Patisserie'nin eşsiz 
lezzetleri, uzun yıllar Avrupa'da 
gastronomi göstergesi olarak kabul 
edilen Meiller Ourier de France 
Patisserie (MOF) cheflerinden 


Nicolas Boussin, Olivier Bajard, 
Julien Boutonnet ve dünya pastry 
şampiyonu dulien Alvares'ten ve 
pek çok farklı yabancı şeften teknik 
eğitim almış olan Julia Akıncı 
tarafından hazırlanıyor. Julia's 
Patisserie'nin hem Pasta Şefi olan 
hem de kurumsal food development 
danışmanlığı yapan Julia Akıncı, 
davette konuklarına kendilerine özel 
lezzetler hakkında bilgi verdi. Ayrıca 
dulia's Patisserie, sadece kişiye özel 
üretebildiği tatlı ve tuzlu siparişlerle özel günleri, özel harmanlanan 
Nesspresso kahveleri, Mövenpick 
dondurmaları ve özel Chado çay 
çeşitleri ile taçlandırıyor. Uzun 
çalışmalar sonucunca tamamen el 
yapımı olan Fransız kruvasanları, 
eclairleri, fesleğenli beyaz çikolatası, 
özel yapım Fransız pastaları, Fransız 
birioş ve kişleri gibi farklı tatlarıyla 
öne çıkıyor. 
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frika Moda Haftası'nı organize eden ği 
fweu'nun Kurucusu Aydın Açık ve Türk| 
Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven'in ev sahipliğinde gerçekleşen defile organizasonuna ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. | 


Türk Kalp Vakfı yararına organize 
edilen “Afrika Moda Haftası” kapsamındaki defile, Lazzoni Hotel'de sosyal 
yaşam dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Türk Kalp Vakfı'nın, 
kalp damar hastalıklarına karşı Türk 
halkının uyarılması, bilinçlendirilmesi ve 
hastalanmadan önce sağlıklarına dikkat 
etmelerinin sağlanması ve yeni farkındalıklarının arttırılması çalışmalarının 
başında gelen ve bu yıl 30.'su organize 
edilen Kalp Haftaları çerçevesinde 
gerçekleşen defilede, Türk Kalp Vakfı 
Başkanı Kenan Güven açılış konuşması 
yaptı ve “Vakıf olarak mesajlarımızın 
ulaşacağı alanların daha da genişlemesi 
ve daha çok kişiye ulaşmak amacıyla 
çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Vakfımızın farkındalık yaratma çalışmalarının 
başında gelen ve devlet takviminde yer 
alan, adı hafta olarak anılmasına rağmen, gerçekleştirilen etkinliklerin Mayıs, 
hatta Haziran Aylarına kadar sürdüğü, 
İstanbul ve çeşitli illerde gerçekleştirdiğimiz ve 30.'sunu idrak ettiğimiz bu 
Kalp Haftası programı çerçevesinde 
çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Bu bağlamda; Avrupa, 
Asya, Afrika Moda Haftalarını organize 
eden Afweu'nun kurucusu Aydın Açık 
tarafından Türkiye'de ilk defa yapılan 
ve ev sahipliğimizde gerçekleşen bu 
organizasyon için teşekkür ediyoruz” 
dedi. Gana, Nijerya, Fil Dişi, Jamaika, 
Angola gibi Afrika ülkelerinden tasarımcıların katıldığı, daha evvel Avrupa ve 
Asya ülkelerinde; Avrupa, Asya Moda 
Haftalarını organize eden Afweu'nun 
kurucusu Aydın Açık tarafından 
Türkiye'de ilk defa yapılan “Afrika 
Moda Haftası” defilesi renkli görüntülere sahne oldu. 


Ayşegül Kayabay 


Akif Serin * Turgay Türker 


Metal Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Akif Serin 


ile Doğa Koleji Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Turgay Türker gerçekleşen 
defileleri ilgiyle takip etti. İki isim, Kalp 
Haftaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri çok anlamlı bulduklarını dile getirdiler. 


Umut Atlas - Nagihan Dinçtürk - Gürhan Sayar 


Belgin Aksoy 


A B : 
ve 48 


| Ergin - Çetin Yıldırımakın 
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Mesleki başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren Sağlıklı Yaşam Yönetimi ve Medikal Es- : 
| tetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor yeni yaşını, iş ortakları ve dostlarıyla birlikte kutladı. Pasta- 
© “sını üflerken “Yeni yaşımın önce sağlık sonra mutluluk getirmesini diliyorum” diyen Dr. p 


Sevgi Ekiyor, bu mutlu anları ölümsüzleştirmek için dostlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. 


Aa 
— Tan. ga 2 BAŞ 4 


Sağlıklı Yaşam Yönetimi ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor, yeni 
yaşını iş ortakları ve dostlarıyla bir arada kutladı. Maria'nın Bahçesi Etiler'de 
gerçekleşen doğum günü partisi renkli görüntülere sahne olurken Şişli Ekinciler 

| Pastanesi'nin özenle hazırladığı doktor dekoratifli pasta büyük ilgi gördü. 31. yaşını iş ortakları ve dostlarıyla hep birlikte karşılayan ve alkışlar eşliğinde pastasını 
üfleyen Dr. Sevgi Ekiyor, “Yeni yaşımı siz değerleri arkadaşlarımla birlikte hep 
beraber kutlamaktan çok ama çok mutluyum. Yeni yaşımın önce sağlık sonra 
mutluluk getirmesini diliyorum” dedi. Kesilen pastanın ardından dostlarıyla birlikte canlı müzik eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Dr. Sevgi Ekiyor, 
bu mutlu anları ölümsüzleştirmek için dostlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. 
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A di ya — M4 
4BVS Group, By Balıkçı ve Sait Efendi Restoranlarının açılışını 


Bayram Yıldız, Vahit Yıldız ve Sinan Yıldız'ın ev sahipliğinde Kar-. 
tal İstMarina'da görkemli bir davetle yaptı. Davette konuklarını! 
kapıda karşılayarak örnek bir ev sahipliği sergileyen Bayram, | pa, 


Vahid, Sinan Yıldız kusursuz organizasyonlarıyla misafirlerine 


ii 


unutulmaz bir gece yaşattılar. 
m 


| Vahit- Bayram - Sinan Yıldız | 


a 


BVS GROUP, BY BALIKÇI VE 
SAİT EFENDİ RESTORANLARININ 
AÇILIŞINI GÖRKEMLİ BİR DAVETLE 
GERÇEKLEŞTİRDİ 


BVS Group, By Balıkçı ve Sait Efendi Restoranlarının açılışını Kartal 
İstMarina'da düzenlediği özel bir davetle gerçekleştirdi. Bayram Yıldız, 
Vahit Yıldız ve Sinan Yıldız'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa iş, sanat ve 
sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. 


Yeme, içme ve eğlence dünyasının önde gelen 
markalarından BVS Group, By Balıkçı ve Sait 
Efendi Restoranlarının açılışını Kartal İstMarina'da 
yaptı. Bayram Yıldız, Vahit Yıldız ve Sinan 
Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı açılışa Dap Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Bülent 
Ersoy, Hasan Yıldırım, Kubat, Funda Arar, Saruhan Hünel, Mustafa Keser, Doğuş, Ömür Gedik, 
Nazan Şoray ve Orhan Gencebay gibi iş, sanat ve 
sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. Usta 
isimlerin oluşturduğu Kargalar Kafeste grubu ise 


gecede sahne alarak herkese unutulmaz bir gece 
yaşattı. Geceye katılan isimlerin başında gelen 
Bülent Ersoy, İstMarina AVM'de bir süre alışveriş yaptıktan sonra geceye katılırken, “Alışveriş 
yapmaktan geceye geç kalıyordum?” diyerek şen 
kahkahasını attı. Daha sonra “Orhan” diye bağıran Bülent Ersoy, “Beni Orhan'a götürün” diyerek 
usta sanatçı Orhan Gencebay'ın yanına oturdu. 
Bir saate yakın keyifli bir sohbet eden Orhan Gencebay ve Diva Bülent Ersoy daha sonra Sevim 
Emre ile birlikte mekandan ayrıldılar. 


| - 


- 
- 


ve - 


> #| Yavuz Kocabey - Yüksel Mermer - Vahit - Bayram Yıldız 
* 


A 
Mei 


Bülent Ersoy - Vahit Yıldız 


m - 


Erkan Selah - Ziya - Rafet Yılmaz (4 


a < 


Hayati Babaoğlu 


Niltuğ Tuner 


Dap Yapı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği ses getiren projelerden biri olan 
Kartal İst Marina'da açılan By Balıkçı ve 
Sait Efendi'nin açılış davetine Dap Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da 
katıldı. Yılmaz, BVS Grup ailesine yeni 
mekanlarının hayırlı olmasını diledi. 


Gürsel Tekin - Yasin Aktürk 


; 


p 


. 


va 
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Gecenin en dikkat çeken konukları arasında yer alan Bülent Ersoy, sanatçı dostu Orhan Gencebay ile aynı masayı paylaşarak By Balıkçı'nın lezzetleri eşliğinde uzun süre sohbet etti. e 
— Özalp - Şule Argüder 


ri 
© 
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fa Kefeli - Örtü Bilgin * Bayram Yıldız | 
» e > 


7 — 
Si m - ' Va 
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Saruhan Hünel : Eyüp Altındiş |, 


N 


a 
Ortan Demir 


| Kubat - Funda Arar - Vahit Yıldız 


Funda Arar ve Kubat BVS Group'un yeni mekanı- 
nın açılışına katılan ünlü isimler arasındaydı. BVS 
Group Kurucuları olan Yıldız Ailesi ile çok keyifli 
çalışmalar yaptıklarını belirten Kubat ve Funda 
Arar, yeni yatırımlarından ötürü ünlü işadamlarını 
tebrik ettiler. 


di -— 
event Ağaoğlu (95 


ye Yo 


Nihan Akın 


Nur Ertürk 


4, KASİAD'IN GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ 


iy” 


YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ 


KASİAD'ın geleneksel iftar yemeği bu sene Sheraton Ataköy Otel'de gerçekleştirildi. KASİAD üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde Kastamonu Milletvekili Murat Demir ve Kastamonu Millet Vekili Adayları 
yanı sıra Kastamonulu iş adamları ve bürokratlar da yer aldı. 


Sadık - Aydın Aslandağ - 


Hüseyin Kaya | 


KASİAD (Kastamonu Sanayici ve İş Adamları 
Demeği) tarafından “Bölgesel gücümüzle geleceği tasarlıyoruz” sloganıyla geleneksel olarak her 
yıl düzenlenen iftar yemeği bu sene Sheraton 
Ataköy Otel'de KASİAD üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yemekte, Kastamonu Milletvekili Murat Demir ve Kastamonu Millet Vekili 
Adayları yanı sıra Kastamonulu iş adamları ve 


Derya - İsmail Erşahin 


Mehmet Görgülü 


bürokratlar da yer aldı. Her sene daha da artan 
katılımcı sayısı ile üyelerine tam hizmet sunan 
KASİAD, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 
üyelerine unutamayacakları bir iftar daveti verdi. 
Türkiye sanayisine katkı sağlamak amacında 
olan KASİAD; 600'e yakın firma ile iletişimde 
bulunmakta olup 20 ilde teşkilat yapısı, Genç 
KASİAD ve Girişimci Kadınlar Kolları ile güç- 


lenmeye ve faaliyet göstermeye devam etmekte 
olduğunu gözler önüne serdi. Genç KASİAD 
üyelerinin de birçok organizasyonda olduğu gibi 
iftar davetinde de bir arada olmaları, geleceğin 
iş dünyasını tasarlamak adına donanım elde etmelerini ve birlik beraberliklerini gösterdi. Gece, 
keyifli sohbetler ve konuşmalar ile sonlanırken 
misafirlere özel şerbetler hediye edildi. 


Murat Arel - Murat Demir - Aydın Aslandağ 


Muharrem Tonba 


Gg - - 


Muammer Kapucuoğlu * Mehmet Reis - Aydın Aslandağ 


Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen markalarından biri olan Reis Gıda'nın Kastamonu 
İnebolu'lu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Reis, KASİAD'ın iftar yemeğine katılan önemli 
isimlerdendi. Mehmet Reis, Kastamonu'nun 
ve Türkiye'nin kalkınması için çalışmaya daima devam edeceklerini söyledi. 


Tamer - Gülcan Köseoğlu 


Emel - Muhittin Tığılı 


Begüm - Zahit Karadayı 


Aylin - Ayhan Aslan 
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Mu b 4 / AN 
Jİ ELİF ZOR & ZAFER ERGÜVEN 


LR 


me 
ştiren( 
# #Dermathica Hair&Skin Care Merkezi'nin sahibi Elif Zor ve$ 
“Krea Gayrimenkul ortaklarından Zafer Ergüven'in İstan- 


ri 


Dermathica Hair&Skin Care Merkezi'nin sahibi Elif Zor ve Krea Gayrimenkul ortaklarından Zafer Ergüven, Lizbon Türk Büyükelçiliğinde hayatlarını 
İ birleştirmişlerdi. Türkiye'den de birçok dostunu davet eden ikili İstanbul'daki 
kutlamalarını Rahmi M. Koç Müzesi'nde yer alan Nelson Pub'ta gerçekleştirdi. 
| Davete çiftin yakın dostları ile iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri 
İ katıldı. Kokteyl ile başlayan düğün eğlencesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar 
devam etti. Elif Zor ve Zafer Ergüven çiftinin yanı sıra davete katılan konuklar 
| da gecede şıklıklarıyla göz doldurdular. 


Çetin - Ergin Yıldırımakın 


Yasemin - Uğur Gazanker 


Geo Okulları'nın Genel Müdürü Uğur Gazenker ve eşi Yasemin Gazenker yakın 
dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız 
bırakmadılar. 


5, Neval Güler - Neşe Sert 
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Gi mi EŞ Ne 


— 


| Emel Yıldırım 


Burcu Gesur 
a 
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y7 K 7 
İSTANBUL ARMONİ KOROSU İ 
DARÜLACEZE YARARINA SÖYLEDİ 


İş dünyasından, şirket sahibi ve 
CEO'ların, müzik profesyonelleriyle bir araya gelerek kurduğu 
e ihtiyaç sahibi vakıflara konser gelirleriyle katkı sunmasıyla 
tanınan İstanbul Armoni Korosu, 
unutulmaz bir geceye imza attı. 
Hayırsever konukların izlediği 
bu özel konserden elde edilen 
gelir Darülaceze'ye bağışlandı. 


— ihtiyaç sahibi vakıflara konser gelirleriyle katkı sunmasıyla tanınan iş dünyasının önemli temsilcilerinin 
oluşturduğu İstanbul Armoni Korosu ikinci konserini 123 yıldır kimsesizlere, yaşlılara ve çocuklara sahip * 
çıkan Darülaceze için söyledi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sunuculuğunu Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Uyesi Şükran Güzeliş'in üstlendiği geceye iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok hayırsever 

isim katıldı. Sevilen şarkıcı Ege'nin de konuk şarkıcı olarak sahne aldığı gecede keyifli saatler yaşandı. 


. e 
| > m ağ 


| Salih Zeki - Medine Ceylan « Egemen Kaya » Burçak Deniz Sezgin Elmas * Ege * Muhammet Yıldırır * Bülent Uluer * Esra Eronat - Şükran Güzeliş | 


İstanbul Armoni Korosu, bakıma ve korunmaya muhtaç kimsesizlere kucak açan 

Darülaceze yararına Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yardım konseri düzenledi. e 
Sunuculuğunu Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş'in yaptığı gecede Gg 
ünlü şarkıcı Ege, iki şarkıyla destek verdi. İhtiyaç sahibi vakıflara konser gelirleriyle a j 

katkı sunmasıyla tanınan İstanbul Armoni Korosu, Türk Sanat Müziği'nin sevilen 7. 
parçalarından oluşan repertuarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Koro şefi ve 4 
proje koordinatörü Nergis Yıldırır başkanlığındaki İstanbul Armoni Korosu'nun 


orkestra şefliğini dünyanın en hızlı keman virtüözü unvanına sahip olan Muhammed Yıldırır üstlendi. Büyük ilgi gören konser sonrası konuşma yapan Darülaceze 
Başkanı Hamza Cebeci kendilerine verilen destek için teşekkür etti. Farklı sektörlerde 


görev yapan iş adamları ve iş kadınlarından oluşan müzik topluluğu İstanbul Armoni 
Korosu, 2017 yılından bu yana sosyal farkındalık yaratmak, başta çocuk ve gençler 
olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Üstlendiği hizmetleri hayırseverlerin bağışlarıyla karşılayan Darülaceze ise kurulduğu 
günden bu yana tam 123 yıldır kimsesizlere, yaşlılara ve çocuklara sahip çıkarak onların her türlü ihtiyacını üstleniyor ve sosyal hayatın içinde var olmaları için çalışıyor. 


Erkan Alkan - Salih Zeki - - Medine Geylan | 
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Muhammet - Nergis Yıldırır 


Bu özel gecenin gerçekleşmesinde 


büyük emekleri olan İstanbul Armoni 
Korosu Kurucusu ve Proje Koordinatörü Nergis Yıldırır ile rekortmen Keman 
Virtüözü Muhammed Yıldırır gecede 
performanslarıyla herkesi kendilerine 
bir kez daha hayran bıraktılar. 


Elisa İskender : Bekir Karagöz 


—— 


” | Tuğçem - Hüseyin - Didem Kazıkkaya 


Ümit Şen 


Şehnaz Kocaoğlu 


Süleyman Yakut 


SOSYAL 
MARKET 


yoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın 8 
eşi Ferda Demircan ile Lazzoni Hotel'in sahibi Sevtap 
#Kababulut'un ev sahipliğinde gerçekleşen yardım 


hasr 


davetinden elde edilen gelir tamamıyla Sosyal Market p 
wprojesine aktarıldı. > Pİ ) 


. 


Sosyal yaşam dünyasının yardımsever isimleri 
Hanife Akdağ, Gülnur Kamaşak ve Monik İpekel Beyoğlu Belediyesi'nin maddi durumu yetersiz aileler 
için geliştirdiği “Sosyal Market” projesine katkıda 
bulunmak için özel bir davet düzenlediler. Lazzoni 
Hotel'de gerçekleşen davete Akdağ, Kamaşak ve 
İpekel'in yakın dostlarının yanı sıra sosyal yaşam 
dünyasından da ünlü isimler katıldı. Lazzoni Hotel'in 
hiçbir ücret talep etmeden kapılarını açtığı davetin 
ev sahipliğini Hanife Akdağ, Monik İpekel ve Gülnur 
Kamaşak'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan'ın eşi Ferda Demircan 

ile Lazzoni Hotel'in sahibi Sevtap Kababulut yaptı. 
Konuklara eşsiz Haliç manzarası eşliğinde şık bir 
menünün sunulduğu davette kısa bir konuşma 
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a 
Hanife Akdağ, Gülnur Kamaşak ve Monik İpekel Be- 8 


SOSYAL 
MARKE 


VAKFI 


yapan Ferda Demircan “Sosyal Market” projesinin 
detaylarını anlattı. Tamamen şeffaf bir oluşumla 
projeyi yürüttüklerini belirten Ferda Demircan 
konuşmasının ardından konuklara projenin tanıtım 
filmini izletti. Monik İpekel ise konuşmasında davetin 
gelirinin büyük alkış toplayan projeye aktarıldığını 
belirtti ve davet sayesinde onlarca ailenin aylık hatta 
yıllık yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılandığını belirtti ve davetin düzenlenmesini 
sağlayan Hanife Akdağ, Gülnur Kamaşak ve Sevtap 
Kababulut'a teşekkür etti. Davetin sonunda ise 
konuklar Monik İpekel'e sürpriz bir doğum günü 
düzenlediler. Oldukça duygulanan İpekel herkese 
teşekkür ederken, dilek tutmayı da ihmal etmedi. 
Haber: Yavuz Kaynar 
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Başarılı İş Kadınları Gg 
Platformu Kurucusu 
Bilge Kuru ile Lion 
Diamond Kurucusu E8 
İ öznur Yakın önderliği 
ve Adana Bölge S0-| 
rumlusu Özge Güleç | 
Ökten' in katkıları ile $ 
gerçekleştirilen BİKAP | 
Adana'da ünlü isimler 
markalarıyla stant P 
açtılar, Adanalılar ün“ 
lülerin statlarına büyük| 
ilgi göstererek bol 777 
bol alışveriş yaptılar. « 
Alışveriş şenliğinden (5 
'elde edilen gelir BİKAP | 


yönetimi tarafından I 


belirlenen Adana'nın 


yerel derneklerine ” 


bağışlandı.| 


Başarılı İş Kadınları Platformu yoğun istek üzerine (BİKAP) 
Adana'da Sheraton Hotel'de ikinci kez alışveriş şenliği gerçekleştirdi. BİKAP Kurucusu Bilge Kuru, Lion Diamond Kurucusu 
Öznur Yakın ve BİKAP Adana Bölge Sorumlusu Özge Güleç 
Ökten'in ev sahipliğinde gerçekleşen ve ünlülerin akın ettiği 
şenliğe yoğun ilgi gösteren Adanalılar bol bol alışveriş yaptılar. 
Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katılarak stantları tek tek ziyaret 
etti. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Işıl 
Reçber, Emel Yıldırım, Selen Görgüzel Alkan, Ivana Sert, Aypen 
Telci, Nil Uzun, Melda Aksu, Zeynep Çuhacı, Dilek Çebi, Esra 
Şahin ve Ece Vahapoğlu'nun açtığı stantlar ziyaretçilerin akınına 
uğradı. Adanalılar ünlülerin stantlarına büyük ilgi göstererek bol 
bol alışveriş yaparken ayrıca hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal 
etmediler. Alışveriş şenliğinden elde edilen gelir BİKAP yönetimi 
tarafından belirlenen Adana'nın yerel derneklerine bağışlandı. 
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Şenliği'ne Adana Büyükşehir Beleditığı stantları tek tek ziyaret etti. Hüşveriş şenliğine destek verdi. 


Bu yıl ikincisi kez Adana'da düzenlenen BİKAP Alışveriş 
ye Başkanı Hüseyin Sözlü de katılarak ünlü isimlerin aç 
seyin Sözlü her stantta yer alan markalarla ilgili bilgi alarak alı 


” NX 3 ii i 
N >) Sinem Sancaktar - Melda Aksu 
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Fenerbahçe'nin Milli futbolcusu Mehmet 
Topal ve eşi Selda Topal'ın 6 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri “Huzurevi 
Buluşmaları, Sarıyer Eski Büyükdere 
İskelesi'nde iftar daveti eşliğinde gerçekleştirildi. Açılan iftarın ardından semazen 
gösterisi yapıldı. Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinlerinin 
katıldığı buluşmaya, aralarında Wilma 
Elles eşi Kerem Göğüş ve ikizleri, Yeşim 
Salkım, Metin-Eda Özülkü, Tuğba Melis 
Türk ile kardeşi Mustafa Türk, Yağmur 
Tanrısevsin-Oğuzhan Koç çifti, Özlem 
Yıldız, Ferda Anıl Yarkın, Suzan Kardeş, 
Ümit Erdim, Saruhan Hünel, Serap 
Paköz, Elif Ece Uzun, Selvi Serttaş, 
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Gurur Aydoğan, Başak Güroz ve Zeynep Mansur gibi ünlü isimler de katıldı. 
İftarın sürpriz konuğu ise UEFA Euro 
2024 Adaylık Tanıtım Elçisi ve Ampute 
A Milli Takım oyuncusu Barış Telli'ydi. 
Davette Wilma Elles, huzur evi sakinleri için getirdiği çiçek ve kolonyadan 
oluşan hediyeleri dağıttı. Bu hediyeye 
çok sevinen davetliler, Elles'e teşekkür 
etti. İftarın ardından eğlenceli dakikalar 
yaşandı. Metin Özülkü Orkestrası ile Eda 
Özülkü, Yeşim Salkım, Suzan Kardeş ve 
Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan Çılgınlar 
Kulübü sahneye çıktı. Ekip, huzur evi 
sakinlerinin isteği olan tüm şarkıları tek 
tek söyleyerek herkesin kalbini kazandı. 


İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, Mehmet-Selda Topal çiftine teşekkür ederek çiftine 


huzur evi sakinlerinin yaptığı bir tablo ve çiçek hediye etti. İftarın sürpriz konuğu olan UEFA Euro 2024 Aday anı 
Telli de gecenin finalinde sahneye çıktı. Bu güzel gece için Topal çiftine | 
vrupa şampiyonluk maçında giydiği formayı Mehmet Topal'a hediye etti. 


Elçisi ve Ampute A Milli Takım oyuncusu Barış 
teşekkür eden Telli, Ampute Milli Takımı'nda A 


n 


di | 


ağa 


İŞ 


i i Ferda Anıl Yarkın» Eda Özülkü : Selda Topal - - Suzan Kardeş - Yeşim Salkım * za Özülkü N İ Jj v 


Şi mii e * Oğuzhan — 


eşim Salkım, Suzan Kardeş ve Ferda Anıl 
de sahne alarak huzur evi sakinlerinin 
leyerek herkesin kalbini kazandı. 


Metin Özülkü Orkestrası ile Eda özülkü, N 
Yarkın'dan oluşan Çılgınlar Kulübü gece 
isteği olan tüm şarkıları tek tek söy 


Tuğba Melis Türk - Elif Ece Uzun 


KLASS 
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LI MA e 
Four Tekstil bünyesinde yer alan Runway No4 ilk mağazasını düzenlenen özel bir 
davetle açtı. Four Tekstil'in sahibi İlker Kösem'in girişimiyle kurulan markanın 
yaratıcıları Burcu Kösem, Ayşegül Aksollu, Ecehan Çelik ve Ayşe Küçük'ün ev I 
sahipliğinde gerçekleşen davette konuklar moda dünyasının dikkat çeken yeni 
markasının tasarımlarını yakından inceleyerek tam not verdiler. ” 


Online satış kanalıyla kurulan ancak kısa sürede moda dünyasında 
dikkat çeken tasarımlara imza atan Runway No4 ilk mağazasını düzenlenen özel bir davetle açtı. Bağdat Caddesi Noter Sokak'ta açılan 
mağazanın davetine iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri 
katılırken, mağazada aynı zamanda markanın yeni ürünleri de görücüye 
çıktı. Kimono ve Beachwear tasarımlarıyla dikkat çeken marka Four 
Tekstil bünyesinde yer alırken, konuklar açılış davetinde beğendikleri 
ürünleri almayı da ihmal etmediler. Four Tekstil'in sahibi İlker Kösem'in 
girişimiyle kurulan markanın yaratıcıları ise başta İlker Kösem'in eşi 
Burcu Kösem olmak üzere Ayşegül Aksollu, Ecehan Çelik ve Ayşe 
Küçük. Aynı zamanda markanın tasarımcılığını da üstlenen dört başarılı 
kadın girişimcinin ev sahipliğinde gerçekleşen davette konuklara lezzetli 
ikramlar da sunulurken, davetin sonunda konuklar dört başarılı ismi ve 
İlker Kösem'i tebrik ettiler. 

Haber: Yavuz Kaynar 
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Tullüa Jewels'ınfj # 
aratıcıları Aylin 
Kan ve Hande! 
Yılmaz konuklarını 
gün boyunca kusursuz bir şekilde 
ağırlayarak markalarının konseptleriğii 
e koleksiyonları 
hakkında bilgiler 
erdiler. 


Hayallerini değerli bir ürüne dönüştürebilme fikriyle mücevher 
tasarlamaya başlayan Aylin Kan ve Hande Yılmaz'ın yepyeni 
markası Tullia Jewels, Bebek'te bulunan showroomun kapılarını renkli ve eğlenceli bir bahar daveti eşliğinde açtı. Açılış 
davetine sosyal yaşam ve moda dünyasından birçok ünlü isim 
katıldı. Davetliler birbirinden özel tasarımları deneme fırsatı 
bulurken, günün her saatine eşlik edebilecek parçalardan oluşan 
koleksiyonları incelediler. Tasarımcıların en yeni ürünlerinin de 
görücüye çıktığı açılışta Aslı Şen, Işıl Reçber, Zeynep Yılmaz, İpek 
Toplusoy, Figen Kıral, Suzan Toplusoy, Aslı Pehlivanlar, Ayfer 
Toprak, Ayşe Burcu Kaya, Burcu Erçil, Emel Yıldırım, Esra İnceefe, Esra Öztürk, Hande Acar, Hediye Güral, Esin Güral, İpek 
Köse, Melis Kaptanoğlu, Nergis Pekuysal, Öznur Yakın ve Sitare 
Kalyoncuoğlu gibi tanınmış birçok isim bir araya geldi. 

Haber: Uğur Atun 
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Türkiye'deki yolculuğuna iddialı adımlarla başlayan 
Woongjin Eversky su arıtma sistemleri Çırağan 
Sarayı'nda düzenlenen davetle tanıtıldı. Markanın Türkiye CEO'su Insung Lee'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
davette markanın yüzü olan Tuba Ünsal da hazır bulundu. 


Eğitim ve yayıncılık sektörü ile yoluna başlayarak çevresel ürünler ve 
yiyecek sektörüyle alanını genişletip 
başarıyı yakalamış ve 2007 yılında 
holdingleşerek uluslararası alanda 
rekabet etmeye başlayan Woongjin Eversky, su arıtma cihazları ile 
Türkiye'ye iddialı bir giriş yaptı. 
Yeni ürünlerini Çırağan Sarayı'nda 
düzenlenen davetle tanıtan Woongjin 
Eversky konukların büyük beğenisini 
topladı. Sosyal yaşam dünyasının ve 
sanat camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı gecede Markanın Türkiye 
CEO'su Insung Lee, “Türkiye ile 
Güney Kore arasında tarihten gelen 
bir bağ söz konusu. Kore'de insanlara kardeş ülke kim diye sorsanız 
çoğunluğundan Türkiye yanıtını 
alırsınız. Kore yatırımları Türkiye'de 
oldukça fazla. Yavuz Sultan Selim 


Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi 
birçok ortak çalışmamız ve yatırımlarımız söz konusu. Bütün bunlar bir 
yana, Türkiye'nin genç, dinamik bir 
yapıya sahip olması, son zamanlarda ekonomisinde yaptığı gelişmeler 
su kaynaklarına erişilebilir olması 
bizim Türkiye'de yatırım yapmamız için etkili oldu. Türkiye'deki en 
büyük hedefimiz her eve ve her iş 
yerine girerek tüm insanları sağlıklı 
içme suyuyla tanıştırmak” ifadelerini kullandı. Gecede marka yüzü 
olan Tuba Ünsal reklam filmini ve iş 
birlikteliklerini davetlilere anlatarak 
Woongjin Eversky Ceo'su Insung 
Lee'e teşekkür etti. Ünlü marka ve 
iletişim danışmanı Cem Özkök ise bu 
özel gecenin ev sahipleri arasında yer 
alarak gecenin kusursuz geçmesinde 
büyük rol oynadı. 
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Bu özel tanıtım davetinin ev sahiplerinden 
olan ünlü'marka ve 
iletişim danışmanı Cem 
Özkök ise gecede tüm 
detaylarla ve konuklarla yakından ilgilendi. 


Vedat Özener Gözde Hoşten Tahir Yılmaz 


ANKAMALI, MAVİBAHÇE VE TERRACITY AVM 


SOCIAL MEDIA AWARDS TURKEY ÖDÜLLERİNİN SAHİBİ OLDU 


Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen ilk ve tek yarışma Social 
Media Awards Turkey 2018'de kazananlar Raffles İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu. Gülse Birsel, Murat Boz, Danla Bilic, Enes Batur ve birçok sosyal medya fenomeninin de ödüle layık görüldüğü gecede Ece Türkiye bünyesindeki Ankamall, Terracity ve Mavibahçe Alışveriş Merkezleri SocialBrands Veri 
Analitiği Ödülleri başlığı altında Altın, Gümüş ve Bronz ödüllerin sahipleri oldular. 


OO Me > Li Si bii 
N yi » İN E Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle ha- 


A | e vw | yata geçirilen, marka ve ajansların sosyal medya 
performanslarını objektif verilere dayalı olarak 

ölçen ilk ve tek yarışma Social Media Awards 
Turkey'in ikincisi 26 Nisan'da Raffles İstanbul'da 
düzenlendi. Doğan TV'nin iletişim ortaklığında 
gerçekleşen geceye marka ve ajansların yanı sıra 
birçok ünlü sanatçı ve sosyal medya fenomeni de 
katıldı. Televizyon ekranlarının sevilen yüzleri Bay 
J ve Ayşe Tolga'nın keyifli sunumuyla gerçekleşen tören Jabbar'ın şarkılarıyla renklendi. Kabile 
Dans Grubu'nun eğlenceli gösterisinin davetlilere 
keyifli anlar yaşattığı törende Gülse Birsel, Murat 
Boz, Danla Bilic, Enes Batur ve birçok sosyal 
medya fenomeni de ödüle layık görüldü. 


Sosyal medyadaki çalışmalarıyla fark yaratan kişi 
ve kurumların ödüllendirildiği gecede Ece Türkiye 
bünyesinde yer alan Ankamall SocialBrands Veri 
Analitiği başlığı altında Altın ödülün, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Gümüş ödülün, 
Terracity ise Bronz ödülün sahibi oldu. Gecede 
hazır bulunan Ankamall Müdürü Tahir Yılmaz, 
Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü 
Vedat Özener ve Terracity Müdürü Gözde Hoşten 
merkezlerinin aldığı ödül mutluluğunu birbirlerini 
Ga . tebrik ederek yaşadılar. 


Gözde Hoşten - Tahir Yılmaz - Vedat Özener 
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Fi Geren - Emre Kocamustafaoğulları Yusuf Arslan - Nasser Al Nowais - Selim El Zyr * Münir Özkök 


ROTANA, CENTRO WESTSİDE & WESTSIDE ARJAAN 
BY ROTANA ŞIK BIR DAVETLE KAPILARINI AÇTI 


Lüks otel grubu Rotana'nın Mar Yapı işbirliği ile İstanbul'da hayata geçirdiği otelleri Centro WestSide ve West$Si- 

de Arjaan by Rotana şık bir davetle kapılarını açtı. Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, Rotana Hotel 

Management Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al Nowais ve Mar Yapı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yusuf Arslan'ın hazır bulunduğu davete iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. 


Ortadoğu, Afrika ve Türkiye'de 
bulunan lüks otelleriyle birlikte bölgenin önde gelen otel gruplarından biri olan Rotana, Türkiye'nin 
en yenilikçi gayrimenkul şirketlerinden biri olan Mar Yapı ortaklığı 
ile Centro WestSide ve WestSide 
Arjaan by Rotana'yı hayata geçirerek Türk turizmindeki konumunu 
sağlamlaştırdı. Mar Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Münir Özkök, 
Rotana Hotel Management Corporation Yönetim Kurulu Başkanı 
Nasser Al Nowais ve Mar Yapı İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf 
Arslan'ın hazır bulunduğu davete 


i SUNU iş ve sosyal yaşam dünyasının 
ç | Wa ünlü isimleri katıldı. Otellerin 
ld | 


Nadine Chami - Esra Yalçın - Amal Harb | * 


görkemli açılış gecesine ayrıca 

Abu Dhabi'nin önde gelen aileleri 

de katıldı. Otelin Genel Müdürü, 

Emre Kocamustafaoğulları'nın 

ev sahipliğinde gerçekleşen 

keyifli gecede misafirler canlı 

müzik eşliğinde birbirinden lezzetli i 

ikramların tadına vardılar. Büyük .- 

beğeni toplayan Centro WestSide | 

& WestSide Arjaan by Rotana NE Su 

otellerinin görkemli açılış gecesine — A r 

| de | katılan ünlü konuklar otelleri geze- 

Shaika Al Nowais - Selda Özkök - Mirs. Al Nowais rek beğenilerini de dile getirdiler. Naim Gençoğlu Alin - Yusuf Arslan 
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Okan Holding Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Okan ile grubun 
il üst düzey yöneticilerinin hazır bulun- 
| Kasım Badak - İbrahim Fesli - Bekir : Can Özkan Okan - Murat Gülen duğu gecede konuklara Okan Towe 

RE Lİ Miami hakkında detaylı bilgiler verildi. 


: 


OKAN HOLDİNG'TEN 
MIAMI YATIRIMINA 
ŞIK DAVET 


Farklı sektörlerde yarım yüzyıllık tecrübeye 
sahip olan Okan Holding Miami'de hayata geçecek olan 70 katlı Okan Tower Miami'yi düzenlenen davet ile tanıttı. Okan Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Okan ve Okan Holding 
üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davet Hilton Istanbul Bosphorus'ta 
düzenlendi. Geceye iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. 


Adil Benardete - Yusuf Bahar Yüksel Mermer 


İnşaat sektörü dahil, turizmde, eğitimde, sağlıkta ve gıdada 50 

yıllık tecrübeye sahip Okan Holding'in yeni projesi 70 katlı Okan 
Tower Miami, düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Hilton Istanbul 
Bosphorus'ta gerçekleşen davete sosyal yaşam dünyasından önemli 
isimler katılarak proje hakkında bilgiler aldılar. Miami'de şehrin göbeğinde, 555 N Miami Avenue'de yükselecek proje Hilton Otel zinciri 
işbirliğiyle gerçekleşecek. Rezidans, otel, condo-hotel ve ofislerden 
oluşan proje okyanus manzarasıyla dikkat çekiyor. Okan Holding'in 
uluslararası ölçekte bir hamle yaparak, tüm dünya için cazip bir 
yatırım noktası olan Miami'de Hilton ile işbirliği içindeki projesi Okan 
Tower Miami'yi tanıttığı gecede ev sahibi Okan Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Okan kısa bir konuşma yaparak konukları selamladı ve “Türk turizmine ilk kez “her şey dahil” konseptini getiren 
Okan Holding bu defa dünyaca ünlü otel zinciri Hilton ile iş birliğine 
gitti. Okan Holding, Okan Tower Miami projesinde Türk yatırımcıları 
condo-hotel konseptiyle tanıştırıyor. Projede Hilton Oteli'nin olmasının yanı sıra Hilton Grubu, Okan Tower Miami'nin 236 odadan 
oluşan condo-hotel'ini de işletecek. Ayrıca Okan Tower Miami'de 
153 rezidans olmak üzere 389 ünite yer alacak. Projenin 4 katı da 
ofislerden oluşacak.” dedi. Konuşmaların ardından gece müzikle Ni j 
devam ederken konuklar geç saatlere kadar davetten ayrılmadılar. 


Günsel Ülkü : Arzu Kunt - Aysegül Kayabay Çağla Bostancı 
Lai 


Gem Tahir - Günnar Camadan 


Neslihan - Ahmet Kozanoğlu 


Gem - Hülya Kalyoncu 


Geceye katılarak projenin özelliklerini 


yakından inceleyen ünlü işadamı Cem 

Kalyoncu ve zarif eşi Hülya Kalyoncu 

Okan Holding yöneticilerini yeni yatırımlarından ötürü tebrik ettiler. 


Özlem Kaymaz 


Hajar Oumoudden 


Sinem Yıldırım 


Bayram Yıldız 
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Mustafa Süzer 


Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Süzer, gecede yakın dostu Okan 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
Okan'ı tebrik ederek yeni yatırımlarının 
hayırlı olmasını diledi. 


Veli Çilsal 


Burcu Şendir Haşmet Mürşit Şebnem Demir 


Türk lokumunun 18.yüzyılda İngiliz bir gezgin aracılığı ile tanıtıldığını ve “Turkish Delight” adını alarak 
yurtdışında da popüler bir tatlı olduğunu biliyoruz. Fakat lokumun tarihi, M.Ö. 226-652 tarihleri 
arasında Pers İmparatorluğu'nu yöneten Sasanilerin 
tatlısı abhisaya kadar dayanıyor. Osmanlıca rahat ulhulküm, yani boğaz rahatlatan kelimesinden türeyerek günümüze lokum olarak gelmiş. 1500'lü yıllarda 
ilk Anadolu'da yapılmaya başlamış ve 1700'lü yıllarda Osmanlı'nın egemen olduğu tüm topraklara yayılmış. Bugün belgelerden edindiğimiz bilgilere göre 
Hacı Bekir isimli bir tatlı ustasının, I. Abdülhamit'in 
isteği üzerine pekmez yerine rafineri şeker kullanarak ürettiği lokum, bugünlere kadar gelecek ilk Türk 
lokumu olmuştur. 


Bayramların geleneksel tadı lokum, kahve yanında 
sunumu ile günlük hayatımızın içinde ki en güzel atıştırmalık olarak da yerini almıştır. Lezzeti, üretim şekli 
ve yöresine göre pek çok lokum çeşidi bulunmaktadır. Cevizli lokum, fındıklı lokum, çifte kavrulmuş 
lokum, kuş lokumu, antep fıstıklı lokum, gül lokumu 
gibi birçok çeşidi vardır. 


Türk lokumu dünyanın heryerinde bilinen ve sevilen 
bir tatlıdır. Dünyanın çoğu ülkesinde “Turkish Delight” diye bilinen lokum, komşumuz Yunanistan'da 
“loukoumi”, Brezilya'da “delica turca” ve Bosna'da 
“rahat” ismiyle bilinmektedir. 


Ülkemizin en ünlü lokumcularından beş tanesini kısaca tanıtmak, bilenlere de hatırlatmak istiyorum. 


HACIBEKİR; 1770'li yıllarda Kastamonu'nun Araç 
ilçesinden yola çıkıp İstanbul'a gelerek Bahçekapı 
semtinde açtığı küçük şekerci dükkanında, bizzat 
imal edip sattığı lokum ve şekerlemeleri ile başlamıştır. Bugün 20'ye yakın lokum çeşidi olan Hacıbekir hala geleneksel yöntemlerle elle yapılıp, elle 
kesiliyor. Mevsimine göre yapılan kaymaklı lokum 
ise Hacıbekir'in en kıymetlisi. Yurtdışına en büyük 
lokum ihracatını yapan firmalarımızdan biri olan 
Hacıbekir'in İstanbul'da beş şubesi bulunmaktadır. 


CEMİLZADE; Udi Cemil Bey 1883'de henüz 16 yaşındayken ilk şekerci dükkanını açmış. Cemilzade'de 
lokum çeşitleri yanı sıra badem ezmesi ve akide şekerleri üretiliyor. Çifte kavrulmuş lokumu ve badem 
ezmesi ise benim favorilerim arasında. İstanbul'da 
dört şubesi bulunmaktadır. 


İKBAL; 1991 yılından bu yana Afyonkarahisar'da 
geleneksel yöntemlerle lokum üretmektedir. Lokum 


üretiminde doğal maddeler dışında hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Türkiye genelinde pek çok satış 
noktasına dağıtım yapan İkbal, ürünlerinin hijyen ve 
sunuşunu detleyen de özel bir ekip kurmuş. Favorim 
olan Kaymaklı Lokumun yanı sıra Sultan Spesiyal ve 
Prenses gibi değişik isimli lokumları ile ilgi çekiyor. 


DiVAN; 60 yıldır sunumları ile hayatımıza ayrı bir 
keyif katan Divan'ın güllü, naneli, portakallı, limonlu, 
çifte kavrulmuş ve fıstıklı lokumları en çok beğenilenler arasında. Divan'ın en büyük başarısı hem butik 
hem de endüstriyel anlamda gelişmeyi yakalamış 
olmasıdır. 


Meşhur Safranbolu Lokumcusu; 35 yıldır lokumu Safranbolu tarzı ile yapan butik bir firma. Tüm 
lokumları doğal yemişler, meyve kuruları ile üretmekteler. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Saranlı Lokum, Duble Sultan Lokum ve Narlı Lokumu özellikle 
denemelisiniz. 


Lokum tadında bir bayram olsun. 


Hacıbekir - Ka ıymaklı Lokum 
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Misafirlerin gelmesiyle birlikte eşi Medine 


çağıran Salih Zeki Ceylan 
eşine unutamayacağı bir 
sürpriz yaptı. Pastasında- 


ki mumları eşiyle birlikte a, © 
üfleyen Medine Ceylan 
gecede zaman zaman 


Salih Zeki - Medine Geylan 


duygusal anlar yaşadı. 


MEDİNE CEYLAN 
DOĞUM GÜNÜNÜ 
DOSTLARIYLA KUTLADI 


Sosyal yaşam dünyasının renkli isimlerinden Gümüşsuyu Ali Ocakbaşı'nın ortağı Salih Zeki Ceylan'ın zarif 
eşi Medine Ceylan yeni yaşını sürpriz bir davetle kutladı. Ali Ocakbaşı'nda gerçekleşen davete çiftin tüm 
yakın dostları katılırken konuklar sunulan lezzetler 
ve eğlence eşliğinde keyifli dakikalar geçirdiler. 


Gümüşsuyu'nda bulunan Ali Ocakbaşı'nın sahibi Salih Zeki Ceylan eşi Medine Ceylan için sürpriz bir doğum günü daveti düzenledi. Ali Ocakbaşı'nda 
gerçekleşen davete çiftin yakın dostları katılırken, misafirler eşsiz boğaz manzarası eşliğinde lezzetli kebapların ve mezelerin tadını çıkardılar. Misafirlerin 
gelmesiyle birlikte eşi Medine Ceylan'ı mekana çağıran Salih Zeki Ceylan 
eşine unutulmaz bir sürpriz yaptı. Konukların gece boyunca sohbet ederek 
hoş vakit geçirdiği davet, yemeğin ardından restoranın özel bölümünde fasıl 
ile devam etti. İlerleyen saatlerde ise pasta törenine geçilirken Medine Ceylan 
pastasındaki mumları kendisine bu özel geceyi organize eden eşi ile birlikte 
üfledi. Geç saatlere kadar devam eden davetin sonunda konuklar Medine 
Ceylan'ın yeni yaşını tebrik ederek nice yıllar dilediler. 

Haber: Yavuz Kaynar 
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Alkent 2000 Yönetim 


bir “Yaza Merhaba” | 
partisi düzenledi. 
Partide kendisine 
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VAKKAS ALTINBAŞ 
MUHTEŞEM BIR “YAZA MERHABA' 
PARTISI DÜZENLEDİ 


Alkent 2000 Yönetim Kurulu Başkanlığına iki ay önce seçilen Altınbaş 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vakkas Altınbaş, Büyükçekmece Alkent 2000'de çok şık bir “Yaza Merhaba” partisi düzenledi. 
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vakkas Altınbaş”ın 
ev sahipliğinde gerçekleşen muhteşem parti Alkent sakinlerinden oluşan iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. 


İki ay önce Alkent 2000 Yönetim Kurulu Başkanı 
seçilen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Vakkas Altınbaş İstanbul'un en gözde 
yerleşim merkezlerinden Büyükçekmece Alkent 
2000'de muhteşem bir “Yaza Merhaba” partisi 
düzenledi. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Vakkas Altınbaş'ın Titanic 
Hotels, Teak Concept, Remax, Peuget Nev, 
Yağmur Vip Dizayn, Rockwell, Atelier Harmonie, Antika Kristalim, Alpet, Sandalets, Pink 
Diamond, Hanki&Hanki, Vega Okulları, Güler 
Takı, Aksesuar Design firmalarının sponsorluğunda gerçekleştirdiği “Yaza Merhaba” partisi 

iş ve sosyal yaşam dünyasının önemli isimlerini 


bir araya getirdi. Başta Alkent 2000 sakini iş 
adamları olmak üzere Altınhas Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, İpekyolu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kaygısız, Ateşoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Ateşoğlu gibi birçok ismin katıldığı parti, neşeli 
sohbetlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar 
devam etti. Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Vakkas Altınbaş, beraberindeki iş adamlarıyla birlikte ana sponsorlardan TeakConcept'in 
standını gezdi ve bilgiler aldı. Gerçek teak 
ağacından üretilen bahçe mobilyalarıyla öne 
çıkan TeakConcept'in ürünleri, partiye katılan 
konukların yoğun ilgisiyle karşılandı. 


İmam Altınbaş 


NIC TİTANİC 


Alkent 2000'in sakinleri olan iş adamı dostlarıyla yakından ilgilenerek keyifli 
sohbetler gerçekleştiren Vakkas Altınbaş, bu özel davette konuklarına projelerinden de söz etmeyi ihmal etmedi. 


Nihal Işık - Doğa Özkan - Selma Soysert 
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Hazırlayan: Özgün Küçükkahraman 


AHU YAĞTU 


STABİL ŞIKLIK 


Ahu Yağtu'ya bu sayfalardan sıkça övgü yağdırıyorum ama pek de haksız sayılmam. Yine çok 
hoş ve çok zarif görünüyor. Kombinin bence star 
parçası havuç kesim mavi pantolonu. Tüm kombin 
de pantolon etrafında dönüp güzel bir uyum içinde 
sunulmuş. Parlak koyu mavi pantolonuyla güzel bir 
kontrast oluşturan altın tonlarında trikosu ve yine 
altın renkli clutch çok güzel bir tamamlayıcı olmuş. 
Kombine deri ceket daha cool bir hava katarken o 
çok zarif pleksi detaylı ayakkabılar son dokunuşu 
yapmış. Mavi lensli gözlüğü ise hoş bir hamle olmuş. 
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ZARIF GORUNUM 

Aylin Hanım bu aralar ciddi anlamda pantolonceket takımlara takıldı. Evet düzgün fiziğiyle çok 
güzel taşıyor ve her bir takım seçimi çok başarılı. 
Kırmızı takımı da yine o çok hoş seçimlerinden 
birisi olmuş. İçine tercih ettiği beyaz tişört ile 
sportif hava katmış. Ama o beline taktığı altın 
renkli kemeri açıkçası bu kombin için gereksiz 
gördüm. Takıları çok hoş ama ne bileyim kemer 
gözümü tırmaladı. Makyaj olması gereken dozda 
ve saçlar ise doğal halinde ve gayet güzel. Ayakkabı da risksiz bir tercih olarak hoş bir tamamlayıcı olmuş. 


VISsSOTe 


İOSPHI 


ÇAĞLA ŞIKEL 


ZORLAMA SİYAH UYUMU 


Çağla Şıkel, Barış Avcı tasarımı ful payetli bir 
elbiseyle karşımızda. Elbise çok hoş ve tabi 
Şıkel de başarıyla taşımış. Gerçi bir iki kilo daha 
verse elbisenin içinde Çağla Şıkel'i göremeyecekmişiz o ayrı. Elbisenin kemer detayı güzel 
ama ne bileyim iç çamaşırın siyah olarak görünmesi benim pek hoşuma gitmedi. Yani kemer 
siyah diye ve ille de uyum sağlasın diye böyle 
bir tercih mi yapılmalıydı? Bir de saçlar acaba 
renk konusunda bir revizeden mi geçse? Belki 
de ışıktan dolayı benim pek de hoşlanmadığım 
tonda çıkmıştır. Takılar ise güzel. 


il 


DERİN MERMERCİ 


ÇANTANIN ŞIKLIĞI 


Derin Mermerci'nin Network için hazırladığı koleksiyon ile yine kendini yansıtmayı 
başarmış. Bu kombininde yer alan ceket, bluz 
ve etek üçlemesi de koleksiyonun bir parçası. 
Sizce de hoş değil mi? Ama ben bu kombinde 
en çok Derin Hanım'ın Bulgari-Serpenti Forever serisinde yer alan piton derisi çantasını 
sevdim. Sanki Derin Hanım bu kombini 
sadece bu çantayı takmak için tercih etmiş gibi 
değil mi? Saç ve makyaj çok hoş. Ayağındaki 
Christian Louboutin papuçlar da zarif bir 
tamamlayıcı olmuş. 


AYIN EN ŞIK KADINI 


Son zamanlardaki en favori Feryal Gülman şıklığını 
sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Dries 

Van Noten elbisesi ne kadar da zarif ve Feryal 
Hanım'a ne kadar çok yakışmış değil mi? Hele bu 
güzelim elbisenin altına tercih edilen Gianvito Rossi 
ayakkabılarına buradan nüde renklerinde kalpler 
gönderiyorum. Elindeki Hermes çantanın rengi 
elbiseyle ne kadar da güzel uyum sağlamış Tüm 
bunlar yetmezmiş gibi Feryal Hanım bu güzelim 
kombin için zarif bir saç modeli ve bir de özenle 
yapılmış bir makyaj tercih etmiş. Ne diyeyim benim 
bu ay ki yıldızlı 10'um Feryal Hanımadır. 


KAFA KARIŞTIRAN KOMBİN 


Hande Ataizi'nin fotoğrafına bakıyorum, bakıyorum, 
bakıyorum. Bir yandan çok hoş buluyorum. Bir 
yandan da hem bir boşluk buluyorum hem de neden 
o eteği öylece incecik seçmiş diye hayıflanıp duruyorum. Burberry body çok hoş bir parça olmakla birlikte 
kendisine çok yakışmış. Ama eteğin o kadar ince bir 
materyalden yapılmış olması hatta jüpondan hallice 
olması bodynin varlığını ortaya koyarken bir yandan 
da itici bir görüntü oluşturmuş. Ayakkabılar ise farklı 
bir tarzda tercih edilip bu kombine hareket katabilirdi. 
Çanta güzel, elindeki palto güzel. Ne bileyim belki de 
kombini palto üzerindeyken görmek lazımdı. 


İREM SAK 


ÇITAYI YÜKSELTMİŞ 


İrem Sak MGD ödül gecesine ne kadar özenli bir şekilde katılmış değil mi? Bu özeni beni çok mutlu etti. 
Douze Couture elbisesi hoş ve İrem Hanım'a da çok 
yakışmış. Elbise altına seçilen Christian Louboutin 


pumplar çok hoşlar. Elindeki clutch da gayet başarılı. 


Dekolteyi kolye detayıyla doldurmaması ise en güzel 
hareket. Saçın düz fön seçilmesini sevdim. Makyajına yapan makyöze ise tebrikler gönderiyorum. 
Açıkçası İrem Hanım tüm güzelliği ile karşımızda. 

Bu arada kendisinin çıtayı çok yükselttiğini ve artık 
kendisinden bol bol böyle güzel ve özenli seçimler 
beklediğimizi de şuraya son cümle olarak ekleyeyim. 
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IŞIL REÇBER 


ELBİSE ÇOK HOŞ 


Pizzazz sayfalarımızın gediklisi olan isimlerden Işıl 
Reçber ile yine bu ay da karşı karşıyayız. Dior elbisesi 
çok güzel ve tabi ki Işıl Hanım başarıyla taşımış. Elindeki clutch güzel. Takılar minik parçalar olduğundan 
ötürü hoşlar diyebilirim. Ama makyaj yine çok fazla. 
Hakikaten ne gereği var anlamıyorum. Çünkü Işıl 
Hanım gerçekten çok güzel bir kadın. Göz makyajı 
çok koyu görünüyor. Kırmızı ruj ise elbisenin önüne 
geçmiş. Bir de acaba Işıl Hanım da mı Çağla Hanım 
gibi saçların rengini bir revizeden geçirse... Bu arada 
saçlar bence bu güzelim elbisenin üzerine düşmemeliydi. Kesinlikle zarifçe arkadan toplanabilirdi. 


NEVBAHAR KOÇ 


” 


ÇOK ZARİF GÖRÜNÜYOR 


Nevbahar Hanım'ın çiçekli takımı çok hoş ve 
kendisi de başarıyla taşımış. Bu kombin için 
tercih ettiği clutchı sevdim. Ev sahibi olduğu 
sergi daveti için çantanın kolunda olmasından ziyade elinde clutch formunda olması 
güzel olmuş. Ama en çok saçının doğal 
halini sevdim. Hem rengi çok hoş hem de 
doğal fönüyle çok başarılı. Makyaj ise güzel 
yüz hatlarını başarıyla yansıtmış. Kısacası 
Nevbahar Hanım'ı bu haliyle çok beğendim. 
Ahh bir de durup şöyle güzelce fotoğraf 
çektirse daha hoş olacak o ayrı tabi. 


STAR PARÇA HANGİSİ? 


Serenay Hanım'ın stilini mercek altına alırken 
en güzel olduğu noktadan başlamak istedim. O 
da makyajı. Güzel yüzü bebek gibi görünüyor. 
Saçları da çok hoş. Dilara Findikoglu imzalı elbisesi güzel. Genç modacı birçok dünya yıldızını 
giydiriyor. Serenay Sarıkaya da hemen ünlü 
tasarımcının parçalarından birini giymiş üstüne. 
Çok da iyi yapmış. Ama ne bileyim farklı olmak 
adına güzel bir hamle de olsa o Dior ayakkabıları ben sevmedim. Çünkü göz elbiseden ziyade 
şak diye çizmelere takılıyor ve bu da elbise 
adına iyi bir hamle olmamış oluyor. 


“ŞEYMA SUBAŞI ILICALI 


İÇTEN GÜLÜŞ 


Şeyma Subaşı'nın bu halini çok sevdim. Kasmadan yakalanan hoş bir şıklık. Elbisesi çok ama çok tatlı. Altına 
tercih ettiği platform sandaletler de gayet hoş. Elindeki 
çantası, saçındaki kalpli gözlüğü derken çok iç açıcı bir 
görüntü var karşımızda. Ama benim bu fotoğrafta en 
çok sevdiğim şey Şeyma Hanım'ın içten gülüşü oldu. O 
kadar tatlı ve içten ki... Üzerindekiler kötü olmuş olsa 
bile gülüşüyle her şeyi kotarabilirdi. Bir de bu saç boyu 
Şeyma Hanım'a çok yakıştı. Saçının buradaki doğal 
halini ise sıkça tercih etmeli. Bu arada kombine lüks 

bir dokunuş yapan Bulgari Serpenti saati gözlerden 
kaçmadı. Gerçekten güzel bir dokunuş olmuş. 


DAVETİN RUHUNA UYMAMIŞ 


Bilirsiniz bu sayfalarda önce kıyafetin mekan ve 
olayla olan uyumuna bakılır. Kişi bu engelden geçtikten sonra keyifle mercek altına alıyorum. Şimdi 
Yağmur Hanım'ın elbisesine, çantasına ve gözlüğü- 
ne bakıyorum da hiç de Siren Ertan-Ersin Kayalar 
çiftinin düğünüyle olan bağlantısını kuramıyorum. 
Ağır bir abiye giysin tabi ki de demiyorum. Zaten 

o güzel düğün öyle bir seçimi kaldırmazdı ama bu 
elbise de sıradan bir yaz akşamı elbisesi gibi durmuş. 
Kısacası hiç olmamış. İcabet edilen davetin ruhuna 
uymamış. Hele ki böyle genç ve güzel bir kadın için 
kesinlikle yanlış bir seçim olmuş. 
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ARTELLA “KAPI TASARLIYORUM” 
YARIŞMASI SAHİPLERİNİ BULDU 


Markalı büyük konut projelerinin vazgeçilmez markası Artella Ahşap 


wn di 


Kapı Sistemleri'nin düzenlediği 2. Kapı Tasarlıyorum” yarışması- 
nın ödül töreni İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü Prof. Nezih 
Eldem Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Üniversitelerin mimarlık, iç 
mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, moda tasarım ve grafik tasarım 
bölümlerinde okuyan öğrencilerin tasarımlarını sunduğu yarışmanın 

ödülleri sektörün başarılı temsilcileri tarafından değerlendirildi. 


Yaklaşık 2 bin öğrencinin başvuruda bulunduğu yarışmanın kazananları düzenlenen ödül 


töreniyle açıklandı. Bu sene konunun 'otoportre' 


olduğu yarışmanın jüri koltuğunda ise Alpar 
Mimarlık Kurucusu Mimar Tahsin Alpar, Gönye 
Mimarlık Kurucu Ortağı İç Mimar Gönül Ardal, 
AE Mimarlık Kurucusu Mimar Ahmet Erkurtoğlu, Moda Tasarımcısı Özlem Süer, Artella Genel 


Müdürü İç Mimar Ahmet Yalçın ve Habertürk 
Yazarı, Üsküdar Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. 
Mimar Esin Tümer oturdu. Ödül töreninin açılış 
konuşmasını yapan Aslandağ Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ, yoğun katılım 
için öğrencilere teşekkür ederken, ihracatta 
katma değer yaratmada tasarım yarışmalarının 
önemine de dikkat çekti. 


Nevin Özcan - Aydın Aslandağ 


Ahmet Erkurtoğlu 
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Bİ RI N CISI SRI LAN KALI Best Model Kurucu “PETER Erkan e 30. Besti 


Model Of the World'de erkeklerde birinciliği elde eden 


AN KA APAK HA i İ N e İstanbul'a ziyarete gelen Sri Lanka'lı manken Januka 
Rajapaksha için özel bir yemek daveti verdi. Davette bi 


araya gelen Özerman ve dostları Januka Rajapaksha ile 


ÖZE L Bİ R DAVET VE RD İ akından ilgilenerek ona Türk misafirperverliğini en 
incelikli haliyle yaşattı. 


Ünlü organizatör Best Modellerin Kurucusu ve Sahibi Erkan Özerman, İstanbul'a ziyarete gelen 2017 Best Model Of the World birincisi Sri Lanka'lı Januka Rajapaksha için özel bir davet düzenledi. Maslak 1453'te bulunan 
PM Restoran'da gerçekleşen yemek davetine Erkan Özerman'ın geçen yıl Paris'te düzenlenen yarışmayı izleyen 
ve jüride de yer alan dostları katıldı. 


Geçtiğimiz yıl Paris'te yapılan, 
kadınlarda Aslıhan Karalar'ın 
birinci seçildiği 30. Best Model 

Of the World-Dünyanın En İyi 
Mankeni Yarışması'nda, erkeklerde 
birinciliği elde eden Sri Lanka'yı 
temsil eden Januka Rajapaksha 
Türkiye'ye geldi. Sri Lanka'lı 
manken Januka beş günlüğüne 
İstanbul'a ziyarete gelince Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman Maslak 1453'te bulunan PM 
Restoran'da mankenine özel bir 
yemek daveti verdi. Davete Erkan 
Özerman'ın Paris'teki yarışmayı izleyen ve jüride de yer alan dostları 
katıldı. Erkan Özerman mankenine Türkiye'yi tanıtan kitaplar ve 
cd'lerin yanı sıra nazar değmesin 
diye nazar boncuğu da hediye etti. 
Sri Lanka'lı model Januka yaşadıklarını anlatırken “Bu kadar güzel 
bir şehirle karşılaşacağımı hayal 
bile edemezdim, Best Model dünya 
birincisi olduktan sonra dizi ve film 
teklifleri aldım. Sezonda vizyona 
girecek olan bir filmde de başrolü 
oynuyorum. Şansım çok açıldı. 
Annem babam bile beni başka 
türlü seviyor artık” dedi. 


Erkan Özerman * Güngör Bayrak - Januka Rajapaksha » Aslıhan Karalar - Fevziye Çamer 


Erkan Özerman - Januka Sachitya Bandara Rajapaksha / 


. 
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ER-DO-DER, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dernek Başkanı Canan Göztepe ve 
dernek üyelerinin ev sahipliğinde anlamlı bir iftar yemeği düzenledi. Geliri 
Gaziantep'te açılacak olan “Yeni doğan yoğun bakım ünitesi”ne aktarılacak 
“ERDODER yaz 7979'a kısa mesaj gönder” SMS bağış kampanyasının tanıtıldığı iftar davetinde ER-DO-DER üyeleri ve destekçileri bir araya geldi. 


Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ER-DO-DER), Feriye Sarayı'nda şık bir iftar daveti verdi. ER-DO-DER 
Başkanı Canan Göztepe ve dernek üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davete, iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasından derneğin destekçisi olan çok sayıda önemli isim katıldı. Davette ER-DO-DER için başlatılan 
“ERDODER yaz 7979'a kısa mesaj gönder” SMS bağış kampanyası da tanıtıldı. 


Prematüre bebeklerin hayata tutunmaları 
için çalışmalar yapan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ER-DO-DER) 
üyeleri ve destekçileri düzenlenen iftar 
davetiyle bir araya geldi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü 
ismin katıldığı davet Feriye Sarayı'nda 
gerçekleşti. Davet öncesinde konukları 
ER-DO-DER Başkanı Canan Göztepe 

ve demek üyelerinin birlikte karşılarken, 
konuklar eşsiz boğaz manzarasının da 
tadını çıkardılar. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte masalarına geçen konuklar 
Feriye Sarayı'nın mutfağından çıkan 

özel lezzetler eşliğinde keyifli bir akşam 
geçirdiler. Yemeğin ardından ise Canan 
Göztepe kısa bir konuşma yaparak katılan tüm konuklara teşekkürlerini sundu. 
Bu özel davetin gerçekleşmesinde ve ER- 
DO-DER projelerinde emeği olan isimlere birer plaket takdim eden Göztepe, 
SMS projesinin detaylarını da konuklarla 
paylaştı. Herkesin cep telefonunu çıkarmasını rica eden Göztepe “ERDODER 
yazıp 7979'a kısa mesaj göndererek 
derneğimize 10 TL bağışlayabilirsiniz” 
dedi. Projelerin gelirlerini Gaziantep'te | 
açılacak olan “Yeni doğan yoğun bakım Ty 4 © © “arasındaydı. Akdağ 
ünitesi” için kullanacaklarını da sözlerine 1 çe e N “ve Kamaşak derneğe 
ekleyen Göztepe davetin sonunda ise ' 
konukların tebriklerini kabul etti. ğe 
Haber: Yavuz Kaynar rak destek verdi. 
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Aysun Mamak 


İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte masalarına geçen konuklar Feriye Sarayı'nın mutfağından çıkan 
özel lezzetler eşliğinde keyifli bir akşam geçirdiler. 


Ayşegül Kayabay 
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| Figen Kıral ) Zulal Palazlı » Petek Ertüre - Sevil Tuzluca 


yük ödül Altın Palmiye'yi alan ilk Türk filmi © 
“Yol Fransa Başkonsolosu Bertrand Buch-f # 
walter ve Erkan Özerman'ın ev sahipliğinde | 

Fransız Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle EW 


buluştu. Gala gecesi tadında geçen filmin V hani ” 
gösterimine ilgi büyüktü. n | a 
v çi 
gi 


YOL FİLMİ, ERKAN ÖZERMAN”IN Kl 
KATKILARIYLA İSTANBULLU 


Altın Palmiye Ödüllü 'Yol filmi Fransız Kültür Merkezi'nde Erkan Özerman'ın katkılarıyla 
Cannes Film Festivali ile aynı tarihte İstanbullu sinemaseverlerle buluştu. Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Erkan Özerman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. 


Yılmaz Güney'in senaryosunu yazıp Şerif Gören ile Bu yıl ise film, Cannes Film Festivali ile aynı tarihte ) ; 
birlikte yönetmenliğini üstlendiği ve 1982 yılnda Can- O Fransız Kültür Merkezi'nde Erkan Özerman'ın da y 

nes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi ku- (katkılarıyla İstanbullu sinemaseverlerle buluşturuldu. X e uç , 

caklayarak bu ödülü kazanan ilk Türk filmi olan “Yol Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Erkan K AN FE 

filmi geçtiğimiz sene 70. Cannes Film Festivali'nde OÖzerman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime iş, gi > ç LANG? 

klasik birinciler bölümünde tamamı baştan montaj ya- Oo sanat, sinema ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimle- 7, —. 

pılarak Yılmaz Güney'in ilk yaptığı haliyle sunulmuştu. o ri büyük ilgi gösterdi. Mİ |) id di 
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CORNELJA OTELLERİ, Ş / 7 
2018 YILI BÜYÜME PLANLARINI , 
e 


Zafer Alkaya - Ali Şahin || 


Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya ve Cornelia 
De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, geçmiş yılları ve 2018 yılı 
turizm planlarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Davet 
Rahmi M.Koç Müzesi'nde gerçekleşti. 


Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Comelia De Luxe Resort Otel, 2018 yılına dünyanın en güçlü 
Tur Operatörlerinden Conde Nast Johansens'in kataloğuna kapak olarak başlayarak Avrupa ülkelerine 
yönelik yaptığı yoğun tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. Cornelia Diamond Golf Resort 
Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya ve Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Rahmi M.Koç 
Müzesi'nde düzenledikleri basın toplantısında geçmiş yılları ve 2018 yılı turizm planlarını değerlendirdi. 
2018 yılının son yıllara göre daha iyi bir çıkış yakalayacağını belirten Cornelia Diamond Golf Resort Spa 
Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Daha umutlu, daha verimli veriler ışığında yeni sezona giriyoruz. Ortadoğu pazarı çok ciddi bir yükselişte ve özellikle Avrupa pazarındaki kayıplar düşünüldüğünde bizim için 
alternatif bir Pazar oluşturdu. Biz Cornelia Grubu olarak Ortadoğu'da seçici davranıyoruz. Özellikle, lüks 
segment ürünleri olan, suitleri, villaları tercih eden Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Libya gibi ülkelerde 
pazarımızı genişletiyoruz. Ortadoğu pazarında, 2018'de 9030 Pazar artışımız var. Türk turizmi 30 senede 
dünya 6'ıncısı olarak büyük bir başarı hikayesine imza attı. Biz yine iddia ediyoruz; Türkiye dünyanın 
en iyi servisini veren ülke” dedi. Antalya'da ki 5 yıldızlı tesislerin sunduğu ürün kalitesi, servis kalitesi ve 
hizmet kalitesi düşünüldüğünde hak ettiği fiyatlarla satılmadığını belirten Cornelia De Luxe Resort Otel 
Genel Müdürü Ali Şahin, “Belek'de, 2014 yılında 200-240 $ civarında oda satarken, 2017'de 100 $'a 
kadar düşenler oldu. Biz Comelia Otelleri olarak fiyat kırmadık. Tesislerin büyük oranda bunu yapması 
gerekiyor. Ancak o zaman Antalya turizmini hakkettiği fiyattan satabiliriz” dedi. 
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Garage Organics ve 
4 Opi Oje'nin “Yaza PLEX 
Merhaba” partisi | 
Garage Hair Repair | 
il Studio'da gerçekleşti- 
“İrildi. Ahmet Çoban ev| 
sahipliğinde düzen-” 
> #lenen davette Garage | 

Organics'in saç bakım | 
serisi ve Opi Oje'nin İ 
özenle seçilmiş renk-| 
leri davetlilerin beğenisine sunuldu. 77” 


Baharda yeşillenen doğayla uyanan yenilenme isteği, güzellik arayışlarını da beraberinde getiriyor. Garage Organics'ın 
doğal saç bakım serisi ve dünyaca ünlü 
oje markası Opi de iş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasının ünlüleri için bir “Yaza 
Merhaba” partisi düzenledi. Garage 
Hair Repair Studio Kurucusu Ahmet 
Çoban'ın ev sahipliğinde düzenlenen 
davette saçlarını Garage Hair Repair 
Studio ekibinin sihirli ellerine, tumaklarını da Opi nail artistlerinin muhteşem 
dokunuşlarına bırakan davetliler, Garage 
Organics'in yenilenmiş yüzü ve Opi 
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Oje'nin yaza özel serisiyle tanıştılar. Saç 
tasarımı alanında getirdiği yenilikçi vizyon ile tanınan Ahmet Çoban tarafından 
yaratılan Türkiye'nin ilk kuaför çıkışlı 

saç markası Garage Organics yenilenen 
yüzü ise konukların beğenisine sunuldu. 
Ahmet Çoban Garage Organics ile ilgili 
olarak “Garage Organics, alışılagelmiş 
markaların aksine saç bakımı sürecini; 
kesim, boyama gibi işlemlerin öncesin- 
den başlatarak saçı tüm bu uygulamalara 
güçlendirerek hazırlıyor. Böylece saçlar 
tüm işlemlerden daha az zarar görüyor.” 
açıklamasını yaptı. 
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Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nergis Pekuysal kanserden 


kaybettiği annesi Berrin Demir anısına çay daveti düzenledi. Nergis Pekuysal'ın, 
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz ve Icra Komite- 


si ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği davetin geliri derneğe aktarıldı. 


Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nergis Pekuysal kanserden 
kaybettiği annesi Berrin Demir anısına 
özel bir çay daveti düzenledi. Kansersiz 
Yaşam Derneği yararına gerçekleşen 
çay davetine sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri ve Pekuysal'ın yakın 
dostları katıldı. Nergis Pekuysal'ın Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Dida Kaymaz ve İcra Komitesi 
ile birlikte ev sahipliği yaptığı davet 
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus 
Agua Salonu'nda gerçekleşti. Davet 
Dida Kaymaz ve Nergis Pekuysal'ın 
konuşmaları ile başlarken iki isim de 
günümüzde kanser ile ilgili gelişmelere 


360 


dikkat çekerek derneğin faaliyetlerini 
anlattılar. Konuşmaların ardından ise 
plaket törenine geçildi. Dida Kaymaz 
bu özel günü organize eden Nergis 
Pekuysal'a plaketini takdim ederken, 
Pekuysal ise bu davet için hiçbir ücret 
talep etmeyen Four Seasons Istanbul at 
ihe Bosphorus sahibi Şeyda Toprak'a 
plaketini teslim etti. Plaketlerin ardından ise Jinekolog Doç. Dr. Burcu Aydın 
Boyama ve Yazar Meltem Güner'in 
konuşmaları ile devam edilen davette 
yapılan çekilişle Ziya Mücevherat'ın kızı 
Melis Göral tasarımı kolye Pınar Ertaç'a 
hediye edildi. 

Haber: Yavuz Kaynar 
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MERİT OTELLERİ, 
ALİŞAN VE RUS 
KONSERLERİ İLE 


YAZ SEZONUNA 
HIZLI BİR GİRİŞ 


Kuzey Kıbrıs'ta Merit Park Hotel'de sahne alan ünlü 
şarkıcı Alişan, Anneler Günü nedeniyle, konserine 
kutlama mesajıyla başladı esprileriyle de geceye damgasını vurdu. Yakın bir zamanda yaptığı evlilik ile gündemde olan Alişan, konuklarından gelen istek parçalar 
nedeniyle, “Yeni evlendim. Masrafım çok. Her istek 
şarkı için 100 dolar istiyorum” diyerek hayranlarını 
kahkahaya boğdu. Sahnedeki davul şov ile misafirleri 
coşturan Alişan, geniş repertuvarıyla müzik ziyafeti 
sundu. Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium 
Hotel ortak etkinliğinde düzenlenen “Rus konserleri” 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 


leri Merit Park dai örebilie 


zal hızlı bir giriş yaptı 


ise büyük ilgi gördü. Konser serisinde ilk olarak “Bora 
Bora” şarkısıyla elde ettiği başarı sonrasında dünya 
çapında üne kavuşan İran asıllı şarkıcı Arash, Kuzey 
Kıbrıs'ta çoğunluğunu Rusya, Moldova, Azerbaycan 
ve İran'dan gelen konukların oluşturduğu yüzlerce 
hayranına dans gruplarının gösterileri ve ateş şovlarıyla unutamayacakları bir gece yaşattı. Merit Royal 
Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde 
dünyaca ünlü Rus şarkıcı Dima Bilan'ı ağırladı. Hareketli parçaları ve dansçıları eşliğinde performansını 
gerçekleştiren Dima Bilan, konserinde son dönemde 


çıkartmış olduğu ve yaklaşık 71 milyon dinleyeni olan 
*Derzhi' şarkısını seslendirerek eğlenceyi zirveye taşıdı. 
Dima Bilan konserinin ardından ise Ruslar'ın kendine 
özgü tarzı ile büyük bir hayran kitlesi bulunan rock 
grubu Leningrad unutulmaz bir konser verdi. Konser 
alanını dolduran ve çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturduğu konuklar, Leningrad grubunun sahneye çıkmasıyla 
birlikte kendilerinden geçtiler. Toplumsal mesajlar ve 
zekâ temalarını işlediği şarkılarıyla dikkatleri üzerine 
çeken grup, sahnede yaklaşık 2.5 saat kalarak hayranlarının unutamayacağı bir konsere imza attı. 


Selda Tahincioğlu Özkök 

ve Alin Arslan kurucusu | 
oldukları Lisya Beauty'nin 
dördüncü yılını ev sahipliğini üstlendikleri şık bir 
davetle kutladılar. Konuklarını kapıda karşılayarak 
örnek bir ev sahipliği 
sergilen Özkök ve Arslan, 
Bebek'teki mekânlarında 8 
misafirlerini en son gü-f 8 
zellik trendlerinin tüyola- 


rını vererek ağırladılar. 


Alin Arslan - Selda Tahincioğlu Özkök 


LİSYA BEAUTY 4. YILINI 
ŞIK BİR DAVETLE KUTLADI 


Lisya Beauty'nin dördüncü yılı kurucuları Selda Tahinci- 


oğlu Özkök ve Alin Arslan” 


ın ev sahipliğinde düzenlenen 


davetle kutlandı. Lisya Beauty'nin Bebek'teki mekânında 

keyifli sohbet ortamında ve lezzetli ikramlar ile gerçekleşen kutlamaya iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının seçkin 
isimleri katıldı. 


İstanbul'un seçkin güzellik merkezleri 
arasında yer alan Lisya Beauty dördüncü yılını dostları ile kutladı. Kurucuları 


Selda Tahincioğlu Özkök ve Alin Arslan, 


Lisya Beauty'nin Bebek'teki mekânında 
keyifli sohbet ortamında ve lezzetli 
ikramlar ile misafirlerini ağırladılar. 
Güzel havayı da fırsat bilen konuklar, 


tüm gün boyunca bir arada olmanın 
keyfini çıkarttılar. İş, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasının seçkin isimlerinin de 
bulunduğu bu özel davette Selda Tahincioğlu Özkök, bir yandan son güzellik 
trendlerinin tüyolarını verirken diğer 
yandan yeni sezonun takı tasarımlarını 
dostlarına tanıttı. 


Heves Ekinci 


ANAÇ 


Banu Çarmıklı 


Revna Demirören 


Dilara Tahincioğlu Sel 
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LMA DESTEK PROJESİ'NİN MUHTEŞEM GECESİND 


Hüseyin Sözlü » Erkan Özerman » Esin Parlak 


ERKAN ÖZERMAN'A KATKILARINDAN 
ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ 


Engel Olma Destek Projesi, genç Modacı Serdar 
Kozak'ın defilesi eşliğinde Adana Seyhan Otel'de 
800'ü aşkın davetlinin katıldığı muhteşem bir 
organizasyonla gerçekleşti. Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş”ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün eşi Zeynep Sözlü kızı Asena Sözlü ve Adana'nın iş, sanat 
ve sosyal yaşam dünyasından önde gelen isimlerinin podyuma çıkarak destek verdiği gecede ünlü 
Organizatör Erkan Özerman'a katkılarından ötürü, engelli bireylerin özel olarak hazırladığı kendi 
heykeli şeklindeki teşekkür plaketi verildi. 


Aslıhan Karalar 
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Erkan Özerman - Esin Parlak - Necla Boyraz 


Engel Olma Destek Projesi'nin 
bu yılki daveti genç modacı 
Serdar Kozak'ın ilk defilesinin de 
yapıldığı Adana Seyhan Otel'de 
rekor bir katılımla gerçekleşti. 
800 kişi kapasiteli salon tıklım 
tıklım doldu, sandalye sıkıntısı 
yaşandı ve çok kalabalık bir grup 
defileyi ayakta izlemek zorunda 
kaldı. Adana'da yılın olayı olarak 
nitelendirilen organizasyonu 
gerçekleştiren Artı Özel Eğitim 
Gönüllüleri Derneği Başkanı 
Fatoş Şen ve İkinci Başkanı 

Esin Parlak ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinlik Adana Valisi 
Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan 
Demirtaş, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 
eşi Zeynep Sözlü kızı Asena 
Sözlü ve Adana'nın iş, sanat ve 
sosyal yaşam dünyasından önde 


pi 


gelen isimleri, Erkan Özerman ve 
Best Modelleri Aslıhan Karalar 
ve Tuğçe Sarıkaya'nın katılımıyla 
gerçekleşti. Bu anlamlı gecede 
Beyhan Demirtaş ile Zeynep ve 
Asena Sözlü, Adana'nın önde 
gelen isimleri podyuma çıkarak 
mankenlik de yaptılar. Best 
Model Kurucu Başkanı Erkan 
Özerman geceye Best Modelleri Aslıhan Karalar ve Tuğçe 
Sarıkaya ile katıldı. Gecenin 
sonunda Derneğin Kurucuları ve 
Adana Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, katkılarından ötürü Erkan 
Özerman'ı ödülünü vermek 
üzere sahneye davet ettiler ve 
büyük bir sürpriz yaparak engelli 
bireylerin hazırladığı heykeli kendisine takdim ettiler. Salondaki 
misafirler kendisini dakikalarca 
ayakta alkışladı. 


Fatoş Şen - Erkan Özerman 


Saç ekimi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Alp Aslan ve eşi Sevda 
Aslan'ın sahibi olduğu Este Cerrahi Merkezi'nin açılışı düzenlenen şık 
bir davetle gerçekleşti. Şişli Torun Center'da hizmet vermeye başlayan 
merkezin açılışına iş, sanat, moda, sosyal yaşam ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı. Este Cerrahi Merkezi'nin aynı zamanda sosyal 
sorumluluk projeleri de ürettiğini dile getiren Alp Aslan önümüzdeki 
aylarda şiddet gördükleri için görüntülerinde deformasyon olan 10 kadının ücretsiz bakımlarının yapılacağını belirtti. Davette estetik alanındaki 
teknolojik gelişmelere de değinen Alp Aslan merkezlerinde teknolojiyi en 
ileri düzeyde kullandıklarını söyledi. 


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözde otellerinden Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & SPA ünlü sanatçılar, muhteşem sahne programları ve sürprizlerle yaz sezonunu açtı. Nuh'un Gemisi yaza Ebru Gündeş, Ferhat Göçer ve 

Serdar Ortaç ile merhaba dedi. Ebru Gündeş kırmızı göğüs ve sırt dekolteli elbisesi ve dans figürleriyle izleyici 
büyülerken, Ferhat Göçer ve Serdar Ortaç ile izleyenler hem romantik hem de coşkulu saatler yaşadılar. 


Yerlere kadar uzanan kırmızı göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle seyirciyi selamlayan Gündeş, kendisini dinlemeye gelen 2 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece 
yaşattı. Dünden bugüne seslendirildiği hit şarkıları okuyan Gündeş'i hayranları 
dakikalarca ayakta alkışladı. Ebru Gündeş'e sahnesinde 4 bayan dansçı eşlik 
ederken sanatçı dans figürleriyle gözlere de hitap etti. 


Kıbrıs Nuh'un Gemisi 
Otel'de sahne alan ünlü 
sanatçı Ferhat Göçer yaz 
sezonunun kendisi için 
Kıbrıs'ta başladığını söyledi. Hayranlarını şarkılarıyla 
mest eden Göçer, konser 
öncesi soruları yanıtlayarak 
ilk olarak Kıbrıs'taki ev 
arayışına değindi. Göçer, 
“Sahilde kendime uygun 
bir ev arayışına girdim. 
Biraz yalnız kalabileceğim 
huzurlu bir yer. Üretebileceğim bir yer arıyorum. 
Henüz bulamadım. Bulunca kaçırmayacağım” dedi. 


SERDAR ORTAÇ: 
“SORUN ÇIKARTANA 
KADAR BERABERİZ” 


Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, 
1.500 hayranına unutulmaz bir gece 
yaşattı. Eşi Chleo ile aralarındaki yaş 
farkı ilerde bir probleme dönüşebilir 
mi sorusuna Ortaç, “Kendimi zaman 
zaman yaşlı zaman zaman genç 
hissediyorum. 47 yaşındayım 48 
olacağım. Oda 26, tabi 20 yaşın üstünde fark var ama mutluyuz. Sorun 
çıkartır mı diyorsunuz sorun çıkarana 
kadar birbirimize bakalım bence 
yeter” dedi. Chleo'nin kendi parasını 
kendisi kazandığını da belirten Serdar Ortaç, “Benden para almıyor. 
Kendi parasını kendisi kazanıyor. 
Onların kültürü farklı” diyerek eşine 
para vermediğini söyledi. 


ÜNLÜ İSİ 
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İSTANBUL AKVARYUM'DA BULUŞTU 


7'den 77'ye herkese heyecanlı ve keyifli saatler 
geçirten İstanbul Akvaryum, ünlü isimlerin ve 
çocuklarının ziyaretiyle renkli görüntülerine sahne 
oldu. Aralarında Zeynep Yılmaz - Yasemin Ilıcalı, 
Alya Begüm Tacir, Melis-Derin Hatipoğlu, Beren- 
İpek-Ceren Köse, Burcu Sendir, Cansen Aden 
Kut, Defne-Kerem-Meltem-Kazaz-Kaan Akın'ın 
da olduğu ünlü isimler çocuklarıyla beraber 17 
bin canlı nüfusuyla dünyanın en büyük tematik 
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akvaryumunu gezerek bol bol fotoğraf çekti, keyifli 
saatler geçirdi. Yaz sezonu açılmadan İstanbul'un 
tadını çıkaran, aralarında Zeynep Yılmaz - Yasemin 
Ilıcalı, Alya Begüm Tacir, Melis-Derin Hatipoğlu, 
Beren-İpek-Ceren Köse, Burcu Sendir, Cansen 
Aden Kut, Defne-Kerem-Meltem-Kazaz-Kaan 
Akın'ın da olduğu ünlü isimler çocuklarıyla beraber 
İstanbul Akvaryum'u gezerek, keyifli saatler geçirdi. 
17 tema ve Amazon Yağmur Ormanı'nda dolaşan davetliler, dünyanın en büyük faresi olarak 
Guinness rekorlar kitabına giren kapibaraları 

ve Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini izlemeye 
doyamadı. Telefonlarını elinden düşürmeyen ünlü 
isimler, çektikleri eğlenceli fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ziyaretçiler 
daha sonra hep birlikte aynı komplekste bulunan 
Crowne Plaza'da keyifli bir öğle yemeği yiyerek 
sohbet etti. 
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TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve 
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Esra Topçuol : Figen Babaoğlu - Deniz Ataç - Esra Öztürk - Meral Ketenci - Aslı Pehlivanlar Sedef Mercan - Füsun Korkusuz » Figen Kıral 


TEMA-K Yönetim Kurulu üyeleri Esra Öztürk, Aslı Pehlivanlar, Sedef Mercan ve Figen Kıral'ın ev sahipliğinde 
düzenlenen iftar yemeğinden elde edilen tüm gelir TEMA 


akfı'nın doğa eğitim programlarına aktarıldı. 


. TEMA-KGÖNÜLLÜLERİ 
İFTAR DAVETİNDE BULUŞTU 


TEMA Vakfı Kaynak Çalışma Grubu İTEMA-K) özel bir iftar 
yemeği daveti vererek hem TEMA gönüllülerini bir araya 
getirdi hem de vakfın doğa eğitim programlarına maddi 
destek oldu. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz 
Ataç ve TEMA-K Yönetim Kurulu üyeleri Esra Öztürk, Aslı 
Pehlivanlar, Sedef Mercan ve Figen Kıral'ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen iftar programına iş ve sosyal yaşam dünyasının yardım sever isimleri katıldı. 


TEMA Vakfı çalışmalarına destek sağlamak üzere sosyal yaşam dünyasının 
ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak 
Çalışma Grubu (TEMA-K), Swiss 
Otel'de iftar yemeği düzenledi. TEMA 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz 
Ataç ve TEMA-K Yönetim Kurulu üyeleri 
Esra Öztürk, Aslı Pehlivanlar, Sedef 
Mercan ve Figen Kıral'ın ev sahipliğinde 
güzel bir iftar yemeği organize edilirken, 
iftar yemeğinden elde edilen tüm gelir 
TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına aktarıldı. 2018 yılı etkinliklerinde 
aktif görev alan TEMA-K gönüllülerine 
teşekkür sertifikalarını takdim eden 
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz Ataç, kısa bir konuşma yaparak 
“TEMA Vakfı olarak gönüllülerimizin 
ve bağışçılarımızın kıymetli destekleriyle 26 yıldır başta toprak olmak üzere 
tüm doğal varlıklarımızı korumak için 
çalışmalar yürütüyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya umudumuza destek olan 
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her çalışma bizler için çok anlamlı ve 
değerli. Bu kapsamda doğaya gösterdikleri hassasiyet ve sağladıkları katkılar için 
TEMA-K gönüllülerine ve iftar yemeğine 
katılarak destek veren tüm konuklara teşekkür ederim” dedi. TEMA-K 
Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, 
“Bu önemli ayda bir kez daha bir araya 
gelebilmenin mutluluğunu ve huzurunu 
yaşıyoruz. Aynı zamanda ulvi bir amaca 
hizmet eden TEMA Vakfı'na destek 
vermiş olmak da bugünkü yemeğimizi 
daha da anlamlı kılıyor. Yaklaşık 20 
yıldır TEMA Vakfı'na destek veriyoruz. 
Bugün yaptığımız çalışmaların yüzlerce 
çocuğun hayatına olumlu etki edecek 
olması ve gelecek nesillerin hayatına 
önemli katkılar sağlaması bizim için 
büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bugüne 
kadar TEMA-K'nın verdiği destek ile on 
binlerce çocuk doğa eğitim programlarına katıldı. 2018 yılında da desteklerimizi 
yeni etkinliklerle sürdüreceğiz” dedi. 
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| Esen - Alper Ziyal 


—— 
Oya İdil Gençoğlu - İdil Atakol 


Serpil Ziyal 


Zeynep Toker 


Öykü Osma - Pınar Tezcan Özçapkın 


Aslı - Bora Pehlivanlar 


Bu özel davetin gerçekleşmesinde 
katkısı olan Aktürk Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Aktürk 
Pehlivanlar davete eşi Bora Pehlivanlar 
ile birlikte katıldı. 


Ömer - Arzu Niziplioğlu | 


İsmail - Berna Temel - İpek - Cenk Küçük 


Figen Kıral 


Aslıhan Şentürk 


Spora ve gençliğe katkı sağlayarak, toplumsal fayda yaratmanın önemine inanan Doğa Sigorta, bu doğrultuda hem 
eğitimde hem de sporda köklü bir isim olan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 
Doğa Sigorta merkez ofisinde gerçekleştirilen imza törenine 
Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı ile İTÜ Spor Kulübü 
Başkanı Harun Erdenay katıldı. Anlaşma kapsamında, Doğa 
Sigorta İTÜ Spor Kulübü'nün Amerikan futbolu, Basketbol 
U18 ve Voleybol gibi en çok talep gören amatör branşların 
takımlarına sponsor olacak. Ayrıca, İTÜ Spor Kulübü'nün 
basketbol spor okullarında farklı yaş gruplarından gençlere 1 
yıllık burs verilecek. İmza töreninde konuşan Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta'nın sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir 
şirket olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda özellikle spora ve 
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gençliğe yatırım yapmanın önemine inandıklarını kaydeden 
Kırmızı, “Doğa Sigorta olarak, “Ağaç yaşken eğilir” diyor ve 
sosyal sorumluluk projelerimizde de bunu benimsiyoruz. 
Gençlerin en iyi ve verimli şekilde yetişmesi, doğru, sağlıklı 
alanlara yönelmesi için biz de şirket olarak elimizi taşın altına 
koyuyoruz. Hedefimiz gençlerin sporu sevmesine yardımcı 
olmak. Spor yoluyla sağlıklı bedenler ve zihinler yetişmesi- 
nin, güçlü ve mutlu toplumlar oluşmasına destek olacağına 
inanıyoruz. Bu sebeple, İTÜ Spor Kulübü gibi köklü bir 
kulübe destek olmak ve birlikte bir gönül birliğine girmekten, 
gençlere fayda sağlamaktan dolayı onur duyuyoruz” dedi. 
Konuşmaların ardından imza törenine geçilirken imzaların 
ardından Erdenay ve Kırmızı gelecekte sponsorluk kapsamı- 
nın gelişerek ilerlemesi temennisinde bulundular. 
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Senem Selimi : Songül Güney Erzurumlu 
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SPRING PARTY 


Parti Gurusu Senem Selimi ses getiren partilerine bir 
yenisini daha ekledi. Spring Party temalı parti Tora 
Nişantaşı'nda düzenledi. Bu özel geceye iş ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdiler. 


Tora Nişantaşı'nda gerçekleşen Spring 
Party büyük ilgi gördü. Sosyal yaşam 
dünyasının ve sanat camiasının önde 
gelen isimlerinin katıldığı gecenin ev 
sahipliğini Parti Gurusu Senem Selimi 
üstlendi. Gerçekleşen partinin medya 
sponsorluklarını Maxi Haber yaparken 
Evos Angels Dijital Dergi ve Yabangee 
ise kategori sponsorluklarıyla destek 
verdi. Gecede hediye sponsorluğunu 
ise Armed Güvenlik, Songül Estetik, 


Maya Estetik, Dentaluna Klinik, Garage Hair Repair Studio üstlendi. Muhteşem ambiyansı ve müzikleri ile tüm 
gece konuklarına unutulmaz bir gece 
yaşatan Tora Nişantaşı ve Parti Gurusu 
Senem Selimi, davetlilere ve misafirlerine ünlü saksofon sanatçısı Fidel'i 
sundu. Birbirinden önemli eserlerle 
canlı performans dinletisini davetlilere 
sunan Fidel'e Dj Radwan Algorado 
hazırladığı şarkılarla ortak oldu. 


Gökhan Ünlü - Metin Akdeniz : Senem Selimi Göktuğ Üresin * Onur 


Asya Gashi 
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Haktan - Ayşe Öztunalı 


12. GAYRİMENKUL FUARI VE 
ARAP-TÜRK ZİRVESİ GAYRİMENKUL 
YATIRIMCILARINI BULUŞTURDU 


12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi Hilton Convention Center'da 
gerçekleşti. Türkiye'den önemli projelerin yer aldığı fuarla eş zamanlı 
olarak Arap-Türk Zirvesi'nin de gerçekleşmesi fuara yoğun katılım olmasını sağladı. 12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, konut alıcıları, 
konut üreticileri ve yatırımcıları bir araya getirdi. 


Jnr Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, yerli ve yabancı 
firmaların katılımıyla gerçekleşti. Hilton Convention 
Center'de düzenlenen fuarda konut alıcıları, konut 
üreticileri ve yatırımcılar bir araya geldi. Gayrimenkul yatırımında başta Körfez ülkeleri olmak üzere 
yabancı yatırımcıların talebini çeken Türkiye'den 
önemli projelerin yer aldığı fuarla eş zamanlı olarak 
Arap-Türk Zirvesi de gerçekleşti. Türk gayrimenkul 
sektöründe markalı konut projeleriyle dikkati çeken 
birçok firma fuarda yer alırken, Kuveyt, Katar, 


Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai, 
Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak'tan gelen 
yatırımcılar da projelere büyük ilgi gösterdi. Türk 

ve yabancı konuşmacıların yer aldığı zirvede, Suudi 
Arabistan merkezli Y&D Real Estate Group Başkanı 
Younus Inayat, Türkiye'nin gayrimenkul yatırımında birçok yatırım aracına kıyasla avantajlı bir noktada bulunduğunu ve yatırımcıların öncelikli tercihleri 
arasında yer aldığını belirtti. Zirvenin ardından ise 


konuklar yemeğe geçerken gün boyunca süren fuar- 


daki stantları da ziyaret etmeyi ihmal etmediler. 
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Ramadan Ali Alsharrah - İsmail Altın - Azize Şahin - Haktan Öztunalı - İbrahim Altın - Ali Koyuncu - Ahmet Altın | 
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Tülay - Eray : İsmail Altın 


İWSA (Uluslararası Kadınlar 
Dayanışma Derneği) tarafından 
düzenlenen “2018 Yılı Kadınımıza 
Güç Katan Güçlü Kadın Lider” 
ödülünün bu yılki sahibi Avukat 
Emine Perviz Erdem oldu. Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği 
İstanbul Şubesi ve Liv Hospital'ın 
ortaklaşa düzenlediği ödül töreni 
yoğun ilgi gördü. Liv Hospital'da 
gerçekleştirilen törene Erdem 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeynel Abidin Erdem Nilgün Dereli, 
Zülal Zorlu, Ayça Gedik, Monik İpekel, Şima Sunder, Nazan Moroğlu, 
Fatoş Sarıgül, Nihal Yöneyman gibi 
iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 1995 
yılında İzmir'de kurulan ve dünyanın en saygın dernekleri arasında 
bulunan İWSA (Uluslararası Kadın 


Dayanışma Derneği) ülke kültürünü 
dünyaya tanıtıp uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, kadınlar 
arası dayanışmayı güçlendirmeyi ve 
Türk kadınına her konuda destek 
vermeyi amaçlıyor. Açılış konuşmasını Liv Hospital Grup Koordinatörü 
Meri İstiroti ve İWSA İstanbul Şube 
Başkanı Şima Sunder'in yaptığı 
törende “Kadınımıza Güç Katan 
Güçlü Kadın Lider Ödülü”ne 2018 
yılında layık görülmekten büyük bir 
onur duyduğunu söyleyen Avukat 
Emine Perviz Erdem “Aslında bu 
ödül benim sadece şahsıma verilmiş 
bir ödül değil, Türkiye'de kadınların 
güçlendirilmesi için omuz omuza 
mücadele verdiğim tüm arkadaşlarım adına alıyorum. Bu ödül 
hepimiz için gurur, moral, güç ve 
mutluluk kaynağı oldu.” dedi. 
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Portaxe'in işletmecisi Lütfü Sapmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetinde eşi Ayşe | 

Wsapmaz da tüm detaylarla ilgilenerek kusursuz | 
bir akşam yaşanmasında etkili oldu. 
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İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler Ramazan ayı- 
nın ilk iftarını Portaxe'de açtı. Ünlü İşletmeci Lütfü Sapmaz'ın ev 
sahipliğinde Baltalimanı'nda hizmet veren Portaxe'de düzenlenen 
iftar yemeğine Aslı Hünel-Savaş Yurtsever, Ferman-Hilal Toprak, 
Hayyam-Ayfer Garipoğlu, Ahmet Selçuk İlkan başta olmak birçok 
tanınmış isim katıldı. İftar yemeği için Portaxe'e gelen yaklaşık 400 
kişi, ezan sonrası Ayhan Aşan'ın duasıyla oruçlarını açtı. Lütfü 
Sapmaz'ın en ince ayrıntısına kadar organize ettiği iftar davetinde 
ünlü müzisyen Ayhan Aşan tasavvuf ve Türk Sanat Müziği şarkıları 
ile sahnede yerini alırken, sanatçıya semazenler eşlik etti. Gecede 
ayrıca Gazeteci Nurcan Sabur meslektaşları ve sanatçı dostlarıyla 
doğum gününü kutladı. Ayrıca, Portaxe'de Ramazan boyunca iftar 
yemekleri Ayhan Aşan ve semazenler eşliğinde alakart olarak 125 
TL'den başlayan fiyatlarla devam edecek. 
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Kalp Haftaları programı içinde, 14 yıldır 
Türkiye Tenis Federasyonu'nun takviminde yer alan 7. Uluslararası Geleneksel Türk Kalp Vakfı Tenis Tumuvası, 
Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Çetin 
Yıldırımakın ve Clubsporium Yönetim 
Kurulu Başkanı Saffet Çerçi'nin ev 
sahipliğinde Akatlar Clubsporium tesislerinde gerçekleşti. Sunucu ve oyuncu 
Sevilay Öztürk'ün sunumuyla gerçekleşen turnuvanın açılış konuşmasını 
yapan, Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı 
Çetin Yıldırımakın; “Geleneksel hale 
gelen ve 7 yıldır da uluslararası olma 
özelliğini alan Türk Kalp Vakfı Senyör 


. .... - 
7. Uluslararası Geleneksel Türk Kalp Vakfı Tenis Turnuvası Akatlar Clubsporium tesislerinde gerçekleşti. Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın 
ve Clubsporium Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Çerçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, sporun her yaşta yapılabileceğini gösteren yurtiçinden ve yurtdışından Ş 
sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuva çok renkli anlara sahne oldu. pm 
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Tenis Turnuvası, sporun kalp damar 
hastalıkları üzerindeki önemli ve olumlu 

etkisiyle 14 yıldır çok başarılı bir şekilde O|( o 
aralıksız sürdürülmektedir. Turnuvamıza 
destek veren tüm kişi ve kurumlara en 
kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
Bu yıl 25 kategori ile gerçekleşen, yurtiçinden ve yurtdışından katılımların olduğu turnuvaya yaklaşık 400 tenis sever 
ilgi gösterdi. Sporun ne kadar önemli 
olduğunu ve hayatımıza kattıklarıyla her 
yaşta yapılabileceğini gösteren sporcular büyük alkış topladı. Kupa törenine 
katılan ünlü oyuncu Merve Oflaz da 
kazananlara kupalarını takdim etti. 
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Watergarden Istanbul, son yıllarda sayıları hızla artan çocuk istismarı vakalarına dikkat çekmek için Funda Karayel'in 
iyilik elçisi olduğu UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği iş birliği ile “Önce Çocuk” sergisini hayata 
geçirdi. Watergarden İstanbul Genel Müdürü Serhat Mermer, Watergarden İstanbul Kurumsal İletişim ve Pazarlama Di. 
rektörü Zeynep Tezerdi, Ziylan Grubu Başkanı Mehmet Ziylan ve UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ev sahipliğinde gerçek- 


leşen ve bir ay süre ile açık kalacak sergi kapsamında elde edilen tüm gelir derneğe aktarılacak. 


Watergarden İstanbul'un istismara maruz kalan 
çocukların rehabilitasyonu ve istismarı önlemek için 
başlattığı iyilik hareketine iş, sanat, spor ve sosyal 
yaşam dünyasının yıldız isimleri kendileri için büyük 
manevi değeri olan eşyalarını bağışlayarak destek 
oldular. Watergarden İstanbul'un Funda Karayel'in 
iyilik elçisi olduğu UCİM Saadet Öğretmen Çocuk 
İstismarı ile Mücadele Demeği iş birliği ile gerçekleştirdiği “Önce Çocuk” sergisinin iş, sanat, spor ve 
sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katıldığı 
açılışında bağışlanan eşyalara da ilgi büyüktü. 
Açılışı, Watergarden İstanbul Genel Müdürü Serhat 
Mermer, Watergarden İstanbul Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Direktörü Zeynep Tezerdi, Ziylan Grubu 
Başkanı Mahmut Ziylan ve UCİM Genel Başkanı 
Saadet Özkan ev sahipliğinde gerçekleşen sergi 
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bir ay süre ile açık kaldı ve sergi kapsamında elde 
edilen tüm gelir aileler ve çocukların bilinçlenmesi 
ve istismara uğrayan çocukların rehabilitasyonu için 
kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı 

ile Mücadele Derneği'ne aktarıldı. Watergarden 
İstanbul Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü 
Zeynep Tezerdi “Çocuklarımızın doğduğu andan 
itibaren çok dikkatli ve disiplinli bir yaşam eğitimine 
tabi tutulması zaruridir. Gerek fiziksel istismar, gerek 
duygusal istismar, gerekse cinsel istismar, çağımızın çok ciddiye alınması gereken problemlerinden 
biridir. Bu konuda hepimiz duyarlı olmak zorundayız 
çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Biz Watergarden İstanbul ailesi olarak çocuk istismarına dikkat 
çekmeye devam edeceğiz” diyerek destekçilere de 
açılışta plaketlerini takdim etti. 
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rım, bu özel organizasyona destek veren ünlü 


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldı 
ılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. 


isimler arasındaydı. Davette Yıldırım'a katk 
> > N - m 
Zeynep Tezerdi - Mahmut Ziylan Serhat Mermer ! 
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Mahmut Ziylan - Tarık Ünlüoğlu 
k Oktay Kaynarca - Mahmut Ziylan 
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Muhteşem boks gecesinde Sabriye Şengül 
rakibini ekarte ederek bir ay içerisinde © 
3. kez şampiyon oldu. Ödülünü ise Sinoz 
Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin 
Çörekçi' nin elinde aldı. t 


- ——— 
Ibrahim Dağdeviren - Sabriye Şengül - Yasin Çörekçi 


Heyecanın ve gerilimin 
ringe yansıdığı müsabakalarla dolu geçen World 
Champions Kick Boxing 
Night galası muhteşem 
bir organizasyonla İstanbul Ataşehir Silence 
Otel'de gerçekleşti. 
Organizasyonunu ve 
ev sahipliğini İbrahim © 
Dağdeviren'in doruk ŞERİ 
©gece de heyecan a 
larda mmm | 


LUN 


- m GHAMPİONE KICK BOXING g 
NIGHT GALA GECESİ MUHTEŞEM BİR ms 
ORGANİZASYONLA GERÇEKLEŞTİ E; — 


Heyecan ve gerilim dolu unutulmaz müsabakaların yaşandığı World 
Champions Kick Boxing Night” İstanbul Ataşehir Silence Otel'de 
muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. İbrahim Dağdeviren'in 
organizasyonunu ve ev sahipliğini gerçekleştirdiği, Kick Boks tutkunu 
iş ve sosyal yaşam dünyasının da önemli isimlerinin katıldığı, yaklaşık 
1.000 kişinin heyecanla maçları izlediği gecede, Sabriye Şengül şampiyon, Sinan Ulutürk ise altın kemerin sahibi oldu. 


Sabriye Şengül 


World Champions Kick Boxing Night 
galası muhteşem bir organizasyonla İstanbul Ataşehir Silence Otel'de gerçekleşti. 
Heyecanın ve gerilimin ringe yansıdığı 
müsabakalarla dolu geçen gecenin organizasyonunu ve ev sahipliğini İbrahim 
Dağdeviren üstlendi. Gecenin Kordinatörlüğünü ise Ömer Ulutürk yaptı. Kick Boks 
tutkunu iş ve sosyal yaşam dünyasının da 
önemli isimlerinin katıldığı gecede yaklaşık 
1.000 kişi heyecanla maçları izledi. Kendi 
kilolarında şampiyon olmuş birbirinden 
önemli 8 sporcu, izleyenlere unutulmaz 


bir gece yaşattı. Gerçekleşen bu önemli 
gecede TV 8,5 kanalı geceyi canlı olarak 
ekranları başında izleyenlere aktardı. 
Ünlü sunucu Mustafa Özben ise sesiyle 
ve heyecanıyla hem seyircilere hem de tv 
karşısında izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Gerçekleşen boks gecesinde Sabriye 
Şengül rakibini ekarte ederek bir ay içerisinde 3. kez şampiyon oldu. Ödülünü ise 
Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı 
Yasin Çörekçi'nin elinde aldı. Gecede 
Sinan Ulutürk ise rakibini 2. Raunt'ta saf 
dışı bırakarak altın kemerin sahibi oldu. 


ik Üz. 


O 


İş ve sosyal yaşam dünyasının Kick Boks tutkunu ünlülerinden olan 
Belgin Aksoy geceye eşi Murat Berkin ile birlikte katıldı. Aksoy, 
gecede rakibini yenen Serhat Değirmenci'ye ödülü verdi. 
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Mohammad Ghaedi - Mustafa Kul 


Derya Beğenir » Elif Çörekçi » Leyla Erten * Yasin Çörekçi » Gürkan Nudanoğlu » Faruk Aydın 


OZONLABS PROBİYOTİKLİ 


TEMİZLEME KÖPÜĞÜ'NÜ TANITTI 


Ozonlabs Yaşam Bilimleri, yeni ürünü 
Özonlabs O3RSS Probiyotikli Temizleme 
Köpüğü'nü Kaşıbeyaz Bosphorus'ta düzenlenen kahvaltı daveti ile tanıttı. Ozonlabs Yaşam Bilimleri Marka Yönetmeni Enise Yılmaz 
ve Ceo'su Balasu Dündaralp'in ev sahipliğinde düzenlenen davette konuklar ürünü yakın- / 
dan inceleyip deneyimleme fırsatı buldular. - 


Ozonlabs Yaşam Bilimleri, “Ozonlabs O3RSS Probiyotikli 
Temizleme Köpüğü” adlı yeni ürününü Marka Yönetmeni Enise 
Yılmaz ve Ceo'su Balasu Dündaralp ev sahipliğinde Kaşıbeyaz 
Bosphorus'da özel bir kahvaltı ile tanıtıldı. Çok sayıda davetlinin 
katıldığı etkinlikte Ozonlabs Yaşam Bilimleri'nin Yeni Ürünü 
“Ozonlabs O3RSS Probiyotikli Temizleme Köpüğü” konuklar 
tarafından yakından incelendi. Ozonlabs Yaşam Bilimleri olarak 
Probiyotiğin ciltte önemli bir yeri olduğunun farkında olduklarını belirten Enise Yılmaz, “Probiyotik, serbest radikaller ve gün 
içinde cildin florasını bozan tüm çevresel ve fiziki etmenler ile 
mücadelede yeni bir cilt teknolojisi. Tıpkı Ozonlabs gibi, bugün 
dünyada sınırlı sayıda cilt dostu ve çevreci marka *Probiyotik 
Temizleyiciler” sayesinde cilt bariyerinin güçlendirilmesi ve cildin 
kendi florasını korumasının önemini vurguluyor. Yeni ürünümüz 
cilt incelmesine karşı üstün Probiyotik teknolojisi ile sülfatsız, 
alkolsüz ve parabensiz cilt temizliği sunuyor” açıklamasını yaptı. 


Balasu Dündaralp 


“GC Shopping Event” alışveriş şenliği Zorlu Center Performans Sanatları 
Merkezi'nde ünlü isimlerin yoğun 
ilgisiyle gerçekleşti. Pelin Kaya ve 
Mert Vidinli tarafından düzenlenen 
alışveriş şenliğinde çok sayıda marka 
ve tasarımcı stant açtı. Etkinlikte 
dekorasyondan kitaba, aksesuardan 


spor giyime ve takı tasarımına kadar 
Türkiye'nin seçkin ve prestijli markaları ile tasarımcılarının katılımlarının 
yanı sıra yeni ürün lansmanları da 
gerçekleşti. Şenliğe büyük ilgi gösteren sosyal yaşam dünyasının ünlü 
isimleri yeni koleksiyonları inceleyip 
yaz alışverişleri yaptılar. 
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Dostlar Grubu, Mardin gezisinde | ; 


Mor Gabriel Manastırı'nı dolaştı. (© 4 
Mor Gabriel Manastırı'nın Met-| © 
ropoliti Timotheos Samuel Aktaş |“ 
misafirlerini büyük bir ihtimamla 
ağırladı. Manastırı gezdirip ikramlarda bulunan Timotheos 
Samuel Aktaş daha sonra Dostlar 
Grubu ile birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi. | 
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Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ve zarif eşi Berrin Güzeliş ailesi ve yakın dostlarından oluşan Dostlar Grubu ile Urfa-Mardin ve Diyarbakır gezisi düzenledi. OCT Mice Ahmet Uçanoğlu organizatörlüğünde ve Şükran Rojda Laleoğlu rehberliğinde gerçekleşen yoğun bir programa sahip olan geziye katılan kişiler 
adeta tarihin kalbine yolculuk yaptılar. Üç gün süren geziden çok memnun kalan katılımcılar farklı destinasyonlarda yine birlikte olmak dileğiyle İstanbul'a döndüler, 


Ariş Pırlanta'nın sahibi Kerim Güzeliş ailesi ve yakın dostlarından 
oluşan “Dostlar Grubu” ile Urfa, Mardin ve Diyarbakır gezisi düzenledi. 
Kerim Güzeliş ve zarif eşi Berrin Güzeliş 3 gün süren gezinin muhteşem geçmesi için her detay ile yakından ilgilendiler. OCT Mice Ahmet 
Uçanoğlu organizatörlüğünde ve Şükran Rojda Laleoğlu rehberliğinde 
gerçekleşen gezinin ilk günü Şanlıurfa'da Balıklıgöl, Makam Camii, 
Mevledi Halil Cami, Hz. İbrahim'in doğduğu mağara, Urfa kalesi, tarihi 
sipahiler, Hüseyinciler ve bakırcılar çarşı gezildi. Daha sonra Harran'a 
geçilerek Harran Höyüğü, Türkiye'de İslamiyet döneminde kurulmuş en eski cami olma özelliği taşıyan Ulu Cami, avlusunda bulunan 
Anadolu'da kurulan ilk İslam medresesi, iç kale ve konik kubbeli 
evlerden birine konuk olundu ve son olarak 12000 yıl önceden kalan 
ve Dünyanın ilk tapınağı olan Göbeklitepe ziyaret edildi. 2. gün Mardin 
gezisinde 3500 yıllık tarihe tanıklık etmiş eski bir tapınağın üzerine kurulmuş ve bir dönem Dünya Süryanilerinin patrik merkezi olan Dayr-ül 
Zaferan manastırı, M.S. 5. Yüzyılda inşa edilen Güneş Tapınağı, Mor 
Cercis Kilisesi, Azizler evi, Mor Hananyo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi 

, Dara Anastasiopolis antik kenti, Kasımiye Medresesi, Sok-ul Bakara, 
cumbalı ev, dar sokak, Sabancı Müzesi, Dilek Sabancı Sanat Galerisi, 
Mardin Kent Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve son olarak Erdoba evleri, 
Dara Antik Kent taş ocağı ve mezarlık, Dara'da bulunan 1500 yıllık 

su samıcı ziyaret edildi. Gece Mardin'in büyülü atmosferinde Mardin 
Kale'si manzarasıyla Mardin özel yöresel gecesiyle grup doyasıya eğlendi. Turun 3. ve son gününde ise Kasımiye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Midyat'ta Midyat Konuk Evi, Tarihi Midyat Evleri, Hasankeyf'te 
Zeynel Bey Türbesi, El Rızık Camisi, Tarihi Hasankeyf Köprüsü, Küçük 
Saray, Artuklu döneminde var olan eski darphane ve mağara evleri gezildi. Oldukça yoğun ve renkli geçen üç günlük gezi turunun ardından 
katılan herkes memnuniyetlerini Kerim-Berrin Güzeliş çiftine iletirken 
en kısa zamanda başka destinasyonları içeren yeni bir tur da buluşma 
dileklerinde bulundular. 
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“Ariş Pırlanta Yönetim 


De 


Kurulu Başkanı Kerim 
Güzeliş ve zarif eşi Berrin Güzeliş, bu özel gezi 
programı boyunca dostlarıyla birlikte unutulmaz 
anlar yaşadılar. 


geçirdiği “Arıyı Unutma” kampanyasıyla 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde bir kez daha 

arıların dünya ekosistemi için önemine dikkat çekti. Kampanyaya özel çekilen ve ünlü 
oyuncu Ayşe Tolga'nın bir arıyı seslendirdiği videoyu sosyal medyada paylaşan Balparmak, 
videonun aldığı her beğeni ve paylaşım için TEMA Vakfı'na bağışta bulunacak. Dünya Arı 
Günü kutlamaları çerçevesinde Balparmak Çekmeköy tesislerinde düzenlenen etkinlikte “Arıyı 
Unutma!” demek için arıların en sevdiği çiçekler ekildi. Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak konuşmasında “Balparmak olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki arıcılarla 
birebir iletişim içindeyiz çünkü balı direkt arıcıdan alıyoruz. Arı popülasyonunun artması, kaliteli 
bal üretimi için arıcılara büyük rol düşüyor. Verdiğimiz eğitimler ve Arıcım projemiz gibi çalışmalarımızla öncelikle arıcılarda bu farkındalığı artırmak istiyoruz. Ancak bu konuda hepimize 
sorumluluk düşüyor. TEMA Vakfı ile iş birliği içinde düzenlediğimiz “Arıyı Unutma” kampanyamız ile bu yıl toplumumuzda bu farkındalığı daha üst seviyeye çıkarma hedefindeyiz” dedi. 


Ti lider bal markası Balparmak, farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl hayata 
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arkıcı Aylin Coşkun, yazı en yeni hit parçalarıyla karşılıyor. Aylin 
Coşkun, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Sinsirella” albümünü AC 
Production etiketiyle müzik piyasasına sundu. 16 parçanın yer 


ğunu Renkli Yaşa” sloganından hareketle, Cartoon Network ile 


Üner, Sezen Aksu, Mert Ekren, Volga Tamöz, Derya Uluğ ve İskender 


Mi suyu sektörünün yarım asırlık firması Aroma, *Çocuklu- altifğı albümde 4 remix parça yer alıyor. “Sinsirella albümünde Ersay 


yaptığı iş birliği sonucu çocukların sevgilisi haline gelen ünlü 
çizgi film kahramanları Powerpuff Girl's ve Ben10'u yeni ürün portföyü- 
ne taşıdı. Özel etkinlikte, Aroma Gıda AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Mahmut Atom Duruk'un yanı sıra Aroma Ailesi'nin yöneticileri de hazır 
bulunurken, ünlü anneler de çocuklarıyla katıldı. 


384 


Paydaş gibi başarılı müzisyenlerle bir araya gelen Aylin Coşkun, fotoğraf 
çekimleri için Zeynel Abidin'in objektifine poz verdi. Çalışmada ayrıca 
listelerde birinci sıralarda yer alan, albümle aynı adı taşıyan Sinsirella 
şarkısının 3 farklı versiyonu dinleyiciyle buluşuyor. Aylin Coşkun, albümünde yer alan Manzara şarkısında Hande Yener'le düet yaptı. 


AVRUPA'NIN EN IYI YENİLENEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ CAPITOL SEÇİLDİ 


apitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi uluslararası pek çok gayrimenkul projesinin 
yarıştığı Property Awards'te Yenilenme 


Architecture kategorisinde “Mimari Yenilenme” 


GÜLFERİ YILDIRIM, BEMUTYFEST'TE 


“MUTLU KADIN GÜZELDİR” 
SEMİNERİ VERDİ 


Istanbul'da gerçekleşen BeautyFest'te seminer verdi. “Mutlu Kadın Güzeldir” adlı seminerde izleyenlere seslenen Gülteri Yıldırım, 
güzellik algısının nöro biyolojisinden, güzel ve çirkini neye göre tanımladığımızdan, güzel olmanın mutluluk için yeterli olup olmadığından, güzelliğin evrimsel kodlarına değindi. Çok sayıda katılımcının yer aldığı seminerde Gülteri Yıldırım büyük alkış topladı. Ayrıca gerçekleşen seminerde 
yaptığı konuşmalarla kendine hayran bırakan Yıldırım, seminer sonunda 
katılımcılarına öz şefkat meditasyonu da yaptırmayı ihmal etmedi. 


Mi İnsan Organizasyonunun Kurucusu Gülferi Yıldırım, Unig 


yön veren ICSC'nin jürisi tarafından yapılan de- (kanı Bülent Bingöl, Yönetim Kurulu Üyesi Arda 
ğerlendirmeler sonucunda The Extended and/ 
or Refurbished Centre Awards kategorisinde 
Projesi ile pek çok rakibi geride bırakarak, Retail | Yılın Alışveriş Merkezi Ödülü'nün sahibi oldu. 
Barcelona'da gerçekleştirilen ödül gecesine 
ödülünü alırken, şimdi de perakende sektörüne Oo Capitol Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Baş- 


Akçalı ve Concept-i Kurucu ve İdari Direktörü Geoff Morrison katılarak Capitol Alışveriş 
Merkezi adına ödülü aldılar. İlkleri gerçekleştiren 
Capitol, Uluslararası normlarda bir başarıya 
daha imza attı. 


CORNETTO, MURAT BOZ İLE 
İş BİRLİĞİNİ ÇIRAĞAN 
KEMPİNSKİ'DE DUYURDU 


pop müzik sanatçısı Murat Boz ile yaptığı iş birliğini Çırağan 

Kempinski'de Cornetto Marka Müdürü Elif Yıldırımcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla duyurdu. Sözleri Murat 
Boz ve Ümit Sayın, bestesi Murat Boz'a ait “Geç Olmadan” şarkısının 
klibi de ilk kez yayınlandı. Akyaka ve Göcek sahillerinde çekilen, Serdar 
Dönmez imzalı klip, renkli görüntüleriyle dikkat çekti. 


N şkın ve gençliğin dondurması Cometto, Türkiye'nin sevilen 


KLASS Eği 


ırağan Palace Kempinski İstanbul varolan 

deneyimli ve başarılışşönetim kadrosuna iki 
başarılı ismi dahil etti. Elif 
Derya Bakkal, Satış ve Pazarlama Direktörü koltuğuna 
otururken, Marie Grosyeux, 
Yiyecek ve Içecek Direktörü 
olarak yönetim kadrosunda 
yerini aldı. Ege Üniversitesi 
Otel Yöneticiliği bölümünden 
mezun olan Elif Derya Bakkal, 
profesyonel iş hayatına Ege 
bölgesinde önemli otellerde 
çeşitli departmanlarda görev 
yaparak başladı. Otelin yönetim kurulunda yer alacak olan 
Elif Derya Bakkal tüm satış ve 
pazarlama faaliyetlerini yönetecek. Eğitimini Paris, Institut 
Eshotel'de tamamlayan Marie 
Grosyeux ise; Dubai, Prag, 
Paris, Edinburgh ve Dublin 
gibi dünyanın farklı yerlerinde- 
ki lüks otellerde yiyecek içecek 
alanlarında önemli görevler- 
de bulundu. Otelin yönetim 
kurulunda yer alacak olan 
Marie Grosyeux, uluslararası 
tecrübesiyle tüm yeme içme 
operasyonundan ve stratejisin- 
den sorumlu olacak. 


doğru özleri bir araya getiren aromaterapi markası Dalliance 

Savon, Harvey Nichols Kanyon'da düzenlenen özel bir davetle 
tanıtıldı. Markanın kurucusu Özge Günaydın ev sahipliğinde gerçekleşen 
davete, sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. Davette kısa bir 
konuşmayla markasını tanıtan Özge Günaydın, sanatın dönüştürücü ve 
iyileştirici gücünü 2015 yılında geçirdiği meme kanseri ile fark ettiğini ve 
aromalarıyla stresi azaltan limondan, hafızayı ve odaklanmayı arttıran 
tarçına kadar doğanın sunduğu mucizeleri sanatsal bir yorumla insanlarla buluşturmak istediğini söyledi. 


DE her bitkinin insan sağlığına olan etkisini araştırarak 
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ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA'YA 
“EN IYI İŞVEREN” ÖDÜLÜ 


dan yapılan 2018 yılı Türkiye'nin en iyi işverenleri araştırmasının 250-500 çalışan sayısı kategorisinde ödülün sahibi oldu. 
Mükemmel işyeri kültürüne sahip kurumların açıklandığı ve Türkiye'de 
bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreni İstanbul Levent Wyndham 
Grand Hotel'de gerçekleştirildi. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu, “Her şeyden önce insan” temeline dayanan 
bir çalışma anlayışına sahip olduklarını belirterek, “Çalışmalarımızın 
merkezine daima insan odaklı konularda gelişim sağlama prensibini 
koyuyor ve sağlıklı yaşam süresini artırmaya yönelik teknoloji ve inovasyona yatırım yapıyoruz” dedi. 


İm İlaç Pazarlama, Great Place to Work Enstitüsü tarafın- 


me Park ortaklığında 10 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek büyük şovda Paris Hilton'a Türkiye'den ünlü 
isimler eşlik edecek. Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener 
ve Özge Ulusoy, Paris Hilton ile aynı podyumda yürüyecek. 
Geçtiğimiz yıllarda Victoria's Secret'in en ünlü top modellerini 
çıkarttığı defileleriyle dünya çapında adından söz ettiren Dosso 
Dossi Fashion Show, bu kez Türkiye'nin ünlü isimlerinin yer aldığı “Türk Melekler” ile gündeme gelecek. Geçtiğimiz yıl Brezilyalı modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve 
Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkartarak “Brezilyalı 
Melekler” ile dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi 
Fashion Show, 7-12 Haziran tarihleri 
arasında Antalya'yı “Modanın merkezi” 
yapacak. The Land of Legends Theme 
Park'ta düzenlenecek defilede podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, Çağla 
Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve 
Özge Ulusoy, çeşitli firmaların sonbahar 
ve kış kreasyonlarından oluşan dörder 
ayrı kıyafet sergileyecek. Koreografisini 
Öner Evez'in hazırlayacağı defilede yerli ve yabancı 60 manken görev alacak. 


DE Dossi Fashion Show ve The Land of Legends The- 


m 


ADINLARI 
I UMEYETİ 
p e EN 


rünü özümsemiş beş Çerkes kadını tarafından İstanbul'da kurulan 
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği, derek kuruluşunun ği 
100. yılında bu yıldan başlayarak her yıl, “Kimlik Bilinci Yüksek ve Top- Hes Universitesi Senatosu, 2017-2018 yılında yaptığı bilimsel 


1 918 yılında Hayriye Melek Hunç başkanlığında, dönemin kültü- 


luma Yararlı Evlatlar Yetiştirmiş” 3 anneyi “Yılın Annesi” seçti. Açıldığı çalışmalar nedeniyle, Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'na “Yılın 
yıldan beri Beşiktaş Akaratler'de Çerkes Numune Mektebi'nde örnek bir Akademisyeni? ödülü verdi. Odül törenine eşi Ebru, oğulları 


eğitim veren kurum 2018'in “Yılın Anneleri” seçilen Nermiye Tok, Tülay Bartu ve Batuhan ile katılan Tahsin Beyzadeoğlu sevincini ailesi ile pay- 
Bir ve Münteha J. Demirci için MAREV Ataşehir Tesisleri'nde ödül töreni laştı. Yurtiçi ve yurtdışında katıldığı kongre, panel gibi önemli organizasdüzenledi. Best Model Yarışmalarının Sahibi ünlü Organizatör Erkan yonlarda yaptığı konuşmalar ve yurtdışında yayınlanan tıp dergilerinde 
Özerman gibi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından seçkin konukların yayınlanan makaleleri için bu özel ödüle layık görülen Prof. Dr. Tahsin 
katıldığı törende ödüller sahiplerine takdim edildi. Beyzadeoğlu bilimsel çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti. 
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LA 
be İİ 


kumaşlarıyla birleştiren ve kadın vücudunun güzelliğini ortaya çıkarmak isteyen Hugtheoon, Bebek'te şık bir davetle açıldı. Altı senelik avukatlık kariyerinden sonra kurumsal 

hayattan Pilates eğitmenliğine geçiş yapan Cansu Ak Yılmaz'ın, tekstil tasarımcısı olan annesi 
Filiz Ak ile beraber çalışmalarının bir ürünü olan Hugthemoon'un tüm tasarımları Bebek Showroom'larında gerçekleşen şık davette iş, sanat, tasarım ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda 
ünlü konukla buluştu. Tasarımların sadece spor yaparken değil, günlük hayatta da kullanılabilir 
olması markayı bir adım öne çıkarıyor. Hugthemoon'un yaratıcıları Cansu Ak Yılmaz ve Filiz 
Ak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davetle tanıtılan yeni kreasyon davetlilerden tam not aldı. 


| Va özgü tasarımları ve desenlerini, nefes alan ve maksimum hareket kolaylığı sağlayan 


aurent Duffier, L' Oral 
Türkiye'nin Ülke 


Genel Müdürü olarak 
Türkiye pazarında yer 
alan 25 markanın yönetiminden sorumlu olarak 
yeni görevine atandı. 
L'Or&al'e 1997 yılında 
LaScad'da İnsan Kaynakları departmanında 
başlayan Laurent Duffier, sonrasında L' Oral 
Paris markasının saç 
bakımı ve şekillendirme 
kategorilerinde Uluslararası Pazarlama Direktörü 
olarak görevine devam 
etti. Latin Amerika'da 4 
yıl L'Orğal Paris Pazarlama Direktörü olarak 
çalışmasının akabinde, 
Garnier markasından 
sorumlu olarak Afrika 
ve Orta Doğu Bölgesi'ne 


HERMES CREATIVE AWARDS'DAN 
PALLADIUM ATAŞEHİR'E 7 ÖDÜL 


PALLADIUM'A 


ehrin değişmeyen modası Palladium Ataşehir, 

Masal Küresi Şenliği ve 
Yerfi Yıl Melodisi etkinlikleriyle 
Hermes Creative Awards platformundan toplamda 7 ödül 
alarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Palladium Ataşehir, 
Masal Küresi Şenliği etkinliği 
Hermes Creative Awards'den 
Special Event, Communication / Marketing Campain ve 
Interactive BrandExperience 
kategorilerinde toplam 3 
Platinum ödül ile taçlandırıldı. 
Kurşun Asker Bandosu, Piyano 
Terası, muhteşem dekorasyonu, hediyelik eşya stantları, 
astrolojinin gizemli dünyası ve 
yılbaşına özel gerçekleşen konserle Palladium, çok eğlenceli 
bir yeni yıl etkinliği düzenledi. 
Müzikli, rengarenk ve coşkuyla 
yeni yılın karşılandığı Yeni Yıl 
Melodisi etkinliği ile Palladium, 


katılan Duffier, 2011 yılında, Körfez ülkeleri Tüketici Ürünleri Divizyonu yine aynı kategorilere ek olarak 
Genel Müdürü olarak atandı. 2015 yılında Doğu Avrupa Bölgesi Tüketici Other Best Activity Decor dahil, 
Ürünleri Divizyonu Genel Müdürü olan Laurent Duffier'in liderliğinde, PALLADIUM Hermes Creative Awards'den 4 
3 yıl üst üste divizyonun pazar payı artmış, Maybelline ve NYX PMU ile kategoride 4 Gold ödül alarak 

makyaj ve saç boyası kategorisinde pek çok başarıya imza atmıştır. toplamda 7 ödülün sahibi oldu. 
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MUTLU KADINLAR ALIŞVERİŞ VE 
OYUN ŞENLİĞİ YAZA MERHABA DEDİ 


utlu Kadınlar Alışveriş Şenliği dördüncü kez Anneler Günü konseptiy- 
WE gerçekleşti. ReklamHane İletişim Ajansı tarafından organize edilen 

alışveriş şenliğinde kadın, çocuk ve bebek tekstil ürünlerine ait firmalar, 
eğitici oyuncaklar ve aktivite malzemeleri sunan firmalar, kadın sağlık ve bakım 
ürünleri, çocuk tiyatrosu, takı firmaları ve örgü oyuncaklardan oluşan markalar 
bir araya geldi. Şenliğin ana sponsorlarından Medicana International İstanbul 
Hastanesi annelere sunduğu özel sağlık paketleri ve Okyanus Kolejleri ise çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici aktiviteleri ile şenlikte yer aldılar. Şenlikteki diğer 
firmalar ise bir yandan ürün satışı yaparken bir yandan da tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Şenlik kapsamında kadınlara özel önerilerde bulunan ünlü blogger'ların 
söyleşilerinin yanı sıra ziyaretçilerin rahatlıkla alışveriş yapabilmeleri için çocuklara özel kukla tiyatrosu, ritim etkinliği, survivor parkur yarışmaları ve anneler için 
zumba dans şovları düzenlendi. 


MERCEDES - BENZ FİNANSAL 
- HİZMETLER 2018'İN EN İYİ 
İŞVERENLERİ ARASINDA YER ALDI 


ercedes-Benz Finansal Hizmetler İK uygulamalarında ortaya 

koyduğu başarılı ve etkin çalışmalardan dolayı, Great Place to 

Work Enstitüsü'nün kurum kültürleri ile fark yaratan şirketleri 
ödüllendirdiği Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasının, 50-250 
çalışan sayısı kategorisinde 2018'in en iyi işverenlerinden biri olarak 
belirlendi. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ödülü, çalışanlar arası iletişimde şeffaflık, çalışan gelişimi için verdiği destek, çalışanların birbirine 
duyduğu güven ve sağladığı aile ortamı dolayısıyla elde etti. 


30 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'DE 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU 


Deniz İme - Merih Ergürbüz Alsulaimani - Erkan Özerman 


ürcistan Devlet Dans Topluluğu Georgian National Ballet 
G Sukhishvili, 30 yıl aradan sonra Bostancı Gösteri Merkezi'nde 

sanatseverlerle buluştu. BD Broadway gösterileri basın tarafından Yılın En İyi Performansı Seçilen Sukhishvili Topluluğu, gecede 
izleyenlere gerçek bir görsel şölen izletti. 60 dansçı ve 10 müzisyenden 
oluşan dev kadro sahnede yaklaşık iki saatlik muhteşem bir performans 
sergiledi. Gösteri seyirciler tarafndan dakikalarca ayakta alkışlandı. 
Geceye Merih Ergürbüz Alsulaimani ile katılan Erkan Özerman da topluluğun gösterisini çok beğendiğini söyleyerek “Kafkasya Dansları içinde 
dünyaca en ünlü ve en başarılı grup Gürcistan Devlet Dans Topluluğu 
Georgian National Ballet Sukhishvili'dir” dedi. 


e 


la piyasaya çıkardığı Posh Baby By Momeasy Perispri Balat'ta 

düzenlenen özel bir kahvaltı davetiyle tanıtıldı. Organizasyonu 
Mehmet Ustaoğlu PR tarafından gerçekleştirilen davette Ayşe Yeşil 
markasının ve Posh Baby by Momeasy müslinlerinin kuruluş hikayesini 
anlattı. Gazeteci Yazar Nora Romi moderatörlüğünde özel bir sunum 


P: Blue Baby markası Kurucusu Ayşe Yeşil'in girişimcilik ruhuy- 


WORLD Rixos Premium Belek'te gerçekleşti. Need Tour kurucuları İsmail Mamet ve Cumali Zufer'in ev sahipliğini yaptığı 
yarışmada dünyanın birçok ülkesinden katılım sağlandı. 7 günlük kamp 
süreci ile gerçekleşen yarışmanın koreografisini Akif Örük ve Şeref Güzel, yarışma organizasyonunu ise Akif Çalgın ve Elona Çalgın üstlendi. 
Birçok ünlü sanatçının sahne aldığı yarışmada 20 farklı ülkenin güzellerinden Türkiye'yi temsil eden Büşra Canbaz yarışmanın 1.si oldu. 


Na TOUR tarafından Antalya'da düzenlenen MISS NEW 
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gerçekleştiren lansmanda Ayşe Yeşil konuklardan büyük alkış toplarken, 
ürünlerin özelliklerini de konuklarla paylaşarak “Türk ve dünya anneleri 
bebekleri için artık daha şık daha konforlu ve daha sağlıklı müslinler 
seçebilecek” dedi. Toplantının ardından ürünleri yakından inceleme 
deneyimleme fırsatı bulan konuklar Ayşe Yeşil ve Mehmet Ustaoğlu'nu 
tebrik ederek davetten ayrıldılar. 


PANELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 


konularında tüm dünyada faaliyet gösteren lider kurum Global 

Information Consulting Group (GICG)'nin “Montenegro Yatırım 
Fırsatları” paneli Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Global Information 
Consulting Group'nin (GICG) Türkiye Ortağı ve Uluslararası Operasyonlar Başkanı Mehmet Derya Adıgüzel ev sahipliğinde gerçekleşen gecede 
Montenegro'nun tanıtımı, yatırım fırsatları ve GICG'nin Montenegro 
ofisi vasıtasıyla yatırımcılara nasıl yardımcı olacağı ele alındı. Gecede, 
Adriyatik sahillerinin efsane ülkesi Montenegro'nun tanıtımı münasebetiyle gerçekleştirilen ve Global Information Consulting Group'un (GICG) 
Türkiye Ortağı ve Uluslararası Operasyonlar Başkanı Mehmet Derya 
Adıgüzel'in moderatörlüğünü yaptığı keyifli panele Montenegro Büyükelçisi Branko Milic, Montenegro Başbakanlığı Yabancı Yatırımlar Kurumu 
(MIPA) Başkanı Milos Jovanovic, Adriatic Capital-GICG Montenegro 
Başkanı Marko Gvezdonovic ve GICG Direktörü Atef El Kadi konuşmacı 
olarak katıldı. 


Wien ve Oturum Programları ve Uluslararası Yatırım 


azar, 
eğitmen ve 
danışman 


Sezen Özden'in 
Sezence adlı şiir 
kitabı çıktı. İlk 
etapta online kitap satış platformları olan www. 
kitapdükkanim. 
com ve WWW. 
kitapyurdu.com 
üzerinden şiir severlerle buluşacak 
olan Sezence farklı 
kurgusuyla dikkatleri çekiyor. Kitapla 
aynı adı taşıyan 

bir şiirinin dışında 
hiçbir şiirine başlık 
koymamayı tercih 
eden Sezen Özden 
başlıkların hayal 
dünyalarını daralttığını ya da o anlamı 
arayıcı bir okumaya 
sebep olduğunu 
düşündüğünden 
ötürü kelimelerini ve 
şiirlerini okuyucularma başlıksız olarak 
emanet ettiğini 
belirtiyor. 


U vidi Silim 


Marshall Mar 
— 
Ew 
mr . 


— 
ii 


disiidin 


| 


Marshall, uzman renk tasarımcıları tarafından oluşturulan yeni 

renk koleksiyonunu tanıttı. Marshall yeni renk koleksiyonunu 
tanıtımı AkzoNobel Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, Marshall İletişm Müdürü Betül Değirmenci ve Global Renk Estetik Merkezi 
Başkanı Heleen Van Gent'in ev sahipliğinde Feriye Sarayı'nda gerçekleşti. Marshall'ın “Klasik Renkler”, “Canlı Renkler” ve “Trend Renkler” 
olarak 3 ana başlık altında toplanan yeni koleksiyonu toplam 96 renkten 
oluşuyor. Böylece Marshall, yeni koleksiyonunda her dekorasyon zevkine ve yaşam alanlarına uygun renk önerileriyle, tüketicilerin renk seçim 
sürecini kolaylaştırıyor. 


Rün Hayatı” sloganıyla hayata renk katmaya devam eden 


Alışveriş Merkezi bu yıl Hermes Ödüllerinde 2 Platin ve 2 Gold 

ödül olmak üzere toplam 4 kategoride Ödüle layık görüldü. Daima 
ziyaretçileri nezdinde ve toplumsal alanda faydayı amaçlayarak yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal bilinci arttırmada önemli roller üstlenen Carousel AVM, bu kez de yaşanmışlıkların değerini ön plana 
çıkararak sosyal medya üzerinden “Carousel'le Hatıralarım” yarışmasını 
hayata geçirdi. Gerçekleştirdiği bu nostaljik yarışma ile Platin dalda 
“Pazarlama iletişim kampanyası”, “Özel Etkinlik”, Gold dalda “Sosyal 
medya kampanyası”, ve “Dijital Pazarlama kampanyası” kategorilerinde 
4 Ödülle başarısını taçlandırmanın haklı gururunu yaşadı. 


TT Ase Köklü ve eskimeyen alışveriş merkezlerinden Carousel 
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(Çapırom 


m 


mıza giren Capitol, değişimin yeni kodlarını yeniden yorumlayarak 

mimarı renovasyonunu tamamladı. Kampanya iletişimini öncelikle 
“Değişimi Seviyorum” mottosu ile başlatarak, “Bizim Capitol Çok Değişti 
Şimdi Sıra Sende” sloganı ile devam ettirdi. Capitol, değişen dünyanın 
ikonlarından biri olan Tesla'yı eğlenceli, yenilikçi, genç ve dinamik olan 
marka kimliği ile örtüştürerek yenilendiğini anlatmayı seçtiği kampanyası 
ile; Yılın Sosyal Pazarlama Kampanyası kategorisinde; Platinum, Yılın 
İletişim/ Pazarlama Kampanyası kategorsinde; Platinum, Yılın Özel Etkinlik 
kategorisinde; Platinum, Yılın En İyi Pazarlama Etkinliği kategorisinde; 
PlatinuM, Yılın En İyi Şirket Markalaşması kategorisinde; Platinum ve Yılın 
Kendi Değişimini En İyi Anlatan Kampanya kategorisinde Gold ödül aldı. 


Ars Yakası'nın ilk alışveriş merkezi olarak 1993 yılında hayatı- 
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.0. 
niversiteler ile otizmli gençlerin birlikte yer aldığı “Otizm Orkest- 
| | rası, annelerine unutulmaz bir Anneler Günü hediyesi olarak 
konser verdi. Tanfer Sağlık Grubu ev sahipliğinde gerçekleşen 
“Otizm Orkestrası Anneler Günü Konseri'nde üniversiteler ile otizmli 
gençler sahne aldı. FMV 
Işık Lisesi'nden arkadaş oç 
olan Prof. Dr. Sıddık 
Yarman ve Dr. Nihat 
Tanfer'in kurduğu 
Otizm Orkestrası'nın 
Otizmli tek kız üyesi 
olan ve 22 enstrüman 
çalabilen 22 yaşındaki 
Rabia Aytek, annesine 
“Annem? şarkısını söyledi. Duygusal anların yaşandığı konserde otizmli 
gençler ve orkestradaki 
gençler annelerine birer 
plaket vererek bugünü 
ölümsüzleştirdi. Ağız, 
Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat 
Tanfer, “Türkiye'nin 
en güzide okullarından 
birinin mensubu olarak 
böyle bir organizasyona 
ev sahipliği yapabilmenin mutluluğunu 
yaşadım” dedi. 


G ülşen Kıbrıslı Sanat Atölyesi sanatçılarının eserlerinden olu- 


şan, “Yeniden Doğuş” resim ve heykel sergisi, Lotus Obezite 

Cerrahisi Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle 
sanatseverlerle buluştu. Dünya Obezite Günü nedeniyle düzenlenen sergide obezitenin sanat ile ilişkisine vurgu yapılırken, ev sahipleri Kaplan 
Baha Temizgönül, Gülşen Kıbrıslı konuklarla yakından ilgilenerek eserler 
ve merkez hakkında bilgiler verdiler. Sergide Lotus Obezite Cerrahisi 
Merkezi'nde psikolog olarak görev alan Merve Saraçoğlu da resim ve 
heykellerden oluşan eserlerini sundu. 


Grup, Almanya'daki 2. mağazasını Yataş Bedding markasıyla Duisburg'da açtı. Türkler 

de dahil 164 milletten insanın yaşadığı, 500 bin nüfuslu Duisburg'da 2 katlı 500 m2'lik 
bir alanda hizmet verecek olan mağazanın açılışına Duisburg Belediye Başkanı Erkan Kocalar, 
Yataş Grup Uluslararası Satış Direktörü Mutlu Meşelik, Yataş Grup Uluslararası Satışlar Bölge 
Yöneticisi Ali Baskın, çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yataş Grup Uluslararası Satış Direktörü Mutlu Meşelik, Yataş olarak Almanya'da 2., dünyada ise 57. mağazalarını 
müşterilerinin hizmetine sunduklarını, bu rakamı bu yıl 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 


G lobal bir marka olma hedefiyle hızla büyüyen ve satış kanallarını yaygınlaştıran Yataş 


NOTE, PERFECTİNG LINE'IN 


serisi Perfecting Line'ın keşfi için özel bir buluşma gerçekleştirdi. 

NOTE Marka Müdürü Simge Şekeroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana basın mensupları, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından tanınmış isimler katıldı. Tarihi Çeşme Hamamı'nda gerçekleşen 
şık lansman davetinde konuklar yeni NOTE Perfecting Line serisini 
yakından inceleme ve deneme fırsatı buldular. 


y / 018 NOTE Cosmetics kadının yeni duruşunu belirleyen yepyeni 


Tsi ünlü berber salonlarından Şükrü Dudu Barber's Club'ın 


: 


sahibi olan mesleğinin duayen ismi Şükrü Dudu, Zorlu Center'da 

bulunan salonunda ünlü müdavimlerini sık sık ağırlıyor. Saçlarını sadece Şükrü Dudu ve ekibine emanet eden isimler arasında ünlü 
türkücü İzzet Yıldızhan da bulunuyor. Saçlarının bakımına düşkün olan 
ünlü türkücü kısa aralıklarla Şükrü Dudu'yu ziyaret ettiğini belirtiyor ve 
yıllardır saçlarına başka bir berberin dokunmadığını dile getiriyor. Yıllar 
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isli Halaskargazi Caddesi'nde ilk butik mağazasını açan Bakırkazan Şekerleme; Butik Kaliteli Lokum çeşitlerinin yanı sıra Lebbess Mardin Badem Şekeri, 

her biri farklı lezzet de cam akide çeşitleri ile damak zevkinize özel lezzetler 
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muhteşem buluşması “Behlül” de sekiz farklı lezzetiyle Bakırkazan'da damak zevkinikabuklu Antep Fıstıklı çeşitlerinin her biri farklı birer unutulmaz lezzet. 
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stanbul'un Avrupa kıyısında, Marmara Denizi'ne açıldığı noktada yer 
Jin 5 “Altın Çıpa” ödüllü ilk marinası Ataköy Marina, içerisinde 

bulunan lezzet noktaları ve tatil yörelerini hissettiren yapısıyla seçkin 
misafirlerini ağırlıyor. Türkiye'nin en prestijli marinaları arasında yer alan 
Ataköy Marina; İstanbul'un karmaşasından uzakta benzersiz bir konum- 
da bulunuyor. Oteli, alışveriş merkezi, kafeleri ile bir cazibe merkezi olan 
Ataköy Marina, 24 saat yaşayan bir yer. Ataköy Marina'da, özellikle 
bahar ve yaz aylarında, deniz kokusu eşliğinde muhteşem gün batışını 
izlemenin tadına doyum olmuyor. 
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ART DESIGN LUXURY MODERN 
SHOWROOM AÇILDI 


obilya 
ve 
deko- 


rasyon sektörünün tasarımcı 

markası Art 

Design, “tasarım 

ötesi” iddiasını 

bir adım ileri 

taşıyarak, heyecanla beklenen 

yeni “Luxury 

Modem” showroom'unu açtı. 

Mobilyadaki 

akımları kişinin 

ve mekânın 

tarzıyla yorumlayarak çok özel 

bir dekorasyon 

imkânı sunan 

Art Design, 

dünya trendlerini takip ederek 

kişiye özel 

yorumla tasarım 

planlarınızı hayata geçiriyor. Art Design, Fransa'da ortaya çıkan Art 
Deco sanat akımıyla bütünlenen “Art Deco' mağazası yanına “Luxury 
Modern? showroom'unu açarak çıtayı yükseltti. Yatak odalarından 
çocuk ve genç odalarına, oturma odalarından çalışma odalarına kadar 
aklınıza gelebilecek her mobilyaya ait tasarımlar için ©artdesignmobilya 


instagram hesabından iletişime geçmeniz veya Art Design mağazalarına 
uğramanız yeterli. 


terdikleri performansı Social Brands sosyal medya marka endeksi 

sonuçlarına göre belirleyen Social Brands Veri Analitiği dalında 
“Mobilya” kategorisinde Enza Home Altın, Yataş Bedding ise Gümüş ödül 
almaya hak kazandı. Aynı kategoride geçen yıl da hem Altın hem de Gümüş ödülün sahibi olan ve başarısını bu yıl da devam ettiren Yataş Grup 
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Selmin Gündoğdu, kazandıkları 
ödülle ilgili olarak “Müşterilerimizle temas halinde olacağımız her platform- 
da farklı ve güzel çalışmalarla var olmaya devam edeceğiz.” dedi. 


Giz Media Awards Turkey'de markaların sosyal medyada gös- 


TURGUT ÜLGEZER'İN A7 KİTAP'TAN 
ÇIKAN ROMANI 


7 Kitap 
Kurucusu ve 
Genel Yayın 


Yönetmeni Arzu 
Sandal'ın yayınevinden piyasaya 
çıkardığı Turgut 
Ülgezer'in “Demir 
Ağaç romanı 
büyük ilgi görüyor. 
A7 Kitap'ın çok satanlarından “Demir 
Ağaç'ı okumaya 

şu sözlerle davet 
ediyor bizi Yazar 
Turgut Ülgezer: 
“Kitaplar, kurumuş 
çiçeklere hayat 
veren taze bahar 
rüzgârlarına benzer, 
kitap okumayan, 
gitgide kurur ve 

en sonunda da 
solar. Kitap okuyan 
ise kırda açan bir 
çiçek gibi etrafına 
unutulmaz güzellikte kokular salar. 
Bazı insanlarda tıpkı 
kitap gibidir.” 


DÜNYA LANSMANINI TÜRKİYE'DE 
GERÇEKLEŞTİRDİ 


e 

spanya'da küçük bir atölyede gözlük üretimi ile başlayan ve dünyada 
Jpüine bir marka haline gelen Etnia Barcelona sanat ve anarşinin 

buluştuğu 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Be AnArtist'in dünya lansmanını Türkiye'de gerçekleştirdi. Bomonti Ada'da gerçekleşen lansmana 
Einia Barcelona'nın yanı sıra dünyaca ünlü gözlük markalarının distribütörlüğünü yürüten Ant Optik'in Genel Müdürü Suat Çam ev sahipliği 
yaptı. Etnia Barcelona'nın son kuşak temsilcisi David Pellicer'in de onur 
konuğu olarak katıldığı davette Didem Soydan da modelleri deneyerek 
görüşlerini aktardı. 


GELİŞTİRİLEN 'TOROJET 
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ 


DAHA FAZLA PERFORMANS 
DAHA UZUN MOTOR OMRU 
DAHA ÇEVRE DOSTU 


tarafından özel olarak geliştirilen Torojet'in motorin performansı 1 

setan daha artırılarak maksimum performansa ulaşılması sağlandı. 
Araçların motorunu da koruyarak çok yönlü ekonomi sağlayan Torojet, 
motorinde daha yüksek performans sunarken daha fazla yol alınmasını 
sağlıyor. Yakıt deposunda oluşan korozyonu azaltan Torojet, bu sayede 
motoru daha temiz tutuyor ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Son 
teknoloji yakıt Torojet ile daha uzun yol kat eden araçların doğaya bıraktıkları emisyon miktarı da azalıyor. Üretimin tüm aşamalarında kalite 
kontrol işlemlerini hassasiyetle yürüten Alpet, üstün performans sunuyor. 


Yi tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla Alpet ve TÜBİTAK 
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GÜRİŞ Holding'e ait 5 yıldızlı Mirage Park Resort Hotel, yeni sezonuna yenilikler ve ilklere imza atan projeleriyle 
“merhaba' diyor. Akdeniz'in en huzurlu atmosferinde sunduğu keyif ve konforla evinizdeki rahatlığı aratmayacak 
deniz, dağ ve bahçe manzaralı 598 odası, şık ve ferah suitleri, özel bahçeli denize sıfır villalarıyla toplam 110.000 m2 
alana konumlanmış, 450 metre uzunluğundaki sahili ve kendine ait iskelesiyle Mirage Park Resort Hotel, misafirle- 


rine kusursuz bir tatil deneyimi sunuyor. 


Mirage Park, hizmette sınır tanımayan 'Ultra Her 
Şey Dahil servisiyle geleneksel ve modem lezzetler- 
den oluşan Akdeniz ve Türk mutfağı, farklı damak 
tatlarına hitap eden zengin dünya mutfağına sahip 
restoranlarıyla ayrıcalıklı yemek deneyimleri sunuyor. Minik misafirlerine de sunduğu çocuk ve bebek 
büfeleriyle onlara gün boyu keyifli yemek yeme 
fırsatı veriyor. Formuna ve beslenmesine tatilinde 
de özen gösteren misafirlerini de unutmayarak düşük kalorili mevsim lezzetlerinden oluşan özel diyet 
büfesi servisi oldukça beğeni topluyor. 


Mirage Park Resort, yeni sezonunda Türkiye'de 

bir ilke imza atarak çölyak hastaları ve glutensiz 
beslenmeyi tercih edenlere yönelik diğer mutfaklardan bağımsız olarak Glutensiz Mutfak inşa etti. 
Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle özel menüler 
sunan Glutensiz Mutfak danışmanlığını, Türkiye'nin 
ilk glutensiz ürünler şefi olan Erkut Abda üstleniyor. 
Mutfağın üretim hattında glutene bulaşma ihtimali 
dahi olmayan ürünler tercih ediliyor. 


Hem bedeninizi hem de ruhunuzu şımartacak 
uzmanlar eşliğinde özel masaj terapileri, güzellik ve 
bakım programları gibi kişiye özel hizmetler sunan 
Mirage Park Spa & Wellness tatilinizde yılın tüm 
yorgunluğunu atmanız için hizmet sunuyor. Türk 
Hamamı, Sauna, Buhar ve Masaj Odalarıyla rahatlayıcı ve yenileyici bir tatil sizi bekliyor olacak. 


396 


Heyecan ve macera dolu, sınırsız bir aile 
boyu eğlence ile tatil imkânı sunan Mirage 
Park Resort, her anınızı keyifli kılıyor. 2 adet 
yetişkin yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, 
3 adet kaydırak ve 1 adet kapalı yüzme havuzu bulunan Mirage Park Resort'ta profesyonel 
aydınlatma ve drenajlı çim futbol sahası, 5 
adet tenis sahası ve basketbol oyun alanı ve 
bowling salonu bulunmakta. Animasyon gösterileri, spor eğitmenleri eşliğinde gün boyu 
sunulan aktiviteler, turnuvalar ve su sporları, 
havuz oyunları, atıcılık, okçuluk, boccia, 
bilardo, aerobik, pilates ve fitness sunulan 
aktiviteler arasında yer alıyor. Farklı şov ve 
partilerin yanı sıra her gece amfi tiyatroda 
sunulan gösteriler sizlerin akşamlarını eğlence 
dolu geçirmenizi sağlıyor. Çocuklar için gün 
boyu eğlence imkânı sunan tesiste aguapark, 
açık ve kapalı çocuk havuzu, aktivite odası, 
mini disko, piknik alanı, çocuk sineması mevcut olup çeşitli turnuvalar, karnavallar, havuz 
oyunları gibi birçok aktivite miniklere unutulmaz bir tatil keyfi yaşatmak için düzenleniyor. 


ABDULLAH KIĞILI EXCLUSIVE CUT 
BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL 
İNDİRİMLER SUNUYOR 


Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, bu yıl da Babalar 
Günü'nde, seçkin ve rafine zevkleri olan babaların 
keyifle kullanacağı doğru hediye altematiflerini 
sunuyor. Üstelik marka, kendi tarzını oturtmuş babaları dahi mutlu edecek hediyeler için şimdi özel 
indirimler de sağlıyor. 


MODERN VE ÖZGÜN 
ALYANSLAR ATASAY'IN 
ALYANS KATALOĞU'NDA 


ÜN 


Yüzlerce yıldır kadın ve erkeği birbirine bağlayan; 
sevgiyi, sadakati, dayanışmayı ve bağlılığı temsil 
eden alyanslar, Atasay MyLoove'ın modern ve 
özgün tasarımlarıyla saf sevgiyi parmaklara taşıyor. 
Atasay Alyans Kataloğu'nda yer alan altın ve 
pırlantalı alyans modelleri, sevdiğinize aşkınızın ne 
kadar değerli olduğunu bir ömür hatırlatacak. 


KARACA VANTUZ İLE 
GÜÇ ELİNİZDE 


Karaca'nın elektrikli süpürge algısını baştan sona 
değiştirecek yeni ürünü Karaca Vantuz, hayatını 
kolaylaştırmak isteyenler için ideal alternatifler arasında yer alıyor. Vantuz; güçlü motoru sayesinde 
evdeki en ufak, kiri tozu bir hamlede temizlerken, 
sessiz yapısıyla çevredekileri rahatsız etmiyor. 


RAMAZAN SOFRALARININ 
DOGAL LEZZETİ: BALLIMIX 


Balparmak'ın yenilikçi ürünü BallıMix, daha 
yoğun fındık daha kolay sürülür kıvamıyla Ramazan sofralarında yerini alıyor. Şeker içermeyen, 
yoğun bal 

ve fındığın 
harmanlanmasıyla 
yepyeni bir 
tatlı alternatifi 
olan BallıMix, 
çay ve pide- 
nin yanında 
Ramazan 
sofralarını 
lezzetlendiriyor. 


ARGENTO BEACHWEAR 2018 
KOLEKSİYONU İLE 
İLGİ ODAĞI OLACAK 


Argento Beachwear 2018 plaj modasında muhteşem renklerin eşlik ettiği desenler sıra dışı tasarımlarla buluşuyor. Amerikalı model Brooke Buchanon'un 
güzelliğiyle estetik kattığı Argento'nun 2018 koleksiyonu plajlarda iddialı ve sıra dışı olmak isteyen 
bütün kadınların ilgi odağı olacak. 


2018'İN TAZE DAMATLARINA 
AVVA'DAN SON MODA 
DAMATLIKLAR 


Düğün mevsimi- 
nin yaklaşmasıyla 
gelinlik ve damatlık telaşı da başladı. Türkiye'nin en 
klas erkek giyim 
markası AVVA 
da son moda 
damatlık modelleriyle 2018'in 
taze damatlarını 
giydirmeye aday. 


GÜZELLİĞİN YENİ ÜYESİ: 
VOONKA COLLAGEN BEAUTY 
PLUS 


g” CO, KE N 


km 2 


Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Voonka ile girdiği güzellik 
destek alanında kullanıcılarını likit kolajenin yeni üyesi 
Collagen Beauty Plus ile buluşturuyor. Voonka Collagen Beauty Plus serisi likit kolajen ile aynı bileşenlere 
sahip içeriğinin yanında Bakır ve Selenyum ile cilt, saç 
ve tırnak sağlığını destekleyeme yardımcı oluyor. 


ALTINBAŞ'TAN MEZUNİYETE 
ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ 


Altınbaş, gençler 
için özel olarak tasarladığı 

şık, modern ve 
dinamik altın ve 
pırlanta tasarımlar ile mezuniyet 
için farklı hediye 
önerisi arayanların 
adresi oluyor. Altın 
kolye, küpe ve 
yüzüklerden, pırlanta setlere çok sayıda seçeneğin 
sunulduğu hediye seçenekleri ile sevdikleriniz için 
eşsiz bir mezuniyet hediyesi verebilirsiniz. 


DAYLONG SENSİTİVE 
HASSAS KORUMA 
SAĞLIYOR Ens 

90: 


Günlük kullanıma uygun Daylong Sensitive güneş serisi hassas, alerjik, yağlı 
ve akneye eğilimli ciltler için hassas 
koruma sunuyor. Daylong Sensitive ” 
güneş serisi, uluslararası standartlarda 
UVA koruma ve kızılötesi (IR) ışınlarına 
karşı yüksek koruma sağlıyor. 


Mobilya tasarımında evrenselliğe odaklı bakış açısı 
ve milyonların hayatına dokunan ürün yelpazesiyle 
Alfemo, dünyanın tarzı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her tarza uygun, rahatlığı ve konforu 
en üst seviyede yaşatan Alfemo, yaz koleksiyonu 
ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. 


KLASS 


RAYMOND WEİLİLE 
BABANIZIN GÖNLÜNÜ 


FETHEDİN 


Saat koleksiyonerlerinin vazgeçilmez markası 
Raymond 

Weil, Babalar 
Günü'nü unutulmaz kılacak 
bir hediye 

> seçmek isteyenlerin ihtiyacına 
yanıt veriyor. 
Tüm babaların 
beklentilerini 
şık detaylarla 
tamamlayacak 
Raymond Weil 


ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ 
GIOVANE GENTİLE'DE 


KIYMETLİ BABALARA EN 
DEĞERLİ HEDİYELER DESA'DAN 


Şık ve kaliteli giyinmeyi bilen babalar 
için deri ceketten 
kemere, ayakkabıdan cüzdana kadar 
geniş ürün seçeneği 
sunan DESA, babalar günü için birbirinden özel hediye 
altematifleri oluşturuyor. Hediyenize 
karar vermeden 
önce DESA'ya göz 
atmayı unutmayın. 


HUNİ PARKE İLE 


SİHİRLİ MEKANLAR 


Geçmiş ile geleceği harmanlayarak modern ve 
klasik konforu ergonomik tasarımlarla buluşturan Giovane Gentile, kendine ve giyimine özen 
gösteren babalar için birbirinden farklı hediye 
altematifleri sunmaya devam ediyor. 


saat modellerine Günsal 
Saat resmi satış 
noktalarından 
ulaşabilirsiniz. 


KOTON BEACAWEAR 
KOLEKSİYONU FARKLI 
TASARIMLAR SUNUYOR 


TASARIM PERDE, 
YAZ'A IMZASINI ATIYOR 


Dekorasyonun ve mimarinin mihenk taşlarından 


biri olan parke, kullanıldığı mekana ve etrafa 
yaydığı ışık enerjisine göre kendinizi iyi ve huzurlu 
hissettirme özelliğine sahip. 


DELCHMANN ÇİÇEK AÇTI 


Yazın sıcak enerjisini ayaklara yansıtan Deichmann, çiçek bahçelerini andıran sandalet ve 
aksesuar modelleriyle kadınlara şıklığın anahtarını 
sunuyor. Koleksiyonun mini trendi olarak ön plana 
çıkan rengarenk çiçek ayrıntıları yaz gecelerini 
hareketlendiriyor. 


Tasarım Perde, ithal, yerli, döşemelik ve perdelik 
kumaşlar, en trend renkleri ve modelleri kapsayan duvar kağıtları başta olmak üzere birçok 
çeşitli ürün yelpazesiyle tanışmak için müşterilerini Levent'teki mağazasına davet ediyor. 


Koton Beachwear Koleksiyonu, sezon gardıroplarını en moda ve en trend tasarımlarla buluşturuyor. 
Koleksiyon, 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda zengin 
renk, desen ve doku çeşitliliğiyle sezon boyunca 
400'e yakın farklı tasarım seçeneği sunuyor. 


HEMINGTON BABALAR 
VE OGULLARI ŞIKLIGA 
DAVET EDIYOR 


BIODERMA PHOTODERM 

KID SERİSİNDEN ÇOCUKLARA 
GÜNEŞİN ETKİLERİNDEN ÖZEL GÜNEŞ KORUMASI 
HİPP BABYSANFT GÜNEŞ 


ÜRÜNLERİ İLE KORUNUN 


Her erkek için en 
büyük gurur kaynağı 


bir gün babası gibi 
olabilmektir, her baba 
içinse en büyük mutluluk oğlunun bu gururu HİPP Babysanit güneş 

yaşadığını görmektir. Harp NN. m e 

Hemington, oğullar .—. ? 

LL gibi ol e tabaka bırakmaz, cilt tara- vii 

baba ul alk ir fından kolay tolere edilir. — 

likte tarzını konuştur- » Cilt ile uyumlu 30 faktör 

sun diye 1-17 Haziran sl GM 0 ii cildiniz Bioderma'nın güneş kategorisinde yer alan Phototarihleri arasında Triko md Sli ire ol derm Kid serisi sayesinde çocuklar güneşin keyfini 


Polo alışverişinize ikin- 


KLASS 


cisini hediye ediyor. 


suya dayanıklıdır. 


güvenle çıkarırken, güneşin zararlı ışınlarına karşı 
ciltleri Bioderma'ya emanet ediliyor. 


“THALGO EXOTIC ISLAND 
BODY SCRUB” 


NUBIA Mağazaları bünyesinde bulunan 
dünyadaki deniz kökenli bakımların lideri 
Fransız markası 
Thalgo'nun 
vücut peelingi 
“Exotic Island 
Body Scrub” 
cildinizi ölü 
hücrelerden 
arındırıyor ve 
pürüzsüzleştiriyor ve egzotik 
kokusuyla baştan çıkarıyor. 


ARGENTO'DAN 


Argento Beachwear “Babalar Günü” 
için her yaştan 
babanın zevkine 
hitap edecek şort 
mayo seçeneklerini 
seçim yapmanız 
için sunuyor. 
Argento'nun 2018 
erkek koleksiyonundaki şort 
mayolar, Babalar 
Günü'nde hediye 
vermek isteyenler 
için özel alternatifler arasında yer 
alıyor. 


Rİ SEYAHAT 
EDERKEN DE STİL SAHİBİ 


Kiğılı, iş için sık sık seyahat eden, düğün ve benzeri 
kutlamalar için şehir dışına çıkan veya kıyafetleri konusunda titiz davranan erkekler için Travel Suit Bag'i 
yarattı. Travel Suit Bag ile birden fazla takım elbiseyi 
kırışmadan ve kirlenmeden taşımak mümkün. 


BABALAR İÇİN AYRICALIKLI 


Erkeklerin 

sahip olmaktan 
mutluluk duyacakları tasarımlardan oluşan 
Ramsey Yaz 
Koleksiyonu'nda, 
Babalar 
Günü'nde sıcak 
yaz günleri için 
birbirinden şık 
ve iddialı hediye 
seçenekleri 
sunuyor. 


Akdeniz'in saklı cenneti olarak adlandırılan 
Formentera Ada'sının özgür ve dingin ruhunu 
tasarımlarına yansıtan Penti, 2018 yaz koleksiyonunda sınırlı sayıda üretilen Formentera koleksiyonunu Ege ve Akdeniz sahillerine taşıyor. 


KADINLARIN 
VAZGEÇEMEYECEĞİ BİR 
KOLEKSİYON SUNUYOR 


Kemal Tanca; dikkat çekici kırmızı ve doğallığı 
yansıtan pudra renklerini ön planda tutan birbirinden şık tasarımları modayı takip eden kadınların vazgeçilmezi olan bir koleksiyonda sunuyor. 
Kemal Tanca, rahatlığından ve stilinden ödün 
vermeden yaz aylarında da tek tercih olacak. 


CESUR 
KADINLARIN ZARAFETİNİ 
SİMGELİYOR 


TI , 
1 , 
K 
yi 


ğ En trend ve 


benzersiz ve sıra 
dışı tasarımlarla 
Pierre Cardin 
Mayo 2018 yaz 
koleksiyonu 

bu sezon cesur 
kadınların zarafetini simgeliyor. 
Genç ve yaratıcı 
ile sezonun değişilmez favorisi 
olan 2018 Pierre 
Cardin Mayo 
koleksiyonu tüm 
gün süren konfor 
hissi ile farklı kesimlerle her stile 
göre bir seçenek 


sunuyor. 


ELLE İLE 


Bütün bir yıl kurulan tatil hayallerini gerçekleştirme vakti geldi. Bu yaz tatil rotanızda neresi olursa 
olsun, valizinizde mutlaka Elle'in yaz koleksiyonundan adımlarınıza eşlik edecek tasarımlar olsun. 


BEBEĞİNİZİN 
NARİN CİLDİ, 


Mustela 


Bebek cildi üzerinde 
yapılan araştırmalar 
ışığında geliştirilen Mustela 
Güneş ürünleri, bebek ve 
çocukların narin ciltlerini, 
SPF 50- ile zararlı UVA ve 
UVB ışınlarına karşı korur. 


, YENİ TEENAGE 
KOLEKSİYONUYLA 
GENÇLEŞİYOR 


> 


—ğmm... 


Tergan, genç kızlar için ilk kez hazırladığı yepyeni 
koleksiyonuyla yeni bir trendin öncüsü oluyor. 
Marka, yeni dönemde Teenage koleksiyonu ile 
her yaştan kadına hitap etmeyi, genç kadınların 
da gardıroplarının vazgeçilmez bir parçası olmayı 
hedefliyor. 

399 


wi 


Oya Germen 


KN) KLass 


oyagermenldhotmail.com 


PRENS HARRY & MEGAN MARKLE 
GERÇEK SEVGİ ENGEL TANIMAZ! 


Yılın düğününü izlerken gözlerimin önünde DİANA ve yüreğimde sızı vardı. 

Anne olmanın etkisi miydi? Diana'nın gönüllerimizin prensesi olması mıydı? 
Gözyaşlarımın nedeni belki hepsiydi... Prens HARRY de hep annesini gördüm. 
Aslında iki kardeşte aynı duyguları çağrıştırıyor bende. Farklı çocuklar bunlar. 
Yüreklerinin temizliği, sadeliği yüzlerinden yansıyor etkisi veriyor insana. 

Prens HARRY'in eş seçimi ezberleri bozdu... Genç kızlara-kadınlara ümit oldu. 
Varlıklı- Ünlü- ama özde kompleksli, kendini bir halt zanneden! erkeklere, 

Kadınına ve aşkına sahip olmanın ne demek olduğunu her haliyle gösterdi!.. 

Prens HARRY, dünyanın en asil -varlıklı- güzel kızıyla tereddütsüz evlenebilirdi. 

Allah Aşkına kim ona kızını vermezdi? Mümkün mü böyle bir şey? 

HARRY özgüveni yüksek, gerçek anlamda sevmeyi öğrendiğine inandığım, 

Kararlı, etki altında kalmayan, empati yapmayı bilen müthiş bir genç adam. 
Çevrenize bakın ona benzer veya biraz yakın kaç erkek görebiliyorsunuz? 

Çoğu kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alır. Parayı, şöhreti bulduğunda şımarır. 
Anlamadan hatta aslını bilmeden ahkam keser. Şüphesi bitmez. Yergisi eksilmez. 

Çok kadınlı olmayı hüner zanneder. En sabırlı kadını bile çileden çıkarır! 
Güvensizliğini değişik güzel kadınlarla örtmek ister. Nezaketi-dostluğu samimi değildir. 
Başlarda ayağınızı yerden keser, sonradan doğduğunuza pişman eder! 

Kendilerini de sevmezler. Kendini sevmek, sevmeyi öğrendiğinin göstergesidir! 
Sevmeyi bilen, kadınını da sever. Kendisine hak gördüğünü ona da görür. 

Kendine verdiği değeri ona da verir. Kırmaya, incitmeye kıyamaz. Ötekileştirmez. 

Bu tipler sözde sever, bencildir, ilişkisini kendi menfaatleri etrafında yaşar. 

Kendilerine bile samimi olduklarını, davranışlarını sorguladıklarını düşünmüyorum. 
Hatta kendileriyle kavgalı olduklarının, akıllarının oyununa geldiklerinin kanaatindeyim. 
Neden kadınlar yalnız olmayı tercih ediyorların karşılığı bu tip adamlardır! NET. 

Bize aşkın ve gerçek sevginin gücünü hatırlattığın için teşekkürler SUSSEX DÜKÜ. 
“SEVMESİNİ VE SEVİLMESİNİ BİLENLER KARANLIKTA BİLE GÖRENLERDİR” 


TV PROGRAMLARI ..!!.. 


TV'de yapılan programların her birinin ayrı bir önemi vardır. 

Her evde olan televizyon, halkın doğru bilgilerle eğitilmesine katlı sağlar. 

Bunun Maddi-Manevi bütün bilgiler için geçerli olduğunu düşünüyorum. 

TV programlarının çoğunun tam aksini yapmakta olduğu görülüyor yıllardır. 
Bugünkü hayat şartlarında sinemaya bile gidemeyen insanlarımız var. 

Pek çoğunun TV'den başka bir şeye baktığı yok. Geneli yorumladığımız da; 

Kitap okumayan, köşe yazarlarını takip etmeyen bir toplumuz ne yazık ki. 
Düşünmüyoruz. Araştırmıyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprüler kuramıyoruz. 
Bizim gibi ülkelerde toplumun aydınlanması için televizyonlar farklı bir değer taşıyor. 
Elbette eğlenceli programlar olmalı, elbette diziler izlenmeli. Sözüm onlara değil. 
Kanallar da; siyasallaşma, ötekileştirme var. Tarafsız olduğunuzda ekmek yok. 
Değerin yerini değersizlik, doğruların yerini yalan-dolan iftira, kin-nefret aldı. 
Kayşı grupların bitmek bilmeyen sataşmaları bizi yoruyor. Ümidimizi çalıyor! 
Nezaketin fazlasıyla dışında, birbirini anlamayan-dinlemeyen insanlar bizi bitirdi. 
Yalanın, iftiranın, kavganın, suçlamanın boyutu sınır tanımıyor. Korkutuyor! 
Gördüklerinin-duyduklarının arkasına bakmayan, acımasız yorumlar yapan, 
Birbirini dinlemeyen-anlamayan sadece eleştiren-yargılayan bir toplum olduk. 
Kimse kendini aramıyor? Ne yaptığını sorgulamıyor. Kendi olamıyor. 

Zarif, düşüncelerini nezaketle söyleyen güzel insanlar yıldız gibi parlıyor neyse ki. 
Onları gördükçe moralimiz düzeliyor, umutlarımız yeşeriyor. İyi ki varlar diyoruz. 
Kanal yöneticileri, insanları düşündüren-aydınlatan programlara yönelmiyor. 
Reyting almıyormuş! Bağıran-çağıran kavga edenler reyting alıyormuş! 

Siz bu kafada devam ettikçe, işte böyle felaket bir toplum yaratırsınız! 
Kızlarımız-Kadınlarımız- Gençlerimiz gördüklerini örnek alarak yaşıyorlar. 
Geleceklerine, tekamüllerine zerrece katkı sağlamayan, eğitmeyen-öğretmeyen, 
Hayatın anlamını-var olma nedenini sorgulatmayan bu programlarla nereye kadar? 
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AYRICALIKLI TATİL NUH'UN GEMİSİ'NDE BAŞLAR; 
SONSUZA DEKANILARINIZDA YAŞAR. 
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